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Özgürlüğü savunan, barış inşa eden, cehalete meydan okuyan, yoksullukla savaşan ve adalet arayan her ulusa, her inanca adanmışur. 


GİRİŞ 


Amerika Birleşik Devletleri 42. Başkanı 
William J. Clinton 


Madeleine Albright Dışişleri Bakanı olduğunda dünya benim zaten bildiğim bir gerçeği öğrendi: Madeleine Albright zor konularla ilgilenmekten ve aklından geçenleri söylemekten korkmayan biridir. Tanrı ve Güçlü adlı kitabında, o görülmemiş bir açık sözlülükle ve sağduyuyla Amerika'nın uluslararası rolü, dini, ahlakı ve dünyanın şu anki bölünmüş ve tedirginlik yaratan hali hakkında yazmıştır. Bildiğim kadarıyla, daha önce hiçbir Dışişleri Bakanı benzer şeyler yazmamıştır. Tanrı ve Güçlü, ele aldığı konuların çok büyük bir özenle ve dikkatle, parmak uçlarında tartışılması gerektiğini öğütleyen arkadaşların tüm tavsiyelerine rağmen taslağı çizilen, beklenmedik bir kitap. Benim deneyimlerime göre, parmak uçlarında yürümekten sakınmanın tek yolu dimdik ayakta durmaktır. Madeleine Albright, ilerici bir hareketin somut ifadesidir. 


Onunla bu projesi hakkındaki ilk görüşmemden sonra, konuyu etraflıca tartışmak için Madeleine'i aradım ve o anda nerede olduğunu bilmiyordum. Öğrendim ki, Polonya'nın Gdansk kentinde, soğuk savaşı sona erdiren, Orta ve Doğu Avrupa'ya özgürlüğü getiren “Solidarity” (Dayanışma) demokratik hareketinin yirmi beşinci yıl dönümünü kutluyormuş. Onu aradığımda eski Çek Başkanı Vaclav Ha- 


10. MADELEINE ALBRIGHT & BILL WOODWARD 


vel ile Ukrayna ve Polonya'nın su anki başkanlarının da içinde bulunduğu bir kalabalığın arasındaydı. Telefonu etrafındakilere uzattı ve ben de bazı eski dostlarımla görüşmek için umulmadık ama hoş bir fırsat elde etmiş oldum. Bu sırada Madeleine, “Solidarity” anısına bir buket çiçek yerleştirdi ve üç saat süren açıkhava kutlamasına eşlik etmeye devam etti. Ben onu Tanrı'nın ve demokrasinin aynı anda merkezde bulunduğu bir yerde ve zamanda yakalamıştım. Bu çalışmanın ele aldığı bir tema da, sosyal hayatta süregelen bir tartışmanın kaynağı haline gelen, din ve demokrasi arasındaki ilişkidir. 


Walt Whitman, “Demokrasinin özünde dini unsurlar yatar. Eski ve yeni bütün dinler oradadır” diye yazmıştır. Sanırım hepimiz Whitman'ın ilk cümlesine kucak açıp ikinci cümlesini göz ardı eden, her ikisini de anlamsız hale getiren insanlara rastlamışızdır. 
Onlara göre, din ve demokrasinin ikisi de her insanoğlunun eşitliğine ve itibarına saygı gösterir, hepimiz Yaratıcının imgesiyle damgalanmışızdır ve her birimize bazı vazgeçilmez haklar bahşedilmiştir. 
Bu öğretiler rahatça birbiri yanında yer alabilmektedir; onlar bütünleştirici ve kapsayıcıdır. Ancak, bize mahsus dünya anlayışını paylaşanların diğerlerinden daha değerli olduğunu tartışarak, kendi yorumumuzu Whitman'ın yorumunun önüne geçirmeye çalıştığımız zaman problemler ortaya çıkmaktadır. İmana sahip olmak demek, mutlak doğrunun varlığına inanmak demektir. Mükemmel olmayan insanoğlunun bu mutlak doğruya tam anlamıyla egemen olabilecegini iddia etmek ya da tamamen doğru bir siyasi ideolojiye sahip olduğumuzu ileri sürerek farklı inançtakilere ceza verilmesine, baskı yapılmasına ya da kötü atıflarda bulunulmasına izin vermek yukarıda tanımladığımız şeyden oldukça farklı bir durumdur. 


ABD anayasası gerçekten yeni bir şey ortaya çıkarmıştır: Hükümet sisteminde en büyük sorumluluk, usta bir denetim ve dengeleme sistemiyle sınırlanan üst yetkililere değil, bir bütün olarak insanlara verilmiştir. Kurucularımızın hükümettekilere yüklediği sınırlamalar arasında bir dinin resmi din olarak belirlenmemesi ya da bir kimsenin özgürce ibadet etme hakkından mahrum edilmemesi yer alıyordu. Tarihten yola çıkarak siyasi ve dini otoritenin aynı ellerde toplanmasının zehirleyici olduğuna kanaat getirmişlerdi. 
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Aynca biliyoruz ki, kendi güçlerini artırmanın yollarını arayanlar, başkalarına zarar verme pahasına da olsa, inancın gücünü sıklıkla istismar etmektedirler. Balkanlar'da Slobodan Miloseviç, Hristiyan Avrupa'yı savunmak adına çok konuşmuştur ama onun asıl amacı dini ve asin bölücüleri kullanarak kendi nüfuzunu güçlendirmektir. Usame Bin Ladin, İslam'ın koruyucusu gibi poz vermektedir ama içinde diğer Müslümanların da bulunduğu masum insanları öldürmeye seve seve razı olması, Kuran'ı dürüst bir şekilde yorumlamadığının ve inancının prensiplerine vefasızlık ettiğinin bir göstergesidir. Yanlış ellere geçen din, bir grup insanı diğerinden uzaklaştırmak için kullanılan bir manivela kuvvetine dönüşmektedir, bu kuvvet de derin bir manevi anlayıştan kaynaklanan etkinli- ge değil, sadece her kim manivela kuvvetini kullanıyorsa onun emellerine yardım etmektedir. 


Tüm bunlar, politikacıların dini kamu yaşamından ayırmak için duvarlar örmeye çalışmasının gerekli olduğu anlamına mı gelmektedir? Madeleine Albright'ın savunduğu gibi bu sorunun yanıtı, yankılanan bir “hayır'dır. Yapmamız gereken bu değildir, hem bu şekilde yaklaşarak başarıya ulaşamayız. Dini inançlar, eğer hakiki inançlarsa, bir çift ayakkabı gibi giyilip çıkarılamaz. Nereye gidersek gidelim onlarla birlikte gitmek durumundayız, şüpheciler ve inançsızlarla yan yana, samimi bir şekilde. Bir Devlet Başkanı ya da Dışişleri Bakanı karar noktasında hem kendi dini inançlarını hem de alınacak kararların farklı inançlara sahip kişiler üzerindeki etkilerini göz önüne almalıdır. Fakat Madeleine'in işaret ettiği gibi, bu etkiyi değerlendirmek hiç de kolay olmayan bir yükümlülüktür. 


2000 yılında Hindistan'a yaptığım bir ziyaret sırasında, bazı 
Hindu militanlar nefretlerini otuz sekiz Sih'ten (Sihizme inananlar) çıkararak, göz kırpmadan bu insanları öldürmüştür. Eğer bu geziye çıkmamış olsaydım, o kurbanlar muhtemelen şu an hayatta olacaklardı. Aşırı uç kesimlerin yapabileceklerinden endişe duyup bu geziye çıkmasaydım, ABD'nin Başkanı olarak görevimi yerine getirmemiş olacaktım. Amerika'nın doğası gereği, pek çok insan kendisini, ya da bazı yönlerini, buna ilişkin olarak tanımlar, her ne kadar onun lehine ya da aleyhine olsa da. 
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Radikal imamlar yabancılaştırılmamış, devletten soğutulmamış genç insanların, —dyle ki bu gençlerin hepsinin yoksul ve eğitimsiz olduğunu söylemek yanlış olur— intihar saldırılarına katılıp sivilleri öldürmeye istekli olmaları karşısında cennet vaatleriyle düşünce tarzlarını alt üst etmeye çalışırken, biz nasıl tepki göstermeliyiz? Onları tutsak etmeyi, öldürmeyi deneyebiliriz ama hepsini ele geçirmemiz mümkün değil. Şiddet eylemlerini terk etmeleri için onları ikna etmeye çalışabiliriz ama eğer bizim tezlerimiz onların yaşantıları için bir temel teşkil etmezse tam anlamıyla başarılı olamayız. En iyi olasılık, Müslüman dünyasında çarpıtılmış, keskin uçlu parçalara ayrılmış bir İslamiyet'i değil de, daha bütün bir İslam dünyasını öğütleyen, radikallerle aynı zihniyetlere ulaşmaya çalışan kimselerle işbirliği içinde çalışmak olacaktır. 


Ben gerçekten de bunun yapılabileceğine inanıyorum, hem de manevi inançları sulandırılmadan, aksine onların derinliği araştırılarak. Üç semavi din ayrılıklardan çok benzerlikler taşımaktadır. Her biri saygı, hayırseverlik, tevazu ve sevgi çağrısında bulunmaktadır. 
Hiçbiri tam olarak ifşa edilmemiştir. Liderlerimizin meydan okuması gereken durum, aşırı uç elementleri alt etmek ve terörizm destegini kurutmak için ortak noktalarımızı temel almak ve bunu lehimize çevirebilmektir.'İnsanlar “ortak insanlığı” kabul ettikleri vakit, onların birbirlerini canavarlaştırmaları ya da yok etmeleri daha da zorlaşacaktır. “Onlardan” biriyle uzlaşmaktansa “bizden” biriyle prensipli bir şekilde uzlaşma yolu aramak çok daha kolay ve anlamlı olacaktır. Dini inançlarımız çağlar boyu devam eden bölücü çizgiyi ortadan kaldırmamıza yardım edecektir. Hiçbir mesele bundan daha önemli değildir, fakat Madeleine Albright tarafından hazırlanan bu kitabın vurguladığı gibi bu önemli işe, 11 Eylül olaylarından dört buçuk yıl sonra, ancak başlanabilmiştir. 


New York 
Şubat 2006 


BİRİNCİ BÖLÜM 
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Başkanlık seçimi belirlendikten sonra yapılan tören ve konuşmaları izlerdim ama ilk kez gerçek anlamda birine tanık olmam 
1961 yılında John Kennedy başa geçtiğinde oldu. Erkek kardeşim 
John ortaokuldaydı, Denver Polis Bandosu'nda trampet çalmıştı ve tören geçidinde yürüyüşe katılmak için Washington'a davet edilmişti. Törene katılanlar o gün yollardaki karı hatırlayacaktır ve güneş ışıklarının nasil da Robert Forest’un o gün için yazdığı şiiri okumasını engellediğini de. O soğuk havanın etkisiyle ağzından buhar çıkan ve şapka takmayan yeni başkan bizden şunu istemişti: “Bu ülke bana ne verecek diye sormayın...” “Meşalenin yeni nesle geçişini” anlatan bir konuşma yapmıştı. Töreni televizyondan izlemiştim. Ta ki 1993 yılına gelene kadar da tören deneyimlerim bu şekilde oldu. 
Dört yıl sonra yeniden bir tören izliyordum: Başkan Clinton, U.S. 
Capitol Binası'nın balkonundan konuşma yapıyordu. Kalabalıkla ve Washington Anıtı'nın manzarasıyla birleşen kelimeler Birleşik Devletler'de dünya görüşümün şekillenmesine büyük katkı sağlayan tarih bilincini ve övünç hissini ortaya çıkarmaktaydı. 

Bu törenler Amerikan başkanlarına eşsiz bir imkân sağlar aslında, başkan bu sayede altı milyar insana ve bunun içinde üç yüz milyon yurttaşına doğrudan seslenmiş olur. Ülkesinin hedefini tanımlayan başkumandan tarih yazabilir ve o tarihin içinde kendisine özel bir yer belirleyebilir (belki bir gün bunu yapan, bir bayan da olabilir). 20 Ocak 2005 tarihinde Capitol Binası'nın gölgesinde toplanan kalabalıkla karşı karşıya gelen Başkan George W. Bush, oradan Amerika'ya ve dünyaya seslendi. Daha ilk kelimelerinden hem onun hem de nutuk metnini yazanların, hedeflerini yüksek tuttukları belliydi. Başkan Bush, “Amerika'nın dünyada baskıya, diktatörlüklere son verme konusundaki temel hedefi doğrultusunda, her ülkede ve her kültürde demokratik hareketlerin ve kurumların büyümesini desteklemek, Birleşik Devletler'in ana politikasıdır” dedi. (1) Ve şöyle devam etti, “Tarih adaletin işlediği ve zayıfladığı anlara şahit olmuştur, fakat tarihin kendisi de görülebilir bir idareye sahiptir, bu idare özgürlük ve Özgürlük Kaynağı tarafından belirlenmiştir.” Başkan sözlerini şöyle bitirdi: “Bu genç yüzyılda Amerika, dünyanın her yerine ve tüm insanlığa özgürlüğü ilan ediyor.” Konuşmasına Incilde Tanrı'nın aynı görevi aynı kelimelerle Hz. Musa'ya verdiğini de ekleyebilirdi. 

Bu konuşma George W. Bush'un hayranları tarafından ilham verici olarak görülürken, karşıtları tarafından kendine övgü olarak azledildi. Bu konuşma, başkanlık süresinin ilk dönemini tamamlayan bir parça oldu sadece. Bu süre zarfında Bush, ABD topraklarına düzenlenen, tarihin en kanlı saldırısına karşılık verdi. Amerika'yı iki farklı savaşa sürükledi, hem liberaller hem de muhafazakârlar arasında öfke uyandırdı. ABD'yi kıdemli müttefiklerinden ayrı düşürdü, Arap ve Müslüman toplumlarla olan ilişkileri kötüleştirdi. Bir yandan milyonlarca insanın heyecan verici diye nitelediği, diğer taraftan pek çok kişinin sakıncalı bulduğu ABD hedeflerini dile getirdi. 

Birleşik Devletler içinde, başkanı dış politikaya yön veren radikal bir yönetici olarak değerlendirenler var, bir yorumcunun sözleriyle (2) “öncelikliden ziyade, teolojik olarak kibirli; sadece tek yanlı değil, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde Mesih'e ait; sadece kendini beğenmiş değil, aksine daha çok putperest ile değerlere hakaret eden arasında sınır teşkil eden” Başkan'ın yandaşları ise tam tersini savunmaktadır ki, onun liderliği mükemmel bir şekilde hatta kahramanca çağın tehlikelerine uymakta ve Amerika'nın birinci sınıf geleneklerini devam ettirmektedir. 
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Benim ilk içgüdüsel tepkim, özellikle Başkan özgürlüğün faziletlerini ilan ederken, onu alkışlamak oldu. Ben katiyetle inanıyorum ki, demokrasi insanoğlunun en iyi buluşlarından birisidir: Üstün bir yönetim şekli ve güçlü bir umut kaynağı. Ve yine katiyetle Amerika'nın liderliğinin gerekliliğine inanıyorum. Neden inanmayayım ki? Ben küçük bir kız çocuğuyken, Avrupa'yı saran Adolf Hitler tehdidine karşı okyanusu geçip yardıma gelenler, Birleşik Devletler askeriydi. Ergenliğe yeni adım attığım zaman, ana vatanım Çekoslovakya'da komünistler güç kazandığında aileme kucak açan yine Amerikalilardi. Kendi kuşağımdan Orta Avrupa'da dünyaya gelen pek çok kişiden farklı olarak, ben demokrasinin olduğu bir yerde büyüme imkânı buldum, bu daima minnettar olacağım bir ayrıcalıktı benim için. Özgürlük Anıtı'ndaki sözleri hep ciddiye aldım ve Amerika'yı herkese ilham veren bir ülke olarak düşünmekten zevk aldım, özellikle de kendi vatanlarında özgürlükleri ellerinden alınanlar için. 


Başkan Bush'un konuşmalarının bazen çekici olabildiğini kabul ettiğim gibi, aynı zamanda, şunun da farkındaydım: Özgürlüğü ilan etmek gerçek bir demokrasiyi inşa etmekten çok daha basitti. Siyasi özgürlük, insanların geceden yutabilecekleri ve sabah bütün problemleri çözülmüş şekilde uyanabilecekleri sihirli bir ilaç değildi ya da dışardan zorla yüklenebilecek bir şey de değildi. Başkan'a göre, “Özgürlük Tanrı'nın bütün dünyadaki insanlara armağanıydı.” 
(3) Bu konuda Bob Woodward'a şöyle demiştir, “Aslında, bu cümleyi ifade eden ya da söyleyen kişi bendim. Onu yazmadım, sadece bir konuşmamda söyledim. Ve jargonun bir parçası haline geldi. Ve söylediğim şeye inanıyorum. Ve insanlara özgürlüklerini vermenin görevimiz olduğuna inanıyorum. Bunu askeri yolla yapmak zorunda kalmamayı umuyordum ama bu bizim görevimiz.” 


Bunlar şüphesiz insanı canlandıran, yüceltici fikirler ama hakikaten ne anlama geliyorlar? Başkan özgürlüğün tüm insanlara verilmiş bir armağan olduğunu söylüyor ama aynı zamanda Tanrı'nın bu armağanı dağıtma görevini Amerika'ya verdiğini de ima etmiyor mu? Bu soruyu akla getirmek bile diğer soruları davet ediyor işin içine. Birleşik Devletler Tanrı'yla özel bir ilişkisi olduğuna mı inanıyor? Özgürlüğü yaymak için kutsal bir göreve mi sahip? Dinsel inançlar, ABD dış politikasından sorumlu kişilerin karar verme aşamasında nasıl bir rol oynamalı, tabii eğer bir rolü varsa? Ama belki de öncelikle şu soruyla başlamalıyız: Amerika'nın kilise ile devlet arasında anayasal bir ayrım varsa neden hâlâ bu sorularla meşgul oluyoruz? Üstelik her ne durumda olursa olsun, dinle dış politikayı birbirine karıştırmanın bir hata olacağına çok önceden karar vermedik mi? Ben kesinlikle öyle olduğunu düşünmüştüm. 


Her ne kadar benim soyum Yahudi* olsa da, bu gerçeği geç öğrenmiş olsam da, ben bir Roman Katolik olarak yetiştirildim. Çocukken Katesizm** çalıştım, düzenli olarak Meryem Ana'ya dua ettim ve rahip olmayı hayal ettim (Katolik bir kız çocuğu bile bunu hayal edebilir). Yaşım ilerledikçe ahlak anlayışım kilisede öğrendiklerimle, anne-babamın örnekleri ve direktifleriyle şekillendi. Bana verilen mesaj, sıkı çalışıp, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmam ve başkalarının haklarına saygı göstermem gerektiğiydi. Wellesley Koleji'nde*** ikinci sınıf öğrencisiyken, tarihi anlamam için Incife çalışmam gerektiği öğretildi, eski İsrail'e ve aynı şekilde eski Yunan ve Roma'ya ait hikâyeleri öğrenmeliydim. 


Bir muhacir ve eski Çekoslovakya diplomatının kızı olarak, öncelikli olarak dünya ilişkileriyle ilgilendim. Ama bugünün önemli olaylarını değerlendirirken dinsel bir prizmadan bakmadım olaylara, ne kendi dinim ne de başkalarının dini için... Ve hiçbir zaman dini bilgimin, başkalarına neye inanmaları gerektiğini söyleyecek 


* Soyumun Museviliğe dayandığını keşfetmeme ilişkin yazıları, büyük annelerimden üçünün ve diğer aile üyelerinden birkaçının katliamda hayatlarını kaybettiğini öğrendiğimde yaşadığım şoka dair bilgileri otobiyografimde bulabilirsiniz: Madam Secretary: A Memoir, Miramax, New York, 2003, 235-249. 

** Soru-cevap şeklindeki dini öğreti. 
ği Wellesley Koleji bir kız kolejidir ve sloganı, “Non ministrari sed ministrare”: “Yönetilen olma ama yönet.” Sınıf arkadaşlarımla bu sloganla dalga geçer, aslında onun, “Devlet bakanı olmayın ama bakanların eşi olun” anlamına geldiğini söyleyip gülerdik. 
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kadar derin olduğundan emin olmadım. Ben dini inancı, toplum içinde konuşulacak bir konu olarak görmedim. Ama benim yetiştigim nesilde bu tipik bir davranış haline gelmişti. Eminim Amerika'da farklı yaklaşımların olduğu başka yerler de vardı ama teolog Michael Novak, 1960'ların başında çok doğru bir teşhiste bulunmuştu. “Sorun şu ki, ciddi sohbetlerde birini incitmeden kullanılamayan tek sözcük Tanrı'dır.” (4) 


O yıllarda hepimizin gözdesi olan ve pek çoğumuzun laiklikle aynı anlama geldiğini düşündüğü bir şey vardı: Modernleşme. Öv- 
.güyle karşıladığımız pek çok gelişme Incifle ilgili olmaktan çok teknolojik harikalardı: Uzay yarışları, tıptaki buluşlar, nükleer gücün doğuşu, renkli televizyonların hayatımıza girişi ve bilgisayar çağının başlaması... Birleşik Devletler'de sergilenen oyun ve sinema filmi /n- herit the Wind, bilimin (yani evrim teorisinin), yaradılışçılık (Genesis'in yalın tercümesi)* üzerindeki zaferini canlandırmıştır. Hz. Musa'yı düşündüğümüzde, benim aklıma gelen ilk imge renkli ekran- daki Charlton Heston'du. Dini değerler kendini korudu ama asıl heyecan laboratuvarların ve araştırmacıların bir dahaki sefere ne keşfedeceklerini tahmin etmekle girdi hayatımıza. Biz Amerikalılar faydacı olma kaygımızda yalnız değildik. Yurtdışında hâkim olan politik akımlar sosyalizm ve milliyetçilikti, bu nedenle Afrikalılar ve Asyalılar kendilerini denizaşırı kolonilerden kurtarıp özgür kılmışlar ve kendi kendine ayakta durabilecek ülkeler inşa etmek için harekete geçmişlerdi. 


* “Bilim zaferi” biranda elde edilmemişti ve sürekli olmayabilirdi. ABD'nin her yerinde “evrim teorisini” öğretmek ancak 1968 yılında yasal hale getirildi. Daha yakın bir tarihte, bir grup kilise “evrim teorisine” karşılık “akıllı tasarımı” ortaya attı ve teoriye alternatif olarak bu kuramın öğretilmesi konusunda baskı yaptı. “Akıllı tasarım"ın arkasında yatan mantık, anladığım kadarıyla, yaşamın bu denli karmaşık yapısının, dünyanın her şeyi bilen tabiatüstü bir güç tarafından yaratılmış olduğunu kanıtlıyor olmasıydı. Ben kendimi sınıflarda öğretilmesi gerekenler konusunda bir uzman olarak görmüyorum fakat bilimsel metotlardan kaynaklanan kavramlar ile bunların dışındakiler arasına bir ayrım çizilmesi gerektiğine inanıyorum. 
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1980'lerin başında, Georgetown Üniversitesi'nde profesör oldum. Uzmanlık alanım neredeyse sadece laiklik terimleriyle kuramsallastinlan Hans Morgenthau, George Kenan ve Dean Acheson gibi ikonlarla ilgili dış politikaydı. Onların görüşüne göre, bireyler ve gruplar ait oldukları uluslara göre tanımlanabilirlerdi. Ülkelerin hükümetleri vardı. Hükümetler halklarının çıkarını koruyacak şekilde hareket ederlerdi. Diplomasi farklı çıkarların uzlaştırılmasını içerirdi, en azından savaşların patlak vermediği ve dünyanın havaya uçurulmadığı noktada. Dış politika genellikle satranç oyununa benzetilir, her ikisi de beyinle oynanır ve oyunda her iki taraf da kuralları bilir. Mantıkla yürütülen bir yarışmadır ve oyuncular birer avukat edasıyla konuşur, vaiz gibi değil. Yetişkin biri olduğumda, Batılı liderler “Tanrısız komünizm” diye alay ederek politik üstünlük sağladılar; yoksa hiçbir önde gelen Amerikan diplomatın (hatta bornagain Hristiyan* Jimmy Carter'ın bile) dünyayı şekillendirmede dinin rolü üzerine derin bir şekilde konuştuğunu hatırlamam. Din ulusal sınırlara saygı göstermez; o sebeplerin üstünde ve ötesindedir; en derin tutkuyu, hırsı harekete gecirendir; nitekim tarihe bakıldığında pek çok kanın dökülmesinden sorumlu olan yine dindir. 
Benim çağımda yetişen diplomatlara, soruna davetiye çıkarmamaları öğretildi ve bir de hiçbir konunun tabiatında dinden daha tehlikeli görülmediği. 

Başkan Clinton'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım sırada bana yön veren anlayış buydu. 
İş arkadaşlarım da aynı şekilde hissediyordu. 1993 yılında Harvard profesörü Samuel Huntington, soğuk savaşın bitimini takip eden dönemin dinlerarası (5) “medeniyetler çatışması”na şahitlik edebileceğini ileri sürmüştü, biz hepimiz kendimizi bu teoriden uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Aklımızdaki gelecekte ise demokratik bağlar güçlendikçe birbirine yakınlaşan uluslar ve dinler vardı, inanç ve kültür farklılıklarıyla oluşan tarihi fay hatlarıyla birbirinden ayrılan bir dünya değil. 


* Oo Born-again Christian: Derin bir ruhsal deneyim sonucunda belli bir dini, özellikle de muhafazakâr Protestanlığı kabul eden kişi. 
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Balkanlar'da anlaşmazlık patlak verdiğinde, biz her iki tarafı da dini grupların imtiyazları için yarışmak yerine, bireylerin haklarına odaklanmaya zorladık. 1998 yılında Kenya ve Tanzanya'daki Amerikan elçilikleri teröristler tarafından bombalandığında, bilgi edinmek için ödül vaat eden posterler astık dört bir yana; bu posterler- de yazan şey şuydu: “Bu din değil. Bu siyaset değil. Bu açık ve basit bir cinayet.” Yönetimin Orta Doğu'da barışı sağlamak için yürüttügü maraton devam ederken, Başkan Clinton ve ben Kudüs'teki kutsal yerlerin dini öneminin tamamen farkındaydık. Biz yine de geçmişten kaynaklanan bu yoğun duyguları sakinleştirecek zekice hazırlanmış, yasal bir formül geliştirmeyi umut ettik. Her iki tarafın da gerçekçi davranmasını ve en iyi şekilde çözüme ulaşmak için sakinleşmesini bekledik ve onlardan da bunu yapmalarını istedik. 


Bunlara rağmen, modem bir dönemde yaşıyorduk. Protestan ve Katolikler arasında süren savaşlar Hristiyan Avrupa nüfusunun üçte birini katletmiş ve nihayet 1648 yılında imzalanan Vestfalya Antlaşması (Peace of Westphalia) ile sona ermişti. Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında süregelen büyük çaptaki savaşlar, 1683 yılında Osmanlı Türklerinin ilerleyişinin Viyana sınırında durdurulmasıyla kesildi. Yirmi birinci yüzyıla yaklaştığımız bir dönemde Katoliklerle Protestanların hâlâ Kuzey İrlanda'da çatışma halinde olmasını ve yine Hindular ile Müslümanların Güney Asya'da birbirleriyle atışmalarını inanılmaz buluyordum. Şüphesiz, bence bu rekabet geçmişin, henüz aydınlanmamış zamanların bir yansımasıydı, yaklaşmak- ta olan bir savaşın işareti değildi. 


11 Eylül saldırılarından bu yana, belki de geçmişte kalan kişinin ben olabileceğimi düşünmeye başladım. Pek çok diğer uluslararası ilişkiler uzmanı gibi, ben de dünyaya baktığım gözlüğümün merceklerini değiştirmek zorundaydım, bana yeni bir gerçeklik olarak görülen şey aslında bir süredir aşikârmış. 1990'lı yıllar evrenselleşmenin ve görülmeye değer teknolojik kazanımların olduğu bir dönemdi: Bilgi devrimi yaşam tarzımızı değiştirdi, çalışma ortamlanmn biçimi değişti ve yeni bir kelime dağarcığının oluşumunu pekiştirdi. Fakat farklı bir güç daha iş başındaydı. Hemen hemen her yerde, dini hareketler kendini göstermekteydi. 
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Orta ve Güney Amerika'nın pek çok yerinde, Protestan Evangelikler, Katolik Kilisesi'nin yüzyıllardır süren egemenliğiyle mücadele etmektedirler. Çin'de yetkililer sırtlarına yüklenmiş eski bir ideolojiyle hareket ederek, yeni filiz veren dini ve manevi hareketlerin politik bir tehdit haline gelmesini önlemeye çalışmaktadırlar. Hindistan'ın laik bir toplum kimliği Hinduların milliyetçiliği altında tehlikededir. Eski Sovyetler Birliği'nin her yerinde uzun süre baskı altında tutulan dini müesseseler yeniden canlanmaktadır. İsrail'de, Ortodoks dini partiler, kanunlar ve toplum üzerinde daha fazla nüfuz elde etmenin yollarını aramaktadır. Bir zamanlar geleceği şekillendireceği düşünülen laik Arap milliyetçiliğinin yerini, yeniden güçlenen, Arap topraklarından İran, Pakistan, orta ve güneydoğu Asya ve Afrika'nın bazı yerlerine kadar uzanan İslami akım almaktadır. Hristiyanlık da Asya ve Afrika'da dikkate değer akınlar yapmaktadır; dünyadaki en geniş on bir tarikatın onu Güney Kore'de, diğeri de Nijerya'dadır. Hristiyan aktivizminin yeniden uyanması aynı zamanda bizim de burada, Birleşik Devletler'de, kültür ve politika anlayışımızı değiştirmektedir. Michael Novak'ın kırk yıl önceki gözleminin tam tersine, insanlar artık her zaman Tanrı hakkıuda konuşmakta, hatta tartışmaktadır. Dini hareketlerin büyümesine ilişkin bu trendin dışında kalmış görünen Avrupa'da bile, itaatkâr Müslümanların sayısı hızla çoğalmaktadır ve kıtanın koruyucu azizi, “Benedict of Nursia” olarak adlandırılmış yeni bir papa Hristiyan toplumunu yeniden evangelize etmeye kararlıdır. 


Bu fenomen ne anlama gelmektedir? ABD dış politikasını tasarlayıp uygulamaya geçirenler için ne anlam taşır? Pek çok dinin ve anahtar noktalarda birbiriyle tamamen çakışan inanç sistemlerinin bulunduğu bir dünyada olayları en iyi şekilde nasıl yönetebiliriz? 
Tanrı adına hareket ettiğini söyleyip kendi isteklerini başkalarına dayatmaya çalışan, uç fikirleri olan kişilerin tehdidiyle nasıl baş edebiliriz? Mücadele etmemiz gereken bu sınavın doğası dinin olmadığı zamanlara kadar uzanır, bu yüzden de yeni olan bir şey yoktur; yeni olan şey şiddetin verdiği zararın boyutudur. İşte bu noktada teknoloji büyük bir fark yaratmaktadır. Kılıçlarla, zincirden örülmüş zırhlarla, sapanlarla, tokmaklarla yapılan dini savaşlar bir yana, 


23sTANRI VE GÜÇLÜ 


sivil hedeflere karşı ağır patlayıcılarla yapılan savaşlar bir yana. Ve belki de en kötüsü teröristlerin Tanrı'ya, her şeye kadir olana, hizmet iddiasıyla nükleer bomba patlatma olasılığının bir gün gerçeğe dönüşebilecek bir kâbus olmasıdır. 


2001 yılında hükümetten ayrılıp, eski aşkıma, üniversite sınıflarına geri döndüm. Georgetown'da, bir dönemde bir ders veriyorum, bazen lisans, bazen de lisansüstü düzeyinde değişimli olarak derslere giriyorum. Her dersin başında, öğrencilerime dış politikada ana hedefin, diğer ülkelere istediğimiz şeyi yaptırmak için onları ikna etmek olduğunu açıklıyorum. Bunu gerçekleştirmek için, Başkan'ın ya da Dışişleri Bakanı'nın kullanacağı bir dizi silah vardır, bunlar kaba askeri güçten tutun da sıkı çalışmalarla yapılan görüşmelere ve mantıksal tezlerin basit kullanımına kadar uzanır. Devlet idaresinin püf noktası en iyi sonucu verecek birleşimi bulmaktır. Bu da yine, etkilemeye çalıştığımız hedefi, en çok ilgilendiren noktayı kavramaktan geçer. İş adamları için bu durumun tercümesi, “müşteriyi iyi tanımakur” Dünya ilişkilerindeyse, yabancı ülkeleri ve kültürleri iyi öğrenmektir, fakat dini ihtirasların dünyayı karıştırdığı bir zamanda, dini inançları ve motivasyonları tamamen anlamadan bunu yapmak mümkün değildir. 


Girdiğim sınıflarda ve arkadaşlarımla, meslektaşlarımla yaptıfim konuşmalarda onlara son olaylar üzerinde dinin nasıl bir etkisi olduğunu sordum ve gittikçe daha sık bir şekilde onlardan düşüncelerini açıklamalarını rica ettim. Başlangıçta çoğu şaşırdı, ne düşünmeleri gerektiği konusunda kararsızdılar ama sonra açıldılar. 


Benim bu ricam sadece birkaç tartışmayı başlatmamış, aksine pek çok görüşün dile gelmesini sağlamıştı. Bu bir Rorschach testiydi, yanıt verenlerin korku ve endişeleri hakkında çok fazla şeyi açıga çıkarıyordu. 

Öğrencilerim dini ahlakla aynı kefeye koyma eğilimindeler ve bu yüzden tepkilerini ahlaki terimler doğrultusunda dile getiriyorlar. Onlar şunu sorguluyor: Neden dünya fakirliği, hastalığı azaltmak, soykırımı engellemek ve gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomide gereken yeri almaları için daha fazla çaba harcamıyor? 
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11 Eylül olaylarından sonra, birçok kisi askeriyeye ya da CIA'ya kaulmak için hevesliydi, gönüllü olmak için güçlü bir dürtü hissediyorlardı ama pek çoğunda bu hislerin etkisi fazla sürmedi. Irak'taki savaş, ABD'nin politikasının ne kadar akıllıca olduğu ve Amerika'nın amacının dünyaya yön vermek mi yoksa ona hükmetmek mi olduğu konusunda bir karmaşaya sebep oldu. Ders verdiğim yabancı öğrenciler çeşitli milliyetlerden gelmiş olduğu için bana çok zengin bir düşünce yumağı sunuyor. En çok ayrılığa düştükleri nokta, pek şaşırtıcı olmasa da, Orta Doğu'daki doğrular ve yanlışlar. 


Uluslararası ilişkiler konusunda birer uzman olan arkadaşlarımsa, diğer gruba nazaran daha yaşlı bir grup, daha çok dini anlamda aşırı uçta olan kişilerin yaratabileceği tehdit konusuna odaklanıyor ve teröristlerin toplu katliam silahlarını elde etme ihtimalleri üzerine yoğunlaşıyorlar. Aynı zamanda İslamiyet'in hâkim olduğu toplumlarla Batı'nın arasını açan görüş ayrılığı konusunda da endişeliler. 

Konuştuğum Arap liderleri de aynı kaygıyı paylaşıyor. İslamiyet hakkında yanlış ve zarar verici olarak değerlendirdikleri genellemelerin yayılmasından dolayı onlar da üzgünler. 

Fikir aldığım din bilginleri, politik liderlerin farklı pek çok inanç olduğu konusunda kendilerini yetiştirmeleri gerektiğine inanıyor ve ‘dini’ bir çatışma sebebi olarak değil de, daha çok uzlaşma için potansiyel bir araç olarak görmeleri gerektiğini şiddetle vurguluyorlar. 

Siyasi eylemciler, sadece Demokratlar değil, ‘dindar sağın’ Beyaz Saray ile Millet Meclisi üzerindeki etkisi konusunda kamuoyunu kışkırtıyor ve bu durum da yabancı diplomatların aklını işgal eden bir konu halini alıyor. 


Benim kendi tepkim, farklı kimliklerim arasında zemin elde etmekte: bir Çek kızı olarak, kendini evlat edinen ülkesiyle son derece gurur duyan bir Amerikalı olarak ve eski Dışişleri Bakanı olarak. 
Ben büyürken gurur duyduğum kahramanım, 1918 yılında modern Çekoslovakya'yı kuran Tomas Garrigue Masaryk'dı. Masaryk babamın düşünce yapısı ve dolayısıyla benimki üzerinde büyük bir etki- 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ye sahipti. Hümanizmi Tanrıya itikat için bir alternatif olarak gören pek çok dindar insandan farklı olarak, Masaryk her ikisinin bitbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyordu. Ona göre, dini itikat demek, her bireye saygı göstermek ve başkalarına yardım etmek için istekli olmak demekti. Masaryk ahlaklı olmak için Tanrı'ya inanmanın gerekli olduğunu düşünmüyordu ama dini itikadın, gereği gibi anlaşıldığı takdirde, doğru davranışı güçlendirmek ve insanları bu şekilde davranmaya yüreklendirmek adına çok büyük katkıda bulunacafim savunuyordu. Ben de benzer fikirlere sahibim. Dinin çatışma ve nefret kaynağı haline gelmesi, itikadın, inancın saptırılmasından kaynaklanır, ayrıca bu durum Amerika için ve bütün dünya için ciddi problemler yaratır. 


Her ne kadar genç yaşlarımda birçok karışıklıkla karşılaşsam da, Birleşik Devletler'de yetişmiş olmam beni müzmin bir iyimsere dönüştürdü. Genç bir kadın olarak hayat felsefemi, kinayesiz, Leonard Bernstein'in Candide'den uyarlaması üzerine kurdum: “Muhtemel dünyaların en iyisi olan bu dünyada, her şey en iyisi içindir” Devlete hizmet ettiğim süre içinde, hep olumlu bakış açımı devam ettirdim. Clinton yönetiminde, yirmibirinci yüzyıl hakkında çok konuştuk ve tipik bir şekilde, Arnerika'nın diğerleriyle birlikte pek çok soruna çözüm bulabileceğinden emin hissettik kendimizi. Ben hâlâ öyle hissediyorum ama bazı ciddi ve aslında kaçınılabilir hatalar yapıyor olduğumuz için endişeleniyorum. 


Gazete alıp okumanın zor olduğu günler var şimdi. Bence Birleşik Devletler hükümeti uluslararası teröre karşı olan sorumluluğunu tamamen eline yüzüne bulaştırdı, Amerika'nın saygınlığına zarar verdi ve özgürlüğü yayma stratejisi yerine propaganda yaptı. Ben Bush yönetiminin karşı karşıya kaldığı zorlukları ve sorunların karmaşıklığını kendi isteğimle itiraf ediyorum. Sık sık şunu belirtirim, devletteki en yüksek görevlere hiç getirilmeyen kişiler bu işlerin ne kadar zor olabileceğini bilemezler ve bu görevden emekli olanlar bunu çabucak unutma eğilimindedirler. Eleştirmenler dürüst olmak ve yapıcı fikirler sunmak zorundadırlar. Bu kitabın amacı da bu. Birinci bölüm, Arnerika'nın dünyadaki yerine ve dış politikasının şekillenmesinde dinin ve ahlakın oynadığı role değinmiştir, bunu yaparken de hem su ânıhem de geçmişi ele almıştır. İkinci bölüm, İslami toplumlarla Batı'nın arasındaki sorunlu ilişki üzerinde yoğunlaşmıştır. Üçüncü kısımda, ABD dış politikasıyla dinin nasıl en iyi şekilde ortak bir paydada buluşacağı hakkındaki kişisel düşüncelerime yer vermiştir. Mizacıma uygun olarak, bölümler her şeyden önce politikaya ilişkin pratik bilgi vermeyi amaçlamıştır: En etkili olanını yapmak. Dinin doğasına uygun olarak, bazen paralel bir tema hâkim olmaktadır. Doğru olanı yapmak. Her ikisini bir noktada birleştirmek benim nihai hedefim, ilk günlerinden itibaren hem cesareti hem de idealleriyle değerlendirilmeyi bekleyen bir milletin politikacılarının yapması gerektiği gibi. 


2. “BÜTÜN İNSANLARIN 
GÖZÜ BİZİM ÜZERİMİZDE” 


Ailem bu ülkeye geldikten altı yıl sonra, lise öğrencisiyken aldıfim ilk ders Birleşik Devletler tarihiydi. O sakin dönemde, ben ve sınıf arkadaşlarım Amerika'nın geçmişini şu an pek çok öğrencinin öğrendiğinden daha değişmez, pozitif bir yaklaşımla öğrendik: Her engelin üstesinden gelen, her krizi mutlu sonla bitiren, özgürlüğe âşık adamların ve kadınların destanı. Bana göre bu destan, yaşadıgım yerde, Colorado'da daha gerçekçi görünen, hayret verici bir hikâyeydi. Dış batıda eyaletler pek çok Avrupa ülkesinden daha geniştir, dağlar öyle yüksektir ki, ilk göçmenlerin onları nasıl aştığı konusunda hayrete düşersiniz. Tarih beni öyle cezbetmişti ki, bir Amerikalı olarak kabul görmeyi çok istememin nedenlerinden biri de buydu. Geriye dönüp baktığımda, Birleşik Devletlerin dini geçmişi hakkında saatlerce ders çalıştığımı hatırlamıyorum, ama tabii ki başlangıçta Avrupa'dan gelen ilk insanların hikâyelerini öğrendik. Bu korkusuz göçmenleri böylesine uzun ve rahatsız bir yolculuğa iten de inançlarını devletin müdahalesi olmadan, özgürce uygulayabile- . 
cekleri bir yer arayışı içine girmeleriydi. 

Massachusetts Körfez Kolonisi Valisi John Winthrop, 1630 yılında gemi güvertesinde yazdığı günlüğünde, yoldaşları Püritenlerle 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beraber inşa edecekleri toplumu şöyle tasavvur etmişti: “Tepe tizerinde bir şehir ve bütün insanların gözü bizim üzerimizde”* Püritenler eğer Tanrı isterse, yeni koloninin erdemli bir yaşam için örnek bir toplum olabileceğine inanmışlardı. Onlar, Avrupa'nın yozlaşmış kiliselerinden ve Tanrı'nın bu kiliseler için vereceği hükümden kaçmak için, Avrupa'nın aşırı nüfusuna ve fakirliğine karşı yeni bir sığınak bulmak için ve hakikati yaymak için aldıkları ilahi emre uyarak Yeni Dünya'ya gelmişlerdi. 


Onlarınki, Tanrı iradesinin üstünlüğü anlayışına dayanan, Tann'mn lütfuna bağlı olan, dünya nimetlerinden faydalanmak için hevesli ama dünya işlerine bel bağlamamak için dikkatli davranan bir toplumdu. Erdemlerini korumak için, kendi katı fikirlerine uymayanları toplum dışında bıraktılar. Hoş karşılanmayanlardan biri de Roger Williams'tı. Williams “ruh-özgürlüğü” diye adlandırdığı bir düşünceyi savunuyordu, ona göre herkesin, dini kendisine uygun gördüğü şekilde yaşamaya hakkı vardı. Bu doktrin, toleransı günah olarak gören ve kendilerini serbest düşünür değil, haklı düşünür olarak değerlendiren Püriten'leri kızdırdı. Massachusetts'ten sürgün edilen Williams, Rhode Island'da dini özgürlüğü ve kilise ile devlet arasındaki ayrımı simgeleyen ikiz bayrak altında kendi kolonisini kurdu. Diğer bir sürgün Connecticut'un kurucusu Aziz Thomas Hooker'dı. Hooker, “yaralı ruhların” papazı ve vaizi olarak tanınmıştı. 
Ayrıca dünyanın demokratik prensiplere dayanan ilk yazılı anayasasının (6) -the Fundamental Orders of Connecticut- yayımlanmasın- daki rolüyle özel bir yere sahipti. Hooker, insanların kendi liderlerini seçmek için Tanrı vergisi bir hakları olduğunu savundu ve sivil otoritelere bahşedilen güçlere sınır koymak için sorumluluk sahibi olduklarını belirtti. Hooker savunduğu düşünceye “Eski Ahit”te 


* o Winthrop'unsözleri, “Matthew 5:14”e dayanmaktadır: “Siz dünyanın ışıgısınız. Tepe üzerine kurulan bir şehir saklanamaz.” Bölüm bir vaazdan alınmıştır, “A Model of Christian Charity”, Püritenler İngiltere'den ayrılmadan önce, Winthrop tarafından gemide okunmuştur. Massachusetts'e vardıklarında Winthrop ılımlı bir kişi olarak görülmüştür. Bu görüşe örnek olarak, Winthrop bazı Püritenlerin kadınların peçe takması gerektiğini belirten önerilerine karşı çıkmıştır. 
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destek buldu ve bir vaazında, “Tanrı bize özgürlük vermiştir; haydi özgürlüğümüzü alalım” dedi.* 

Amerikan Devrimi sırasında, doğrudan Püritenlerin torunu olan kişiler küçük bir azınlıktı. Hollandalı Protestanlar, New York'a yerleşmişlerdi. William Penn, Pennsylvania'da Dostlar Toplulugu'nu (Society of Friends) kurmuştu. Maryland, Protestanların dışladığı Katolikler tarafından kurulmuştu- İngiliz sivil savaşının uzak bir örneği. Virginia, insan haklarının evrensel doğası hakkındaki son dönem İngiliz teorilerinden iyi anlayan, fakat alaycı bir şekilde kölelere sahip olan ziraatçılar tarafından idare ediliyordu. Amerika göçmenler için bir mıknatıs etkisi yaratmıştı ve pek çok dinden, mezhepten insan buraya gelip yerleşmekteydi. Dini çekişmelerin Avrupa'yı ne hale getirdiğini gören ve kendi koloni geçmişlerinde de bu durumun yansımalarını fark eden kurucular, Williams'ın düşüncelerini takip edip dini özgürlükle buluştular. Yeni Amerikan Anayasası'nın, 4. Maddesi'nde, “Hiçbir dini test, Birleşik Devletler altındaki herhangi bir devlet kurumu ya da kamu sorumluluğu için şart olarak gösterilemez” ibaresi yer aldı. Haklar Kanunu (The Bill of Rights) daha da ileri gitti ve hem bir dinin resmi din olarak kabul edilmesini hem de ibadet etme hakkının kısıtlanmasını yasakladı. 
Bu sayede, ne devlet kiliseyi ne kilise devleti kontrol edebilecek, ne de birbirlerine zarar verebileceklerdi. 


Günümüzde oldukça yaygın bir kanı var, kilise ile devleti birbirinden ayırmamızın amacının, dini devlet işlerinden uzak tutmak olduğu yönünde, halbuki asıl amaç bunun tam tersi yöndedir: Kurucuların ana hedefi dini, siyasetçilerin ağır ellerinden kurtarmaktı. Fakat bunu başarmak için onlar ikisinin birbirine karış- 


* The Fundamental Orders of Connecticut din ile devleti birbirinden ayırmıyordu. Aslında, anayasanın bir amacı “Hıristiyanlık öğretilerinin saflığını ve hürriyetini korumak ve devam ettirmekti” Hooker bir vaazında “Deuteronomy 1:13”e gönderme yaptı: “Akıllı, anlayışlı ve kabileniz içinde tanınan adamlarınızı alın ve ben onları sizin hükümdarınız yapayım” O bu cümleyi şöyle yorumladı: Tann, insanlar için, kendi liderlerini seçmelerini tasarladı. 
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maması gerektiğini düşündüler. James Madison, örneğin, her ne kadar diğerleri aradaki ayrımı bulandırma çabası içinde olsa da, o din ile devlet arasında kesin bir aynın olması gerektiğini kararlı bir şekilde savunuyordu. Bunun için de millet meclisinde, kongre vaiz ofisinin açılmasına *karşı' oy kullanmıştır. Başkan olarak, federal ortaklığın Episcopal Kilisesi'ne verilmesine ilişkin yasa tasarısı ile kamu topraklarının vaftiz eden kimselerin oluşturduğu topluluğa verilmesine ilişkin yasa tasarısını veto etmiştir. Emekliliğinde şöyle yazmıştır: “Hristiyan kilisesiyle sivil meseleler arasındaki muntazam ayrımın her yeni ve başarılı örneği önem taşır... Din ve devlet birbirine ne kadar az karışırsa, her ikisi de daha büyük bir arılıkla var olacaktır.” (7) 


Bu kitabı araştırmaya başlayana kadar, ulusumuzun kurucularının din felsefesi hakkında fazla düşünmemiştim; onları daha çok politik, tinsel olmayan kuramcılar olarak görmüştüm. Ama öyle değildiler ve din hakkında oldukça derin düşünmüşlerdi. Örneğin ilk Amerikan başkanları, ilahi bir varlığa kati bir şekilde inanmış ama kilise öğretisinin özelliklerine göre evlenmemişlerdi. George Washington, ilk Başkanlık töreninde, Amerika'nın her adımının “Tanrısal bir aracının nişanıyla taçlandırılmış” (8) olduğunu söyleyerek Tanrı'ya olan borcunu dile getirmiştir. Washington, “ulusal politikanın temelinin, kişisel erdemin saf ve değişmez prensipleri üzerine kurulacağını” garanti ederek, bu borcunu geri ödeyeceğini taahhüt etmiştir. Daha da önemlisi, dini tolerans adına gösterdiği vicdani destekle, gelecek yönetimlere örnek teşkil etmiştir. İnsanların “Müslüman mı, Musevi mi olduğuna ya da Hristiyanlığın hangi mezhebi- ne bağlı olduğuna, hatta Ateist olup olmamasına” karışmamıştır. 
Onun tek kaygısı, insanların ibadetlerini özgürce yerine getirmesini, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesini sağlamak olmuş- 
.tur. 1790 yılında, Newport'un Hebrew cemaatine gönderdiği bir mektupta, güven tazeleyici bir üslupla şunları yazmıştır: “Birleşik Devletler hükümeti bağnazlığa izin vermez, zulme, eziyete destek olmaz.” (9) 

İkinci Başkan, John Adams, Trinity (Üçlü birlik, teslisi temsil eden simge) kavramını ve diğer teolojik süslemeleri çok az kullanmıştır. O bir Uniteryendir.* Ayrıca o özgürlük ve demokrasi arasına önemli bir ayrım koymuştur: Ona göre özgürlük Tanrı'dan bir armağan; demokrasi ise insan buluşudur. “Her ne kadar Amerikan hükümetinin oluşum detayları şu an Avrupa'da ve Amerika'da çok az bilinse ve önemsense de” diye yazmış ve şöyle devam etmiştir: “Bundan sonra bir merak kaynağı olabilir. Bu hizmette görevlendirilen hiçbir bireye kesinlikle, gemilerde, evlerde, ticaret merkezlerinde ya da tarlalarda çalışan insanlardan daha fazla Tanrılarla görüşüyor ya da cennetin etkisinde kalıyor süsü verilmesin. Bu hükümetlerin sadece mantık ve akıl yoluyla oluşturulduğu daima kabul edilsin.” (10) 

Adams'tan sonra başa geçen Thomas Jefferson, Hristiyan ruhban sınıfını, “Hz. İsa'nın gerçek öğretilerinin gelişimi önündeki en büyük engel” (11) olarak görüp işten çıkarmıştır. Hem fen hem de ahlak bilimi öğrencisi olarak, Günahsız Doğum ve Hz. İsa'nın dirilişi gibi mucizevi kısımları çıkararak İncilin kendine özgü yorumunu yapmıştır. Bizim zamanımızda siyasi bir liderin benzer bir şey yaptığını hayal etmek çok zor. O zaman bile, Jefferson bu yüzden dövülmüştür. 1800 yılındaki başkanlık seçimleri sırasında, Federal Parti'deki karşıtları onun inançlarına saldırmıştır. Jefferson'a karşı olan bir başmakale yazarı onun için şunları yazmıştır: “TANRI'YA -VE DİNDAR BİR BAŞKANA- bağlılığımı devam ettireyim mi; yoksa dinsiz bir şekilde Jefferson'ı destekleyip Tanrısızlığı mı iddia edeyim!!!” (12) 

Amerika'nın kurucuları yeni ve görülmemiş bir şey inşa ettiklerinin bilincindeydiler: Bireyin hakları ve sorumlulukları üzerine kurulu bir hükümet sistemi. Bu kavram dünya üzerindeki politik anlayışı etkileyecekti. Winthrop'un tasavvur ettiği gibi, Amerikalılar kendilerini örgütlenmede ve ahlak açısından Avrupa'nın bozulan aristokrasisinden daha üstün bir toplum oluşturuyormuş gibi değerlendirdiler. Kendilerini ilahi bir plan için, ilahi takdir tarafından seçilmiş bir halk olarak, gayet rahat bir tavırla eski İsraillilerle karşı- 


* o Üniteryen; teslis doktrinine karşı gelen inanca dayanan Hıristiyan mezhe- 


bi üyesi. 
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laştırdılar. Benjamin Franklin, genç ülkenin resmi mührünün, Kızıl Deniz'in yarılan sularından geçen İsraillilerle, asasını kaldırmış Hz. 
Musa'yı ve firavunun boğulmak üzere olan askerlerini resmetmesini önerdi.* Thomas Jefferson'a göre mühür “gündüz bir bulutun, geceyse bir alev sütununun öncülük ettiği” (14) çöllerdeki İsrail çocuklarını göstermeliydi. Zamanın Amerikalılarına göre, özgürlüklerini Hz. Musa'nın kazandığı özgürlükle, yeni, cömert topraklarını Yahudilere vaat edilenlerle ve “bütün insanlar eşit yaratılmışlardır” prensibine bağlılıklarını, İbrahim'in Tanrı'sının imgesiyle insanın yaradılışı olgusuyla bağdaştırmak doğaldı. 


Ulusal egemenliğin ilk yıllarında, Amerikalıların, Tanrı'nın lütuflarını alan özel bir ülke olduklarına dair inançları hızla büyüdü. 
Periyodik ekonomik darboğazlara ve 1812 Savaşı'nda Beyaz Saray'ın İngilizler tarafından yağmalanmasına rağmen, Birleşik Devletler güçlü, dinamik ve kabına sığmayan bir ülke oldu. The Louisiana Purchase, Lewis ve Clark'ın yolculuğu, Texas'ın istila edilişi, California'da altının keşfedilmesi ve tüm bu gelişmeler Amerikalıları amansızca batıya doğru itti. İlerledikçe de, örnek bir cumhuriyete ait diye düşündükleri demokratik kuruluşlar inşa ettiler. Özgüven, serbest-teşebbüs ve fırsat eşitliği ülkenin prensipleri haline geldi. Hudut bölgesinin ruhu biraz bayağı olabilirdi ama enerji ve iyimserlikle ateşlendirilmişti. 1830'lu yıllarda Amerikalıları iş ortamında, ibadette ve eğlencede gözlemleyen Alexis de Tocgueville şöyle yazmışur: “Amerika bir harikalar diyarı, içindeki her şey sürekli hareket halinde ve her değişim bir ilerleme gibi... İnsanoğlunun çabaları önüne hiçbir doğal sınır çekilemez ve onun gözünde henüz yapılmayan şey sadece yapmak için henüz teşebbüste bulunulmayan şeydir.” (15) Tarihçi George Bancroft, de Tocgueville'nin yaşlı çağdaşı, Amerikan demokrasisi tarafından mümkün kılınan “halk iradesi” ifadesinin aslında Tanrı'nın gayesiyle tutarlı olduğunu iddia etti. “Sı- 


* Franklin dini hoşgörünün dikkate değer bir destekçisidir. Philadelphia'da her inançtan her vaize açık bir salon yaptırmak için para topladı. “Müslümanlığı öğretme göreviyle Constantinople Müftüsü bile gönderilse, o zat hizmet vermek için bir kürsü bulacaktır.” (13) 
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nırları ehlileştirmek” demek, medeniyetin erişebileceği alanı genişletmek demekti. Batı'ya doğru yapılan hareket, Gazeteci John L. 
O'Sullivan'ın sözleriyle, Amerika'nın “önlenemez kaderini (manifest destiny)”* gerçekleştirmek için mukadder kılınmıştı. 


Tabii ki, herkes “ilahi iradeyi” aynı şekilde yorumlamayacaku. 
Bazı yerli Amerikan din liderleri, kendi izlerinden giden topluluklan, eğer beyazların ahlaksız alışkanlıklarını reddedip geleneksel yollara geri dönmezlerse, yaşamdan sonra herhangi bir ödül beklememeleri konusunda uyardı. Bu alkolü ve ateşli silahları feda etmek, ok ve yaya güvenmek, atalarının dinsel inançlarını devam ettirmek anlamına geliyordu. Gelenekselcilerin arasında yer alan, bir Seneca reisi Red Jacket, Kızılderililer arasında dini propaganda yapan Hristiyan misyonerlere yakınarak, “Din kardeşim, sen Yüce Ruh'a hizmet ve ibadet etmenin tek yolu olduğunu söylüyorsun. Eğer tek bir din varsa, öyleyse neden siz beyaz insanlar bu konuda çok farklılık gösteriyorsunuz?.. Bizim de bir dinimiz var... Dinimiz bize yapılan iyiliklere karşı minnettar olmayı, birbirimizi sevmeyi ve birlikte olmayı öğretti. Biz asla din hakkında atışmayız. Kardeş, biz sizin dininizi yıkmak ya da onu sizden almak niyetinde değiliz. Biz sadece kendi dinimizi yaşamak istiyoruz.” (16) 

Yerli Amerikalıların yüz kızartıcı davranışları, aydın kişilerin kendi inançlarını sorgulamalarına neden oldu ama ülkeyi asıl bölen şey kölelikti. Köleliğin kaldırılmasını savunanlarla köle sahibi olanlar kendi fikirlerini savunurken, benzer bir şekilde, Tanrı'nın adı altına sığınıyorlardı. Güneyliler köleliğin İncil tarafından onaylandığını belirtirken, kölelik karşıtı olanlar bunun iğrençlikten başka bir şey olmadığını söylüyorlardı. Senato'da tartışmayı ele alanlar Güney Carolina'dan köle sahibi bir ziraatçı John Calhoun ile liberal bir eyalet olan 


* Manifest Destiny. Önlenemez kader, aşikâr alınyazısı. O'Sullivan'a göre, (Democracy Review, Temmuz 1845) Amerika'nın Oregon üzerindeki iddiası, “kendi kendimizi yönetme ve özgürlükler konusunda gösterdiğimiz büyük deneyimimizden dolayı ilahi takdirin bize biçtiği önlenemez kader kıtanın dört bir yanına yayılmak ve ona hâkim olmaktır” görüşü doğrultusunda haklı gösterilmiştir. 
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Massachusetts'ten Charles Sumner idi. Köleliği Bağımsızlık Beyannamesi'yle bağdaştırmayı denemek yerine, Calhoun Amerika'nın temelindeki dayanak noktasını kınamaya cesaret etti. “Bütün insanlar yaratılmadı,” diye dayattı. “Incile göre, sadece iki kişi, biri erkek diğeri bayan iki kişi yaratıldı şu âna kadar, bunlardan birinin diğerine göre ikincil olduğu bildirildi. Tüm diğer insanlar doğarak ve hiçbir anlama yetisi olmadan dünyaya geldiler... ya özgür ya da eş değerde.” 
(17) Sumner'e gelince, 1856 Mayısı'nda tam iki gün boyunca sürecek olan bir konuşma yapmak için Senato Binası'na çıktı. Köleliği savunan bir meclis üyesine gönderme yaparak, şunları dile getirdi: 


“O senatör kendini ne kadar az tanıyor ya da sıkıntı verdiği varhgin (köleliğin kaldırılması taraftarının) gücünü. O ölümlü bir insan; karşısındaki ölümsüz bir kaynak. Elindeki sınırlı güçle sınırsıza meydan okuyor ve kaybetmek zorunda. Karşısında ölümlü bir ordunun sıralayabileceğinden daha güçlü bir tabur var— insan kalbinin doğuştan gelen, yok edilemez, yenilemez duyarlılığı var, karşısında bütün gizil güçleriyle doğa var; karşısında Tanrı var. İzin verelim de bütün bunları boyunduruk altına almayı denesin!” (18) 


İlerlemenin, savaşın, ekonomik iniş çıkışların olduğu kargaşalı yılların sonunda, Tanrı'nın dikkatli bir şekilde Amerika'nın gidişatına ve kaderine rehberlik ettiği inancı akın akın deveran etti. Yirminci yüzyıla yaklaşıldığında, bu düşünce geniş bir alana yayılmıştı ve ülkenin enerjisi ve hırsı şu an yerleşilen Amerikan sınırlarının ötesine geçmiş, Pasifik'e ulaşmıştı. 1898'de, yönetimin Filipinleri fethettiğini açıklayan William McKinley bir grup Methodist rahibe şunları söyledi: 

“Doğrusu ben Filipinleri istemedim ve onlar bize tannlardan bir armağan olarak geldiklerinde onlarla ne yapacağımı bilmiyordum...(19) Beyaz Saray'da her gece, gece yarısı olana dek yürüdüm ve şunu size anlatmaktan utanmıyorum beyler, dizlerim üzerine çöktüm ve yolumu aydınlatıp bana rehberlik etmesi için her şeye kadir olan Tanrı'ya dua ettim... Ve bir gece istediğim oldu... Onların hepsini almaktan başka çare kalmamıştı bizim için ve Filipinlileri eğitmekten, iyileştirmekten, medenileştirmekten ve Hristiyanlaştırmaktan başka yapacak şey yoktu.” 
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Tarih çok farklı olabilirdi, eğer Tanrı'nın tam da duymak istediklerimizi söylediğini düşündüğümüzde, O'nu en iyi şekilde duyduğumuzu sanmasaydik. McKinley, Amerikan gücünün artmasını ilahi bir planın parçası olarak düşünmekten hoşlanmıştı ama her ne kadar İspanya'ya karşı yapılan savaş hızlı ve başarılı olmuşsa da, Filipinler üzerinde kontrol sağlamak hem zor hem de ağır olmuştu. 
Pek çok Filipinli, önceden Katolik İspanyollar tarafından “Hristiyanlaştırılanlar” bile, kurtarıcılarını açık kollarla değil, daha çok öldürmeye hazır kollarla karşıladılar. Birleşik Devletler işgaline karşı yapılan isyan, pek çok Amerikalıyı şaşırtarak, dört yıl hiddetle devam etti. Ana gazetelerin birinin başyazısında, (20) “Çok garip ama Filipinliler ya da onların pek çoğu, bizim egemenliğimize şiddetle karşılar. Halbuki onlar eski koşullarında muhtemelen önemli ölçüde iyileşmeler olacağını biliyorlar... Yine de savaşıyorlar. İçinde bulunduğumuz durum her yönden can sıkıcı bir durum” diye yazdı. Nihayet direniş sona erdiğinde, yüz binden fazla ada sakini hayatını kaybetmişti. 

Bu emperyalizm miydi? Politikadan en çok sorumlu olanlara göre değildi. McKinley'in Başkan Yardımcısı olmak için kampanya yapan Iheodore Roosevelt, Utah'taki dinleyicilere şunları söyledi: “Henüz karşılaştığım bu ülkede bir emperyalist yok.” Önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden biri olan Henry Cabot Lodge, şöyle bir açıklama yaptı: “Ben ‘emperyalizm’ diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama şüphesiz “yayılma” diye bir olgu var ve Birleşik Devletler'in uzaktaki bağımlı ülkeleri kontrol altına alması gerektiği fikrindeyim.” (22) 

İsmi ne olursa olsun, misyonerlik güdüsü daha çok dünyevi düşüncelerle karıştırılmıştır. Yirminci yüzyıla girerken, Indiana'dan genç bir senatör, Albert Jeremiah Beveridge, sık sık kamusal alanlarda ve Senato Binası'nda verdiği “Bayrak Yürüyüşü” (23) söyleviyle ünlü oldu. “Filipinler sonsuza dek bizimdir” diye sevinç çığlıkları atu: “Ve hemen onların ötesinde Çin'in hudut tanımayan pazarları. 
Asla geri çekilmeyeceğiz... Doğu'daki hiçbir fırsatı kaçırmayacağız. 
Soyumuzun misyonundan, Tanrı'nın emanetçisi olarak bize düşen görevden, dünyayı uygarlastirmaktan feragat etmeyeceğiz.” Başka ne 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denebilir ki, Beveridge ülkesi adına tutkudan yoksun değildi. “Gelecekteki pek çok savaş” dedi. “Ticaret için çatışmadan ibaret olacak. Pasifik'i yöneten güç, bu yüzden, dünyayı yöneten güç olacak. 
Ve Filipin'i ele geçirerek bu güç Amerika’ya ait oldu ve daima Amerikan Cumhuriyeti'nin olacak.” 

Bunlar aslında zamanın tipik tutumlarından biri ve bizi şaşırtmamalı. Her şeyden önce o devir; keşif, kazanç ve coşku devriydi. 
İngilizler, Kipling'in “beyaz adamın yükü” diye nitelendirdiği görevi üstlendi, Hint yarı kıtasını ve Afrika'yı eğitecek ve bu bölgede Hristiyanlığı yayacaktı. Fransızlar da mission civilisatrice'yi (medenileştirme misyonunu) yüklenmişlerdi, Afrikalılar ve Araplar arasında kendi kültürlerinin yararını anlatacak ve yayılmasını sağlayacaklardı. İspanyollar, Belçikalılar, Portekizliler ve Lehler denizaşırı sömürgelere sahip oldular. Birleşik Devletler, Filipinler'i ele geçirerek dünya güçleri arasına girdiğini ilan etmişti. 

Her ne kadar pek çok Amerikalı yeni statülerine kucak açtıysa da, bazıları bu durumu Kutsal Kitap'ın yanlış okunup, Amerikan ideallerinin yanlış anlaşılmasına dayanan bir ikiyüzlülük olarak degerlendirdi. William Jennings Bıyan, 1900 yılındaki Demokratik başkan adayı, Beveridge'in fikirlerini çürütmeye çalıştı, (24) “Eğer gerçek Hristiyanlık, Hz. İsa'nın öğretilerini günlük yaşantımıza taşımaksa, bize insanları dinamitle uygarlaştırıp, kılıçla dinlerini değiştirmeye zorlamamızın emredildigini kim söyleyebilir?.. Emperyalizmin İncil'de yeri yoktur. Bize verilen emir, Dünyanın her yerine gi- din ve hakikati her canlıya telkin edin. İşte bu emrin hiçbir patlayıcı silahla ilgisi yoktur.” 


Tarihçi Charles Francis Adams, ikinci Başkan'ın torunu, aşağılayıcı bir şekilde şunları söyledi: 


“Rahiplerin hepsi Hizmet fikrine inanmakta; biz özel bir göreve sahibiz, bu açık ve net Tanrı'nın Çağrısı. (25) Biz açılmak istiyoruz ve bu Büyük Ulus sayesinde Özgürlük ve Hakikatin lütfünü diğer aşağı Irklara, bizi bekleyen, Mesih'lerini bekleyen uluslara iletmek istiyoruz. Ama kuzu görünümüne bürünmüş kurtları, yani diğer Üstün Irkları bizden uzak tutmak için yanımıza pek çok silah almayı unutmamalıyız. Çünkü bu kurtlar onları hırsla yiyip yutacaklar ama biz bunu yapmayacağız. Oh hayır! Bu düşünceler çok ‘karamsar, siz ki Amerikan halkına daha çok güvenmelisiniz! Böyle olamaz! Bu beni gerçekten yoruyor.” 


Birleşik Devletler içinde, pek çok şehirde anti-emperyalist dernekler olusturuldu-ama Amerika'nın bu özel görev anlayışı hâlâ devam etmekte, büyümekteydi. Bunun nedeni kısmen bu düşüncenin ticari gemilerden ve hücum botlarından çok daha somut bir hale gelmiş olmasıydı. Giderek artan bir biçimde, dindar Amerikalılar kendi inançlarını uzak ülkelerdeki kişilerle paylaşma ihtiyacı hissettiler. 1900'lü yılların başında, on binlerce Amerikalı misyoner yabancı ülkelere yerleşti. Neredeyse her Hristiyan mezhebinden Amerikalı ile Birleşik Devletler'de başlayan Mormonlar olarak anılan ve İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'ne (the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) bağlı bir hareketin yoğun temsiliyle buralara geldiler. Misyonerler hem hakikatin güzel haberlerini hem de Amerikan değerlerinin, kültürünün demokratikleştirme çabasını da beraberlerinde getirmişlerdi. Bu misyonerler yabancı dil öğrenen ve yabancıların gelenek görenekleri hakkında uzmanlaşan ilk kişiler oldular. Eve yazılan mektuplar, ülkedeki kilise cemiyeti üyelerinin ilgisini daha önce çok az Amerikalı'nın aklına gelen ülkelere yoğunlaştırdı. İlk kez, New York, Nebraska ve Kuzey Carolina gibi yerlerdeki halk, insan haklarını tanıması (belli bir dini inancı kabul etmeye ikna edilenleri korumak), ticari ahlakın yüksek standartlarını desteklemesi (işçilerin istismar edilmesini engellernek) dürüst, ahlaklı bir dış politika izlemesi (Çinlilerin afyon ticaretini protesto etmek) için Washington'a baskı yapmaya başladı. 


Misyonerler okullar, üniversiteler, klinikler ve hastaneler açmak için gerekli uzmanlık bilgileri ve kaynaklarıyla beraber geldiler. 
İşlerini güvenle yapabilmek için dış hükümetlerin müsamahasına ihtiyaçları vardı ve bunun için de kendi hükümetlerinin yardımına sığındılar. Amerikalı diplomatlar Çin, Japonya, Siam (Tayland) ve Osmanlı İmparatorluğu'yla anlaşmalar yaptı, bu anlaşmalar sayesinde, misyonerler bu ülkelere yerleşebilecek, mülk sahibi olabilecek ve dini propaganda yapabilecekti. Bu ekonomik ve manevi değerin 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de ötesine geçmişti, çünkü misyonerler sadece Tanrı hakkındaki kavramları değil, aynı zamanda yönetilenlerle yöneten arasındaki doğru ilişki tarzını da aktarmışlardı gittikleri yerlere. 


Bunun ilk örneklerinden biri de, her ne kadar engellenmiş olsa da, 1912 yılında Çin'de gerçekleşti. Reform yanlısı Sun Yat-sen başkan seçildiğinde, 5000 yıllık imparatorluk yönetimi sona erdi. Hristiyan misyonerler tarafından eğitilen Sun, Lincoln'un Gettysburg söylevinde geçen “Üç Prensibi” model aldı: “İnsanlara ait, insanlar tarafından, insanlar için.” Her ne kadar Sun, tamamen demokratik bir Çin Devleti yaratma hayalinde başarısızlığa uğramışsa da, onun kariyeri İncilin ve insan özgürlüğü ülküsünün beraber yaratabilecekleri potansiyel etkiyi gözler önüne sermiştir. 


Kilise ve devletin birbirinden ayrılması üç “hayır” ile sağlanabilir: Devlet dairelerinde dini testlere hayır, devlet tarafından resmileştirilmiş bir dine hayır, din özgürlüğü hakkına getirilecek bir kısıtlamaya hayır. Bu prensipler demokrasimiz için ve bir ulus olarak kimliğimiz için gerekli şeyler, umut edelim ki bu prensipler hiçbir zaman savsaklanmasın. Bu isteğimizi dile getirirken şunu da hatırlatmalıyız ki, bu ayrılık Tanrı'nın sivil yaşamdan, madeni ve kâğıt paralardan, vatansever şarkılardan ve Birleşik Devletler'in söylevlerinden çıkarılmasını gerektirmez ya da buna sebebiyet vermez. Bu gerçek Amerika'nın dini köklerinin derinliğini ve uygulamalı siyasi fikirlerin evrensel bir kuralını yansıtmaktadır: Din belki devletten aynlabilir ama liderler hakkında bir yargıda bulunurken kaçınılmazdır. Machiavelli'nin 1505 yılında yazdığı gibi, “Bir prens... Merhametli, inançlı, güvenilir, insancıl ve dindar görünmelidir. Ve hiçbiri en sondaki vasfa sahip görünmekten daha gerekli degildir.”* (26) 


Asıl George W.’den bugünkü George W.’ye kadar her Başkan kendi açılış töreninde öyle ya da böyle mutlaka bir bağlam içinde Tann'dan bahsetmek için hazırlanmıştır. Çoğu Amerika'ya verilen lütuf için minnettarlığını belirtmiştir. Ve yine pek çoğu, ABD politi- 


* Bu cümlede Machiavelli'nin zamanındaki Katolik Kilisesi'nin durumu hakkında bilgi verirken, yazar, aynı zamanda Prens Cesare Borgia'ya, babası Papa Alexander VI.’nin öğüdünü veriyor. 
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kasının ahlaklı ve adaletli olduğu sürece, Tann’nin lütuflarına devam edeceğini savunmuştur. Kimisi ulusal bir kriz döneminde halkı duaya sevk etmiştir. Kimisi de kendi dini inancının tabiatını kamusal alanda tartışmayı mantıklı bulmuştur. Başkan Coolidge, Amerikan Hristiyanlığını ülkenin iyi niyetinin bir delili olarak göstermiştir (27) (“İleri gönderilen ordular kılıçlarla değil haçlarla donanmıştu”) ve insanlığın Hristiyanlaştırılmasını ülkenin ulusal hedefi olarak ilan etmiştir “Amerika'nın bütün insanlıkla bağlılık aramasının altında yatan insani değil ilahi bir kaynaktır”). 


Ulusların değil, bireylerin Tanrı görüntüsünde yaratıldığı söylenir ama Amerika'nın öz-imajı, bazen zayıf bazen de güçlü bir şekilde, fakat her daim cennetin aracısı olduğu hissinden etkilenmiştir. 
Ronald Reagan, bu konuya şöyle dikkat çekmiştir: “Eğer daha iyi bir gelecek inancını göz ardı ederseniz, Amerika'yı açıklayamazsınız, çünkü bizler vaat edilen bir toprak olduğuna inanan insanlardık; bizler daha iyi bir dünya yaratmak için Tanrı tarafından seçildiğine inanan insanlardık.” (28) Reagan böyle bir dünyanın nasıl yaratılacağını açıkça belirtmemiştir ama pek çok Amerikalı lider şu yanıtı vermiştir: “Özgürlük” 

Hristiyan inanışına göre, cennet krallığı bir hardal tohumu ile mayaya benzetilmiştir: büyüyen küçük şeylere yani. Amerikan ilkelerini savunanlar da demokratik ideallere benzer bir bağlılık gösterirler. Vefatından kısa bir süre önce Jefferson demokratik sistemin, dünyanın “bazı yerlerine daha çabuk, diğer yerlerine daha sonra ulaşacağını ama sonunda bütün dünyaya yayılacağını” yazmıştır. 
(29) Başlangıçta Amerikalılar demokrasinin faziletlerinin yeterince açık olduğundan emindiler ve diğerlerinin sistemi benimsemesi için Birleşik Devletler'in onları dürtüklemesine gerek olmayacağını düşündüler. On dokuzuncu yüzyıl süresince, ülke her ne olursa olsun diğerlerinin meselelerine ciddi bir şekilde karışmak istemiyordu. Bu nedenle, George Washington, daimi ittifak kurulmaması için uyan- da bulundu ve John Quincy Adams, Amerika'nın her yerde özgürlüğün sağlanması konusunda gösterdiği tavrı devam ettirmesi ama sadece kendi özgürlüğü için savunmaya geçmesi gerektiğini bildirdi. Yirminci yüzyıl bir dizi yeni koşulu ve zorunluluğu da beraberinde getirdi. Güç kaynağı olarak rüzgârın yerini önce kömürün sonra da petrolün almasıyla okyanuslar arası geçişler rutin bir hale geldi ve daha sonra da uçaklar ortaya çıktı. Amerika'nın ilgi alanı genişlerken, dünya küçülmeye başlamıştı. Birleşik Devletler, Filipinler'e ilave olarak, ekonomik çıkarları korumak ve iyi bir yönetim şekli geliştirmek için, eve yakın yerlere; Küba, Meksika, Haiti, Nikaragua ve Dominik Cumhuriyetleri'ne müdahale etmeye başladı. Bir yandan Avrupa'daki çatışmalara karşı tarafsız konumunu korurken, diğer yandan etkili gayretlerine rağmen kendi güvenliğini koruyamaz hale geldi. Amerikalıları oturma odalarından çekip denizlerin binlerce mil ötesinde kaynayan bir savaş kazanına atma gerekliliğiyle yüzleşen Birleşik Devletler liderleri için, kendi menfaatlerini en sade terimlerle tanımlamak kaçınılmaz hale geldi. 


1917'deki savaş mesajında Woodrow Wilson, (30) “Demokrasi için savaşmalıyız” dedi, “kendi devletlerinde söz hakkına sahip olmak için otoriteye boyun eğenlerin hakları için, küçük ulusların özgürlükleri ve hakları için, bütün uluslara barışı ve güveni getiren, nihayet dünyanın kendisini özgürleştiren, hür insanların oluşturduğu haklı topluluğun evrensel egemenliği için savaşmalıyız.” Savaşın ardından, Amerikan ordularının başarısından övgüyle bahsetti: (31) “Bu adamlar davalarının haklı mücadelecileri. Onlar, Birleşik Devletler'in gücünü ispat etmek için ilerlemiyorlar, adaletin ve doğrulugun gücünü ispat etmek için gidiyorlar. Ve bütün dünya onları mücadeleci olarak kabul etti, onların üstün başarıları bütün dünyanın Amerika'ya inanmasını sağladı, modem dünyada organize olmuş diger hiçbir ulusa böyle inanmamışlardı.” 


Bu iddialar abartılı gelebilir ama o dönemki küçük ulusların insanlarına samimi ve gerçek görünmüştü. Avrupalı liderler savaş sonrası Orta Doğu'daki ve başka yerlerdeki ganimetleri hevesle bölüşürken, Wilson demokrasiyi ve her ulusun kendi kaderini kontrol etme hakkını savunuyordu. Önemli bir ölçüde Wilson'un etkisi sayesinde, Amerika'yı örnek alan kuruluşlarıyla bağımsız bir Çekoslovakya doğdu. Çocukken bana Wilson'u, dünyanın kılıçlarla değil de kanunlarla yönetilmesi gerektiğine inanan, diğerlerinden farklı çok güçlü bir ulusun ideallerini yansıtan bir kahraman olarak düşünmem öğretildi. Wilson inatçı bir adamdı ve çok iyi bir siyasetçi de değildi ama Amerika'nın namının özgürlük ve adalet feneri olması için çok emek harcadı. Onun Milletler Cemiyeti için düşündüğü idealist planıyla alay etmek alışılmış bir durum haline gelmişti, halbuki onun uyarısı ne yazık ki gerçek olacaktı. Eğer Amerika Cemiyete girme konusunda başarısızlığa uğrarsa, ikinci bir küresel savaşın kaçınılmaz olduğunu savunmuştu ve bu gerçekleşecek bir öngörüydü. 

İki cephede kahramanca çarpışılan ve komünizme karşı açılan soğuk savaşın takip ettiği bu ikinci küresel savaş, demokrasinin en büyük destekçisi olarak Amerika'nın konumunu güvence altına aldı. Amerika'nın üstlendiği bu rol, unutulmaz bir şekilde, John Kennedy'nin başkanlık töreninde dile getirdiği beklentilerle somutlaştırıldı, (32) “Her bedeli öde, her yükün üstesinden gel, her zorluğu aş, her dosta el uzat, her düşmanlığa karşı koy ve özgürlüğün zaferini, devamını temin et.” Robert Frost'un seremoni için hazırladığı ama okuyamadığı şiiri Amerikan misyonunu açıkça belirtmekteydi: (33) 


Biz irklarin ne kadar ciddi bir sekilde, 

Egemenlik ve beraberlik çabası içinde 

Kümeler halinde ilerlediklerini görüyoruz. 

Onlar bir ölçüde bizim vesayetimiz altında diye düşünüyoruz Sınırlı bir süre içinde ve onların rızalarıyla 

Demokrasi ne demek öğretmek istiyoruz 

“Asırların yeni düzeni” demedik mi biz? 

Eğer bugün düzenli bir şey göremiyorsanız siz, 

Bu bir karmaşa, bizimkinin başlattığı 

Bu yüzden içinden almalı en yürekli parçayı. 


Tabii ki bazıları, Amerika'nın demokrasi ve erdem adına üstlendiği bir görevden söz etmenin tehlikeli bir saçmalık olduğunu söylemektedirler. Deniz aşırı yerlerde, Amerika'nın yüksek beklentilerinin olduğu iyi anlaşılmıştır. Birleşik Devletler'in faaliyetlerinin diger uluslarınkinden daha onurlu hesaplara dayandığı fikri evrensel bir şekilde kabul görmüş değildir. Her ülkenin liderleri böbürlenir; 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bu onların iş tanımının bir parçasıdır. Amerikalıların farkı ise, söylenenlere göre, kendi konuşma sanatlarına duydukları güvendir. 
Karşı görüşe göre, Amerika hiçbir konuda bir istisna değildir; her ne kadar daha büyük ve daha güçlü olsa da, pek çok ulus arasından bir tanesidir sadece. Amerikalılar tam tersini düşünebilirler ya da tam tersine inanmak isteyebilirler, tartışma bu şekilde devam eder, ama bizim ülkemiz de tehlikelere ve fırsatlara diğer ülkelerle aynı şekilde ve aynı derecede kişisel çıkarlarını düşünerek tepki verir. Her hükümetin dış politikasının ana hedefi vatandaşlarının ekonomik esenliğini ve fiziksel güvenliğini sağlamaktır. Bizim liderlerimiz evrensel değerler hakkında yaptıkları konuşmalarla sınırlı menfaatlerini gizleme eğilimi gösterirler. Bu da, sadece Amerika'nın özel olduğuna ilişkin efsaneyi devam ettirme ve olduklarından daha iyi görünme emellerini yansıtır. (34) George Kenan, Amerikalıların kendilerini, “politik aydınlanmanın merkezi ve dünyanın geri kalanının büyük bir bölümü için öğretmenler olarak görmelerinin tamamen beklenmedik, mağrurca ve istenmeyen bir durum” olduğunu belirterek uyarıda bulunmuştur. 


Amerika'nın istisnai bir ülke olmadığını tartışanlara söyleyecegim şey, “zırvalık” olacaktır. Bunun için de, Bağımsızlık Bildirisi'ni, Anayasayı, Haklar Bildirgesi'ni, Gettysburg Address'i ve her iki dünya savaşında ABD'nin rolünü ve Amerika'nın çok ırklı ve farklı etnik grupları barındıran demokratik yapısını işaret ederek şunu soruyorum: Hangi ülke ile mukayese edilebilir? Sadece birkaçı onun kadar büyük, bazıları onun kadar özgür, pek çoğu takdire değer özelliklere sahip ama hiçbiri dünya tarihi üzerinde böylesine olumlu bir etki yaratmamıştır ve hiçbiri bu kadar net bir şekilde fırsatlar ve özgürlüklerle bağdaştırılmamıştır. 

Bu sözlerim, Amerika'nın dünyaya özgürlük yaymak gibi bir misyonunun olduğuna inananlar arasında yer aldığımı mı ifade ediyor? Hayır. Ben böyle bir düşüncenin varlığından rahatsızlık duyuyorum, sanki bizim ülkemizin amacı dışarıdan bazı güçler —Tanrı, ilahi takdir, doğa ya da tarih— tarafından belirlenmiş gibi düşünülüyor. Ama “çok şey verilenlerden çok şey bekleneceği ilkesine” inanıyorum. Bizimkisi bereketli kaynakları, önemli başarıları ve eşsiz yetenekleri olan bir ülke. Liderlik etmek gibi bir sorumluluğumuz var ama bu yükümlülüğü yerine getirirken John Adams'ın işaret ettiği ayrımı aklımızdan çıkarmamalıyız. Özgürlük, en azından hür irade bağlamında, Tann’nin bir armağanı, bizim değil; ayrıca ahlaki açıdan tarafsız. Her türlü amaç için kullanılabilir, bu amaç iyi de olabilir zararlı da olabilir. Demokrasi ise, tam tersi bir şekilde, insan buluşudur; onun amacı özgürlüğün herkesin haklarına saygı duyan kanallara yönlendirildiğini görmektir. Dünyanın en güçlü demokrasisi olarak Amerika, özgür kurumlar kurmak isteyenlere ya da bu kurumları güçlendirmek isteyenlere yardım etmelidir. Ama bunu yaparken de, demokrasiyi ilerletmenin bir politika olduğunu, yani bir görev olmadığını hatırlamak gerekir. İzlenen politikalar diplomasi ilkelerine, uygulanabilir, elverişli politik temellere göre değerlendirilmeli ve uluslararası normlara saygı duyulması gerektiği unutulmamalıdır. Eğer bir insan olarak hata yapabileceğimiz gerçeğini unutacak kadar haklı olduğumuzdan eminsek, bahanemiz işe yaramayacaktır. Amerika istisnai bir ülke olsa bile, bu istisnaların bizim için yapıldığını göstermez. Biz kanundan üstün değiliz, demokrasiyi yaymak için ilahi bir emir de almadık. Bu sorumluluk, ulusal bir misyon olarak Hristiyanlığı yaymak için hissettiğimiz sorumluluktan fazla değil. Kısacası, “Tanrı Amerika'yı kutsasın” diyebiliriz, bunu isteme hakkımız var ama bunu dayatamayız ya da kayıtsızca zaten böyle olduğunu varsayamayız. 


3. İYİ NİYETLER YOLDAN SAPTI: 
VİETNAM VE ŞAH 


1950'li yılların sonlarına doğru koleje devam etmekteydim. 
Şimdi o dönemi öğrencilerime ateşin keşfi ile ele avuca sığan Black-Berry'lerin icadı arasında bir zaman olarak anlatıyorum. Pek çok Amerikalı için o devir ahlaki berraklık dönemiydi. Komünizmin tehlikeleri hakkında kitaplar yazan babamla birlikte, ben kendim dünya üzerindeki iyi çocukları kötülerden ayırmakta pek problem yasamıyordum. Başkan Yardımcısı Nixon, “biz Tanrı'nın tarafındayız” diye açıklama yaptığında, az sayıda küçük tartışmalar yaşandı, en azından Birleşik Devletler'de. Ben mezun olduktan birkaç hafta sonra Nixon ile Sovyetler Birliği'nin yaygaracı başbakanı Nikita Khrushchev, Moskova'da modern mutfak eşyaları üzerine bir sergide sözde “mutfak tartışması” içinde birbirlerine girdiler. Başkan Yardımcısı, Amerikan ev araç gereçlerinin yüksek kalitesine dikkat çekerek Birleşik Devletler sisteminin daha üstün olduğunu savundu. Bu teknolojik ayrım, 1961'deki ahlaki bir ayrımın somut bir ispatı olan Berlin Duvarı'nın (veya Doğu Alman otoritelerinin adlandırdıkları gibi “Antifaşist Koruma Duvarı”) inşasıyla boy ölçüşürdü. Komünistlerden farklı olarak, özgür dünya, insanlarının kaçmasını önlemek için bariyerler dikme ihtiyacı duymadı. Batı, Birleşik Devletler'in liderliğinde, düşünceler savaşını açık bir biçimde kazanıyordu. 
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Sonra Vietnam vakası gerçekleşti. 


Amerika'nın Güneydoğu Asya'da savaşa katılması ve bunun 1960'lı yılların başından 1973 baharına kadar aralıksız devam etmesi, önceden açık ve net görülen şeylerin bulanmasına sebep oldu. Bu öyle bir karmaşaydı ki, Amerikan askerleri tarafında cesaretin hiçbir boyutu zafer kazanmaya yetmezdi. Milliyetçilik ve anti-emperyalizm görüşlerinin Kuzey Vietnam'ın Ho Chi Minh gibi karizmatik liderleri tarafından kolayca istismar edildiği bir bölgede komünizmi bastırmaya çalışmak, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Amerika'nın büyük ve güçlü bir ülke haline gelmesine katkıda bulunan güven ve iyimserlik vasıfları Vietnam'daki stratejilerine yanlış yön verdi. Başarısızlığa alışkın olmayan Amerikan liderleri bu küçük komünist ülkenin Amerika gibi bir gücün karşısında nasıl direneceğini idrak edemedi. Yerel kültürü yanlış yorumladılar; yozlaşmış, gözden düşmüş vekillere çok fazla inandılar ve savaş alanında sonuca götüren bir farklılık yaratmayan, ülkenin savaşa daha derinden dahil olmasına neden olan ve ağır ağır savaşı kışkırtan bir askeri strateji benimsediler. Dünya arenasında, Amerika'nın gücü bir dezavantaj olarak nitelendirildi, My Lai'deki katliamın, panik içinde bombardımandan kaçan Vietnamlı çocukların faturası Amerika'ya kesildi. Sonuç olarak yaşananlar Amerika'nın bir özgürlük şampiyonu olarak değil, tam tersine bir zorba olarak görülmesine sebep oldu. 


İlginçtir ki, Vietnam savaşı sırasında duyulan eleştirilere paralel şeyler şu an farklı bir savaş için, Birleşik Devletler'in Irak'a yaptığı saldırı için söylendi. Wellesley'de bir öğrenci iken, tarih ve dış politika hakkındaki klasik yazılarını okuduğum Hans Morgenthau 1965 
yılında şöyle yakınmıştır: (35) “Normal şartlarda uluslararası politika ile askeri politika zekâ üzerine kurulur, çünkü zekâ gerçeklerin objektif bir değerlendirmesini sağlar. Ama bu süreçte tam tersi olmuştur, yeni bir politika belirlenmiş ve bu politikada zekâdan yapılanları haklı çıkaracak olguları sağlaması istenmiştir.” Yale Üniversitesi'nde yirmi iki yaşında olan (36) John Kerry arkadaşlarını, “polis, savcı, hâkim ve jüri rollerinin hepsini bir kerede üstlenmenin ve sonra diğer ulusların ne anlayabileceği ne de destekleyebileceği bir taahhüt kılıfına uydurmanın ciddi tehlikesi”ne karşı uyarmıştı. Birçok kişi tarafından saygı gören, Arizona kongre üyesi Morris Udall 
(37) Vietnam savaşı için açık bir şekilde, “yanlış mekân, yanlış zaman, yanlış savaş” yorumu yaptığı zaman pek çok kişinin düşüncesini özetlemiş oldu. 

Elbette bu kargaşa Amerika'da ayrılıklara sebep oldu. Her ne kadar Richard Nixon, Amerikan vatandaşları arasındaki “sessiz çogunluğun” savaşı desteklediğini savunsa da, ahlaki sebeplerden dolayı milyonlarca kişi buna karşı çıktı. Yale'den William Sloane Coffin ve Yahudi Teoloji Fakültesi'nden Rabbi Abraham Joshua Heschel gibi seçkin din liderleri karşı çıkmak için seslerini yükseltenler arasındaydı. Martin Luther King Jr. yoksullukla baş etmek için gerekli olan kaynakların israf edildiği, Afrikalı-Amerikanların adil olmayan bir şekilde riskin büyük bir bölümünü üstlendiği, pasif direniş prensipleri baltalandığı, masum Vietnamlılar öldürüldüğü için yapılan bu savaşı kınadı. King Amerika'nın denizaşırı saygınlığına verilen zarardan da bahsetti: (38) “Savaşın devam ettiği her yeni gün, Vietnamlıların ve insancıl içgüdülere sahip kişilerin kalbindeki nefreti artırıyor. Amerikalılar kendi arkadaşlarını bile düşmanları haline getirmeye zorluyorlar... Amerika imgesi asla yeniden devrim, özgürlük ve demokrasi timsali olamayacak, aksine şiddet ve militarizm simgesi haline gelecek.” 


Savaş karşıtları Afrikalı-Amerikanların hakları için başlatılan harekette kendilerine ortak buldular. Her iki dava da kürsülerde, kolej kampuslarında ve caddelerde coşkunlukla desteklendi. Bu hareketler kısa zamanda yeni hareketlerin ortaya çıkmasını sağladı: Kadın haklarını savunmak, çevreyi korumak, dünya açlığıyla savaşmak, baskıcı rejimlere silah satımını durdurmak ve insan haklarına saygıyı artırmak için kampanyalar başladı. Bu hareketlilik Amerika'nın istisnai bir ülke olduğuna dair inanışı inkârdan çok kendi ideallerini hayata geçirebilen bir ulus isteğinden oluşuyordu. Protestocular Amerika'nın gerçek ruhunun, elindeki güce çok fazla güvenen, insan hakları konusunda çifte standart uygulayan ve dünya görüşünü önemsemeyen liderler tarafından devrildiğini söylediler. Nixon yönetiminin pamuk ipliğine bağlı olduğu ortaya çıkıp eşi görülmemiş bir şekilde önce başbakan yardımcısı, sonra da Nixon'un 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kendisi istifa ettiğinde eleştirmenler intikamlarını almış oldular. Ayrıca kongre müfettişleri, CİA'nın otoriter hükümetleri destekleme ve politik suikastlar düzenleme konusundaki suç ortaklığını ortaya çıkardığında protestocular bunu ayakta alkışladı. 


Vietnam'daki trajik deneyim Amerika'nın komünizmle savaşma konusundaki kararlılığını azaltmadı ama savaşla nasıl en iyi şekilde baş edebileceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Ayrıca daha dürüst bir liderlik talebi yarattı. Georgia'nın az tanınmış yöneticisi Jimmy Carter, 1976 yılında başkanlık seçimleri için kampanya yapmaya başladığında, Amerikan insanlarına asla yalan söylemeyeceği- ne ve onlara kendileri kadar iyi bir hükümet vereceğine dair söz verdi. Bu tam zamanında verilen doğru bir mesajdı ve Carter seçimi kazandı. Beni mutlu eden, yeni başkanın Zbigniew Brzezinski'yi ulusal güvenlik danışmanı olarak seçmesiydi. Brzezinski dünya ilişkileri üzerinde çalışan önemli bir kuramcıydı ve kendisi ben Columbia Üniversitesi'ne devam ettiğim sırada benim profesörlerimden biriydi. Her ne kadar Columbia savaş karşıtı protestoların merkezi olmuşsa da ne Brzezinski ne de ben onlara katılmıştık. Savaşın yanlış yönetildiği konusunda hemfikirdik ama bazı protesto liderlerinin komünizmin tehlikelerine karşı sergiledikleri sudan fikirleri paylaşmamıştık. Amerika'nın soğuk savaş hedeflerine kati bir şekilde inandık ve onları başarmak için daha iyi bir yaklaşım geliştirmenin mümkün olduğunu düşündük. Brzezinski bu konuyla ilgili bir iş önerisinde bulunduğunda, iki ahlaki talep arasında doğru dengeyi bulmaya çalışan bir yönetime katıldım, komünizmle etkili bir şekilde savaşmak ve demokratik prensiplere, insan haklarına sürekli, istikrarlı destek sağlamak. 


Biz soğuk savaş boyunca kaynayan bir davayı miras almıştık, komünizmle en akıllı şekilde nasıl yüzleşilebilirdi. Tartışmanın bir grubu Sovyet bloğu tarafından ortaya çıkarılan tehlikeyi yok etmek için Amerika’nin her türlü yolu kullanmasının doğru olacağını savundu. Eğer bu yöntemlerin arasında komünizm karşıtı diktatörlere yardım etmek yer alıyorsa, ki öyleydi, Marksist devrimcilerinin güç kazanıp, özgürlüğü bastırmalarına ve sonuç olarak reform umudu bırakmamalarına izin vermektense, bu bile hâlâ ahlaki açıdan 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tercih edilebilir bir yöntemdi. Tartışmanın diğer bir grubu da, Amerika'nın komünizmi en iyi şekilde bozguna uğratmasının, sürekli olarak insancıl prensipleri desteklemekten geçtiğini savundu. Bu görüşe göre, eğer Amerika kendini güvenilir bir şekilde hayatlarını geliştirmek için çabalayan insanların tarafına yerleştirseydi, Amerika'nın korkacak hiçbir şeyi olmayacaktı. Carter yönetimi, her tartışmanın iyi yönlerini birleştirme yollarını aradı. Bu içsel farklılıkların kabullenilmesini gerektiriyordu. Brzezinski'nin, Sovyetler Birliği'yle olan mücadelemiz hakkında yanılsamaları yoktu. O Kremlin'e güvenmiyordu ve faaliyetlerimizde, politikalarımızda daha sert olmamız gerektiğini düşünüyordu. Carter ise daha idealistti, dünyaya Amerika'nın ahlaki açıdan bozulmamış imajını yansıtmak istiyordu. 
Ama her ikisi de eğer insan haklarına saygıyı dış politikamızın temel prensiplerinden biri yapsaydık, komünizme karşı çıkarken daha başarılı olabileceğimiz konusunda hemfikirdi. 


Ofisi devraldıktan dört ay sonra Notre Dame'daki açılış konuşmasında Başkan Carter yeni tutumumuzu açıkladı. Her ne kadar “basit ahlaki kuralları” reddederek bu açıklamayı yapmış olsa da, demokratik sisteme çok fazla inanan Amerika, bundan böyle ne kendi ülkesinde ne de denizaşırı yerlerde uygunsuz taktikler kullanmaya meyledecekti. 


Şu an kendi geleceğimizden emin olarak, bir zamanlar bizimle beraber bu korkuyu paylaşan her diktatöre kucak açmamıza neden olan, komünizme karşı duyduğumuz aşırı korkudan bağımsızız. (39) Çok uzun yıllar rakiplerimizin kusurlu, yanlış prensiplerini ve taktiklerini benimsemeye istekli davrandık, hatta bazen onlarınki için kendi değerlerimizi terk ettik. Ateşe ateşle karşılık verdik ama hiçbir vakit ateşin suyla söndürebileceğini düşünmedik. Bu yaklaşım başarısız oldu, Vietnam onun akli ve manevi zayıflığının en iyi örneği. Ama başarısızlık yoluyla, kendi prensiplerimize ve değerlerimize giden yolu yeniden bulduk ve' kaybettiğimiz güveni yeniden kazandık. 

Başkanın konuşması, Vietnam Savaşı sırasında insan haklarının ve barışın savunucusu olarak ortaya çıkan gruplar tarafından ani ve büyük bir gelişme olarak içtenlikle karşılandı. Ve ilk kez İnsan Haklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı atandığında sevinçleri daha da 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arttı. Kongrenin aldığı bir karara uygun olarak yönetim, Birleşik Devletler'den yardım alan ülkelerin insan haklarına ilişkin uygulamalarının kaydedildiği yıllık raporlar hazırlamaya başladı. Filipinler, Arjantin, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua gibi dost ama otoriter hükümetlere yapılan silah satışlarına ve askeri eğitime yeni sınırlamalar getirildi. Ama bütün bu tedbirlerden kaçmayı başaran bir diktatör vardı: İran şahı. 

Gösterişli Muhammed Rıza Pehlevi, 1953'ten beri, seçimle başa geçecek ama Batı karşıtı olacak bir cumhurbaşkanı yerine, CIA'nın bir hükümet darbesi yaparak Pehlevi'yi İran şahı yaptığı yıldan beri Amerika'nın müttefikiydi. Tahta geçer geçmez, şah kendini hem katı bir otokrat hem de modernleşme konusunda istekli bir isim olarak tanıttı Onun “beyaz devrimi” eğitimde reform yaparak, yollar inşa ederek, sağlık hizmetlerini geliştirerek ve kadınlar için fırsatları genişleterek Batı'nın beğenisini kazanmıştı. Nixon hükümeti, İran hükümetinin satın almaya hevesli olduğu, nükleer olmayan silahların hemen hemen hiçbirini satmamaya kararlıydı. İran hükümeti de komünizm karşıtı dengeye siper olacak bir rejimin karşılığında bu silahları istiyordu. 

Başkan Carter'a göre, şah ilk testti. Sadece insan hakları üzerine kurulu bir dış politikanın, böyle bir diktatörden uzak durması gerekirdi, çünkü karşılarında gizli polis örgütüne işkence konusunda eğitim aldıran bir diktatör vardı. Bunun yerine, yönetim ona kucak açtı. İran bereketli petrol rezerviyle, İran Körfezi'nin kuzey kıyısı boyunca uzanan stratejik konumuyla, riske girmek için oldukça büyük bir ödüldü. Bu yönleriyle farklı bir durum söz konusuydu, hem başkan hem de Brzezinski, Birleşik Devletler'in gerçekçi tarafının, idealist içgüdüleri bastırması gerektiği konusunda hemfikirdi. 
Tüm bunlardan sonra, biz sıfır toplamlı bir oyundan mümkün olan en büyük zararla ayrılmıştık. Washington ve Moskova aralarında küresel bir satranç tahtasıyla karşılıklı oturdular. O zaman dünya iki kısma ayrılmıştı ya da biz öyle düşünmüştük. Süper güçlerin anlaması biraz zaman aldı ama onların yanlarında oturan uzun cübbeli, sakallı bir adam daha vardı ve bu adam çoktan kendi hamlelerini yapmaya başlamıştı. 
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1960 yılında, pek tanınmamış İranlı bir din lideri olan Ayetullah Ruhullah Humeyni şah rejiminin “çöküşü” için propaganda yapuğı gerekçesiyle ülkeden çıkarıldı. Ama sürüldükten sonra Fransa'dan kaçırılan kasetleri kullanarak İran halkıyla iletişime geçtiğini çok az kişi fark etti. Ve yine 1977 Kasım ayında Humeyni'nin oğlu şahın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünde, bu meseleyle çok fazla ilgilenilmedi. Bir yıl sonra şah sıkıyönetim ilan ettiğinde, orduları silahsız bir gösteri grubuna ateş açıp dokuz yüz kişinin ölümüne sebep oldu. En sonunda tehlikeden haberdar olan ABD, şahı muhalifleri dindirip ortalığın yatışmasını sağlayabilecek reformları yapması için zorlarken, bu çabaları boşunaydı, kendi desteğinin de devam edeceği garantisini verdi. 


Daha sonraki gelişmeleri, yıllar sonra kendi sınıflarımda, hükümette ayrılıklar ortaya çıktığında neler olabileceğini anlatırken örnek olarak ele alabildim. Beyaz Saray'ın karar alma mercileri, Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Tahran'daki ABD büyükelçiliği, bu kurumların hepsi farklı bilgi kaynaklarına, neler olup bittigine dair farklı görüşlere ve ne yapılması gerektiğine dair farklı fikirlere sahiptiler. Büyükelçi, neredeyse sonuna kadar şahın gücü elinde tutabileceğine inandırılmıştı. Washington'daki Dışişleri Bakanlığı mutlak hükümdarı dikkatle taşıyıp yerine ılımlı bir koalisyon oluşturmanın yollarını aramakla meşguldü. Brzezinski şahın protestoları bastırması için gerekirse askeri güç kullanması gerektiğini düşünüyordu. Bu arada, CIA'nın çok az katkısı oldu. Önemli bir toplantıda, daha sonra CIA'nın yöneticisi olan, Stansfield Turner'a İranlıların şahı protesto etmeleri hakkında ne düşündüğü soruldu. Turner bu konuda bir değerlendirme yapmadığını söyledi, çünkü şah CIA'nın rejim karşıtı siyasilerle konuşmasını yasaklamışu. Sonuç olarak, ABD tarafından Humeyni'ye kapsamlı bir görüşme teklifi gelmedi ve bunun yanı sıra Humeyni'nin yardımcıları aracılıgıyla ABD yetkilileriyle görüşme çabaları da kabaca reddedildi. 
Amerikan hükümetinin en tepesindekilere göre, İranlı asiler neredeyse bir anonimden ibaretti, bu kişiler üyelikleri ve niyetleri anlaşılmayan bir grup dini gerici olarak düşünülüyordu sadece. 


İran'daki devrimle gafil avlandık, bunun sebebi gayet basitti, 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daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmamış olmamızdı. Politik bir güç olarak, İslamiyet'in yükselişe geçtiği değil, zayıfladığı düşünülmüştü. Bölgedeki herkesin ekonomik sorunlarla ve modemleşme sürecinde yaşanan problemlerle ilgilendiği varsayıldı. 
İran'da, Amerika'ya ve Batı'ya karşı güçlü bir dini tepki olarak doğacak bir devrimin olması şaşırtıcıydı. Birkaç fanatikten başka kim böyle bir hareketi desteklerdi ki? 


Uzmanlarımız ya şaha duyulan düşmanlığın derinliğini ya da Müslüman din adamlarının, yirminci yüzyılın sonuna doğru kol gezen materyalizmin ortasında bile, sadık yandaşlarını bir araya toplayabileceğini idrak edememişlerdi. Karar mercileri, şahın baştan indirilip demokratik bir hükümetin kurulmasının devrimcileri tatmin edeceğini düşünerek hatalarına bir yenisini daha eklediler. Yeterince kısa bir süre sonra, İran'daki başkaldırının sadece bir darbe, bir “rejim değişikliği” ya da hatta sivil savaş olmadığını öğrendik. lran’- da yaşananlar gerçek bir siyasi depremdi, upki Fransa'da ve Rusya'da yaşanan devrimler gibi. Nihayet 1979 yılının Ocak ayında şah ülkeden ayrıldıktan sonra, Ayetullah Humeyni gücü ele geçirdi ve eski güvenlik yapıları harap oldu. Mahkümlarla gardiyanlar rolleri değiştiler. Yeni dünya görüşü resmi bağlılık olarak ortaya atıldı ve şaşırtıcı bir şekilde bu düzenin ne komünizmle ne de demokrasiyle ilgisi vardı. Bu öyle bir düzendi ki, toplumun ekonomik ihtiyaçlarına ve bireylerin siyasi haklarına karşı kayıtsızdı, bunun yerine ilahi iradenin sınırlı ve değişmeyen bir yorumu üzerine kurulmuştu. 


O dönem, dinin önemini hafife alan tek süper güç ABD değildi. Sovyetler Birliği liderleri Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin kopmasını stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiler. Çarlık döneminden beri güney sınır boyunca uzanan kavgacı nüfus için endişelenen Sovyetler Birliği, şimdi Amerika'nın desteklediği bir İran olmadan, Afganistan'ı işgal etme şansı yakalamış oldu. (1979 Aralık ayında gerçekleşti) Her ne kadar Sovyet liderleri kukla bir hükümet kurmada çok az zorluk yaşamış olsalar da, yapacakları saldırının sadece Afganistan'daki Müslümanları değil, bütün Güney Asya ve Arap yarımadasındaki Müslümanları kızdıracağını hesap edemediler. Bu düşmanlık, yeniden, ABD için stratejik bir fırsat yaratt. Şimdi sınırları yasaklanmış İran'dan sonra Afganistan'ın başka bir komşusuna, Pakistan'a dönüyoruz. Her yerde rakiplerin mantıfini izleyerek (benim düşmanımın düşmanı benim dostumdur) Pakistan aracılığıyla Sovyet kâfirlerine karşı savaş açmaya kararlı Müslümanlara büyük miktarlarda yardım gönderdik. Brzezinski, soğuk savaşa doğru çizgiyi aşmakta olan Rusların bu saldırının bedelini ağır ödemesi gerektiğini düşündü. 

Pakistan'ın sınır bölgesini ziyaret ederek, orada toplanan Müslüman savaşçılara “Tanrı sizin yanınızda” diye belirtti. Afganların müttefikleriyle beraber nihayet istilacıları ülkelerinden atıp kendi ülkelerini geri istemeleri tam on yıl aldı. İran'ın tersi bir şekilde, Afganistan'daki mücadele Birleşik Devletler için vasıfsız bir zafer olarak görünmüştü. Tabii ki, o zaman ortak düşmanımıza karşı oldukça etkili bir şekilde savaşan Müslüman militanların bir gün öfkelerini bize doğrultacaklarını bilmiyorduk. 


Birleşik Devletler'in 1970'li yıllarda Vietnam ve İran'da yaşadığı deneyimler bugün hatırlamamızın iyi olacağı dersler verdi bize. 
Birincisi biz kendimizi diğerlerinin bizi düşündüğünden daha yüksek mertebede görüyoruz. Pek çok Vietnamlının kendi ülkelerindeki Amerikan varlığıyla neden savaştığını zamanla anlayabildik. Ama 
1979 ve 1980 yıllarında televizyonumuzu açtığımızda İranlı kalabalığın, “Birleşik Devletler'e ölüm” diye yinelediği sözlerine tanık olduk ve idrak edemediğimiz bir nefret boyutuyla karşılaştık. Bütün bunlardan sonra, İran Güneydoğu Asya değildi. Ordular göndermemiştik, bombalar atmamıştık. Kendimizi bu uzak ülkeye asla zarar vermek istemeyen iyi çocuklar, özgürlük savunucuları olarak düşündük. İranlıların bu çılgın öfke patlaması mantıksız görünmüştü; bu delilikten başka bir şey değildi. Nasıl olur da insanlar Sam Amca'dan “büyük Şeytan” olarak söz edebilirlerdi? 


Bu soru doğrudan ikinci derse götürüyor bizi: Din önemlidir. 
İran'daki Müslümanlara göre, Birleşik Devletler İslami değerlerden sakınan bir diktatörle özel bir bağ kurdu. Bu nedenle dini devrim hem şaha hem de Amerika'ya karşı yapıldı. Biz geleneklerin ve İranlı Müslümanlara duyulan inancın önemini kavrayamadığımız için beklemediğimiz düşmanlar kazandık. Hatta Vietnam Savaşı bile, 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ana hatlarıyla politik ideoloji ve milliyetçilik üzerine bir mücadele olsa da, mutlaka dini bir boyutu vardı. Başlangıcından itibaren, anti-komünizm davası el altından çökertilmeye çalışıldı, çünkü Saygon'daki hükümet Budizmi, yani ülkedeki komünist olmayan en büyük kurumu bastırdı. Buda'nın doğum gününde dini pankartlar açılmasına izin vermedi, ibadet eden kişiler isyan çıkardılar. Askerleri ateş açmaya sevk ettiklerinde, bu tepki daha fazla isyanın çıkmasına yol açtı. Birkaç sarı-cübbeli din adamı, kendi ülkelerinde ve dünyada Amerikan politikaları karşıtı bir düşünce oluşturmak için uluslararası haber fotoğrafçıları önünde kendilerini ateşe attılar. Hükümetini desteklediğimiz başkan Diem, sıkıyönetim ilan edip Budist liderleri tutuklamaya başladı. Diem'in baldızı kurban etmelerden, alenen, “barbekü” olarak söz ettiğinde felaket tamamlanmış oldu. Bu Vietnamlı insanların kalbini ve aklını kazanmak için izlenecek en son yoldu. 


1977 yılında, Orta Doğu'nun âlimi Bernard Lewis şunları yazdı: (41) “Batılılar, birkaç istisna dışında, dine kendi meseleleri arasında merkezi bir yer vermeyi kestiler ve bu yüzden başka birinin bunu yap: sileceğini kabul etmede isteksiz davrandılar. İlerici, modem beyinlere göre, sadece din farkından dolayı insanların savaşması ve bu uğurda ölmesi kabul edilebilir bir şey değil.” Carter yönetimine göre bu, ağır bir dersti öğrenilen. (42) İran devriminden sonra, başkan İslam politikası ve İslam'ın temel prensipleri üzerine uzmanlar ve bilim adamları tarafından hazırlanmış bir dizi Beyaz Saray brifingi istedi. Tahran'daki büyükelçilik şiddetli bir öfkeye maruz kalıp, Amerikalı diplomatlar tutsak edildikten sonra çabalar yogunlaştı. Hazırlanan bilgilendirme toplantıları az da olsa değişikler yarattıysa da, o dönemde yönetim popülaritesini çoktan kaybetmiş, yeni seçimler için baştan indirilmişti. 

Alınan üçüncü ders, akıllı ve iyi niyetli kişiler bile yanlış ahlaki kanıya kapılabilirler. Birleşik Devletler asil maksatlarla ve kendine olan güveniyle girmişti Vietnam Savaşı'na, biz değerbilir Güney Vietnamlıları komünizmin köleliğinden kurtaracaktık. Savaş bir bataklığadönüşmeye başlayınca, ahlaki davranışın geri çekilmek oldugu düşüncesi yaygınlaştı. Bu olay cereyan ettiğinde eylemciler kutlama yaptı. Ama Güney Vietnam ve komşusu Kamboçya'daki yozlaşmış, Batı-yanlısı hükümetler Güney Vietnam'da totaliter yönetimi zorla kabul ettiren bir rejim tarafından, Kamboçya'da ise Pol Pot'un vurgun sahalarını yaratan bir rejim tarafından devrilmesiyle, eylemcilerin en iyisi bile kasvetli hislere kapıldı. Vietnam içinde Amerika, pek çok insanın ölümüne yol açan bir kâbus, araştır ve yok et misyonları, bomba yapımında kullanılan patlayıcılar ve asla gelmeyecek bir zaferin sayısız hesaplamaları demekti. Vietnam dışındaki Amerika ise bir milyon insanın kâbusunu ve dağ yığını halindeki kafataslarını ifade ediyordu. 


İran'da da benzer bir senaryo ortaya çıktı. Şah, kendi karşıtlarını acımasız bir şekilde bastıran, zalim ve güvenilmez bir liderdi. Şahın elinde tuttuğu güç kaymaya başladığında, insan haklarını savunan eylemciler ona destek olmaya devam eden Carter yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Mutlak hükümdar yönetimden düşünce eylemciler çok büyük bir sevinç yaşadı ama objektif bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, daha sonraki İran hükümetlerinin insan haklarına ilişkin uygulamalarının şahlık döneminden çok daha kötü olduğu görüldü. Sadece ilk birkaç yıl içinde, binlerce insan siyasi görüş ayrılığı ve “ahlaki suçlardan” dolayı idam edildi. Şahın gizli polis örgütünün yerini, onlardan daha acımasız olan dindar “iman muhafızları” aldı. Yüz binlerce İranlının, hatta uzun süre şah karşıtı olanların bile; sürgün edildiklerinde onu izlemekten başka çareleri yok gibiydi. Bugün devrimden çeyrek yüzyıl sonra dahi, İran'da iktidar seçimle başa gelmeyen küçük bir molla grubunun elinde bulunmaktadır. 


Jimmy Carter, kendisiden önceki ya da o zamana kadar gelmiş başkanların düşündüğü gibi, “erdemliliğin” ABD dış politikasının merkezinde olması gerektiğini düşündü. İnsan haklarına duyduğu derin bağlılık, onun yönetiminde hizmet ettiğim için kendimle gurur duymamı sağladı. Onun bu yaklaşımı Amerika'nın güvenilirliğini büyük ölçüde artırırken bir yandan da demokrasinin Latin Amerika, Asya, Afrika ve Orta Avrupa'da yayılmasına katkı sağladı. Başkan'ın kanaati, her ne kadar İran vakasında görüldüğü gibi bazen son kararlar alınırken diğer faktörlere daha fazla ağırlık verilse de, 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demokratik degerler sorgusunu dis politikadaki her meselenin bir parçası haline getirdi. Oradaki deneyimimiz dış politika kararlarının ne kadar karmaşık olabileceğini gösterdi. Bir alçaklık membasına (Sovyetler Birliği'nin komünizmi) karşı katı çizgimizi devam ettirirken, ikinci bir kaynağa (baskıcı şah) gereğinden fazla yaklaştık, o suretle de bir üçüncünün (Ayetullah Humeyni) yükselmesi için yol açmış olduk. 


Her ne kadar o dönem kıdemli bir politikacı olmasam da, kendi zanlarımız yanlış çıktığında, seçeneklerimiz daraldığında ve içinde bulunduğumuz durum kontrol dışına çıktığında hepimizin hissettiği hüsranı hatırlayabiliyorum. Bazı eleştirmenler demokratik değerleri birinci sıraya koyup şahı çok daha önceden terk etmemiz gerektiğini yazdılar. Diğerleri güvenlikle ilgili çıkarlarımızı ilk sıraya yerleştirip şahı, gerekirse askeri güç kullanarak, en arka sıraya atmamız gerektiğini iddia etti. Olaylar yaşandıktan sonra hataları görmek ve bunların atlanan şeylerden mi yoksa yanlış yetkilerden mi kaynaklandığını belirtmek daima daha kolaydır. Karar verilmeden önce hataları net bir şekilde görmek zordur, çünkü sonuç hâlâ şüphelidir ve oyuncular henüz ellerindekileri göstermemiştir. Böyle durumlarda, rehberliğe ihtiyaç duyarız ama asıl sorun akıl almak için yüzümüzü neye ya da kime dönmemiz gerektiğidir. 


4. VİCDAN MUHASEBESİ 


Martin Luther King Jr.’nin Vietnam Savaşı'na itirazı, onun kariyerinin ve bize bıraktığı mirasının önemsiz bir parçasıdır sadece. 
Adalete bağlığı ve şiddet karşıtı düşünceleriyle, Amerikan toplumunun ülke içinde ve dışında yürüttüğü politikaların ahlaki temelinin tam ve dikkatli bir şekilde yeniden sorgulanmasını talep etmiştir. 
Kalabalık kiliselerde ve toplantı salonlarında sayısız kere boy göstermiş, yükselen sesi bir başkaldırıyı dile getirmiştir: 


“Bazı konumlarda, alçaklık şu soruyu sorar: ‘O menfaatime uygun mu?” 

Sonra menfaat gelir ve ‘Akıllıca mi?’ diye sorar, 

Kibir gelir, “Gözde mi, popüler mi?’ diye sorar, 

Ve vicdan gelir, ‘Dogru mu, haklı mi?’ der. 


Öyle bir zaman gelir ki, içinde bulunmak zorunda olduğunuz konumunuz ne güvenli, ne akıllıca, ne de popüler olur; ama yine de o yolu seçersiniz, çünkü vicdanınız doğru olanın bu olduğunu söyler.” (43) 


Dr. Kingin bu sözleri, karar verme mercileri masa etrafında toplandıkları zaman önlerinde net bir şekilde “güvenli”, “akıllıca”, “popüler” veya “doğru” diye etiketlenmiş seçeneklerin olduğu izlenimini yaratmıştır. Bu etiketli seçenekler bir restoranın açık büfesin- 


deki ayrı ayrı yemekler gibi yansıtılmıştır. 
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Ama Vietnam ve İran örneklerinde görüldüğü gibi, durum hiç böyle değildir. Zekice kararlar almak için liderlerimiz işe sağlam bilgilerle başlamalıdır. Ben Dışişleri Bakanı'yken, her yeni güne mutfagımda kahvemi yudumlayıp günlük gazeteleri okuyarak başlardım. 
Bakanlık binasının yedinci katındaki ofisime vardığımda, Bakanlıpin İstihbarat ve Araştırma Bürosu'ndan gelen bir paket malumat masamda hazır olurdu. Büronun özellikle tarihi konularda ve özel durumların diplomatik içeriğiyle ilgili meselelerde -kim kime ne yapıyor, neden ve ne zamandan beri- analizleri oldukça iyiydi. Hemen ardından Başkan'ın Günlük Bülteni'nin (President's Daily Brief —PDB) bir kopyasını okurdum. Büyük oranda tasnif edilmiş bu bültenin çoğu zaman perçinleyici bir yanı yoktu. Ben bu belgeleri okumakla meşgul olurken, CIA'dan bir temsilci yanımda durur ve herhangi bir sorum ya da özel bir ricam olup olmadığını anlamak için beni izlerdi. 


PDB oldukça kısa olurdu, bu belgeler üzerinde çalışırdım ki Başkan'a neler anlatıldığından emin olurdum bu sayede. Sonra aynı materyalin daha uzun bir sürümü olan Ulusal İstihbarat Bülteni'ni gözden geçirirdim ve ondan sonra da olası terörist tehditleri üzerine bilgilendirilirdim. Bu bilgi zenginliği içinde, hemen hemen her zaman eksik olan bir parça vardı: Kesinlik. Eğer istihbarat bir televizyon seti olsaydı, zayıf alıcıları olan eski model siyah beyaz bir televizyon olurdu, bu yüzden resimlerin çoğu gri renkte, figürler de karlı ve seçilmez olurdu. Kontrol düğmeleriyle istediğiniz kadar oynayabilirsiniz ama eğer dikkatli olmazsanız, karşınızda bulacağınız sonuç gerçekten var olan şeyden ziyade beklediğiniz ya da görmeyi umduğunuz şeye bağlı olacaktır. 

Clinton yönetiminin dış politika ekibi yine de karar vermek zorundaydı; biz yeterince şey bildiğimiz konusunda emin olsak da olmasak da, olayların akışı devam edecekti. Hâlâ daha ehemmiyetsiz kararlar bile önem taşımaktaydı, çünkü belli bir yöne doğru hareket etmeye başladığınız zaman geri dönüşü oldukça zor olurdu. Kararlar birbiri üzerine eklenirken biri diğerini takip ederdi. Biz bu durumun farkındaydık ve önümüzdeki seçenekleri dikkatlice tartardık. 
Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, Amerikan insanlarının çıkarlarını en iyi şekilde korumaktı. Ayrıca her birimiz Anayasa'yı savunmak ve kişisel hizmetimizin bize yüklediği sorumlulukları tam olarak yerine getirmek için ant içmiştik. Fakat hangi konumda vicdanımız ön plana çıkmıştı, eğer çıkmışsa? Ve biz ahlaki bir sorumluluğa da sahip değil miydik? 

Başkan Truman'ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Dean Acheson, zeki ama belirgin bir şekilde duygusallıktan uzak bir şahsiyetti. 1965 yılında şu sözleri dile getirdi. (44) “sorunların pek çoğu, her ne kadar uygulamada bireyler bunu nadiren kabul etse de, ulusları bireyler gibi görmekten ve kendi ulusal idaremize Altın Kuralı uygulamak için hissedilen antropomorfik dürtüden kaynaklanır. 
Aslında, uluslar bireyler değildir, onların hareketlerinin sebep ve sonuçları tamamen farklıdır.” 


Yirmi yıl sonra, George Kennan şu şekilde yazdı: (45) “Bir hükümetin ilgilenmek zorunda olduğu milli bir topluluğun çıkarları arasında onun askeri güvenliği, siyasi yaşamının bütünlüğü ve insanlarının refahı yer alır. Bu ihtiyaçların hiçbirinin ahlaki niteliği yoktur... Onlar ulus olarak var olmanın vazgeçilmez gerekleridir ve bu yüzden “iyi” ya da “kötü” diye sınıflandırılmaya maruz kalmazlar.” 


Acheson ve Kennan'ın bu sözleri, akademisyenler tarafından genellikle “realizm” olarak bahsedilen düşünce ekolünün klasik ifadeleridir. Realistler manevi hususlara önem vermenin zararlı olabileceği konusunda uyarmaktadır, çünkü bu düşünceler hükümetlerin gerçekte nasıl davrandıklarını görmemizi engelleyebilir. Kolej yıllarında bu düşünce ekolü üzerine çalıştığımda, bana ulusların sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilen “rasyonel aktörler” olduğunu hesaba katmam gerektiği de öğretildi. Bu düşünce tarzının, bir zamanlar inandırıcı olduğu düşünüldüyse de, artık popülaritesini kaybetti. Kusurlu bir dünyada tamamen özverili bir dış politika düşünmek hiç mantıklı görünmüyor ama hükümetlerin davranışları altında yatan neden ve sonuçların bireylerinkinden “tamamen farklı” olduğunu tartışmak farklı bir uzantıya dayanıyor. 
Bunlara rağmen, ulusların politikaları bireylerin kararlarından ve hareketlerinden doğmaktadır. 
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Kennan'ın iddialarına gelince, bir kişi çıkıp da bireysel çıkarlarımızın yiyecek, sığınak bulmak ve dış tehditlerden korunmak olduğunu söyleyebilir. Bunlar da var olmamız için “vazgeçilmez ihtiyaçlardır” ve benzer şekilde bunların da manevi niteliği yoktur. Bu çıkarları korumak için harekete geçmemiz gerekir ve harekete geçtiğimiz zaman kendimizi ahlaki açıdan yargılanmaya açık bırakırız. 
Kendi ihtiyaçlarımız kullandığımız yöntemleri otomatik olarak geçerli, haklı kılmaz. Bu hem bireyler hem de uluslar için doğrudur. 
Ömeğin kapıma alarm taktırarak kendimi komşulardan korumaya çalışmam ayrı bir mesele ama kafasına demir bir çubukla vurmam ayrı bir meseledir. Yine ulusları ele alırsak, bir hükümetin kendi sınırlarında devriye gezecek bir ordu yetiştirmesi ayrı, komşu nüfusu yok etmesi için ordu göndermesi ayrıdır. Başkalarının ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğimiz de, bizi benzer bir teste tabi tutar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Batı'nın daha fazla Yahudi mülteciye kucak açma konusundaki başarısızlığını ahlaki açıdan tarafsız bir durum olarak kabul etmek bir hayli güçtür. 


Ben hükümette görev aldığım zaman, kendimi ne sıkı bir realist ne de katı bir idealist olarak gördüm, aksine her ikisinin makul bir birleşimini temsil ettim. Her ne kadar realist yaklaşım bana soğukkanlı olmam gerektiğini düşündürse de hükümeti, karmakarışık ve tehlikeli bir dünyada işletilmek zorunda olan kılgısal bir yatırım olarak gördüm. Nasıl olur da bize rehberlik eden ahlaki prensipler olmadan değişmeyen bir rotada dümen kullanabileceğimizi anlamadım. Bu ne anlama geliyor? Bana göre erdemlilik, davranışlarımızın yaşamımız üzerindeki etkisine göre ölçülebilir. İşte bu yüzden Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım sırada diplomatik görüşmelerin normal seyrinin ötesine geçmemiz konusunda ısrarcı oldum. Hükümetlerin aldığı kararlardan en çok etkilenen insanları görmek, onlardan haberdar olmak istedim. 


Bu amaçla, mültecileri, HIV/AIDS virüsüyle yaşayan insanları, mayınlarla kolunu, bacağını kaybeden kişilerin ailelerini, terörist bombalarının açtığı yaraları sarmaya çalışan insanları, etnik kökeni yüzünden sevdikleri ölüme mahküm edilen dul kadınları ve çocuklarını besleyecek imkânı olmayan anneleri ziyaret ettim. Bu ziyaret- 


61+TANRI VE GÜÇLÜ 


lerim sırasında özellikle Sierra Leone'de kucağıma aldığım üç yaşındaki bir kız çocuğunu hatırlıyorum. İsmi Mamuna olan küçük kızın üzerinde kırmızı bir kazak vardı ve tek koluyla tuttuğu oyuncak arabasıyla mutlu bir şekilde oynuyordu Bir asker büyük ve keskin bir bıçakla kesip koparmıştı Mamuna'nın diğer kolunu. O zaman aynı yaşlarda bir torunum vardı benim de. Nasıl olur da bir insan, bu zararsız küçük kızın kolunu koca bir bıçakla kesip koparabilirdi, idrak etmesi çok güçtü. Küçük Mamuna tam olarak kime karşı tehdit unsuruydu? O kimin düşmanıydı ki? 

Her durakta, keşke bütün Amerika'yı beraberimde buralara getirebilseydim diye düşündüm. Pek çok insanın yaşamak zorunda olduğu bu kötü şartları görme imkânı elde ettiğimde, şundan emindim bu insanların ihtiyaçlarına acilen ve cömertlikle karşılık verecektik. Tabii ki bütün Amerika'yı alıp uçağıma sığdıramazdım ve de dış politikamızın esaslarından bahsederken kanayan bir yara izlenimi bırakmak istemezdim. Bu yüzden eve döner dönmez, Amerika'nın ilgilenmesi gereken bütün makul gerekçeleri birer birer sıraladım, çünkü biz istikrara, zengin denizaşırı piyasalara, adaletin egemenliğini güçlendirmeye, nüfuzumuzu genişletmeye ve saygınlıgımızı perçinlemeye merak sarmıştık. Ama ben bu tezleri öne sürdüğümde bile, aslında onların lüzumsuz olması gerektiğini hissettim. 

Neden böyle hissettiğimi örneklendirecek olursam, Abraham Lincoln'la ilgili çok sevdiğim bir hikâyeyi anlatmak isterim. Lincoln'un müşteri bulmak için bir adliyeden başka bir adliyeye koşuşturduğu, henüz genç bir avukat olduğu günlerden birinde, (46) bataklığa saplanmış ve kendini kurtarmak için nafile çırpınan bir domuz görmüş. Domuza karşı duyduğu acıma hissi ve onu kurtarma- ya çalışsa çamurun yeni takım elbisesini mahvedeceği düşüncesiyle bir an duraksamış. Ama sonra yoluna devam etmiş. Yaklaşık iki mil sonra, zavallı hayvanı ve içinde bulunduğu kötü durumu düşünmekten kendini alıkoyamamış ve hayvanı kurtarmak için geri dönmüş. Yeniden kendini aynı manzara karşısında bulan Lincoln, birkaç tahta kalas yardımıyla domuza ulaşmış ve elbisesini kirletme pahasına hayvanı dışarı çıkarmış. Kendisine bir domuz için neden 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bunları yaptığı sorulduğunda, esaslı bir şekilde cevap vermis: “Bunu domuz için yapmadım, kendim için yaptım, zihnimdeki azaptan kurtulmak için.” 

Eğer Lincoln yeni takımı pahasına bir domuzu kurtarırken kendi kişisel çıkarının farkına varabildiyse, Amerika da çaresiz koşullardan kaçan insanlara yardım ederken kendi çıkarını görebilmelidir. 
Babamın en derin inançlarından biri uluslara karakteristik özellikler yüklemenin mümkün olduğuydu. Amerikan tarihinin büyük bölümü manevi gaye hissiyle yönlendirilmiş. İşte bu bizim ulusal kimligimizin önemli bir parçası. Bu gaye bulanıklaştırıldığında, Vietnam vakasında olduğu gibi, ayrılıklar ortaya çıktı ve biz diğerlerine ilham verme yeteneğimizi yitirdik. Bu düşünce Jimmy Carter'in insan haklarını vurgulamadaki kararının arkasında yatan nedendi. Bu neden, yalnızca iyilik yapmak için çabalamaktan ibaret değildi, aynı zamanda Amerikalılara asıl kişisel çıkarlarını hatırlatmanın ve dünya üzerindeki bütün insanlar için çok önemli olan bir mevzuda ülkemizi lider konumuna getirmenin bir yoluydu. 


On yıldan daha fazla bir süre önce, Harvard'daki Profesör Joseph Nye şöyle bir teori ortaya attı: Bir ülkenin manevi sanı o ülkenin somut bir servetidir, çünkü bu servet hükümetin dostlar kazanmasına, ulusun nüfuzunu genişletmesine ve kriz zamanlarında destek elde etmesine yardım edecektir. (47) Nye'nin tezi mantıklıdır. 
Toplum seviyesinde bile, bizler de sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz kişilerin ricalarına çoğunlukla olumlu yanıt veririz. Nye, Amerika'nın özgürlük ve adalet savaşçısı olarak sahip olduğu tarihi saygınlığının güvenliğimizi artırıp, küresel konumumuzu güçlendiren “yumuşak güç” için uzun süredir kaynak olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı olarak, bu konuşmanın dayanak noktası hoşuma gitmişti ama kullandığı sözcük öbeği değil. Ben Amerikan gücünün iyiliği hakkında ne düşündüğümü sık sık dile getirdim ama siyasi olarak “yumuşak güç” sözünün kullanılmasını hoş. bulmuyorum. Amerikalılar kendilerini “kartallarla beraber uçuyor” diye düşünmeyi tercih ederler. 


Ahlak sorununun dış siyasetle ilgili değerlendirmelere girmesini öngören prensibi kabul etmek demek bir sorunu yatıştırırken diger iki tanesini karşı karşıya getirmek olacaktır. Neyin ahlaki oldugunu nasıl belirleyeceğiz? Belirgin bir şekilde kişisel çıkarları gözeten düşüncelere oranla maneviyata ne kadar ağırlık vermeliyiz? 

Bu soruların yanıtlarını bulmaya yardım etmek için, Princeton Profesörü Michael Walzer, önem derecesi gittikçe azalan dört zorunluluk belirledi. Walzer'e göre (48) bir ülkenin ilk önceliği kendi vatandaşlarının yaşamlarını ve özgürlüklerini korumaktır, eğer bunu başaramazsa diğerlerine de yardım edemez. Bir ülkenin ikinci görevi zarara yol açmamaktır. Üçüncü görevi, mümkün olduğunda, insan yapımı ya da doğal felaketlerden sakınmaları için insanlara yardım etmektir. Dördüncüsüyse, daha iyi ve daha az baskıcı bir politik düzen inşa etmek için yardım isteyenlere destek vermektir. 


Kabaca aynı kavramı uygulamanın diğer bir yolu.—-ölüm, baskı, adaletsizlik, fakirlik ve korkunun karşıtı olarak— yaşam, özgürlük, adalet, zenginlik, sağlık ve kafa rahatlığı gibi iyilikle ilişkilendirdiğimiz şeylerde kesin bir artış sağlayan hareket ve davranışları ahlaklı olarak tanımlamaktır. Bu basit formülle bile, karşılıklı takas gerekecektir. Örneğin, bir sivil savaşa son vermek için, seferberliğin bitmesi ve silahların teslim edilmesi karşılığında yasadışı bir örgütün üyelerine genel af önerilebilir. Bu düzenleme altında, barışa duyulan ihtiyaç, adalet duygusunun önüne geçebilir. Bunun adı pragmatizmdir (faydacılık). Bir hareketin erdemli olup olmadığını test etmek onun bazı katı prensiplere uyup uymadığıyla değil, aksine erdemli bir sonuca ulaşıp ulaşmadığıyla ilgilidir. 

Bazı meselelerde, izlenmesi gereken doğru rota bellidir ama pek çoğunda, belki de büyük çoğunluğunda, değişik seçeneklerin göreceli ahlaklılığını açıkça ifade etmek son derece zordur. 

Karar verme aşamasında sık sık karşılaşılan durumlardan biri eksik bilgiye sahipken karar almaktır ama bunun yanı sıra çelişkili iddialar karşısında, şaşırtıcı belirsizlikler söz konusu olduğunda da karar alma gerekliliği doğar. Hatta güvenilir diye düşünülen “gerçeklerin” ciddi şekilde test edildiğinde aslında yarı gerçek olduğu ortaya çıkabilir. Her ne kadar iyi ve kötü ayrı ayrı var olsalar da, birbirlerine karışma eğilimi gösterirler. Felsefe, drama, edebiyat, sanat 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ve benim çocukluk katesizm* düşüncemin ana teması olan bu gerçek, siyasi liderlerin geniş içerikli konuşmalarında sık sık göz ardı edilmiştir. Ama bu gerçek, konuşmalar bitip harekete geçildiğinde kendini göstermeye başlar. Başarmayı tasarladığımız şeylerle gerçekte elde ettiklerimiz arasındaki fark acı verici bir şekilde belirginleşip, doğru ile yanlış arasındaki ayrım bulanıklaştığı zaman ortaya çıkıverir. Örneğin 1991 yılında, Körfez Savaşı'ndan sonra, birinci Başkan Bush'un yönetimi, Saddam Hüseyin'in kendi halkı tarafından baştan indirilmesini beklemişti. Ama beklenilen olmadı. Bunun üzerine, “geçici”ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başlandı ve altı ayda bir süresi uzatılan bu yaptırımlar on yıldan fazla bir süre devam etti. Bu yaptırımlar gıda ve ilaç alanında uygulanmasa da, Irak ekonomisi kötüye gitmeye devam etti ve bu durumdan masum siviller zarar gördü. Hüseyin çekilen acıları propaganda amaçlı dile getirdi. Halk önünde timsah gözyaşları dökmesine rağmen, bu manzaranın ötesinde petrole karşılık gıda değişimini öneren bir program yoluyla kendi insanlarına yardım etmek isteyen uluslararası çabaları çökertmeye çalıştı. Eğer yaptırımlar kaldırılmış olsaydı, şüphesiz Saddam Hüseyin kendi askeri gücünü yeniden inşa eder ve bir kez daha gerçek bir bölgesel tehdit olurdu. 


Görevde olduğum süre boyunca Irak, daima iki bela arasında bir seçim gerektirmekteydi, biz seçtiğimiz alternatifin sebep olduğu zararı hafifletmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ne yazık ki, politikamızı açıklama girişiminde bulunduğumuz sırada, pek çok kişinin bu kitabı yazmaya nasıl cüret ettiğimi düşünmesine neden olacak bir laf ettim. Bir gazeteci yaptırımların devam etmesinin pek çok Iraklı çocuğun ölümünü haklı çıkaracak kadar önemli olup olmadığını sormuştu. Bir süre duraksayıp ardından soruyu yanıtlamıştım: “O gerçekten çok zor bir seçim ama biz bu bedele değdiğini düşünüyoruz.” Oysaki şöyle demeliydim: “Tabii ki hayır. Elimiz- 


* — Kateşizme göre (paragraf 1707), “İnsan kendi içinde bölünmüştür. Bunun sonucu olarak, insanın bütün yaşamı, hem bireysel hem de sosyal olarak, kendini iyi ile kötü, aydınlık ile karanlık arasında dramatik bir mücadele olarak gösterir.” 
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den gelen her şeyi yapmamızın nedeni kesinlikle Iraklıların ilaç ve yiyecek almaları için gerekli paraya sahip olduklarını görmek içindir.” Ama çenem beynimden önce çalıştığı için soğukkanlı ve acımasız olarak algılandım. Kariyerimi bütün olarak ele aldıklarında bu sıfatların bana uygun olup olmadığına dair değerlendirmeyi başkalarına bırakıyorum. Suçluydum ama bunun nedeni bir anlık düşüncesizliğim ve berbat kelime seçimimdi. 


İkinci bir ahlaki ikilem iki ayrı etnik grubun, Hutus ve Tutsis, çatışmasıyla bölünen bir ülke olan Ruanda soykırımında yaşandı. 
1993 yılının Ağustos ayında, Birleşmiş Milletler iki taraf arasındaki 
ateşkesi denetleyip barışın devamını sağlamak için görevlendirildi. 
Buna benzer bütün görevler sorunlarla yüzleşmeyi gerektirir ama bu hat safhada bir vakaydı. Soğuk savaşın bitimi, iki yıldan az bir sürede sistemi fena halde genişleterek, Birleşmiş Milletler barış gücünün yaklaşık olarak on sekiz binden hemen hemen seksen bine çıkmasını sağladı. Afrika'daki diğer dört tanesini de kapsayan bir düzineden fazla operasyon çoktan başlamıştı. Birleşmiş Milletler komutanı, Ruanda için istenilen sayının ancak yarısı kadar asker toplayabilmişti ve bunların çoğu da iş için pek hevesli görünmüyordu. Ayrıca bu görev emri, tam da Birleşmiş Milletler'in Somali'deki görevinin felaketle sonuçlandığı sırada tasarlanmıştı. Birleşmiş Milletler'in o felaketten çıkardığı ders bir daha yeniden sivil bir savaşta taraf olmaması gerektiğiydi. Bu nedenle Ruanda'da yürütülen operasyonun kesinlikle tarafsız kalması emredilmişti. Bu durum şu anlama geliyordu Birleşmiş Milletler'in başarısı tamamen yerel partilerin kendi yükümlülüklerini gerçekleştirirken işbirliği yapmak için istekli olmalarına bağlıydı. Ama aslında Hutus tarafı yok etme savaşı için hazırlanıyordu. 


Savaş patlak verdiği zaman, Avrupalı güçlerle Birleşik Devletler kendi vatandaşlarını kurtarmak için hemen olaya müdahale ettiler. 
Masum Ruandalılara yardım etmek için çok az şey yapılmıştı ve artık bunun için çok geçti. İki ay gibi kısa bir sürede hiç durmaksızın katledilmişlerdi. Ben kendi raporumda bunun neden ve nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla ele aldım ama ortaya çıkan sonuç inkâr edilemez ve bağışlanamazdı. (49) Büyük güçler harekete geçmekte başarısız olmuşlardı ve savaş toplu katliamla sonuçlanmıştı. Ama ahlaki mücadele orada sona ermemişti. Nihayet katliam durulduğunda, Birleşik Devletler Ruanda'dan komşu ülkelere kaçan mültecileri korumak için “insani” bir çabaya liderlik etmeye karar verdi. Mültecilerin perişan halleri CNN ekranlarında canlı olarak nakledildi. 
Millerce süren uzun yürüyüşlerinde yüzlerinde korku ifadesi, sırtlarında sahip oldukları değerli eşyalar ve kollarında çocuklarıyla ilerlediler. Bu dramatik görüntü insanlarda güçlü sevgi duyguları ve sempati uyandırdı ama iyi açıklanmayan bir gerçek de, mültecilerin arasında katliama katılmış ve kendi suçlarının neden olduğu intikam duygusundan kaçan pek çok kişinin olduğuydu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yaptı ve geçici bir süreliğine mültecilere kucak açtı. Ama kamplardaki katillerin varlığı daha sonra da şiddet olaylarının devam etmesine neden olmuş ve yakınındaki Demokrat Kongo Cumhuriyeti'ndeki feci savaşa katkıda bulunmuştur. Mültecileri koruma operasyonu bile ahlaki açıdan saf değildi. 

Aynı yıl, Kongre'deki Demokratik liderler izlediği politika nedeniyle Başkan Clinton'u eleştirdiler. Başkan, Birleşik Devletler'e ulaşmaya çalışan göçmenleri denizde tutuklatarak Haiti'ye geri göndermişti. Bu iyi niyetli eleştirmenler, böyle savunmasız insanların o dönemde yasalara aykırı ve acımasız, askeri bir hükümetle yönetilen Haiti'ye gönderilmesini ahlaksızca hatta ırkçı bir hareket olarak değerlendirdiler. Başkan isteksizce eleştirileri kabullendi ve izlenen politikayı değiştirdi. Bunun sonucunda denize çıkmaya elverişsiz botlarla ve delikli sallarla adalarından kaçmaya çalışan Haitililerin sayılarında ani ve hızlı bir artış oldu. Kaçınılmaz bir şekilde, asin yüklü teknelerin bazıları alabora oldu ve yüzlerce insan boğuldu. 


Bu vakaların örneklediği gibi, dış politikada etik bir rota izleme çabaları sık sık kasıtsız bir şekilde elde edilen sonuçlarla engellenmektedir. Ahlaki sonuçlar elde etmek için karar mercileri hem doğru olanı yapmak istemeli hem de sonuçların ne olabileceğini tahmin edebilmelidir. İdeal olansa, bayan ya da erkek önemli değil, önemli olan bir aziz vicdanına, bir filozof bilgeliğine ve bir peygamber öngörüsüne sahip olmaktır. Gerçek şu ki, bu üç vasıftaki eksikliklerimize rağmen en iyisini yapmak istediğimizde tökezleyebilir, hataya düşebiliriz. 

Şimdiye kadarki en zor politik kararlar, gücün kullanımına ilişkin idari kararlardır. Görevdeyken Amerikan askerlerini hem kendi ülkelerinde hem de bir düzineden fazla yabancı toprakta hizmet ederlerken ziyaret ettim. Bu ziyaretlerin her birinde, askerlerimize, gemicilerimize ve pilotlarımıza sadece teşekkür etmekten daha fazlasını yapmaya çalıştım. Onlarla beraber oturdum, beraber yemek yedim, öykülerini dinledim, sorularını yanıtlamaya çalıştım ve yüz ifadelerini inceledim. Benim tarafımdan verilecek yanlış bir hüküm onların yaşamlarının yok olması demekti ve sevdikleri için de telafisi olmaz kayıplar. 


Dışişleri Bakanlığı binasına geri dönelim, ofisimin penceresinden Arlington Milli Mezarlığı'nı, oradaki beyaz taş sıralarını, Kore ve Vietnam savaşları adına dikilen anıtlara gelen ziyaretçi topluluğunu görebiliyordum. Ve kendime şu soruları sormadan edemiyordum: Tam olarak ne zaman savaşa girmek gerekli? Hangi şartlar altında savaştan başka bir seçeneğimiz olmaz? Eğer bir asker olsaydım nasıl hissederdim? İnanıyorum ki, eğer genç olsaydım ülkem için hizmet etmeye hazır olurdum ve ayrıca çok da korkardım. Bu klasik bir cevap ama doğru, bir başkanın savaş emri vermesi ya da Dışişleri Bakanının savaşı önermesi inanın verilen en zor karardır. Neyse ki, güç kullanmak kolayca savunulabilir bir durum değildir. Ama trajik bir şekilde, öyle zamanlar vardır ki, savaştan kaçmak mümkün değildir. 

11 Eylül 2001 akşamı, Başkan George W. Bush Amerikalı halktan önce gidip “Direnmek kötülük değildir, ama her kim sizin sağ yanağınıza vurursa ona diğer yanağınızı uzatın” demiş olsa dünyamın tepkisinin ne olacağını hayal edin. Ama dindar bir Hristiyan başkanın böyle bir kriz anında rehberlik için “Dağdaki Vaaz”a* (Sermont on the Mount) gönderme yapmasından daha doğal ne olabilirdi ki? Amerika'nın baş yöneticisinin vatandaşlarından en sevdiği 


* “Mattaya göre İncilin beşinci bölümünde geçer ve İsa'nın dağda öğren- 


cilerine verdiği derstir. 
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politik filozofun, Jesus of Nazareth'in (Nasıralı İsa), öğütlerine kulak vermelerini ve Birleşik Devletler'in topraklarına izinsiz giren bu insanları affetmelerini önermesinden daha mantıklı ne olabilirdi? 
Bunun yerine Başkan Bush tam tersini yaptı, sert bir karşı saldırı için yemin etti ve yaptıkları eylemden teröristleri sorumlu tuttu. Bu ikiyüzlülük değil miydi? Kötülüğe karşı savaşarak ve masum insanlann ölümüyle sonuçlanacak bir askeri güç kullanarak günah işlenmez mi? Ya da hükümetler İncifin emirlerinden muaf mıdır? 


Yüzyılların bilgeliğini tek bir cümlede özetlersek, çoğunluk hükümetlerin gerçekçi bir şekilde kutsal normlara tutunmadığı konusunda hemfikir olacaktır ama bu ortada standartların olmadığı anlamına gelmez. Eski Çin'in önde gelen askeri bilgini Tian Rangju yaklaşık 2500 yıl önce şöyle demiştir: “Eğer kendi insanlarına sevgisi olmayan bir ülkeye saldırırsanız, bu haklı bir saldırı olur; eğer bir savaşa son vermek için savaş açarsanız bu savaş da haklı bir savaş olur.” On beşinci yüzyılda, Aziz Augustine bir Hristiyanın savaşa girmesinin haklılığının savunulup savunulamayacağı üzerine düşündü. Barbar istilacıların Romalı vatandaşlar üzerinde yarattığı korkuyu gözlemlediğinde kafasındaki soruya “evet” yanıtını verdi. 
Savaş “korunmasız olanı savunmak” için haklı gösterildi. Daha sonraki âlimler, özellikle Aziz Thomas Aguinas ve uluslararası yasaların ana mimarı Hugo Grotius, zamanla birtakım kıstaslar geliştirdiler ve bu kıstaslar ekseriya “adil savaş” doktrini olarak anıldı. Bu doktrinin büyük bir bölümü şu anda Cenevre Anlaşması'nda ve diğer laik, uluslararası resmi dokümanlarda yer almaktadır. Kıstaslar savaş öncesinde ve savaş sırasında neyin ahlaki açıdan gerekli olduğunu tanımlamaya çalışmıştır. 


Genel olarak konuşursak, “adil savaş” usta otoriteler tarafından ahlaki niyetlerle ve haklı bir sebep için yürütülen savaştır. Bu gayretlerin başarılı olma şansı makul olmalı ve onları harekete geçiren hasardan daha fazla zararla sonuçlanmamalıdır. Askeri harekâtı emredenler savaşçılarla savaş dışı kişileri ayırt etmeli ve gereksiz hasarlardan kaçınmaya çalışmalıdır. Savaşa girmeden önce hükümet diger bütün seçenekleri tam ve dikkatli bir şekilde iyi niyetle incelemelidir. 
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Ulkeler ayrica kendilerini savunma hakkina sahiptirler. Birlesmiş Milletler beyannamesi, her üye devleti anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözmeye ve başarı sağlanamadığı takdirde uygun bir hareket için sorunları Güvenlik Konseyi'ne aktarmaya çağırır. 51. madde, beyannamedeki hiçbir şeyin “herhangi bir Birleşmiş Milletler Üyesi'ne karşı silahlı saldırı olduğunda, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güveni devam ettirmek için gerekli önlemleri alana kadar, üyenin bireysel ya da kolektif savunma hakkına zarar vermeyeceğini” ortaya koyar. Uygulamada, ülkeler sık sık bu kurallar dışında askeri harekâta geçmektedir, bu durum bazen BM tarafından kınamaya neden olmakta, bazen de olmamaktadır. Bu ihlallere rağmen, beyannamedeki standartlar korunmaktadır, tıpkı cinayete karşı düzenlenen yasaların da cinayetler devam etmesine rağmen korunması gibi. 

Güç kullanımını sınırlayan kuralların çoğu kaynağını dini geleneklerden almasına rağmen, bu kurallar dini inancını açıkça ifade eden kişilerin hepsini memnun edecek kadar katı değildir. 2004 yılı baharında, Yale Divinity School'daki (Yale İlahiyat Okulu) bir dinleyici grubuna din ve Amerika'nın dış politikası üzerine bir konuşma yapmıştım. Okul gazetesinin editörleri yanıt için uzmanları davet ettiler ve bir zamanlar Time dergisi tarafından “Amerika’nin en iyi ilahiyatçısı” olarak anılan Stanley Hauerwas'tan bir mektup aldılar. 


Hauerwas, daha çok benim konuşmamı fikir bazında protesto etmek için yazmamıştı —ki ona göre bunlar mantık dışıydı— benim de din öğrencilerine söyleyecek birkaç şeyim olabilirdi. Şöyle yazmıştı, benim hükümetteki sicilim için “herhangi bir şey ama onurlu” (50) ve “bir Hristiyan olmak... Amerikan Dışişleri Bakanı olmayı zorlaştırır, zor ama imkânsız değildir.” Hauerwas'a göre, barışseverlik Hristiyan olmanın temel parçasıdır ve o savaşan ya da askeri hareketi destekleyen Amerikalıların Hristiyanlık için meşru bir iddialarının olamayacağını ileri sürmüştür. Onun nasıl bir mantıkla hareket ettiğini anlayabiliyorum ama bu mantığı kabul etmiyorum. 
Hiçbir hikâye ölürken aynı zamanda affeden Hz. İsa'nın hikâyesi kadar yüceltici değildir. Ama “adil savaş” doktrinin ana çıkış noktası 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askeri hareketlerin bazen ahlaki nedenlerden ötürü gerekli olabileceğidir. Hauerwas bu doktrini reddeder çünkü doktrinin pek çok savaşı haklı çıkarmak için kullanıldığını dile getirir. Evet, bu konuda haklıdır. Fakat sağlam bir doktrin, ara sıra yanlış kullanıldığı için gözden düşmez. Hauerwas dünya üzerinde savaşı kimin kazandığını önemsemeyebilir, çünkü eninde sonunda hepimiz Tanrı'nın ellerinde olacağız; ama şu anda özgür olmasını geçmişteki Amerikan askeri harekâtlarına borçludur. 


Görevim sırasında kiliseye her gidişimde “Kutsanmışlar uzlaştıncı kimselerdir” cümlesini duyar ve bu sözleri kalbimde hissederdim. Barışı aziz tutar Gandi'yi, the Quakers’i ve şiddet içermeyen direnişin diğer yandaşlarını takdir ederdim. Ama Hitler'i ve pek çok etnik soykırım olaylarını düşündüğüm zaman şiddet karşıtı olmanın en iyi ahlaki rota olduğu konusunda mutabık kalamazdım. Bazı durumlarda sonuçlar kabul edilemez. Örneğin burada, benim düşüncelerim benim mirasımın bir yansıması. Silahlı direnişin iyi ve kötü yanları Çekoslovakya Cumhuriyeti'nde, iki dünya savaşı arasında, ateşli bir şekilde tartışıldı. (51) Başkan Masaryk, şiddetle, Çekoslovakya tarihinin ve demokrasisinin anlamının Sezar'ın değil, Hz. 
İsa'nın yaşamı üzerine kurulabileceğini iddia etti. Ayrıca şunları yazdı: “Savaş en büyük kötülük değildir. Namussuzca yaşamak, köle olmak, köleleştirmek ve daha pek çok şey daha da kötüdür.” Seksen yaşına geldiğinde yazar John Galsworthy şunları söylemiştir: “Ne kadar yaşlı olsam da, eğer biri bana saldırırsa bu yaşlı ellerle kavradığım bir tuğlayı doğruca o kişiye atarım.” Bazen barışı elde etmenin tek yolu onun için savaşmaktır. 


Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın, güç kullanımını başlatacak bir karar iyice düşünülmeden alınmamalıdır. Şiddet hem karşı tarafa hem de onu kullananlara zarar verecektir. Ayrıca muhtemelen önceden tahmin edilemeyen sonuçlar doğurur, bazen bu sonuçlar çok acı olabilir. Mark Twain'in üzücü eseri War Prayer'in hatırlattığı gibi, savaş sırasında zafer için dua etmek, karşı tarafın masum insanları üzerine korku salmayı istemekle eş değerdedir. Ama liderlik görevi de kaçınılmazdır, tüm engellere ve yanlış bir harekette bulunma riskine rağmen etik tercihler yapmaya çalışmak gerekir. 
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Son yıllarda Birleşik Devletler, Afganistan'da ve Irak'ta “adil savaş” sorununa göğüs germek zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı olarak ben Balkanlarda benzer bir mücadeleyle yüzleştim. 1990'lı yılların başında, Sırp Diktatör Slobodan Miloseviç, Slovenya, Hırvatistan ve Bosna'ya karşı üç başarısız savaş girişiminde bulundu. 1999 yılında, gazabını Sırbistan'ın yetki alanında bulunan Kosova'daki etnik Arnavut çoğunluğa yöneltti. Bir yıl boyunca her iki tarafın haklarına saygı gösterecek bir diplomatik anlaşmanın mümkün olan bütün yollarını araştırdım. Arnavutlar sonunda önerimizi kabul ettiler; Miloseviç ise güvenlik güçlerini sivil halk üzerine salıverip teklifimizi geri çevirdi. Onun niyeti, liderlerini öldürerek, köylerini yakıp yıkarak, terör estirerek Arnavutları Kosova'dan atmaktı. Amacı Kosova “problemini” herkes için bir kerede çözümlemekti. 


Bölge Sırbistan'a ait olduğu için, Miloseviç'in suçu uluslararası bir çatışma olarak nitelendirilemezdi. Hiçbir NATO üyesi ateş altında değildi, bu yüzden birlik meşru müdafaa hakkı iddiasında bulunamazdı. Sırbistan başka bir ülkeye saldırma tehdidinde bulunmamıştı, bu durumu önleyici bir harekât için mantıklı bir neden yoktu elimizde. Fakat bizim “korunmasız olan diğerini savunmak” gibi bir görevimiz vardı. BM Güvenlik Konseyi, yağmacı Sırp ordularının geri çekilmesini talep eden önergeyi onayladı, ama Rus diplomatlar tarih boyunca sempati duydukları Slav dostlarına, onları durdurmaya çalışacak gücü yetkilendiren her türlü önlemi veto edeceklerine dair söz vermişlerdi. 


Bu durum Clinton yönetimiyle NATO'yu zor bir seçimle baş başa bıraktı. Ya Rusya'nın bizi durdurmak için gözdağı veren vetosuna izin verecektik ya da Kosova'daki insanları korumak için BM'nin açık izni bile olmadan güç kullanacaktık. Ben ikinci seçenek için sıkı ve başarılı bir şekilde baskı yaptım. Benim nedenlerim kısmen stratejikti: Balkanlar'da denge sağlanamadığı sürece Avrupa'da tam anlamıyla barışı sağlamak mümkün olmayacaktı ve Miloseviç başta olduğu sürece Balkanlarda denge sağlanamayacaktı. Ama beni harekete geçiren ilk şey manevi dürtüydü: Masum insanların öldürüldüğüne tanık olmak istemiyordum. NATO'nun Avrupa'daki varlığı kıta üzerindeki etnik soykırımı durdurmamızda bize çare olmuştu ve bu şekilde hareket ederek başka yerlerdeki benzer zulümleri de engelleyebileceğimizi umut ettim. İçinde bulunduğumuz zaman, Martin Luther King Jr.’nin sözlerinin yankı bulduğu bir zamandı, bizim yönümüz güvenli olan tarafta değil, haklı olan tarafta olmalıydı. 


Askeri harekât için elimizde BM'den alınmış özel bir buyruk olmadığı için, özellikle bu harekâta girmemizin sebebini açıklamak için çok sıkı çalıştık. Öncelikle Clinton yönetimi bu konuda bizimle hemfikir olan NATO'nun desteğini güvence altına aldı. İkinci olarak, ben sürekli olarak BM sekreteri General Kofi Annan ile görüşmelerime devam ettim. Kendisi de Sırpların davranışlarının ahlaki açıdan kabul edilemez olduğu konusurıda bizimle hemfikir olduğunu alenen belirtmişti. Üçüncü olarak, savaş sırasında NATO hedefleri, askeri avukatlar tarafından Cenevre Anlaşması'nda belirtilen standartlarla karşılaştırıldı. Her incelemede hedeflerin siviller için potansiyel risk taşıyıp taşımadığına dair bir değerlendirme yapıldı. 


Savaş ilerledikçe Belgrat üzerindeki askeri baskımızı artırdık ama bu sırada gereksiz kayıplara meydan vermemek için tatbikatımıza özenle devam ediyorduk. Üç sivil hedef yanlışlıkla vurulmuştu (Çin elçiliği, bir yolcu treni ve mülteci konvoyu). Bombalama sırasında ölen sivillerin tahmini sayısı beş yüz ile iki bin arasında degişiyordu. Sırplar, durdurulmadan önce, Kosova'da yaklaşık olarak on bin Arnavutu öldürmüşler ve yüz binlercesini de evlerinden etmişlerdi. Savaş boyunca barış sağlamak için diplomatik çabalarımıza devam ettik. Ve nihayet çabalarımız başarıyla sonuçlandı. Miloseviç teslim oldu ve Sırplar güvenlik güçlerini Kosova'dan çekti, mültecilerin geri dönmelerine izin verildi. NATO'nun liderlik ettiği bir barış gücü ortaya çıkarıldı ve BM bir dizi demokratik seçimle yeniden yapılanma sürecini organize etti. 


Kosova'daki kargaşanın tohumları, Yugoslavya'nın dağılmasından kaynaklanan önceki savaşlarda olduğu gibi, bölgenin dini geçmişi sırasında atılmıştı. Sırbistan'ın savaş nedenlerini açıklarken, Miloseviç bana onun insanlarının yüzyıllardır “Hristiyan Avrupa”yı 
savunduğunu belirtmişti. Sırbistan'ın destansı ulusal öyküsü, 1389 
yılında Blackbirds bölgesinde Osmanlı Türklerine karşı yapılan Kosova Savaşı'nın ikinci kez anlatımı gibiydi. Efsaneye göre, peygamber İlyas hayati önem taşıyan bir günde Sırp Prensi Lazar'a görünmüştü. İlyas prense iki seçenek sunmuştu, ya savaşta zaferi elde edecek ve dünyevi bir imparatorluğu olacak ya da cennetten bir yerle telafi edilecek bir yenilgiye uğrayacaktı. Prens cennetin bitip tükenmeyen zaferini tercih etti. İlham verici bir öykü, İkinci Dünya Savaşı* sırasında Sırbistan'ın Nazilere karşı direnme kararı almasın- da rolü olan bir öykü. Sorun şu ki, bazı Sırplar, üzerinden altı yüz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, ateşli bir milliyetçilik duygusuyla ve Tanrı'yla özel bir bağları olduğu inancıyla hareket ederek Kosova'daki yenilginin intikamını almaya niyetli kaldılar. 


Kosova'daki savaş devam ederken, Vaclav Havel savaşı şu sözleriyle tanımladı: (53) 


“Eğer bir kişi çıkıp da bir savaşın etik olduğunu ya da ahlaki sebeplerden dolayı yapıldığını söyleyebilirse, i$te o zaman söyledikleri bu savaş için doğrudur. Çünkü Kosova, Kuveyt gibi göz dikilecek petrol yataklarına sahip değildi, birliğe üye ülkeler arasında toprak talebi olan yoktu, Miloseviç üye ülkelerin toprak bütünlüğünü tehdit etmiyordu. Ve buna rağmen birlik de savaşa dahil olmuştu. Başkalarının kaderi düşünülerek yapılan bir savaştı bu. Duyarlı kişilerin hiçbir şey yapmadan bu hükümet destekli ve sistematik cinayetleri izlemesinin mümkün olmadığı bir savaştı. .. Bu savaş insan haklarını devletlerin haklarından üstün tutuyordu. 


Her ne kadar erdemliliği tanımlamak zor olsa da, pek çoğumuz 


* — Sırbistan'ın sivil liderleri (52) işbirliği yapmaya karar verdiklerinde kendi askeri güçleri tarafından devrildiler. Bir radyo yayınında Sırp Ortodoks Patriği direnme kararlarını açıkladı: “Bugünlerde ulusumuzdan önce, yeniden kader sorumuz kendini gündeme getirmiştir. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla sorunun yanıtı alınmıştır. Biz cennet krallığını seçtik, doğruluk, adaler, ulusal güç ve özgürlük krallığı. Bu ebedi düşünce bütün Sırpların kalplerinde taşındı, kiliselerimizin kutsal yerlerinde korundu ve bayraklarımızın üzerine yazıldı.” Bu cesur seçime karşılık Naziler baskın yaptılar ama Sırp partizanların boyun eğmeyen mücadeleleriyle karşılaştlar. 
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iyi geçinmek için erdemliliğin önemli olduğunu kabul ederiz. Ulusların ve bireylerin hareketlerine rehberlik eden ana etkenin vicdan olduğu bir dünyada eminim kendimizi daha güvende hissederdik. 
Peki ya din? Belki de din insan vicdanını şekillendiren en büyük ve tek etki ama aynı zamanda kargaşanın ve nefretin de bir kaynağı. 
Balkanlarda ve inanç-bazlı çekişmelerle parçalanan diğer bölgelerde şahit olduğumuz manzaralardan sonra din hâlâ bolluk içinde istememiz gereken bir şey mi? 


5. İNANÇ VE DİPLOMASİ 


John Adams, “Eğer içinde din olmasaydı, bu dünya mümkün olan dünyalar arasında en iyisi olurdu!” diye yazmıştı Thomas Jefferson'a. Ateistliği savunanlar arasında iyi bilinen bu alıntı aslında bağlam içinde verildiğinde farklı algılanabilir. 


Aynı cümleyi yirminci kez okumam esnasında, artık patlamak üzereydim, “Eğer içinde din olmasaydı bu dünya mümkün olan dünyalar arasında en iyisi olurdu!!” Ama bu haykırışta, ben.... bagnaz..... olurdum. Din olmadan bu dünya kibar sözlerle anlatılamayacak bir yer olurdu, yani demek istediğim cehennem olurdu. (54) 


John Lennon “Imagine (Hayal Et)” adlı parçasında bizi dini doktrinlerden uzak bir dünya hayal etmeye zorladı. Pek çok inançsız insan için, din hiçbir şey için çözüm değildi. Yüzyıllarca, insanların Tanrı adına birbirlerini mutsuz ettiklerini iddia ettiler. Yapılan araştırmalar dini boyutu olan savaşların diğer çatışmalara nazaran daha uzun sürdüğünü ve daha zalimce yürütüldüğünü ortaya koydu. Açık sözlü, liberal köşe yazarı (55) I. F. Stone'nin belirttiği gibi, “Asırlardır Tanrı adına pek çok boğaz kesilmiştir ve yine pek çok savaşta Tanrı'nın adı geçmiştir.” Spor ya da ganimet adına yapılan savaşlar hiçbir zaman teorik açıdan “birbirleriyle uzlaştırılamaz” dini inanç farklılıklarından doğan savaşlar kadar zararlı ve kötü olmamıştır. 
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Bu mantık altında yatan eksiklik, her ne kadar dini çekişmelerle bezdirilen bir dünyanın nasıl olduğunu bilmemize rağmen, dini inancın olmadığı bir dünyada yaşamın nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimizin olmamasıdır. Ama Lenin, Stalin, Mao Zedong sayesinde ipuçlarımız var ve ben ayrıca bu gruba Nazileri de katıyorum, çünkü Naziler bu inancın Yahudi köklerini inkâr eden ve onlara kara çalan ruhsuz bir Hristiyanlık düşüncesini ortaya çıkardılar. Bütün sorunlarımız için ya da daha doğrusu din adına yapılanlar için dini suçlamak çok kolay ama aynı zamanda çok da bayağı. Aslında din çok kuvvetli bir güç ve etkisi tamamen insanlara ne için ilham verdiğine bağlı. Karar verme mercileri, aynı zamanda ayırıcı bir kapasiteye sahip olan dini inancın, birleştirici potansiyelini ortaya çıkarmak için mücadele etmelidirler. Bunun için de dinsel konuları önemsemeli ve üzerinde araştırma yapmaya değecek konular olarak görmeliyiz. Katolik ilahiyatçı Bryan Hehir'in sık sık vurguladığı gibi, “Şöyle bir varsayım var, dünyayı anlamak için dini anlamak zorunda değilsiniz. (56) Bunun için politikayı, stratejiyi, ekonomiyi ve hukuku anlamanız gerekir ama dini anlamanız gerekli değildir. Eğer uluslararası ilişkiler üzerine yazılmış standart ders kitaplarına ya da Dışişleri Bakanlığımızı örgütlerken kullandığımız yöntemlere bakarsanız, dinin dünyada kamusal bir güç olarak algılandığı ve üzerinde durulduğu bir yer bulamazsınız.” 


Sadece olaylara tepki vermek yerine onları önceden sezmek için Amerikalı diplomatların, Hehir'in öğütlerini dikkate almaları gerekir. Ayrıca dinin dış politika üzerindeki rolü hakkında ve uzmanlaşmak için kendi ihtiyaçları hakkında daha geniş düşünmelidirler. Dini inançların çatışmalara nerede ve nasıl katkıda bulunabileceğini ve ne zaman çatışmaları yatıştırmak için dini prensiplere başvurulabileceğini tahmin etme yetilerini geliştirmelidirler. Ayrıca dış politikaya ilişkin kurumları, dinin insanların nasıl düşüneceği, hissedeceği ve hareket edeceğini etkileyen uçsuz bucaksız gücünü tamamen göz önüne alarak, yeniden yönlendirmelidirler. Bu etkilerin belirtilerini pek çok farklı inanca sahip değişik insanların yaşamlarında ve hepimizin çevresinde görmek mümkündür. Bu durumu resmetmek için üç öykü sunuyorum size. 
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1981 yılında Polonya'yı ziyaret ettim. Komünist hükümete karşı yapılan Dayanışma hareketinin başlattığı başkaldırının ikinci yılıydı. Onlarca yıldır çok az değişiklik yaşanan Orta ve Doğu Avrupa üzerinde uzun çalışmalar yapmıştım. Şimdi bütün bölge derin bir uykudan uyanıyordu. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri de Papa II. John Paul'un ilk kez ana vatanı Polonya'ya vaktinden evvel geri dönmüş olmasıydı. Asıl ismi Karol Wojtyla olan, öğretmenlik, rahiplik ve Krakow'un başpiskoposluğu görevlerini üstlenen Papa, dinin Polonya tarihi üzerindeki yayılmacı rolünün bir örneği olmuştu. Varşova'daki komünist liderler Polonyalılara ne yapabileceklerini dikte ederken, ülkenin her bir köşesindeki mahalle papazları Polonyalıların neye inandıkları hakkında konuşmaya devam etti. Papa'nın hacılık beklentisiyle alarma geçen hükümet, okul öğretmenlerine II. John Paul'u “düşmanımız” diye tanımlamaları ve “onun olağandışı yetenekleri ve muazzam mizah anlayışı” tarafından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarıda bulunmaları için memorandum gönderdi. (57) Yine de otoriteler ziyareti organize etmesi için kilise görevlilerine izin vererek taktik hatası yaptılar, çünkü bu sayede onlara “insanların papası” ile Papa'nın insanları arasında olacak bir dizi doğrudan görüşme için plan yapma şansı tanınmış oldular. 

Roma piskoposunun unvanlarından biri de pontifex maximus yani “en büyük köprü kurucusu” idi. II. John Paul, Polonya'da en sonunda Avrupa'nın Doğusu ile Batısı arasındaki bağlantıyı yenileyecek bir köprünün inşa edilmesine yardım etti. Tuğla olarak da, komünist sistemin kalbindeki boşluğu ifşa etmek için dikkatlice seçilmiş kelimeler kullandı. Eğer insanlar ahlaki prensiplere göre yaşama sorumluluğunu yerine getirecekse öncelikle bunu yapmak için haklarının olması gerektiğini savundu. Eğer Polonyalılar birlikteliklerini koruma cesaretine sahip olurlarsa, totaliter rejimlerin yaşamayacağına dair inancını açıksözlülükle dile getirdi. Hepsinden önce, yurttaşlarına korkmamaları için ısrar etti, bu çok büyük etki yaratabilecek basit bir ricaydı. Başlangıçta yavaş ama giderek hız kazanan bir şekilde Papa'nın dinleyicileri birbirlerinden güç aldılar. Artık birbirinden ayrı kontrol edilebilir, küçük gruplar halinde değillerdi, komünistlerin tehlikeli fikirleri izole etme takıntıları zor bir durumla karşı karşıyaydı. Muazzam bir kalabalığın ortasında dikilen dinleyiciler birbirlerine bakarak Polonyalı olmanın gururunu duydular ve bu gururu duymalarina sebep olan vasıfların bir kez daha farkına vardılar —Tanrı'ya iman ve özgürlük için risk alma hevesi. Papa'nın birden fazla olan bu ziyaretleri, Polonya'yı özgürlüğüne kavuşturan devrim ruhunu ateşlemiş, Berlin Duvarı yıkılıp Avrupa yeniden bir araya gelmiştir ve sonuç olarak dünyanın genel çehresi fark edilir bir değişikliğe uğramıştır. 

Papa Polonya halkının korkusunu yenmesine yardım etmiştir. 
Benimle birlikte Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan, uluslararası din özgürlüğü adına ilk Amerikan Büyükelçisi olarak görev yapan Bob Seiple, nefretin üstesinden gelmek üzerine ikinci bir öykü anlatır. 
Bu öykü, Seiple'nin Hristiyan kurtarma ve geliştirme örgütü World Vision'un (Uluslararası Dünya Vizyonu) başkanı olarak çalıştığı sırada karşılaştığı Mary isimli Lübnanlı bir genç bayanla ilgilidir. 
1980'li yıllarda Lübnan yıkıcı ve çok yönlü bir sivil savaşın sahne aldığı bir bölgeydi. Mary çoğunluğu Hristiyan olan bir köyde yaşıyordu ve Müslüman askerler tarafından istila edildiğinde herkes bölgeyi terk etmişti. Mary yürürken tökezlemiş ve yüzükoyun yere uzanmıştı. Hemen toparlanıp dizleri üzerine çömeldiğinde yirmi yaşından fazla göstermeyen bir asker başında dikilmiş ve tabancanın namlusunu başına dayamıştı. Sonra “Haçı bırak yoksa ölürsün” dedi. Mary korkmamıştı. “Ben bir Hristiyan olarak doğdum” dedi. “Ve bir Hristiyan olarak öleceğim” diye devam etti. Bunun üzerine tabanca ateşlendi ve tabancadan çıkan kurşun Mary'nin boynuna ve omurgasına isabet etti. Ardından asker elindeki süngüyle acımasız bir şekilde Mary'nin göğsüne haç işareti çizdi ve onu orada ölüme terk etti. 

Ertesi gün, milis askerleri geri döndüler ve köyü işgal etmek için hazırlıklara giriştiler. Ölüleri el arabasıyla taşırken birkaç tanesi Mary'yi gördü. Hâlâ hayattaydı ama kıpırdayamıyordu çünkü felç olmuştu. Orada işini bitirmek yerine tahta ve kumaştan yaptıkları sedye yardımıyla onu hastaneye götürdüler. Seiple şöyle devam etti: 


“Ve Mary ile karşılıklı oturmuş sohbet ederken ona şu soruyu 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sordum: ‘Mary bu çok mantıksız. (58) Bu adamlar seni öldürmeye çalışan kişiler. Neden seni ertesi gün hastaneye taşıdılar” 


Mary şöyle yanıtladı sorumu, “Bilirsin bazen kötü insanlara da iyi şeyler yapmaları öğretilir. 

Ve devam ettim: ‘Tetiği çeken kişi hakkında ne hissediyorsun? 
İşte tam burada ülkesi aynı anda iki kez işgal edilen -güneyde İsrail ve diğer yerlerde Suriye tarafından— bir Arap kadını olarak, tekerlekli sandalyeye mahküm edilen, kendi vücudu tarafından rehin alınan ve yaşamı boyunca koruma altında olacak bir insan olarak tetigi çeken kişi hakkında ne düşünüyorsun? 


Bu kez de 'Onu affettim' diye yanıtladı. 


‘Mary sana bunları yapan birini nasıl affedersin? diye sordugumda, 


‘Onu affettim çünkü benim Tanrım da beni affetti. İşte bu kadar basit dedi.” 


Seiple'nin görüşüne göre bu hikâyeden çıkarılacak iki ders vardı. Bunlardan ilki inançları uğruna ölmeye ve öldürmeye istekli insanların olduğuydu. Bu gerçek nasıl ki binlerce yıl önce doğruysa şimdi de en az o kadar doğru. İkinci ders ise dinin insanlara affetmeyi ve uzlaşmayı öğrettiğiydi. Din bunu hem affetmenin ve uzlaşmanın kolay olduğu zamanlarda hem de inanılamayacak kadar zor olduğu zamanlarda başarır, tıpkı Mary örneğinde olduğu gibi. Aynca şunu da belirtmek isterim ki Mary içinde benim de dahil oldugum pek çok kişiden daha affedici biri. 

Üçüncü öykü, 1997 Aralık ayında Dışişleri Bakanı olarak Afrika'yı ilk kez ziyaret ettiğim esnada, sıcak bir öğleden sonra karşılaştığım küçük bir erkek çocukla ilgili. Yaklaşık olarak beş yaşında görünen çocuk yumuşak ve duygusallıktan güçsüzleşen bir sesle konuşuyordu. Bana iki hafta önce ailesinin yaşadığı küçük köyün nasıl saldırıya uğradığını anlattı. Annesi onu korumak için yere atmış sonra da vücudunu siper etmek için üzerine uzanmıştı. Ortalık sakinleştiğinde annesinin altından çıkıp etrafa bakmıştı. Annesi ölmüştü. Hemen yanında her tarafı kana bulanmış bir düzineden fazla kadın cesedi vardı. Sonra bir bebek ağlaması duydu ve sese doğru gidince ağlayanın cesetler arasında uzanan kız kardeşi olduğunu gördü. Bebeği kolları arasına alıp yürümeye başladı. Saatler süren uzun yürüyüşte bebek sızlanmaya başlamıştı. Nihayet, önceki deneyimlerinden bildiği kadarıyla hoş karşılanacakları ve güvende olacakları bir yere gelmişlerdi. 


Bu yer kuzey Uganda'nın uzak bir bölgesindeki Gulu adlı kasabaydı. Oraya World Vision örgütü kamp ve hastane kurmuştu, burası yasadışı askeri grupların yıldırdığı yerli köylüler için bir sığınaktı. Geçen on yıl süresince, yaklaşık olarak sekiz bin çocuk kaçırılmıştı ve çoğunun öldüğü varsayılıyordu. Hayatta kalan ama kaçamayan erkek çocukları kafaları yıkanarak isyan ünitelerine yerleştiriliyor, kız çocuklarıysa hizmetçi ya da “eş” olarak alınıyordu. 


Kamp yetkilileri, dini saçma bir şeyle karıştırmış olan asi liderleri suçladı. Bu trajedi 1986 yılında hükümetteki bir değişikle beraber başlamıştı, çünkü bu değişiklik önceden egemen bir kabile olan Acholi'nin ayrıcalıklarını tehlikeye atıyordu. Korku güçlü bir dürtüdür ve Acholi kabilesi de güçlü iken işlediği çirkinliklerden dolayı alacağı cezadan korkmuştu. Potansiyel kurtarıcı beklenmeyen bir şekilde gelmişti: Alice Auma adında ruhlarla iletişim kurabildiğini söyleyen otuz yaşında bir bayandı. Bu onun kültüründe nadiren görülen özel bir durumdu. Auma, arkadaşlarına ölü bir İtalyan subayının etkisi altında olduğunu belirtmişti. İtalyan subay bir ordu kurup Uganda'nın başkenti olan Kampala'yı geri almasını emretmişti. 
ona. Zafere ulaşıldığı zaman ruh Acholi kavminin affedilme yollannı arayarak kendini temize çıkarması gerektiğini buyurdu. Auma'nın kutsal hareketi uygulamaya koyuldu ama doğaüstü esin kaynağına uygun askeri nüfuzdan yoksundu. İlk birkaç başarıdan sonra, sopalarla, taşlarla ve büyülerle yürütülen hareket yenilgiye uğradı. Daha fazla İtalyan subaya ev sahipliği yapmayan Auma'nın zihni, sınırın karşı tarafında Kenya'da sığınak bulmuştu. 


Eğer Auma'nın yeğeni Joseph Kony kutsal savaş davasını ele almaya karar vermeseydi hikâye burada noktalanabilirdi. Kony farklı isyan gruplarından küçük güçleri bir araya getirerek Lordun Direniş Ordusu (Lord's Resistance Army —LRA) olarak bilinen savaş topluluğunu kurdu. 1987'den itibaren LRA bölgenin her yerindeki köylülere saldırdı, ayrıca yerel yönetimleri ve destek birliklerini hedef almıştı. Yetişkinlerin kontrol edilmesinin zor olduğunu düşünen ve askerlik için isteksiz olduklarını gören Kony ordular oluşturmak için çocukları kaçırmaya başladı. Çocuklar esir alındıklarında itaat etmeye zorlandılar ve karşı çıkanlar öldürüldü ve bu itaat, birbirleri dahil, insan öldürmeye istekli olmayı gerektiriyordu. Çocuklar dayak atılarak, kırbaçlanarak ve liderlerinin Eski Ahiti okuması üzerine belirlenen organları kesilerek disiplin edilmeye çalışılıyordu. LRA'nın açıkça ifade ettiği hedefi (59) Uganda hükümetini devirmek ve yerine On Emir'e dayanan bir hükümet kurmaktı, aslında bu hükümet on artı bir emre dayanacaktı. On birincisi Kony tarafından düşmanlarının hareketlerini kısıtlamak için eklenmişti: “Bisiklet sürmemelisiniz.” 


Kendisi bir korku ürünü iken, LRA başkalarına da korku aşılayarak yirmi yıl varlığını devam ettirdi. Uganda hükümeti, LRA ile barış yapma çabaları ile onu yıkma çabaları arasında yön değiştirdi, ama yetkililer isyan gücü altında yaşayanları korumak için kaynak eksikliği yaşıyordu. Gulu'daki kampı gezerken gördüğüm kadarıyla bu görev yine kaynakları sınırlı olan World Vision ve benzeri gruplara bırakılmıştı. Karşılaştığım bu manzara bana Kırım Savaşı'ndan görüntüleri getirdi aklıma. Kamp hastanesi dezenfektan ve insan artıkları kokuyordu. Eski borular su damlatıyordu ve her yerde sivrisinekler vızıldıyordu. Yüzlerce hasta vardı ve çoğu çocuktu, pek çogunun vücudu kırbaç izleri ve yaralarla kaplıydı, bazılarının kol ve bacakları yoktu. Şilteler üzerine oturmuş birbirlerinin saçlarını ören bir grup genç kızla karşılaştım. Yaşları küçük görünmesine rağmen birkaç tanesi çoktan anne olmuştu ve bebekleri LRA'nın ırz düşmanları tarafından kaçırılmıştı. “Çok genç bir kız olsan bile” dedi Mickey Mouse tişörtü giyen kız, “babam yaşında bir adamla evlendirilirsin” 

Ayrılmak üzereyken kucağında bir bebekle genç bir adam bana doğru yaklaştı ve “Küçük çocuğun bize getirdiği kız bu; onun kız kardeşi. Adı da Charity (Merhamet)” Minik öksüz yavruyu kucağıma aldığımda isminin oradaki gönüllülerden biri tarafından verildiğini öğrendim. Onun gibi pek çok gönüllü vardı. Öyle bir yerdi ki, 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hem korkunç acılarla hem de çabuk iyileşmenin sevinciyle doluydu. 
Hastalar ve gönüllüler beraber gülüyor, şarkı söylüyor, oyunlar oynuyor ve birbirlerini koruyorlardı. Bu yararlı kuruluşu idare eden İtalyan doktor yirmi yılı aşkın bir süredir Gulu'daydı. Böyle bir sevgi içinde kendini gösteren inanç ile LRA'yı* takip eden buruk düşler arasında ne büyük bir çelişki vardı. 


Bu hikâyelerde ve sık sık dini inançlarda genel olarak karşımıza çıkan bir anlayış, bazen ne kadar uzak görünse de, birbirimize karşı beslediğimiz yakınlıktır, çünkü aslında hepimiz Tanrı'nın imgesinde yaratıldık. Ve bu anlayış komsularimiza karşı sorumluluklar yükler üzerimize. Bu prensip hem din için sağlam bir temel, hem de laik toplum meselelerini düzenlemek için saygın bir esas sunar. 
Sorun şu ki, din pek çok farklı şekillerde yorumlanabilir ve bazı yorumlarda çok sayıda insan yukarıda bahsettiğim yakınlık iddiasından uzak tutulabilir. Papa John Paul Il, Bob Seiple'nin bahsettiği Mary ve Gulu'daki gönüllüler gibi doğru bir şekilde dini inanç aşılanan kimseler “Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız” cümlesini doğrularlar. Ama diğerleri inançlarını daha tartışmacı bir sonuç için izleyebilirler: “Haklı olan benim, sen hatalısın, cehenneme git!” gibi. 


Nazi katliamında hayatta kalmayı başaran Musevi yazar ve düşünür Elie Wiesel ile beraber bulunduğum bir panelde, kendisi bir zamanlar nasıl da bir grup âlimden İncil'deki en mutsuz karakteri belirlemeleri istendiğinden bahsetmişti. Bazıları Hz. Eyüp dedi, çünkü pek çok çileye katlanmıştı. Bazıları Hz. Musa dedi, çünkü onun vaat edilen bölgeye girmesi esirgenmişti. Bazıları Meryem Ana dedi, çünkü o oğlunun ölümüne şahit olmuştu. En iyi cevap, Wiesel'in önerdiği gibi, insanların O'nun adını kullanarak birbirleriyle savaşmaları, birbirlerini öldürmeleri ve bunu kötüye kullanmaları- nın neden olduğu üzüntüyle aslında Tanrı'nın ta kendisi olabilirdi. 


İşte bu nedenle dış politika yetkilileri, içinde ben de dahil, dini 


* 2005 yıh Ekim ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi insanlık adına işlenen suçlar dolayısıyla Joseph Kony ve diğer dört LRA lideri için tutuklama emri verdi. Ama mahkeme tek başına bu emirleri uygulatma yetkisine sahip değildi. 
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dünya siyasetinden, mantığı mantığın ötesine geçen inançlardan ayırmanın yollarını ararız. Hepsinden ötesi bir bölgeyi yasal ya da ekonomik eşitliğe dayandırarak iki grup arasında paylaştırmak yeterince zorken, bir de gruplardan biri ya da her ikisi de hedef bölgenin kendilerine Tanrı tarafından verildiğini iddia ederse işimiz daha da zorlaşır. Ama dini motivasyonlar sadece dile getirilmedikleri için ortadan kaybolmazlar, daha çok uykuda beklerler ve uygun olan en yakın anda yüze çıkarlar. İran'daki deneyimimizin yansıttığı gibi, ABD bunu her zaman yeterince iyi anlayamamıştır. Uluslararası liderlik için Amerikalı politikacılar din hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmeli ve sonra bu bilgiyi kendi stratejilerine dahil etmelidirler. Bryan Hehir bu durumu beyin ameliyatına benzetmiştir, gerekli ama özenle yerine getirilmediği takdirde öldürücü bir operasyon. 


Her türlü çatışmada, uzlaşma ancak rakipler birbirlerini canavarlaştırmaya bir son verip bunun yerine düşmanlarına baktıklarında biraz olsun kendilerinden bir parça bulmaya başladıkları zaman mümkün olabilir. İşte bu nedenle görüşmelerde kullanılan standart bir yöntem, her iki taraftan da kendilerini diğer tarafın yerine koymalarını istemektir. Genellikle bu durum dışardan göründüğü kadar zor değildir. Doğrusu aynı mesele ya da ödül için savaşan düşmanlar ortak bir paydada buluşabilir. Örneğin Protestanlar ve Katolikler arasında asırlarca süren çatışmaların nedeni, Avrupa'da dini üstünlük sağlamak için yarışmalarıydı. Bu bir benzerlik noktası, bir numara olma isteği. Hatta daha uzun süren bir rekabet Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler arasında Kudüs şehri için devam etmektedir, bu da bir benzerlik noktasıdır, aynı yere sahip olma isteği. Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde mücadele eden Hristiyanların ve Müslümanların ortak bir arzuları vardır, özgürce ve korkmadan ibadet edebilmek. İnsanlar aynı hedefi izledikleri zaman, tarafların her biri diğerini neyin motive edeceğini anlayabilmelidir. Farklılıkları halletmek için yapılması gereken sadece her iki tarafın da istediği şeyi paylaşmak için bir formül bulmaktır yani, ustalık ve dikkat gerektiren bir görev ama en azından sağduyuya dayanan bir yöntemle. 
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Çatışmaların hepsi bu tarz görüşmelere yol vermez. İkinci Dünya Savaşı sırasında, İtilaf ve İttifak kuvvetleri birbirinden tamamen farkli iki gelecek beklentisi için savaşıyorlardı. Bugün, El Kaide'nin terörü alet ederek intikam savaşı açma isteği kabul edilemez. Bazı farklılıklar uzlaştırılamayacak kadar büyüktür. Fakat pek çok konumda uzlaşma eli kolu bağlı bir şekilde durmaktan ya da sürekli savaşmaktan çok daha iyidir. Ama uzlaşma nasıl sağlanır? 


Çatışma içindeki katılımcılar inançlı insanlar olduklarını iddia ettikleri zaman, güven verici, inanılır bir görüşmeci blöf yaparak onları ikna etmeyi izleyebilir. Eğer savaşçılar kendi davalarının ahlaki boyutunu tartışırlarsa, acaba bu ahlaki yön kendi hareket ve davranışlarında nasıl yansıtılıyor? Dini inançlarının onlara rehberlik etmesine izin veriyorlar mı yoksa inançlarını kendi çıkarlarını geliştirmek için tartışma noktası olarak mı kullanıyorlar? İnançları onlara diğer insanlara karşı bir sorumluluk duygusu mu, yoksa başkalarının görüşlerini ve haklarını göz ardı etmelerine neden olacak bir yetki hissi mi aşılıyor? 

Eğer ben bugün Dışişleri Bakanı olsam; nasıl ki silahların kontrol edilmesi üzerine oluşturulan bir paktı ya da bir ticaret anlaşmasının karmakarışık detaylarını görüşmeye çalışırken dini prensiplere dayanmıyorsam, anlaşmazlıkları çözümlemek için de dini prensiplere dayanan arabuluculuk yollarına başvurmazdım. Her iki durumda da anahtar noktaları tanımlamak, ihtimalleri belirlemek ve belli bir hareket planı önerisinde bulunmak için kendimden daha uzman kişilerin düşüncelerini alırdım. Meselenin kapanması için her ne kadar benim ya da Başkan'ın olaya dahil olması gerekse de, yapılacakların ana hatları eldeki meselenin her ince ayrıntısını bilen kişiler tarafından çizilmelidir. Ben Dışişleri Bakanı'yken gerektiğinde danismanhgımı yapabilecek sağlam bir ekonomi uzmanları bürosuna ve sınırlama ilkeleri ile silah kontrolü konusunda uzman bir kadroya sahiptim, bu uzmanlara teknik dil konusunda gösterdikleri hünerden dolayı “papazlar” lakabı takılmıştı. Büyükelçi Seiple'nin dikkate değer ender bir yetisi vardı ama ben dini prensipleri diplomasideki çabalarımızla birleştirmek için benzer bir uzmanlığa sahip değildim. Fakat bugünkü dünyanın tabiatı böyle bir bilgiyi gerekli kılar. 
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Eğer diplomasi başkalarını bizim istediğimiz şekilde hareket etmeleri için ikna etme sanatıysa, etkili dış politika neden diğerlerinin kendilerine göre hareket ettiklerini anlamamızı gerektirir. Neyse ki, Birleşik Devletler içinde devleti kiliseden ayıran anayasal gerekler devletin kilise, cami, sinagog, pagoda ve tapınağa karşı kaba olmasını dayatmaz. Gelecekte hiçbir Amerikan büyükelçisi, eğer gidecegi yerde çoğunluk tarafından uygulanan dini inançlar hakkında derin bir anlayışa sahip değilse, dini duyguların güçlü olduğu bir ülkeye atanmamalidir. Büyükelçiler ve onların temsilcileri, her nereye atanırlarsa atansınlar, yerel dini liderlerle ilişkiler kurmalıdırlar. Dışişleri Bakanlığı Washington'da ve denizaşırı yerlerdeki anahtar elçiliklere konuşlandırılacak dini uzmanlar görevlendirmeli ya da onları yetiştirmelidir. 


1994 yılında Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Religion, the Missing Dimension of Statecraft (Din, Devlet İdaresinin Yitik Boyutu) adlı kitabı yayınladı. Kitap, politik davranışları etkilemede dinin rolünün tanımlanması ile çatışmaların çözümüne yardım etmek için tinsel araçların kullanılmasının zorunluluğu üzerinde durdu. Douglas Johnston, kitabın ortak yazarı, sonradan Din ve Diplomasi için Uluslararası Merkez'i (International Center for Religion and Diplomacy - ICRD) düzenledi. ICRD “inanca-dayalı diplomasi” hakkında çalışmalar yapmaya devam ederken Sudan'da önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi, ayrıca Keşmir, Pakistan ve İran'da faydalı ilişkiler kurdu. Johnston, eski deniz subayı ve Savunma Bakanlığı'nın kıdemli memuru, genellikle belli bir durumda etki altında bulunan herkesin ille de kötü olması gerekmediğine ve kötü olanların da her daim kötü olmadığına inanmıştır. Dini temeli olan bir arabulucunun geleneksel bir diplomatın sahip olmadığı araçları vardır, bunların içinde dua etmek, oruç tutmak, bağışlamak, pişmanlık duymak ve Kutsal Kitap'tan ilham almak gibi dini boyutlar yer alır. 

ICRD bu çabalarında yalnız değildir. Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra Bob Seiple Özbekistan ve Laos gibi değişken uluslarda din özgürlüğü için ortam yaratmaya çalışan Institute for Global Engagement (Küresel Taahhüt Enstitüsü) adlı kurumu kurmuştur. Enstitünün ortaya koyduğu düşünce yapısı “Kendi inancını en derin ve en zengin haliyle en iyi şekilde bil, komşunun inancını ise ona saygı duyacak kadar iyi bil.” 

Bakanlık görevim sırasında, 1960'lı yıllarda Papa John XXlIl'ün İkinci Vatikan Konseyi'nden esinlenerek Roma'da başlatılan bir halk hareketi olan Community of Sant'Egidio (Barış İnsanları) ile yakından çalışma fırsatım olmuştu. Birkaç yılı aşkın bir süre, Sant'Egidio Mozambik'teki uzun ve kanlı sivil savaşı sona erdirmek için görüşmelere başarılı bir şekilde aracılık etmişti. Ayrıca bu topluluk Kosova, Cezayir, Burundi ve Kongo gibi yerlerde de yapıcı bir rol oynamıştır. Bu topluluk dualar düzenler, fakirlere yardım eder, Hristiyan kiliselerinin evrensel birliği için hizmet eder ve dinlerarası işbirliği ile problem çözümü için çalışır. 

Her bir ana dini temsil eden, inanca dayalı daha pek çok organizasyon görev başındadır. Ve bu organizasyonlar en çok işbirliği içinde hareket ettikleri, kaynaklarını birleştirdikleri ve uzmanlaşmak için alanlar buldukları zaman verimli olurlar. Bazıları daha çok aracılık etme konusunda yetenekli olurken, diğerleri de eski savaşçıların sivil yaşama yeniden alışmalarına yardım etmede başarılıdırlar. Yine bir kısmı da önlem almanın gerekliliğini vurgular ve bir problem şiddete dönüşmeden müdahale ederler. Pek çoğu ekonomik gelişim ya da demokrasinin inşası konusunda uzmandır ayrıca savaşa karşı korunma politikasında da. Beraber hareket ettiklerinde bu eylemciler uzlaşmayı sağlamak için herhangi bir hükümetten daha fazla kaynağa, daha yetenekli bir personele, daha uzun bir odaklanma süresine, daha fazla deneyime, daha fazla ithaf duygusuna ve uzlaşmayı sağlamada daha fazla başarıya sahip olacaktır. 


İnanca dayalı barış girişiminin en ünlü örneği 1978 yılında Camp David'de Başkan Jimmy Carter tarafından yürütülmüştür. 
Pek çok gözlemci kabul eder ki eğer Carter, Başkan Sedat ile Başbakan Begin'in derin dini inançlarını anlama yeteneğine sahip olmasaydı, Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşması asla gündeme gelmezdi. Ben geçenlerde eski başkana, karar mercilerinin dış politika bulmacası içinde dini nasıl bir parça olarak görmeleri gerektiğini sordum. O da bana insanların manevi anlamda hissettikleri ve inandıkları şeyleri, ulusal politika bağlamında yapacakları şeylerden ayırmanın mümkün olmadığını söyledi. (60) “Bu bir fırsat” diye öne sürdü, “çünkü ana dini inançların temel elementleri birbirine çok benziyor: Alçakgönüllülük, adalet ve barış.” Gayri resmi diplomasi- de kendisinden sık sık Carter Merkezi (Carter Center) aracılığıyla hareket etmesi istendiğini belirtmiş, araştırmada ilk ele aldığı noktanın anlaşmazlık halindeki tarafların aynı inancı temsil edip etmedikleri olduğunu söylemiştir. 


Ayrıca çoğu zaman tamamen farklı dini inançlara sahip insanlarla ilgilenmenin aynı dine inanan ama onun nasıl yorumlanması gerektiği konusunda anlaşamayan insanlarla ilgilenmekten daha basit olduğunu dile getirdi. Ilımlı bir Protestan olarak, Carter bir Katolik ile muhabbet etmeyi tutucu bir Protestan ile muhabbet etmekten daha kolay bulduğunu söyledi, çünkü Katolik biriyle konuşurken farklılıkları kabul etmenin daha basit olduğunu ve kişinin kendini onlar hakkında tartışmak zorunda hissetmediğini belirtti. 


Bu konuyu Bill Clinton ile konuştuğumda o iki noktayı vurguladı. Birincisi, dini liderler görüşmeler öncesinde, sırasında ve sonrasında barış sürecini bir şekilde diyaloglar yoluyla ya da kamusal demeçlerle tasdik ederek yardımcı olabilirler, barışın sağlanmasını ve devam ettirilmesini kolaylaştırabilirler. İkincisi, farklı inançları olan insanları birlikte çalışmaya ikna etmek, Kutsal Kitap'ta yer alan tartışılabilir şeyleri, tartışma götürmeyenlerden ayırmayı gerektirir. 
(61) “Eğer inancını açıkça dile getiren insanlarla ilgileniyorsanız, onlar bir yaratıcının var olduğuna inanmalı; eğer buna inanırlarsa Tanrı'nın herkesi yarattığını kabul etmelidirler. Ortak bir insanlık düşüncesini kabul ettikleri an, birbirlerini öldürmeleri daha zor bir hal alır. Böylece uzlaşma kolaylaşır, çünkü onlar bir çeşit Şeytanla ya da insanlık dışı bir yaratıkla değil, aslında kendileri gibi insanlarla uğraştıklarını kabul etmiş olurlar.” 


İnanca dayalı diplomasi, dış politikada faydalı bir araç olabilir. 
Fakat ben onun geleneksel diplomasinin yerini alabileceğini savunmuyorum. Genellikle politik dramadaki kahramanlar dini ya da ahlaki temellere başvurma konusunda bağışık bir tavır sergilerler ya da derin bir şüphe içerisine girerler. Ama eğer mucizeler beklemiyorsak, girişimde bulunarak çok az şey kaybedilmiş olur. Dini duyguların yeniden canlanması dünya olaylarını etkilemeye devam edecektir. Amerika'nın karar mercileri bu gerçeği göz ardı edemez, aksine onu içtenlikle karşılamalıdır. Din, en iyi ihtimalle, farklı kültürlerden gelen insanların bir şekilde uyum içinde yaşaması için gerekli ana değerleri güçlendirir, öyleyse bu ihtimalin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapmalıyız. 


6. ŞEYTAN VE MADELEINE ALBRIGHT 


1981 ve 1993 yılları arasında hükümette değildim, istendiğin- 
de Demokratik başkanlık adaylarını tavsiye eden bir üniversite profesörü olarak kariyerime devam etmekteydim, ta ki Bill Clinton'un başa gelip diğer adayların benzer şekilde yenilgiye uğratılmasına kadar. Bu dönemin sonunda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, Avrupa'nın yeniden birleşmesiyle, Çöl Fırtınası Operasyonu'ndaki (Operation Desert Storm) koalisyoriun zaferiyle değişen bir dünya bulmak için hükümet hizmetine geri döndüm. Bu sıradışı bir andı. 
Dünyanın dört bir yanında sürekli değişiklikler meydana geliyordu: Berlin Duvarı yoktu artık, milyonlarca insan yeni bir biçimde özgürlüğüne kavuşmuştu. Bu dönem Amerikan dış politikasında iki partili düzeni yeniden kurmayı denemek için doğru bir zaman gibi göründü bana. Bunların dışında, muhafazakârlar ile liberaller komünizmle en iyi şekilde nasıl başa çıkılacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşamışlardı; bu tehdidin ortadan kalkmasıyla beraber artık anlaşmazlık için nasıl bir sebebimiz olabilirdi ki? 


Ama daha sonra ortaya çıktı ki pek çok sebebimiz vardı. New York'ta ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdinde büyükelçi olarak göreve başladığım sırada, kısa bir süre içinde bu kuruma karşı politikamızın yeni bir ayrımın eşiğinde olduğunu fark ettim. Bir tarafta küresel problemlere hücum etmek için Birleşmiş Milletler'i kullanma- yı savunanlar, diğer yanda güç kazanan muhafazakâr bir Hristiyan 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hareketi. Ulkenin dort bir yanina yayilan sag-kanat Hristiyan radyo ve televizyon istasyonlarının geniş kapsamlı bir iletişim ağının oldugunu biliyordum tabii ki, ama beni şaşırtan şey bu hareketin, geleneksel aile değerlerine karşı ortaya çıkan saldırıya tepki olarak, bu denli siyasi bir şekilde örgütlenmesiydi. Önceki çeyrek yüzyıl süresince pek çok değişim meydana gelmişti: Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın kadının çocuk aldırma hakkını koruduğunu açıklamıştı; okullara cinsel eğitim dersleri girmişti; kamusal eğitim binalarında dua etmek yasaklanmıştı; feministler Eşit Haklar Tasarısı düzenlenmesi için mücadele etmişlerdi; homoseksüeller ve lezbiyenler yaşam tarzları hakkında belirgin bir şekilde daha açık ve rahat davranmaya başlamışlardı ve Hollywood aşırı dozlarda cinsellik içeren “eğlence” programları üretmişti. Popüler müziğe gelince, bir zamanlar Flvis'in sallanan kalçasından ve Beatles'ın Liverpool saç kesiminden rahatsızlık duyan ebeveynler şimdiyse ateş yakıp gitarlar eşliğinde var olmayan melodilerle, anlaşılmayan lirikler savuran, çift cinsiyetli yaratıklarla uğraşmak zorundaydılar. 


Bu akımların bir kısmı bireysel hakları ilgilendirirken, diğerleri popüler kültürün gidişatıyla ilgiliydi, bunlar ayrı kategoriler olmasına rağmen ortaya çıkan eğilimlerin hepsi Hristiyan sağını tehdit ediyordu. Bu duruma gösterdiğim kişisel tepkim değişikliklerin bir kısmına kucak açarken diğerlerini görmezden gelmek için elimden gelenin en iyisini yapmak oldu. Homoseksüellere ve lezbiyenlere uygulanan ayrımcılığa karşıyım çünkü gayri meşru heteroseksüel ilişkinin evlilik kurumu için homoseksüelliğin olabileceğinden çok daha büyük bir tehlike unsuru olduğuna inanıyorum. Ve okullarda verilen cinsellik eğitiminin problem yaratmaktan çok problemleri engelleyeceğini düşünüyorum. Ben bir Roe v. Wade taraftarıyım, çünkü kadınların kendi seçim haklarının olması gerektiğini savunuyorum ve yine yasadışı kürtajın çok sıklıkla kadınların hayatını riske attığını düşünüyorum. Başkan Clinton'un formülü bana doğru görünüyor: Çocuk aldırma güvenli, yasal ve nadiren görülen bir durum olmalı ve biz çocuk aldırmaya bir alternatif olarak evlat edinmeyi teşvik etmeliyiz. İstenmeyen hamilelikleri danışmanlık ve gelişmiş sosyal şartlar yoluyla azaltmak için mümkün olan her şeyi 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yapmalıyız. Televizyon, radyo ve filmlere gelince, ben her türlü “düşünce polisi”ne karşıyım, buna karşın medyada yer alan şiddet ve bayağılık beni derinden sarsıyor. Amerika'nın denizaşırı yerlerdeki insanlara sunduğu imajın budala televizyon şovlarından ve gösterişli aksiyon filmlerinden çok fazla etkilenmesi beni utandırıyor. Bir anne ve büyükanne olarak, ekrana çıkan pek çok sanatçının lafını ağzına tıkayarak, V-chip* ve reyting sistemlerinin kullanılmasından yanayım. Çirkin yığın iletiler gönderenler (spammer) için hiçbir ceza şeklinin yeterince ağır olmadığını düşünüyorum. Bu düşüncelerim yüzünden aşırı erdemlilik taslayan ümitsiz bir kişi olarak anılmayı kafama takmıyorum. 


Bütün bu zihin bulandırıcı arka plan gürültüsüne rağmen, benim kızlarım mükemmel bir şekilde yetiştiler ve sonuç olarak ben onlarla başa çıkabildim. Eğer bir şey beni iğrendirirse o kanalı degiştiririm ya da bakışlarımı başka bir yöne çeviririm. Hristiyan sağının üyeleri besbelli ki tehlikeden daha fazla haberdardır. Tıpkı devrim öncesi İran'daki dindar muhafazakârlar gibi, kendi temel değerlerine saldırıldığına ve çocuklarını en derin inançlarına düşman bir çevrede yetiştirmeye zorlandıklarına inanıyorlar. Pek çoğu düşman güçlerin onlara karşı komplo kurduğu ve onların da bir araya gelip karşı saldırıya geçmeleri gerektiği düşüncesine açık. 
Muhafazakâr bir Hristiyan lider olan James Dobson bu insanları şöyle tanımlıyor: “Sadece sıradan insanlar... kendi çocuklarını yetiştirmeye çalışıyorlar... iyi bir iş yapmak ve... üzerlerindeki baskılarla baş etmek. (62) Güvenli-cinsel ilişki (safe-sex) dersi verilen sınıflarda çocuklarına nelerin öğretildiği konusunda endişeleniyorlar. Ülkeyi saran uyuşturucu sorunu nedeniyle kaygılanıyorlar. 
Cinsel yolla bulaşan salgın hastalıklardan korkuyorlar. Özellikle de inandıkları şeylere savaş açan bir kültürle karşı karşıya olmaktan tedirginlik duyuyorlar.” 


Kuzey Carolina senatörü Jesse Helms aynı genel konulara de- 


Ebeveynler tarafından televizyona kurulabilen ve özellikle cinsel ya da şiddet içeriğine göre uygun bulunmayan programların engellenmesini sağlayan bir düzenek. 
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gindi ama çok daha katı bir şekilde. (63) “Özellikle son yirmi beş yıl içinde, federal hükümet dine olan düşmanlığını gizlemeye bile çalışmamıştır; şimdiyse düzensizlik içindeki pek çok kilisemizle beraber totaliter devlete karşı olanların son kalesi olarak aile kurumuna savaş açılmıştır. Militan ateistler ve sosyalistler kendi yaşam felsefelerini ve insana bakış açılarını hemen hemen her Amerikan kurumuna dayatmada çok ileri gitmişlerdir.” Bütün bunların sonucu olarak Helms şunların ortaya çıktığını iddia etmiştir, “Ateist okullar, artan suç oranı, Tanrı'nın terk ettiği evler, uyuşturucular, kürtajlar, pornografi, aşırı özgürlük ve ülkemiz tarihinde kesinlikle önceden görülmemiş ahlakı hor görme duygusu ve manevi yalnızlık.” 


BM'deki görevime başladığım sırada, Hristiyan sağ yükselen bir politik güçtü. Senatör Helms Dış İlişkiler Senato Komitesi'nin başkan yardımcısıydı. Rahip Pat Robertson'un Hristiyan Koalisyonu, Cumhuriyetçi Parti içinde büyük bir güç haline gelmişti. Ülkenin en geniş kadın örgütü, laik Ulusal Kadın Örgütü (National Organizati- on for Women) değil, sosyal olarak muhafazakâr Hristiyanlardan oluşan Kaygılı Amerikan Kadınları (Concerned Women for America — CWA) örgütüydü. Bu hareket yerel endişelere ayna tutmakla birlikte uluslararası olarak karşı çıkacakları noktaları maddeler halinde listelendirmişti: Kürtaj, Amerikan egemenliğine karşı tehditler ve ailevi değerlere yapılan “ihanet” Hristiyan sağına göre, Birleşik Devletler içindeki “büyük hükümet” iyi olan her şeyin düşmanıydı; uluslararası arenada dünya hükümetiyse (Birleşmiş Milletler şeklinde yapılanmış) kötü adam rolünü üstlenmişti. 


1991 yılında, Pat Robertson çok satan kitabı Yeni Dünya Düzeni'ni yazmıştı. Kitap hepimizden daha yetkili olan “satanist bir diktatör”* ile onun yönettiği bir toplumu ele almıştır. Gücü ele geçirdi- 


* o Robertson’a göre, komplo Bavyera'da 1776 yılında tasarlanmış ve o günden beri ortaya çıkmaya başlamıştır. Komploculann listesi, ya bilerek kaulanlar ya da bilmeden dahil olanlar, Farmasonların eski sınıfını, Fransız İhtilali'nin liderlerini, Karl Marx, Margaret Sanger (Planned Parenthood kuruluşunun ilk başkanı) Adolf Hitler, The Rockefellers, Henry Kissinger gibi isimleri, the Trilateral Commission (Üçlü Komisyonu), New Age (Yeni Çağ) literatürünün yazarlarını, küresel finansal kuruluşların idarecilegi vakit diktatör yaşamımızı her yönüyle kontrol edebilecektir. Bütün insani faaliyetler uydular yoluyla izlenecektir. Her kadın, erkek ve çocuk uluslararası bir kimlik taşımak zorunda olacaktır. Din özgürlüğü yürürlükten kaldırılacak ve kişisel silah sahibi olma hakkına son verilecektir. Her kim politik açıdan yanlış bir ifadede bulunursa, o kişinin aleyhinde dünya mahkemesinde İslami kanunlara göre dava açılabilecektir. Küresel otoritelerin izni olmadan hiçbir şey alınıp satılamayacaktır. Çocuklara doğumlarından itibaren nefret dolu yöneticilerine itaat düşüncesi aşılanacak ve Amerikan askeriyesine BM Güvenlik Konseyi tarafından İsrail'i işgal emri verilebilecekti. (64) “Geçen iki yüz yıldır ‘yeni dünya düzeni’ terimi Hristiyanlık inancını yıkmak isteyenlerin kullandığı bir kod haline geldi..."diye belirtti Robertson. “Onlar Hristiyanlık inancının yerine okültizmden* esinlenmiş dünya sosyalist diktatörlük sistemini istiyorlar” diye ekledi. Doğal olarak Robertson'un ifadesindeki bu küresel diktatörlüğün karargâhı Birleşmiş Milletler olacaktı. 


Bir BM büyükelçisi olarak yerel eleştirmenleri susturmanın en iyi yolunun örgütü daha verimli bir hale getirmek için çabalamak olduğunu düşündüm. Bu eleştirmenlerin büyük bir bölümünün daha etkili bir BM ile ilgilenmediğini anlamamıştım. Onlara göre ben Amerikan çıkarlarını korumaya çalışan bir diplomattan çok, kelimesi kelimesine, şeytanın avukatıydım. BM örgütünde yapacağım reform planlarını açıklamak için ülkenin dört bir yanına seyahat ettigim sırada kendimi, sık sık savunan kısım olarak, alarma geçmiş sorgucuların yanlış anlamalarını gidermeye çalışırken buldum. Hayır dedim, BM küresel bir gelir vergisi dayatacak değil; kurum bizi savaşa sürükleyecek otoriteye sahip değil; tabancalarımıza el koymayı planlamıyor; özel mülkiyet kavramını yürürlükten kaldırmak 


rini, Amerikan dolarının kâğıt üzerine tasarımını yapanları, Zbigniew Brzezinski'yi ve Dış İlişkiler Konseyi'nin (yönetim kuruluna hizmet ettigim) üyelerini içermektedir. 

Tutucu Hıristiyanlara göre Okült, derin anlamda kötülük, günah, yıkıcıhk ve yaşamın Şeytan'a sanlmasıdır; sözcük genelde korku ve çekingenlik uyandırır. 
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için komplolar kurmuyor; geceleri Amerikan şehirleri üzerinde dolaşacak siyah helikopter filolarını işletmiyor; dünyayı ele geçirmek için entrikalar çevirmiyor. BM örgütünün şu anda ya da herhangi bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne hükmedecek güce sahip olacağı fikri sadece gülünç. BM'nin otoritesi tamamen üyelerinden kaynaklanmaktadır; örgütün kendisi efendi değil, hizmetçidir. Kendi silahlı güçleri yoktur, tutuklama yetkisi yoktur, vergi alma hakkı yoktur, denetim altına almak için emir verme yetkisi yoktur ve anlaşmaları göz ardı edecek kapasiteye sahip değildir. BM Genel Meclisi çok az güce sahiptir. Teorik olarak harekete geçmek için emir verme yetkisine sahip olan Güvenlik Konseyi bizim rızamız olmadan bu yetkisini gerçekleştiremez. ABD ulusal çıkarlarımıza ters düşen her türlü hareketi veto edecek güce sahiptir. Öyleyse tehlike bunun neresinde? 


Aynı zamanda, BM Dünya Gıda Programı her yıl 90 milyon insanı beslemektedir, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği milletlerarası evsizlere cankurtaran halatı uzatmaktadır, BM Çocuk Fonu çocuk yaşta yapılan zoraki evliliklere son vermek amacıyla kampanya başlatmistir, BM AIDS mücadele örgütü HIV / AIDS virüsünü yok etmeye çalışan küresel çabalar için merkez noktası olmaya devam etmektedir; BM Nüfus Fonu aile planlamasına, annelerin hayatta kalmasına ve çocukların dünyadaki en yoksullaştırılmış yerlerde bile sağlıklı büyümesine yardım etmektedir. 


Tüm bunlar, konuşmalarımda hep söylediğim gibi, her yıl ortalama bir Amerikan için bir sinema biletinden* daha aza mal oluyor. 


Ama BM ara sıra eleştirmenlerine zarar verici cephaneler sağlıyor. Pek çok uluslararası kuruluş gibi, BM örgütü de toplantı ve konferanslarını gözlemlemek için temsilciler göndermelerine izin 


* Politik sag içindeki BM karşıtı düşünce yapısı geri çekilmemiştir. 2004 yılında Teksas Cumhuriyetçileri resmi platformundan yapılan alıntı şöyledir: “Parti ABD vatandaşlarının çıkarı için atılacak en iyi adımın hemen BM üyeliğimizi aynı zamanda finansal ve askeri yardımlarımızı iptal etmek olduğuna inanıyor... Parti Birleşmiş Milletleri ABD topraklarından tahliye etmesi için Kongre'ye ısrarda bulunuyor.” 
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verilen bir liste gayri resmi organizasyonun devamını sağlıyor. Basından öğrendiğim böyle bir grup Kuzey Amerika Erkekleri Sevgi Birliğiydi. (National Man/Boy Love Association NAMBLA) Kurum hakkinda bildigim diger bir sey, apartman dairemde oturmus NAMBLA'nın BM ile bağlantısını veren haber yayını izlerken resmin değişip Güvenlik Konseyi'nde bazı rutin ölçümler sırasında el kaldırdığım bir kareyi, sanki erkekler arasındaki cinsel ilişkiyi onaylar şekilde oy kullanıyormuşum gibi lanse ettirdiklerine şahit oldum. 
Yetenekli bir hicivci bundan daha utandırıcı bir manzara uyduramazdı. Sağ kanat basınının zevk dolu bakışları arasında, NAMB-LA'yı Birleşmiş Milletler listesinden çıkarmak için gösterdiğim zahmetli çabalarım aylar sürdü. 


Çok sıklıkla, muhafazakâr kesimin eleştirilerini cezbeden şey, BM Genel Meclisi'nin asinhklandir ama eğer şimdiye kadar Hristiyan sağını hırslandıran bir olay olmuşsa, o ancak 1995 yılında Beijing'de düzenlenen Dördüncü Dünya Kadınlar Konferansı olmuştur. Kadınların toplumsal konumunu geliştirmek için BM tarafından düzenlenen konferansa Komünist Çin ev sahipliği yapıyordu ve First Lady Hillary Clinton ile Büyükelçi Madeleine Albright katılımcılar arasındaydı. 


Konferanstan önceki birkaç hafta, köşe yazarları ve talk-show sunucuları Amerikalı delegasyonun annelik, babalık, aile ve cinsiyet kavramlarını yeniden tanımlama niyetinde olduğunu ve bizim her ofiste, her çalışma ortamında erkek ile kadın arasında istatistiksel eşitlik aradığımızı ve konferansın annelerden ve babalardan çocuklarıyla eşit zaman aralıklarıyla ilgilenmelerini talep edeceği iddiasında bulundular. Muhafazakar bir tavrı olan, Bağımsız Kadınlar Forumu'nun hazırladığı bir raporda, bizim planımızın dünyaya “beş cinsiyetin” (bay ve bayan heteroseksüeller, yine bay ve bayan homoseksüeller ile trans-biseksüeller) uluslararası yasal eşitliğini kabul ettirmek olduğu iddiası da ortaya atıldı. Hatta bizim uğursuz bir biçimde “omniseksüality” olarak anılan altıncı bir cinsiyeti destekleme niyetinde olduğumuz söylendi. Raporda ortaya çıkan sonuç, (65) “Bizim evlilik ve evlilikte doğan çocuklara özel meşruiyet anlayışımızın, radikal feminist ahlaki prensipler tarafından altüst edildiğiydi” Radyo yayınlanmn düzinelerce ülkedeki milyonlarca dinleyiciye ulaştığı James Dobson, konferansı “aile kurumuna karşı dünya tarihinde şimdiye kadar görülen en büyük tehdit” olarak değerlendirdi. (66) 


Kaygılı Amerikan Kadinlan’na göre, (67) “Hillary Rodham Clinton “Kadınlar Konferansı'na! bir uçak dolusu lezbiyenle ve radikal feministle beraber gitmişti” Halbuki ben onunla beraber uçmuştum. Ayrıca, bizim için ve delegelerin büyük bir çoğunluğu için öncelik arz eden meseleler muhafazakâr eleştirmenleri, ya da dürüst olmak gerekirse meslektaşlarımız arasında en liberal olanları, heyecanlandıran konular değildi. Biz kızların ve kadınların eğitimden ve sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması, kendi toplumları içindeki ekonomik yaşama katılmaları ve şiddet tehdidinden uzak yaşamaları için destek aradık ve elde ettik. Bu amaçların arkasında bir fikir birliği sağlamak için, Katolik ve Müslüman temsilcilere onların etnik ya da dini inançlarına ters düşebilecek politikalar karşısında, çocuk aldırmanın uluslararası yasal bir hak olduğunu iddia etmek gibi, tasdik beklemeyeceğimize dair teminat verdik. Beijing konferansı sadece bir konferanstı ama ele alınan konular dünya nüfusunun yarısından fazlasının konumunu ve gördüğü muameleyi ilgilendiriyordu ki bu insanların pek çoğu gerçek bir suiistimal ve ayrımla karşı karşıyaydı. Ben şahsen ABD delegelerine liderlik ettiğim için gurur duyuyorum. Ama James Dobson Eylem Platformu'nu (Platform for Action) tanımlarken da- 

“ha az şevkliydi: “Şeytan'ın Kozu” (68) 

BM için çalışmadan önce dünya ilişkilerinde erdemlilik kavramının savaş ve barış, özgürlük ve mutlakıyet, kalkınma ve yoksulluk meseleleri etrafında döndüğünü düşünürdüm. 1990'lı yıllarda öncelikle kişisel diye düşünülen kürtaj, doğum kontrolü, cinsiyet rolleri, çocuk hakları ve cinsel yönlendirme gibi konular uluslararası platformda önemli bir yere sahip oldu. Sanki sıraya girmiş gibi, sol ve sağ kanattan Amerikalı eylemciler birbirlerini kendi ahlaki değerlerini diğerlerine dayatmakla ve ülkenin oluşum içindeki uluslararası saygınlığını karartmakla suçlamaya başladılar. Politikada genellikle rastlandığı gibi, bir yandaki aşırı savunucular diğer tarafın uç nokta- daki tezlerinin haklı çıkmasına yardım etmiş oldu. Bu nedenle, politik sağ görüş laik, sosyalist feministleri kontrollerini kaybettikleri ve çılgınca davrandıkları konusunda ikaz ederken, sol kanat da fundamentalist (köktenci) Hristiyanları gerçek dünya problemlerini çözmeyi imkânsız hale getirdikleri konusunda uyarmaktadır. 


Hem sağ hem de sol görüş kendilerine uluslararası müttefikler aramaktadırlar. Muhafazakârlar zaman zaman güçlerini Müslümanlarla ve Vatikan'la, liberallerse aynı zihniyeti paylaşan Avrupalilarla ve gelişmekte olan ülkelerdeki eylemcilerle birleştirmektedirler. Her grupta sürprizler yaşanmaktadır. Muhafazakârlar kürtaj ve homoseksüelliği kınayarak Müslümanlardan yardım elde etmek için istekliler ama bunun için öncelikle görücü usulüyle evlilik ya da çok eşlilik gibi farklılıklar üzerinde çalışmak zorundalar. Kadın üreme organının sünnet edilmesi gibi uygulamaları nahoş olarak alenen suçlamaya hevesli olan liberaller gelişmekte olan ülkelerdeki müttefiklerini ara sıra ilgisiz ya da bu konular yerine ekonomik adaleti tartışmayı yeğlerken bulmaktadırlar. 


Sağ ve sol görüş arasındaki çekişme, genellikle birbirleri hakkında olumsuz tabirler kullanma, olayları abartma ve karşılıklı korkutma taktikleriyle sik sık alevlenmektedir. Ben şahsen muhafazakâr kesimin duruşuna büyük oranda katılmıyorum. Hükümette görev yaptığım sırada, HIV/ AIDS hakkında etraflı bir eğitim verilmesi, çocuk ve anne sağlık programlarının oluşturulması ile uluslararası aile planlaması için daha cömert bir sermayenin ayrılması için savaştım. Bush yönetimi tarafından bu programlara getirilen kısıtlamalara ve aynı zamanda dindar muhafazakârların, ister Katolik, Protestan ister Müslüman olsun, prezervatif dağıtımını engelleme çabalarına karşı çıktım. Ama Hristiyan sağın üyelerini ahlaki bir görüşü ifade ettikleri ya da bu görüş uğruna mücadele ettikleri için hatalı bulmuyorum, çünkü kamu politikasıyla ilgilenen pek çok insan da, içinde ben de dahil, aynı şeyi yapmaktayız. Ahlaki prensipleri açıkça dile getirmek uluslararası normların oluşturulması için başlatılan hareketleri tetikler. İşte bu tam olarak askeri çatışmanın, köleliğin, korsanlığın, işkencenin, dini zulmün ve ırk ayrımının nasıl yasadışı olarak kabul edildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca aile içi şiddet, “çeyiz 


in u 


cinayetleri”, “töre ve namus cinayetleri”, kadın ve çocukların pazarlanması ve yeni doğan kız çocuklarının öldürülmesi gibi kadınlara yönelik kötü davranışlar bir gün daha da azalacaktır. Bu da, kendi düşüncelerimizi başkalarına empoze etme sorunu değil, aksine hakh olduğumuzu yeterince bölgede yeterince insana kabul ettirmektir. 
Açıkçası bu bir ikna çabasıdır, başkalarına dayatma değildir. 


Hem politik sol kesim hem de Hristiyan sağ görüş “ahlaki degerlerin” ABD dış politikasının merkezinde olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Her iki taraf da vatansever ve Amerika için yüksek ideallere sahip; bu nedenle iki taraf da muhtemelen Oliver Wendell Holmes'un garip şiirinin son dörtlüğünde yazan şu cümlelere hak verecektir. (69) 


Tanrı'nın planı umutlu bir başlangıç yaptı 

Ama insanoğlu günah işleyerek şansını çöpe attı 

Biz güveniyoruz ki bu öykü sona erecek Tanrı'nın şanıyla Her ne kadar şu anda diğer taraf kazanıyor olsa da 


Sağ görüş, en azından ideal olarak, ABD'yi dünyanın diğer ülkelerinden farklı ve ahlaki açıdan daha üst düzeyde görme eğilimindedir. Güneyli Vaftizler Kongresi'nin aydın ve konuşmalarından sık sık alıntı yapılan yöneticisi Richard Land'ın görüşüne göre, (70) “Biz ne şimdi ne de hiçbir vakit sıradan dünya anlayışı içinde yer alan bir ulus olmadık. Biz pek çok yönden eşsiziz. Bu ABD'nin Tanrı tarafından seçilmiş ya da İsrail'in ardından gelen bir ulus olduğu anlamına gelmez. Ve yine Tanrı'nın Amerikalı insanlarla özel bir ilişkisi oldugunu ifade etmez. Fakat bizim ulusumuzun hâlâ Püriten atalarının kalbini ve ruhunu taşıdığı ve hâlâ kendisini tepenin üzerindeki şehir' olarak gördüğü anlamına gelir.” 


Sağ kanattakilere göre, Amerika'nın eksiklikleri öncelikle kişisel davranış alanında: Pornografi, homoseksüellik, geleneksel değerlerden ve kiliseden uzaklaşma. Onlar Amerika'nın küresel rolü hakkında yapılan eleştirilerin, özellikle de George W. Bush gibi desteklenen bir başkanın yönetimi altında, düşmana yardım sağladığı ve kötü güçleri rahatlattığı görüşündeler. Ben dindeki aşırı tutuculuk ile tartışmasız aşırı milliyetçilik arasında paralellik olduğunu düşünüyorum. Her iki özellik de, dünyanın tutarlı ve rahatlatıcı bir resmini çizmek için, kuşkusuzluğa duyulan istekle ve sağlam cevaplara karşı hissedilen açlıkla besleniyor. 


Kesinlik için duyulan benzer bir susuzluk, özellikle Amerikan tarihindeki hatalara odaklanan insanlar arasında da görülebilir. Onların dünya görüşüne göre, soğuk savaş komünizmi yok etmek için ahlaki olarak gerekli bir mücadeleden ziyade, her iki tarafta da ikiyüzlülük, militarizm ve başkalarının ilişkilerine zorbaca müdahale etme ile karakterize edilen gücü elde etmek için başlatılan ahlaki açıdan çapraşık bir yarıştı. Belki ben de komünistler tarafından ele geçirilen bir ülkeden geldiğim için Amerika'nın soğuk savaş sırasında uyguladığı politikaları suçlama eğilimini abartılı buluyorum. Hatalar vardı tabii ki ama Sovyetler Birliği ile karşılaştırıldığında Batı'nın ahlaki üstünlüğü kesinlikle sorgulanamazdı. Benzer bir şekilde, solun küreselleşme ve gücün kullanımı yönündeki tutumunda basitlikler görüyorum. Fakat dindar solun zengin ve fakir arasındaki büyük uçurum hakkındaki kaygısına gerçekten katılıyorum. Bence onların Amerika'yı tepe üzerindeki -şehirden ziyade bakışlarını ihtiyacı olandan başka yöne çevirmeye çalışan bir toplum olarak algılamalarında biraz doğruluk payı var. 


Özellikle 2000 ve 2004'ün kıyasıya rekabet eden ulusal seçimlerinden bu yana, yorumcular dinin rolünü daha çok Amerika içindeki politik ve kültürel ayrımları genişletmek için kullanmaktadırlar. Zamanın ortak sağduyusu bu ayrılıkların büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, topraklarında büyüdüğüm ve âşık olduğum Amerika'yı tanımak zorlaşacaktır. Sanki hepimiz üç renkli aynı bayrağa olan sadakatimizi taahhüt etmemiş gibi, “kırmızı” eyalet, “mavi” eyalet ayrımı yapan yüzeysel tartışmalara çok kızıyorum. Aşırılıkları ödüllendiren bir politik kültürü, dogmatik inançları bir erdem sayan, açık fikirliliği zayıflık olarak gören, küçümseme ve iftira yoluyla yapılan saldırıların entelektüel tartışmaları bastırmasına izin veren bir kültürün gelişmesine izin verdiğimiz için pişmanlık duyuyorum. Ama bu kadarı yetmez mi? Bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Belki de, John Winthrop'un sözlerini hatırlayarak başlamalıyız: “Dünyanın gözü bizim üzerimizde olacak” ve kendimize şu soruyu sormalıyız: “Dünyanın nasıl bir Amerika görmesini istiyoruz” 


7. “ÇÜNKÜ DOĞRU OLAN BU” 


Biz Amerikanlar kendimizi cömert olarak düşünürüz ve bu doğru, uluslararası hayırsever kurumlarına ev sahipliği yapan bir kuruluş, işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları bağışlar için bize güvenmektedir. Ama uluslararası kalkınmaya ayırdığı maddi yardım oranına göre sıralanmış en gelişmiş yirmi iki ülke arasında sondan bir önceki sıraya yerleşen ABD hükümeti, bu listeye göre oldukça cimri bir yaklaşım sergilemektedir. 2002 yılında, küresel yoksulluğun zirvesinde, Başkan Bush zengin ulusların gelirlerinin yüzde 0.7 oranını diger ülkelere yardım için ayırmasını önererek Monterrey Anlaşması'nı destekledi. Beş Avrupa ülkesi zaten bu miktarı veriyordu, yarım düzineden fazla ülke de bu ödemeler için bir tarife belirledi.* Son dönemki bazı artışlara rağmen, Birleşik Devletler tarafından verilen oran 0.16'da asılı kaldı, bu da yıllık 40 milyar dolarlık açık demekti. 


* 07 oranını geçen beş ülke İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg'dur. İngiltere, Fransa, Finlandiya, İspanya, İrlanda ve Belçika özel tarifelerle bu seviyeye ulaşacaklarına dair teminat vermişlerdir. Ekonomist Jeffrey Sachs (71) bir noktaya dikkat çekmektedir: “Bazıları ABD hükümet bütçesinin fakir ülkelere nispeten çok az yardım yaptığını iddia ederken, özel sektör bu boşluğu telafi etmektedir. Aslında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı özel kuruluşlar ve hükümetten ayrı örgütlerin uluslar arası yardım için aşağı yukarı altı milyar dolar yani ABD Gayri Safi Milli Hâsılasının yüzde 0.05 oranını verdiklerini hesaplamıştır. Bu 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Ama bu her zaman böyle değildi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerika savaş mağduru Avrupa'nın kendini yeniden inşa etmesi için yardımda bulunarak tarihi değiştirdi. Marshall Planı, “iyilik yap iyilik bul” sloganının klasik bir örneğiydi. Avrupa yeniden canlandı ve Birleşik Devletler güçlü ve çalışkan bir Batı Avrupalı ortaktan fayda sağladı. Bu bir başlangıçtı sadece. 1949 yılında, Başkan Truman dünyanın her yerindeki yoksul ülkelere yardım için bir program oluşturdu. (72) “Bizim amacımız dünyanın özgür insanlarına, kendi çabaları yoluyla, daha fazla yiyecek, giyecek, konut ve güç üretmelerine yardım etmek olmalıdır. Sadece onların en talihsiz olanına kendi kendilerine yardım etmeyi öğreterek insanlık ailesi, bütün milletlerin hakkı olan makul ve tatmin edici bir yaşam elde edebilir.” 


Truman'ın girişimi John Kennedy tarafından genişletildi, Kennedy ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı, Barış Gönüllüleri'ni ve İlerleme İttifakı'nı oluşturdu. Kennedy başkanlık döneminde yaptığı açılış konuşmasında Amerika'nın taahhüdü hakkında güvence verdi: (73) “Dünyanın bir ucunda köylerde ve kulübelerde yaşayan o insanlara... Bizim gösterebileceğimiz en iyi çaba, onların kendi kendilerine yardım etmeleri için el uzatmak olacaktır ve bunu her ne zaman gerekliyse beklemeden yapmaktır, Komünizmin eli var diye değil; onların oylarını toplamak adına değil, sadece doğru olan bu olduğu için yapmaktır.” 

Dış yardım başlangıçta büyük siyasi partilerin liderleri tarafından desteklendi ama kısa bir süre sonra eleştirmenler seslerini duyurmaya başladılar. “Hediye dağıtımı” olarak algılanan programlar düşüncesi Amerika'nın toplumsal bir özelliği olan özgüvene ters düşüyordu. Üzerinde geniş çapta düşünülen hayırseverlik sadece hak eden yoksullara ulaşmalıydı ve bütün yoksullar bunu hak etmiyordu. Sonuç olarak hayırseverlik girişimleri doğrudan anayurtta başladı. Neden deniz aşırı ülkelerdeki insanlara yardım amacıyla ayrı- 


durumda ABD'nin uluslararası yardım için harcadığı miktar Gayri Safi Milli Hâsılasının yüzde 0.21 oranındadır fakat hâlâ bağışta bulunan tüm ülkeler arasındaki en düşük oranlardan biridir.” 
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lan paralar Amerika'nın kendi sosyal ihtiyaçları için harcanmasındı ki? Hiçbir politikacı bu kuşkulardan Ronald Reagan kadar yaratıcı bir şekilde faydalanamazdı. 1964 yılında, muhafazakâr bir ikon olarak kariyerini başlatan konuşmasında Amerikan yardımlarıyla (74) “Etiyopya lideri Haile Selassie'ye iki milyon dolarlık bir yat alındığını... Yunan müteahhitlerine takımlar giydirildiğini, Kenyalı hükümet görevlilerine ekstra eşler [ve]... elektrik alt yapısı olmayan bir bölgeye bin adet TV seti gönderildiğini” iddia etti. Reagan Amerikan yardımının yabancı bürokrasiyi genişlettiği konusunda ısrarcıydı ve “Hükümet bürosu dünya üzerinde görebileceğimiz ebedi yaşama en yakın olan yerdir” dedi. “Great Communicator (Büyük Haberci)”* gerçekler üzerinde her zaman sağlam bir kavrama gücüne sahip degildi, ama hiç kimse yarı-doğruları yıllarca sürecek olan efsanelere dönüştürme işini daha iyi yapamazdı. Başkan olarak, gerçekten de dış yardımı artırdı ama halk arasında popülerlik kazandırdığı olumsuz izlenimi yıkmak için kamuoyu önünde hiçbir şey yapmamıştı. 
O sıralarda şöyle basmakalıp bir düşünce oluşmuştu: Bu programlar hiçbir şeyi başaramamıştı, bağımlılığı teşvik etmiş ve Amerikalı vergi mükelleflerinin zorluklarla kazandığı dolarlarını boşa harcatmıştı. 


Bazı yardım projelerinin kötü bir şekilde tasarlandığı doğruydu ve yine bazıları da mağdur kimselerin hayatlarını iyileştirmekten çok Doğu ile Batı arasındaki yarışta hükümetleri sağ tarafa çekmeyi amaçlamıştı. Fakat asıl yardım kayıtları reklam edilenden daha iyiydi. 1960 ile 1995 yılları arasında, fakir ülkelerdeki insanların ortalama ömür uzunluğu 20 yıl arttı. Bebek ölüm oranı yarı yarıya azaldı. Ucuz maliyetli aşıların piyasaya çıkmasıyla on milyonlarca yaşam kurtarılmış oldu. Çiçek hastalığı tehdit olmaktan çıktı ve çocuk felci yok olma sınırına ulaştı. Dış yardım Asya, Latin Amerika ve Afrika'daki pek çok ulusun daha zengin olmasına ve yüz milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardım etti. 


Bu başarılar bazı çevreleri etkilemeliydi ama öyle olmadı. Hükümette görev yaptığım yıllarda, dış yardımın bit kadar değeri yok- 


* Ronald Reagan'ınbir lakabı. 
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tu. “Dış yardım” teriminin üstü kapalı ve anlaşılmaz bir şekilde ihanet fikri uyandırması da işe yaramadı. Ben bu terimi kendi sözlü. 
gümden çıkardım ve onun yerine “ulusal güvenlik desteği” tabirini kullandım. Bu direnişi biraz olsun rahatlatabilirdi ama çok fazla degil. Sürüp giden bütçe açığıyla ve Sovyetler Birliği'nin tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Kongre üyeleri deniz aşırı yerlerdeki projelere para ayırma konusunda isteksiz davrandılar. Programı finanse eden Kongre Alt Komisyonu Başkanı hoşnut bir şekilde dış yardım yasa tasarısına bir kere bile oy vermediğini belirtirken bundan sonra da vermeyeceğini ima etti. Önde gelen Cumhuriyetçiler dış ülkeleri ziyaret etmek için bile ilgi duymadıklarını belirterek böbürlendiler. Onların seçmenlerinin büyük bölümü dışarıya “hediye dağıtımı” olarak gördükleri bu programların, yüzde 1 oranından daha az para harcadığı gerçeği yerine, çoktan federal bütçenin yüzde 20'sini yuttuğuna inandırılmıştı. Dışişleri Bakanı olarak, ben açıkçası klinikleri, mülteci kamplarını ve uzak diyarlardaki yoksullaştırılmış çevreleri ziyaret ettiğim zaman utandım, çünkü Amerikan ekonomisinin hız kazandığını bildiğim halde, acil yardım olarak önerebilecegim tek şey boyama kitaplarından ve renkli kalemlerden ibaretti. 


1990'lı yılların sonlarına doğru, Cumhuriyetçi tartışmalar o kadar tahmin edilebilir hale gelmişti ki, ben artık kesinlikle farklı bir şey duymayı beklemiyordum. Sonra aniden farklı bir açıyla karşılaştım. Oturumlar sırasında duymaya alıştığım olağan sorular arasında bazı yeni görüş açıları vardı: Yurtdışındaki insanlara yardım etmek için fazlaca çaba göstermediğimiz ve bu anlamda çok az şey yaptığımız için bizi suçlayan bir bakış açısı. Liberaller HIV/AIDS virüsünün yol açtığı tahripten duydukları korkuyu ifade ederken, muhafazakârların virüsün kurbanlarının sadece kendi kendilerini suçlayabileceklerini ima eden ifadelerini duymaya alışmıştım. Fakat görevimi icraettiğim son yıllarda ve ondan sonrasında, Hristiyan sağın büyük bölümü bu yaygın hastalığı durdurmanın manevi açıdan bir zorunluluk olduğunu kabul etmiştir. Birkaç yıl önce, Jesse Helms bile şunları itiraf etmiştir, “AIDS’in büyük oranda ihtiyatsız ve gönüllü cinsel ilişki ya da uyuşturucu madde kullanımı sırasında ortaya çıkıp yayıldığı ve 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onun muhtemelen yüksek riske sahip toplumlarla sınırlı kalacağı düşüncesindeydim. Yanılmışım.” (75) 


Neler oluyor? Bu sorunun yanıtı dinin ABD dış politikasıyla yeni bir şekilde birbirine geçtiğiydi. Bakanlık'tayken partizan Cumhuriyetçiler beni “saf” ya da “iyi niyetli” diye nitelendirmekten zevk duyarlardı. Hayal kırıklığına uğramış bir akademisyen bile Clinton yönetiminin “dış politikayı sosyal hizmet gibi” yönettiğiyle alay etti. 
(76) Şu anda bulabileceğiniz en tutucu adamlardan biri olan Kansas Eyaleti'nin Cumhuriyetçi Senatörü Sam Brownback, Birleşik Devletlerin “sadece kendi ekonomik ve stratejik çıkarlarımız için değil, aksine ahlaki açıdan doğru olanı yapmak için mütevazı ve mantıklı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini” savundu. (77) 


İdeolojik sağ ve sol görüşün uzun bir süre hemen hemen her uluslararası mevzuda zıt kutuplarda yer almasına rağmen artık bu durum farklılaşmaktadır. Özellikle de, muhafazakârların özel ilgi gösterdikleri insani meselelerde, iki uç nokta kesişmektedir. Her iki taraf da, acilihtiyaç içinde olanlara yardım etmek için yalnızca ilgili davranmaktan öte, bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görmektedir. Her iki taraf da Başkan Bush'un ilk başkanlık töreninde örnek gösterdiği İyi Samiriyeli* öyküsünün Amerikan dış politikasında yankı bulması gerektiğine inanmaktadır. Bu durumdan sadece enteresan diye bahsetmek yetersiz olur, bu içinde barındırdığı potansiyelle tarihi bir fırsat yaratmaktadır. 


Son yıllarda “şeytan ekseni” hakkında çok fazla şey duyuyoruz. 
Şeytanı arayanlar onu fakirliğin, cehaletin ve hastalıkların sebep olduğu acılarda bulacaklardır ve pusula iki ila üç milyar insanın kapana sıkıştığı, geniş bir sefalet çemberini işaret edecektir. Her yeni gün yaklaşık otuz bin çocuk önlenemeyen hastalıklar ve açlık yüzünden hayata veda etmektedir. Bu sayı da, sadece karşılaştırmak adına, her yirmi dört saat içinde 11 Eylül faciasında verilen kayıpların tam on katı kadar insanın yaşamını yitirmesi demektir. Milyarlarca insan hâlâ temel insanlık haklarını tanımayan ya da korumayan hükümetlerin boyunduruğu altında hayatlarını devam ettirmektedirler. Fa- 


* o İncil'de geçen, yardımseverliğin önemini vurgulayari bir öykü. 
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kirlerin ve ezilmişlerin içler acısı durumu Amerikalıların ordularını durdurması için yeterli bir sebeptir. Eğer her zaman ortak bir sebepten söz edemiyorsak, o zaman en azından ayrı ayrı sebeplerin anahtar noktalarda birleştiğinden bahsedebiliriz. Elbirliğiyle yapılabilecek potansiyel projelerin uzun bir listesi yapılabilir fakat izin verin ben başlangıç olarak üç tane önerimi sunayım. 

Birincisi, dini özgürlük ilkelerinin ve dinin özgürce uygulanmasının desteklenmesi. 

Yaklaşık on yıl önce, Hristiyan ve Yahudi eylemcilerin birlikte oluşturduğu bir grup, denizaşırı yerlerdeki dini zulme karşı bir kampanya başlattı. Buna yanıt olarak, Kongre Başkan Clinton tarafından imzalanan bir yasa tasarısını onayladı, böylece 1998 yılında Uluslararası Din Özgürlüğü Yasası çıkarıldı. Yasaya bağlı olarak, Uluslararası Din Özgürlüğü üzerine bağımsız bir ABD Komisyonu oluşturuldu ve Dışişleri Bakanlığı'ndan dünyadaki din özgürlüğünün toplumsal durumu hakkında yıllık rapor hazırlaması istendi. 
Dönüm noktası olan bu yasa, tespit edilen ve uygun bulunmayan her türlü dini eziyeti, ABD dış politikasının dahili bir parçası haline getirdi ve Amerikalı diplomatların bu konuları gündeme getirirken daha rahat ve pratik davranmasını sağladı. 

Amerikalılar için din özgürlüğüyle ilgilenmek gayet tabii bir durumdur. Çünkü bu prensip sadece Amerikan demokrasisinin merkezinde yer almakla kalmaz, aynı zamanda diğer hükümetlerin değerlendirilmesinde güvenilir bir ölçüt olmuştur. Eğer bir hükümet kendi vatandaşlarının haysiyetine saygı göstermiyorsa, başkalarının haklarına saygı göstermesi düşük bir ihtimaldir. Kuzey Kore, Burma, İran ve Sudan gibi dini zulmün yaygın olduğu ülkeler aynı zamanda büyük bir tehdit kaynağı oluşturmaktadırlar, bunlar arasında terörizm ve kitle imha silahlarının artırılması da yer alır. 2001 yılında Taliban'ın, Afganistan'ın merkezindeki iki antik Buda heykelini yıkma kararı, tıpkı El-Kaide'ye ev sahipliği yapma konusunda gösterdiği isteklilik gibi dünyanın düşüncesine tam bir saygısız örneği teşkil etti. Çin de dinde özgürlüğü gözetme konusunda başarısız olan ülkelerden biridir, fakat bu ulus fiziksel genişliği ve etki alanı açısından Amerikan politikacıları için durumu güçleştiren bazı özel zorluklar oluşturmaktadır. 
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Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım yıllarda, Kongre üyeleri bana sık sık Çinli Hristiyanların sadece hükümete kayıtlı kiliselerde yasal olarak ibadet edebildiklerinden yakınırlardı. Bu konuyu Beijing'deki yetkililere ulaştıracağıma dair söz vermiştim ve bunu hem toplantılarda dile getirdim hem de kasıtlı olarak şahsen Çin'deki kilise törenlerine katıldım.* Yapacaklarım bunlarla sınırlı değildi. Aynca Tibetli Budistler ile ruhani bir sağlık örgütü olan Falun Gong üyelerinin kötü muameleleri hakkındaki endişelerimi dile getirdim. 
Çin'e, vatandaşlarına siyasi örgütlenme ile bağımsız işçi sendikaları kurma izni vermesi ısrar ettim. Siyasi tutukluların kaderleri hakkındaki düşüncelerimi belirttim. Çin'in çelişkili nüfus kontrol politikalarına açıklık getirmelerini istedim. Bir dizi siyasi ve askeri davayı ahlaki bir açıdan ele aldım, Kuzey Kore'nin nükleer programları, Tayvan'la olan barışçıl ilişkiler, Burma'nın askeri diktatörlüğü, küresel iklim değişiklikleri üzerine yapılan anlaşma ve uluslararası bans koruma yolları. Yıllar sonra, bu meseleler ve daha fazlası ABD ve Çin'in gündemini işgal etmeye devam ediyor. Böyle uzun bir listeye rağmen, din özgürlüğü sorununun bir gün tamamen çözülme şansı her zaman mevcuttur. Çin'deki dini büyümenin önümüzdeki çeyrek yüzyılın en büyük gelişmelerinden biri olması halinde hiç şaşırmam, fakat Çin'in otoriter liderlerinin baş etmesi gereken en zor durum olacağından da şüphem yok. 


Din özgürlüğünü ilerletmek isteyenler, gidilecek bir doğru, bir de yanlış yol olduğunu kabul etmeliler. Kalıcı bir değişim, açıkça talepte bulunmaktan ziyade ikna yoluyla mümkün olacaktır. Laos'ta, Bob Seiple'nin açmış olduğu Küresel Taahhüt Enstitüsü demokratik geleneklerden yoksun, çoğunluğu Budist olan ve Sovyet tarzı bir hükümetle yönetilen, umutsuz ve fakir bir ülkede adım adım ilerleyen bir yaklaşım benimsedi. Ekonomik ve sosyal problemlere gö- 


* 1998 Ocak ayında Başkan Clinton, Çin'e din liderlerinden oluşan delegeler gönderdi, din liderlerinin amacı din özgürlüğünün önemini vurgulamaktı. Liderler arasında New York'tan Rabbi Arthur Schneier, Roman Katolik Başpiskoposu Theodore McCarrick ve Ulusal Evagelikler Derneği Başkanı ve Tanrı Adına Birleşenler Grubu Vekili Donald Argue yer alıyordu. 
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mülmüş bir ulusta din özgürlüğünün önemini vurgulamak riskli bir girişimdir. Yine de, sağlam ve fark edilebilir bir gelişmeden söz etmek mümkün. Vicdan mahkümları serbest bırakılmaktadır. İbadet özgürlüğüne saygı göstermesi için yetkililere eğitim verilmiştir. Dinlerarası işbirliğini cesaretlendirmek adına araştırma merkezleri açılmıştır. 


Kasabalardan birinde dinlerini değiştirmeleri için binden fazla Hristiyan'a baskı yapan yerel bir yönetici daha sonra yaptıklarından dolayı özür diledi, daha önceleri kapatmaya çalıştığı bir kilisede ölümünden önce tedavi ve ilgi gördü. (78) 


Yardımlaşmak için ikinci bir alan küresel yoksulluktur ve Amerikan politikası bu yoksulluğu azaltmak için çabalamalıdır. 1990'lı yılların sonlarına doğru, dindar topluluğun pek çok örgütü, ağır borçlar altında ezilen dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının büyük kısmını silmek için Clinton yönetimiyle biraraya geldi. Her ne kadar en tutkulu hedeflerinden mahrum kalsalar da, elde ettikleri kazanımlar bir dönüm noktası meydana getirdi. Uzun süredir borçların hafifletilmesi için kampanya çağrısında bulunan liberal örgütler bir anda kendilerini Hristiyan sağ kanattan güçlü politikacılarla ortak hareket ederken buldu. Benzer şekilde, dindar kesim de eylemci ve rock yıldızı olan Bono ile aynı sahneyi paylaştı. Borçların hafifletilmesini savunanlar ilk adımlarını İnciin gönderme yaptığı “jübile yılının”* ellinci yıl dönümüne denk getirecek kadar akıllıydılar, kutsal kitapta belirtildiği üzere Tanrı bu senede eski İsraillilere borçları affetmelerini ve “herkesin kendi sahip olduklarına geri dönmesini” buyurmuştu. (79) Bu ilk adımı diğer bir adım izledi ve 
2005 senesinde Uluslararası Para Fonu'na ve Dünya Bankası'na 
borçlu olan on sekiz fakir ülkenin borcunun silinmesi kararı alıridı. 


Borçların azaltılması noktasında gösterilen ilerlemeye rağmen, fakirliği yok etme girişimi hâlâ yeterince hız kazanmış değildir. Bu- 


* — Pek çok örgütün katıldığı hareket, “Jübile” adını İnci'den; her 50 yılda bir kölelerin serbest bırakıldığı, fakirlerin borçlarının kapatıldığı ve dünyanın adil sahiplerine yeni bir başlangıç ve umut için emanet edildiği, “Leviticus 25:10” bölümünden alıyor. 
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nun nedenlerinden biri eski mitleri yok etmenin zorluğundan kaynaklanır. Bazı uzmanlar dış yardımın israf olduğunu, “büyük hükümet” çözümünün işe yaramayacağını ve yoksulluğun insanlık düzeninin ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia etmeye devam etmektedirler. Bu düşünce tarzı bir noktaya kadar kabul edilebilir. Onlarca yıl yapılan yardımlar yoksulluğu ortadan kaldıramamıştır ve Alt-Sahara Afrikası'nın içinde bulunduğu durum son yıllarda fark edilir oranda kötüye gitmiştir. Neden? Suçlular arasında etnik çatışmalar; kusurlu ekonomik modeller; nüfus artışı, hastalıklar gibi demografik faktörler ve doğal kaynakların tükenmesi sayılabilir. Bazıları da hakiki demokratik hükümetlerin eksikliğine dikkat çekmektedir, Robert Mugabe'nin Zimbabve'deki çarpık rejimi bunun en acı örneklerinden biridir. Sol kanattakiler, büyük şirketlerin ve zenginlerin lehine işleyen, fakir ülkelerin (ve ülke içindeki fakirlerin) kuyusunu kazan ekonomik ve ticari politikaları suçlama eğilimindedirler. Benim değerlendirmem şöyle: Her faktörün mutlaka rolü vardır ve bu nedenle her biri dikkate alınmalı ve üzerinde düşünülmelidir. 


Fakirlikle mücadele, tabii ki, kürek dolusu parayı yoksulların önüne atmaktan ibaret değildir. Tarihsel açıdan ele alındığında, sol kanadın yabancı hükümetlerden gelen yardıma çok fazla bel bağladığını söyleyebiliriz, sağ kanat ise trickle-down* (aşağıya damlayan) ekonominin itibar yitiren fikirlerini vaaz etmiştir diyebiliriz. Ama artık her iki taraf da daha incelikli düşünmeye başlamıştır. Ayrıca alahında uzman kişiler fonların büyük bir çoğunluğunu hükümet dışı kurumlar aracılığıyla kanalize ederek, kadınlar için fırsatları vurgulayarak, düşük teknolojik çözümlerin üzerinde durarak, çevresel etmenleri önemseyerek ve en fakirin bile ekonomik olarak katılımını sağlayarak, yardım olarak verilen dolarların nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı hakkında daha fazla şey öğrenmiş oldular. Bunun yanı sıra, gelişmiş ülkeler on milyarlarca doları kendi çiftçileri için tarımsal destek olarak harcayıp fakir ülkelerin rekabet etmesini 


* — İktisat teorilerinden biridir, sosyal piramidin en üstünde yer alanların kazancında oluşanartışın olumlu etkileri yukardan aşağıya sızarak alt sınıflara yansıyacaktır. 
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imkânsız hale getirirken, serbest pazarlara sahip çıkma konusunda yaşanan ikiyüzlülüğe bir son vermek durumundadırlar. 


Yoksullara yardım etmenin diğer bir yolu da, onların yasalarla korunmasını sağlamak olacaktır. Perulu ekonomist Hernando de Soto ile ortak başkanlık ettiğimiz Yoksulları Yasal Güçlendirme Yüksek Komisyonu bunu yapmanın yollarını aramaktadır. Arazi, iskân ya da çiftlik şeklinde mal varlığına sahip olan pek çok yoksul insan, resmi bir tapu belgesine sahip olmadığı için elindeki mal varlığını kullanamamaktadır. Bazı ülkelerde, mal varlıklarının neredeyse yüzde döksanına yasalar dışında sahip olunmuştur. Bu demek oluyor ki, tapusu olmayan bu insanlar mal varlıklarının istismar edilmesi ya da çalınması halinde haklarını savunamamaktadırlar, kredi almak ya da yatırım yapmak için mallarını kullanamamaktadırlar ya da onları koruma altına alamamaktadırlar. Bu durum hem mal sahiplerini hem de bulundukları toplumu zora sokmaktadır, çünkü hükümet temel hizmetleri vermek için gerek duyduğu vergilendirme sisteminden yoksun kalmaktadır. Ortaya çıkan sonuç ise sosyal ve sivil bir sorundan ibarettir. Ben yoksulların yasal koruma hakkı kazanması için izlenen bu yaklaşımı sevdim, çünkü bu yaklaşım hiçbir özel ideolojik etikete meydan okumuyordu. Bu melez bir karışımdı, “mülkiyet toplumu” ile “güçlü bir halkın” bütün hale gelmesiyle meydana gelmişti. 

Başkan Bush, bu konuda şu sözleri söylemiştir: “Biz yoksulluğa karşı savaşıyoruz, çünkü ümit terörizme bir yanıttır” (80) 2005 yılı Temmuz ayında, gelecek beş yıl süresince Afrika'ya yapılacak olan yardımı ikiye katlayıp yıllık toplam 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak amacıyla G-8 liderlerinin zirvesine katılarak güvence vermiştir. İki ay sonra, ABD trompetlerinin sesleri daha az belirgin bir tonda duyulmaya başladı. Amerika'nın BM Büyükelçisi John Bolton, kendi hükümetini uluslararası bir hedeften, 2015 yılına kadar hat safhadaki yoksulluk oranını yarıya düşürme gayesinden, uzaklaştırarak bir kargaşaya neden oldu. Bir haftalık kargaşanın ve karışık sinyallerin ardından, Başkan Bush ABD'nin ciddi anlamda hedefi desteklediğini ve gerçekleşmesi için çaba göstereceğini açıkladı. Biz yaptığımız anlaşmaya sadık kalmalıydık ve dahası, sadece 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onun bizi daha güvenli kılacağını umut ettiğimiz için değil, aynı zamanda John Kennedy'nin dediği gibi doğru olan şeyin bu olduğu için elimizden geleni yapmalıydık. 

İki partili bir işbirliğinin gündeminin başına yerleştirebileceğim üçüncü madde, insanların toplu katliamının önüne geçmek olacaktır. Zaman içerisinde dünya yiyeceği, suyu ve ilacı olmayan yerlere bu ihtiyaçları ulaştırmada ve yolu tukamayan insanlara silah sağlamada oldukça ustalaştı. Yine de soykırımı engelleyebilecek güvenilir yöntemler geliştiremedi. 

1994 yılında Ruanda'da gerçekleşen katliamdan bu yana, böyle 
bir katliamın yeniden olmasını nasıl engellememiz gerektiği konusunda çok fazla konuşulmuştur. Tam bu sırada, benzer bir durumdan yeniden cereyan etmiştir. Geçen on yıldan fazla süredir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde süregelen dağınık, anlamsız ve sonuçsuz savaş üç milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Sudan'ın Darfur bölgesinde üç yüz bine yakın insan soykırım olaylarında hayatını yitirmiştir. Ruanda dışındaki bu ülkelerde katliamın patlak vermesi volkanik bir şekilde değil de, aşamalı bir şekilde yavaş yavaş ilerleyerek olmuştur. Bu durum da karşılık vermesi için uluslararası örgüte gerektiğinden fazla zaman sağlamıştır. Fakat örgütün tepkisi oldukça yavaş ve zayıf olmuştur. 
Problem manevi bir öfkenin duyulmamasından değil, aksine gücün etkili bir şekilde kullanılmamasından kaynaklanmıştır. 


Böyle durumlarda başvurulabilecek muhtemel bir çözüm, Güvenlik Konseyi'nin elindeki gücün makul bir kısmını vekaleten dünyanın müdahale isteğini kuvvetlendirebilecek bir koalisyonun örgütlenmesine vermesiyle sağlanabilir. 1994 yılında ABD'nin liderliğinde Haiti'ye yapılan müdahale, 1999 yılında Avustralya'nın liderliğinde Doğu Timor'un kurtarılması, 2000 yılında Sierra Leone bölgesindeki İngiliz hareketi büyük oranda başarılı olmuştur. “Gönüllülük koalisyonuna” güvenme konusunda ortaya çıkabilecek problem hiç kimsenin gönüllü olmak istememesi olabilir. Bunun nedeni dünya liderlerinin duygusuz olmasından ziyade uluslararası barışı sağlamanın hem pahalı, zor ve tehlikeli olmasından hem de harcanan emeğin karşılıgın vermeyen, nankör bir görev olmasından kaynaklanır. 
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İnsanları silahlarla caydırmak için tam teçhizatlı ve yeterince eğitimli güçler gerekmektedir ve bunları sağlamak hiç de kolay değildir. Bir askerden kendi vatanı için çarpışmasını ve her şeyini vatanı uğruna riske atmasını beklemek ayrı, yine aynı askerden binlerce mil yol alıp başkalarının yine başkalarıyla yaptığı mücadelede savaşmasını hatta belki de canını vermesini istemek apayrı bir durumdur. İnsanların çoğu bu kadar özverili değildir, özellikle de benzer durumlara şahit olup, uluslararası güçlerin başarısızları yüzünden suçlanma oranlarının başarılarının takdir edilme oranına göre çok daha fazla olduğunu gördükten sonra. Sonuç olarak, krizlere karşı elimizde ara sıra oldukça iyi işleyen ama genellikle yeterince iyi olmayan ve bazen hiçbir işe yaramayan bir sistem var. 


2005 yılı Eylül ayında, BM Genel Meclisi ilk kez, insanları soykırımdan, savaş suçlarından, etnik arındırmadan ve insanlık suçlarından korumak için kolektif bir uluslararası sorumluluk hissettiğini açıkladı. Fakat sadece bu sorumluluğu kabul etmek yetmiyordu, hem insanları korumak için yeterli bir kapasiteye hem de bunu yapmak için istekli olmaya ihtiyaç vardı. BM altmış yıl önce kendi ordusunu oluşturacağı beklentisiyle meydana getirilen bir örgüttü. 
Süper güçler arasındaki rekabet bu fikre çabuk noktalandırdı ve şu anda onu yeniden canlandırmak için çok az destek söz konusu. Bir kriz durumunda BM'nin mantıksal rolü, ulusal askeri güçlerin bir araya gelmesiyle oluşan birliğe müdahale etme yetkisi vermektir. 
Böyle bir durumda ABD'ye düşen mantıksal görev, ihtiyaç duyuldugunda bu güçler birliğinin hazır bulunmasını ve konuşlandırıldığında başarılı olmasını garantiye almak için liderlik görevi üstlenmesidir. Bunu yapmak için de, niyetlerimiz hakkında duyulan şüpheyi azaltmak için sıkı çalışmalıyız. Ayrıca nelerin gerekli olduğu konusunda emin olmalıyız. 


Soykırımı engellemeye niyetli bir güç ciddi bir askeri teşebbüsten ibaret olmalıdır, değişken orduların ufak tefek parçalarından oluşturulan, kısa sürede göreve getirilen ve son dakikada toplanan bir ordudan bunu beklemek doğru olmaz. Ülkelerden, insanlık adına çalışmaya hevesli, görevine bağlı kalacak ve bu görevi hakkıyla yerine getirmek için birkaç yıl eğitim alabilecek yetenekli personelin tespit edilmesi istenmelidir. İdeal olanı, bu güçlerin yeterince uzun süre birlikte eğitim almaları, birbirlerini tamamlayıcı yetiler kazanmaları ve kısa bir bildiriyle anında mevzilenmek için hazır bulunmalarıdır. Son model iletişim ve ulaştırma araçlarıyla, silahlarla donatılmalıdırlar, hızlı istihbarat bilgileri, gerekli donatılar ve yöntem bilgileri ülkeler tarafından sağlanmalıdır. Onların askeri ve askeri nitelikli bileşenleri sivil yöneticiler ile uluslararası yasal otoritelere üye olan savcıların refakatinde olmalıdır. Bir güç dağıtıldığı vakit, askeriyenin görevi düzeni yeniden oluşturmaktır, sivillerin görevi hemen yeniden yapılanmayı organize etmek, savcıların göreviyse savaş suçu işleyenlere mahkemede dava günü vermek olacaktır. 


Yine belirtmek gerekir ki, bu ordu BM'ye ait sabit bir ordu olmayacaktır. Liderlerin acil durum çağrısı üzerine toplanacak uluslararası bir süvari eş değerinde bir birlik olacaktır. Birliğin finanse edilmesi gibi üzerinde çalışılması gereken pek çok detay* vardır fakat genel düşünce açısından gelecekteki Darfur benzeri olayları engellemenin şu an için daha iyi bir yolu yoktur. ABD planlar yapmadan hatta böyle bir çabaya katılmadan önce, muhafazakârlar ile liberaller bazı geleneksel önyargılarından kurtulmak zorundadırlar. 
Soykırımı engelleyecek güvenli bir mekanizma, eşi görülmemiş bir uluslararası askeri yardımlaşma olmadan sağlanamaz. BM sorumlu olmayabilir ama mutlaka dahil olacaktır. Böyle bir durumda, sağcı Hristiyan kesim bu kavramları açık fikirlilikle keşfetmeye hazır mıdır yoksa BM'ye ilişkin bitmek bilmeyen şüphelerine, hatta paranoyasına takılı kalmaya devam mı edecektir? Bu arada, sol kesim sosyal ihtiyaçları sıkıştırma pahasına uluslararası askeri becerileri geliştirmek için önemli miktarda paralar harcamayı kabul etmek zorunda kalacaktır. 

Eğer geçmişte yaşananlar böyle bir hareketin girişini teşkil ederse, umutlar boşuna olacaktır. Ama eğer geçmiş geçmişte kalır- sa, belki işte o zaman denemeye değecektir. Üstelik unutmamak ge- 
* Bu detaylar arasında ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı 

olumlu bir tavır geliştirmesi de sayılabilir. Her ne kadar bu mahkemeye 

katılmaktan kaçınsak bile, onun başarılı olmasını istemeliyiz. 
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rekir ki, bir zamanlar dış yardıma, ulus-inşasına, HIV / AIDS virüsüyle mücadeleye karşı olan insanlar şimdi bu üç davayı da desteklemektedir. Ve Ronald Reagan da, başkanlıktan emekli olduktan sonra, 1992'de Oxford Birliği'ne yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmiştir: “Biz çok yanlı kuruluşlara daha fazla güvenmeliyiz... Benim teklif edeceğim şey, askeri gücün zırhlı yumruğu tarafından desteklenen, insancıl, kadife bir eldivenden daha azı değildir.” (81) 


Hristiyan sağ ile diğer Amerikan eylemciler arasında uluslararası insani meseleler üzerinde yaygınlaşan işbirliği hayalden ibaret degildir. 2005 yılı Kasım ayında bu konu üzerine düzenlenen ve katılim seviyesi yüksek bir konferansa Senatör Brownback ile birlikte ev sahipliği yaptık. İşbirliği yalnızca denizaşırı kazançlarımıza yardım ettiği için değil, ayrıca belli bir noktaya kadar Amerikalıların birbirlerini anlamalarına yardım ettiği için önemliydi. Bir zamanlar göründüğümüz kadar içimizde bölünmeler olmadığına kanaat getirdim. Pek çoğumuz liderlerimizin kendi isteklerini Tanrı'nınkilerle karıştırmasını istemiyoruz ama aynı şekilde dini ve ahlaki prensipleri göz ardı etmelerini de istemiyoruz. Kilise ile devletin ayrılmasını savunuyoruz ama dinin ulusumuzun sosyal hayatından zorla çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Pek çoğumuz Tanrı'nın liderlerimize yol göstermesi için düzenli olarak dua ediyoruz. Bizim adımıza karar verenlerin, 'doğru ile yanlış’ üzerinde sağlam bir şekilde düşünmelerini umut ediyoruz. Onlardan bizi korumalarını bekliyoruz ve de kendimizle gurur duymamızı sağlamalarını... 


İnsani meseleler üzerinde oluşturulan çift partili işbirliği, aynı zamanda Amerika'nın dış dünyada bıraktığı izlenimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Zannediyorum ki, pek çoğumuz ülkemizin kendine güvenen, duyarlı, prensip sahibi, dürüst ve güçlü bir izlenime sahip olmasını isteriz. Fakat Vietnam ve İran örneklerinden de öğrendiğimiz gibi, her zaman istediğimiz gibi bir izlenim bırakamayabiliriz. Çok güçlü olduğumuz için Bağımsızlık Bildirgemizin bir zamanlar bizi teşvik ettiği gibi “insanlığın düşüncelerine yakışık alır bir saygı” göstermenin artık gerekli olmadığını, diğerlerinin bizim hakkımızda ne düşündüğünün çok önemli olmadığını ileri süren bazı kişiler olabilir. Böyle bir kibire kapılmak tehlikeli bir hatadan başka 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bir şey olmayacaktır, ayrıca Amerika'nın dünyanın pek çok yerindeki dostları için birer hayal kırıklığı yaratacaktır. Amerika'nın duru- şu, tarihin her noktasında önem arz etmiştir, özellikle de iki savaşta eş zamanlı bir zafer kazanmanın yollarını aradığımız şu zamanda çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu nedenle araştırmamıza öncelikle, özellikle İslamiyet'in destekçilerini de içine alan ve en çok etkilememiz gereken kesimi anlamadan dünyaya liderlik edemeyecegimiz kanısıyla başlamalıyız. 


İKİNCİ BÖLÜM 
HAÇ, HİLAL, YILDIZ 


8. İSLAM'I KEŞFETMEK 


Hristiyanlar ve Müslümanlar ilk kez 636 yılında, Ürdün'ün akarsuyu Yermük Nehri yakınlarında yapılan bir savaşta karşılaştılar. Bu şiddetli savaş yetmiş bin Hristiyan'ın katliamı ve önceden Bizans İmparatorluğu'nun batı karakol mevkii olan Kudüs'te İslami kontrolün başlamasıyla sona erdi. 1099 yılında, Haçlı Seferlerine katılan askerler “haç” adına kutsal şehri geri aldılar, bu kez sonuç yetmiş bin Müslüman'ın katliamı (82) ve galip Hristiyanları takip edebilen her Musevi'nin öldürülmesi oldu. 1187 yılında, Kudüs bir kez daha Selahaddin Eyyubi önderliğinde İslamiyet'in kontrolüne geçti, bu zaferi daha fazla Haçlı Seferi izledi ve yine on binlerce insan hayatını kaybetti. Oradaki dünya yüzünden kutsal savaş çağrısı yankı yapmaya devam etti. 


Medeniyet cesurca 21. yüzyıla girmiş olsa da aynı çağrı tekrar duyulmaktadır. Museviler ve Araplar bin yıl önce üzerine savasilan aynı topraklar ve kutsal yerler için mücadele etmektedirler. İslam adına hareket eden bir terörist ekibi, Amerikan topraklarında şimdiye kadar görülmüş en öldürücü, eşsiz saldırıyı gerçekleştirmiştir. 
Bush yönetiminin tepkisi, pek çok Müslüman arasında hissedilen öfkeyi harekete geçirmiştir. Müslüman göçlerinin genişlediği, terör hareketlerinin ve bağnazlık örneklerinin artmakta olduğu Avrupa'da endişe giderek büyümektedir. Afrika'da yeniden aktiflik kazanan İslamiyet, yeniden canlanan Hristiyanlıkla çatışmaktadır. Asya'da, Çeçenistan'dan Filipinler'e kadar, İslamiyet'i savunanlarla diğer inançları destekleyenler arasındaki ayrım kan dökülmesine neden olmaktadır. Tıpkı anlaşmazlık konusu bir vasiyet yüzünden parçalanan bir aile gibi, İbrahim'in çocukları genellikle kardeşlik duygularından çok kıskançlık, güvensizlik ve nefret duygularından ilham almışlardır. 


Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığım sırada elimi kaldırıp yemin ettiğimde aklımda yapılması gereken öncelikler listesi vardı, bunlar arasında göze çarpan, Amerika'nın Müslüman dünya ile olan bağlarını güçlendirme isteğimdi. Bu oldukça gerekli görünüyordu. 
Birleşik Devletler'in Orta Doğu ve Güney Asya'da koruması gereken uzun süreli çıkarları vardı. Soğuk savaşın sona ermesi orta Asya'nın stratejik bölgelerinde yer alan ve bağımsızlığına yeni kavuşmuş ülkeleriyle ortaklığı ilerletmek için iyi bir fırsat yarattı. Seçimlerde sürpriz bir gelişmeyle İran başkanlığına ılımlı bir politikacının gelmesi, bu ülkeyle uzun süredir askıya alınan ilişkilerin kısa bir süre sonra Isınacağı umudunu doğurdu. İslamiyet etkisinin geniş çapta hissedildiği, her biri bölgesel bir dev olan Endonezya ve Nijerya da demokratik açılımlara kucak açtı. 1990'lı yıllar süresince, dış politika dergileri “İslami aşırılıklar” hakkında makalelere yer verdi. Ardı ardına yapılan görüşmelerde kendimi not defterine “İslamiyet hakkında daha fazla şey öğren” yazarken buldum. 


Tabii ki konu hakkında bildiğim bazı şeyler vardı. On yaşındayken, babam Hindistan ve Pakistan'da BM Komisyonu Başkanı olarak Keşmir'in durumunu çözmekle görevlendirilmişti. O yaşta bile, temel olguları anlamıştım. Din yüzünden Hint yarı kıtası bölünüyordu. Hindistan'ın liderleri laik, çokuluslu bir devlet istiyorlardı. Pakistan liderleriyse bir Müslümanlar ülkesi istiyordu. Keşmir bu ikisi arasında kalmıştı. Aslında Müslüman bir çoğunluk vardı Keşmir'de ama bunun yanı sıra büyük bir Hindu azınlığı ile Hindu yönetici de yer alıyordu. Diplomatlara düşen görev bütün tarafları memnun edecek bir çözüm bulmaktı. Bunlar hemen hemen altmış yıl önceydi; şu anda babam vefat etti ve ben yaşlıyım, her iki ülke de nükleer silahlara sahip ve problem çözüme sadece birkaç adım yaklaşmış durumda. 
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Ergenlik yıllarımı geçirdiğim Denver'de çok fazla Müslüman yoktu. Babam BM'de görevli iken bazı temaslarda bulunmuştu ve tanıdıklarının bir kısmı ziyaretimize gelmişlerdi. Onlar arasında özellikle hatırladığım kişi, Pakistan'ın eski Dışişleri Bakanı Sir Zafrullah Han'dı. Ondan hoşlanmıştım çünkü ağırbaşlı, bilgili ve çekici bir insandı. Bir gün beni kahvaltıya götürdüğünde, kıskanç sınıf arkadaşlarım muzip bir şekilde Zafrullah Han'ın ilk eşi dururken bir ikincisini seçebileceğine işaret etmişlerdi. Onunla Keşmir hakkında konuşurken beni etkileyen şey, hem dini hem de milliyetçi duygulardan beslenen bir anlaşmazlık ortaya çıktığında ve her iki tarafın da hakikatin tek sahibi olduğuna inandığı bir durumda yaşamın nasıl da karmaşık bir hal alabileceği olmuştu. 


Yıllar sonra Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturduğum sırada, Sir Zafrullah'ı ve onun Denver'de bulunmasının nasıl da yersiz görünmüş olduğunu düşündüm. Doğrusu 1997 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda bulunması neredeyse anormal görünebilirdi, çünkü bizim kıdemli pozisyonlarımızda hizmet eden Müslüman çalışanımız yoktu, sadece birkaç orta seviye mesleklerde çalışan Müslümanlar vardı. Ben Müslümanlarla olan iletişimimizi artırmak zorunda oldugumuza karar verdim. Ve bu amaçla, personel kayıt ve eğitimlerinden, resmi takvimimizde Musevi ve Hristiyan tatillerinin yanı sıra İslami tatillerin de listelenmesine kadar her şeyi gözden geçirdik. 
Amerikalı Müslümanların temsilcilerini Ramazan ayında ev sahipligini Dışişleri Bakanı'nın yaptığı ilk iftar yemeğine davet ederek bir dizi görüşme için ilk adımı atmış olduk. Ayrıca Müslüman cogunluga sahip ülkelere ABD adına seyahat eden kişilere yönelik İslamiyete giriş rehberi geliştirdik. Bu yayım aşağıda verilen bazı temel bilgileri içerdi ki, bu bilgiler hâlâ pek çok Amerikalı için yeni ve alışılmamış: 


Müslümanlar da Hristiyanlar ve Museviler gibi aynı Tanrıya (Arapçada Allah) ibadet ediyorlar. * 


* — İlah kelimesi Arapça'da Tann demektir: Allah ise al-ilah kelimesinin kısaltılmış halidir. Aynı kelime Arapça konuşan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da kullanılır. Bu terim Hz. İsa tarafından konuşulan Aramaic di- 
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“İslam” Tanrıya teslim olmak anlamına gelir. Tanrıya teslim olan ve içtenlikle yaşayan bir kişi yaşamın ahenginin ve gayesi- nin olduğunu keşfeder. 

Müslümanlar bir yargı gününün varlığına (Kıyamet Günü), ölüm sonrası yaşama (Ahiret) ve her bireyin ahlaki sorumlulugu olduğuna inanırlar. Bir Müslümanın ilk sorumluluğu fakirleri, öksüz ve yetimleri, dulları ve ezilenleri koruyup kollamakur. 


Müslümanların kutsal kitabı Kuran, içeriğinin Tanrı'nın sözü olduğuna ve Vahiy Meleği Cebrail tarafından Mekkeli bir tüccar olan Muhammed ibn Abdullah'a (Abdullah'ın oğlu Hz. Muhammed) taşındığına ve bunun 610 yılında başlayıp 22 yıl devam ettiğine inanırlar. 


Şeriat ya da İslami kanun: Kuran'a, Peygamberin söz ve eylemlerine ve ilmi yorumlara dayanmaktadır. Kanun kişisel, sosyal ve kentsel yaşamın hemen hemen her yönünü etkiler. 
İslamiyet'in beş farzı vardır: (1) Kelime-i şahadet getirmek , (2) Namaz kılmak, (3) Zekât vermek, (4) Oruç tutmak, (5) Mekke'ye hacca gitmek. 


Hz. Muhammed Müslümanlar tarafından, Adem ve Nuh ile başlayan, İbrahim ve Musa ile devam eden, Kral Davut ile Nasıra'lı İsa'yı da içine alan peygamberler dizisinin sonuncusu olarak kabul edilir. Kuran, Hz. Muhammed'e gelen vahyin önceki peygamberlerin öğretilerini doğrular nitelikte olduğunu öngörür. Hz. Muhammed (İsa peygamber gibi) kendisini yeni bir dinin kurucusu olarak görmemiştir; aksine kendisini, insanlarını yeniden tek doğru Tanrıya çağıran bir haberci olarak düşünmüştür. 

Araplar kendi soylarını Hz. Hacer'in oğlu İsmail peygamber aracılığıyla İbrahim peygambere dayandırırlar, tıpkı Yahudile- 


lindekine benzerlik gösterir. Hz. İsa'nın çarmıhta şöyle ağladığı söylen- 


mektedir, Fili, Eili, lama sabachtanı? “Tanrım, Tanrın neden beni terk ettin? 
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rin Hz. Sare'nin oğlu İshak peygamber aracılığıyla aynı şeyi iddia ettikleri gibi. Bu mesele önem taşır çünkü Tanrı Hz. İbrahim'e Kenan Diyarına gitmesini buyurdu ve onun soyundan gelen insanların oraya yerleşip büyük bir ulus olacaklarını vaat ettl. 

Müslümanlar Hz. İsa'nın büyük bir peygamber olduğuna inanırlar ama Tanrı'nın bir “oğlu” olabileceği ihtimalini kabul etmezler. İsa peygamberin bir bakire tarafından dünyaya getirildiği ve cennete yükseltildiği konusunda hemfikirdirler ama onun çarmıha gerildiğine ya da yeniden canlandırıldığına inanmazlar. 


Müslüman geleneğine göre, ilk minber Mekke'de Adem peygamber tarafından inşa edilmiştir ve daha sonra Hz. İbrahim ve İsmail peygamberler tarafından onarılmıştır. Peygamberin yaşadığı iki şehir olan Mekke ve Medine'deki camiler, Islamiyet’teki en kutsal iki mevkii temsil eder. Üçüncü olarak en kutsal yer Kudüs'teki El-Aksa Camii'dir. Burası Peygamberin, rüyada ya da fiziksel anlamda olduğu tartışılır, Hz. İsa ve önceki peygamberlerle birlikte dua etmek için ziyaret ettiği ve Cebrail Aleyhisselam eşliğinde cennetin yedinci katına ulaştığı yerdir. 


Kuran, Müslümanlar tarafından yönetilen bölgelerde yaşayan Yahudi ve Hristiyanların konumunun —mal varlığı, kanunlar, gelenekler ve ibadet yerlerinin muhafaza edilmesi bağlamında— korunması gerektiğini belirtir. İkinci milenyumun büyük bir bölümü süresince İslami toplumlar diğer dinlere karşı Hristiyan Avrupa'nın yaptığından daha fazla esneklik göstermişlerdir. 
İnançlarını uygulamakta serbest olmalarına rağmen, Müslüman toplumlarda yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara genellikle politik açıdan ikinci sınıf muamelesi yapılmıştır. 


İslami bir kavram olan “Cihat” genellikle ve biraz basit bir şekilde, bazı Müslümanlar tarafından bile, kutsal savaşa eşit sayılmaktadır. Cihat doğru bir şekilde tercüme edildiğinde Tanrı uğruna “çabalamak” ya da “uğraşmak” anlamına gelir. Pek çok Müslüman için, “büyük cihat” bireyin erdemli kalma girişimleriyle ilgilidir (yani kişisel bir mücadele). “Küçük cihat” ise adalet için, İslamiyet'e saldıranlara karşı İslamiyet'i savunmak için gösterilen mücadeledir. 

Müslümanlar haklı çıkarılan savaşlarla diğerleri arasına bir aynm koyarlar. Tanrı için yapılan savaş, meşru müdafaa ya da zorbalığa karşı yapılan, haklı mücadeledir. Başkasına ait olan toprakların ele geçirilmesi gibi diğer sebeplerle yapılan savaşlar kabul edilemez. Aynca savaşların nasıl yapılacağı konusunda kurallar vardır. Savaşdışı kimselere saldırılmaz ve mahkümlara kötü muamele dilmez. Şu anda ABD'de yaşamakta olan ve İslami hukuk alanında önde gelen bir uzman olan Khaled Abou el Fadl, hukukçuların “düşman Müslüman rehinelere işkence yapmış olsa ya da onları katletmiş olsa bile, Müslümanların aynı şeyi yapması yasaklanmıştır diye dayattıklarını” belirtmiştir. 
(83) 

İntihar eylemi İslamiyet'te yasaklanmıştır ama gerçekten Tanr'ya hizmet ederken ölenler şehitlik mertebesine ulaşır ve bu kişilere cennetten bir yer vaat edilmiştir. 

Her ne kadar İslamiyet Arap Yarımadası'nda doğmuşsa da bugün her beş Müslüman'dan sadece biri Arap'ur (ve takribi olarak her beş Arap'tan biri Müslüman değildir). En geniş Müslüman nüfus Asya kıtasındadır. 


Müslümanların diğer Müslümanlara yardım etmek gibi bir görevi vardır ve bu görev özellikle ezilen ve acı çekenler için önceliklidir. 


İslami gelenek Hz. Muhammed'in resimlerde ve sanatsal faaliyetlerde, hatta camilerde görsel olarak betimlenmesini engeller. Fakat hayattayken kendisi siyah renkli gözlere, soluk bir ten rengine, uzun sık saçlara ve göğsüne dökülen gür sakallara sahip, orta boylu bir kişi olarak tasvir edilmiştir. Memleketi olan Mekke ticari bir kesişme bölgesiydi, hacılar ibadet için şehre gelir ve kabilelere ait yüzlerce Tanrı için kurbanlıklar sunarlardı. Yerel işadamları hacılara yiyecek içecek sağlayarak, haraç olarak kullanmak için canlı ve cansız objeler satarak kâr elde ederlerdi. Hz. Muhammed'in tebliği her şeyden üstün tek bir Tanrı inancını merkez alıyordu. Bu inanç yerel otoritelerin kârlı uygulamalarını tehlikeye attığı için Hz. Muhammed'i öldürmek için komplolar kurulmaya başlandı. Ölümden kıl payı kurtulan Hz. Muhammed gizlice yakınlardaki bir şehir olan Medine'ye göç etti ve burada kendisini politik ve dini lider olarak ilan etti. Yeterli desteği toplar toplamaz Mekke'ye zaferlerle döndü, dinsiz putları paramparça edip, kutsal emanetlerin saklandığı yeri Allah'a adadı ve bütün Arap Yarımadası üzerinde otorite sağladı. 


Altmış yaşına bastıktan kısa bir süre sonra, Mekke'nin dogusundaki Arafat Vadisi'nin karşısındaki Mina Dağı'nda veda hutbesi verdi. Ve ümmetini bazı konularda uyardı: (84) “Kimseyi incitmeyin böylece kimse sizi incitmez. Hatırlayın ki, yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorgulanacaksınız.” Ayrıca ırksal eşitlikten de bahsetmiştir, bu eşitlik İslamiyet'in evrensel bir din olarak kabul görmesine yardım edecektir. 
Bu konuda “Bir Arap'ın, Arap olmayan bir kişi üzerinde üstünlüğü yoktur” demiş ve eklemiştir: “Arap olmayanların Araplar üzerinde; beyazların siyahlar üzerinde, siyahların beyazlar üzerinde bir üstünlüğü yoktur -dindarlık ve iyi davranış haricinde.” 


Diğer tek Tanrılı inanışlar gibi, İslamiyet de çeşitli şekillerde yorumlanan ve uygulanan “büyük bir çadırdır” Düşünce zenginliğini ortaya çıkaran etmenler etnik ve ulusal etkiler, önde gelen âlimler arasındaki farklılıklar ve tarikat ayrılıklarıdır. Bu nedenle İslamiyet hakkındaki hemen hemen her genelleme kısmen yanlıştır. Kadının kamusal alanda kendisini tamamen örtmesi gibi bazı toplumlarda uygulama alanı bulan gereklilikler İslamiyet'in buyruğundan çok Arap kültürünün bir yansımasıdır (Ayrıca Arap erkekleri aşırı bir alçak gönüllükle giyinirler). Müslüman kadınların çoğu peçe ile örtünmemektedir. Kuran'da kadınlara karşı ayrım gözeten kısımlar da vardır (örnek olarak çok eşlilik, boşanma ve miras konularını gösterebiliriz) ama her durum için ayetlerde belirtilenler o dönem egemen olan Arap geleneklerinden daha ayırımcı değildir. Hz. Muhammed yandaşlarına şunları söylemiştir, “Eşleriniz üzerinde bazı haklara sahip olduğunuz doğru ama onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” (85) 
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Ürdün Kraliçesi Nur: “Çok az Batılı, 17 yüzyıl İslamiyeti'nin kadınlara o dönem Batı'da henüz duyulmamış olan siyasi, yasal ve sosyal haklar tanıdığının ayrımına varır. Bu haklar aslında ABD'deki ve diğer yerlerdeki kadınların 20. yüzyılda hâlâ mücadele ettikleri haklardır. İslamiyet'in ilk zamanlarında eğitimde eşitlik, mal sahibi olma ve miras alma, iş kurma, evliliğe zorlanmama gibi bu yeni hakların temeli Tanrı önünde kadın erkek eşitliğine dayandinhyordu —bu gelişmeler dünyanın geri kalan kısmının kadını bir eşya gibi gördüğü zamanlarda meydana gelmiştir.” (86) Kuran'da kadınlan seçimde oy kullanmaktan, araba sürmekten, toplum içinde erkeklerle ortak çalışma arkadaşlığı yürütmekten ya da ev dışında çalışmaktan (Peygamberin eşi Hz. Hatice başarılı bir iş kadınıydı) men edecek hiçbir şey yoktur. Çok sayıda Müslüman'ın yaşadığı Endonezya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Türkiye gibi ülkelerin her biri hükümetin başına bayan bir yönetici seçmiştir ve bu ne bir Arap eyaletinin ne de Birleşik Devletler'in iddia edebilecekleri bir ayrımdır. 


632 yılında Hz. Muhammed'in ölümü, ondan sonra kimin idareyi ele alacağı konusunda bir dizi savaşa neden olmuştur. Sonunda İslamiyet iki geniş kola ayrılmıştır. Daha geniş olan kol, daha sonra Sünniler olarak adlandırıldı, başlangıçta Peygamberin kayınpederini desteklemiştir. İkinci grup ise, Şiiler, Peygamberin damadı Ali'nin soyundan gelenlerdir. Hemen hemen 1400 yıl sonra bile, bu bölünme bölgesel politikayı ve dünya politikasını etkilemeye devam etmektedir. Pek çok bölgede Sünni Müslümanlar çoğunluktadır ama İran, Irak, Bahreyn ve Lübnan'da hâkim olan Şii mezhebi Suriye, Azerbaycan ve Güney Asya'da da etkilidir. Aradaki ayrılık nazik bir düşünce farkından çok daha fazlasını içerir. Sünnilerin egemen olduğu ülkelerdeki Şii azınlıklar sık sık ve hak verilebilir bir şekilde hoşgörüsüzlükten ve aynmdan şikâyet etmektedirler. Koyu Sünnilere göre, Şiiler hiçbir şekilde Müslüman sayılmazlar. 

Modemler ile muhafazakârlar arasındaki ikinci bir ayrım hem Sünnileri hem de Şiileri etkilemektedir. Modern görüşü savunanlar İslamiyet için rasyonalizm ile dini inançları bağdaştırma yollarını arayan orta yollu bir çizgi izlemektedirler. Laik hükümetlerle bir 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arada olduklarında daha rahat olma eğilimi gösterirler; fen, matematik, tarih ve yabancı dil eğitiminin önemini daha iyi benimsemişlerdir ve kadınlara karşı muamelelerinde daha liberal olup daha çok demokratik kuruluşları kucaklamaya meyillidirler. Muhafazakârlar ailevi meselelerin, cinsiyet ayrımının ve yabancı geleneklere direncin azami ölçüde kontrol edilmesi konusunda ısrarcıdırlar. 


18. yüzyıl Vehhabi (veya Selefist) dini hareketinden yoğun bir şekilde etkilenen Suudi Arabistan uzun süre muhafazakâr Sünni İslam'ın merkezi olarak hizmet vermiştir. İran'daki 1979 devrimi muhafazakâr Şiileri yüksek bir noktaya ulaştırmıştır. Bu olayın yarattığı coşku durulduğunda, İran yavaş yavaş bugünkü halini almıştır, yani modemler ile muhafazakârlar arasındaki savaş alanı halini. 


Müslümanlar Kuran'ın Allah kelamı olduğu konusunda hemfikirdir ama bazı özel ayetlerin nasıl açıklanması ve uygulanması gerektiği konusunda kendi içlerinde farklılık gösterirler. Birkaç yüzyıldır içtihat olarak bilinen uygulama, Müslüman entelektüelleri tarafından İslamiyet Bizans ve İran imparatorluklarının büyük bölümüne, İspanya'nın dış kısmına, Kuzey Afrika, Türkiye, Hindistan, Orta Asya ve ötesine yayıldığında, hukuk prensiplerinin yeni ortamlarda yorumlanması ve uygulanması için kullanılmıştır. İslamiyet'in erişilebilir doğası, Hristiyan Kilisesinin ve o dönemki diğer dini kuruluşların gözden düşmesiyle birleşince bu durum yayılmanın daha kolay olmasını sağlamıştır. İslamiyet inananlarının Teslis (Üçlü Birlik) gibi karmaşık bir teolojiyi anlamalarını ya da kabul etmelerini gerekli kılmaz. Tüm talep edilen şey Tanrı'ya teslimiyettir ki, her insan bir diğeri kadar dolaysız bir şekilde Allah'a yönelebilir. Bir tarihçinin sözleriyle İslamiyet, “belirsizliklerin, ihanetin ve hoşgörü gösterilemez ayrımların olduğu bir dünyada kapıyı sonuna kadar dünya üzerindeki güvenilir adamların asil ve artmakta olan kardeşliğine ve eşit arkadaşlıkların, basit ve anlaşılır hazların... cennetine açtı.” 
(87) 

Müslüman dünyasının merkezinde olan Bağdat, birinci milenyumun sonlarına doğru eğitim, bilim ve kültür açısından başkent haline gelmişti. Burada, Müslümanlar eski Çin, Hindistan, Mısır, İsrail, Yunanistan ve Roma'ya ait eserler üzerinde çalışmak ve onları 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tercüme etmek için Hristiyanlarla ve Musevilerle beraber çalıştılar. 
Hristiyan topraklarında tıbbi uygulamalar kilise tarafından yasaklandığı zaman Araplar anestetik kullanıyor ve karmaşık operasyonlar gerçekleştiriyorlardı. Müslümanlar bugün hâlâ kullanılmakta olan sayı sistemini geliştirdiler ve sarkaç, cebir ve trigonometriyi buldular. Çinlilerden nasıl kâğıt elde edeceklerini öğrendikten sonra, idari raporlar tuttular, pek çok farklı konuda kitaplar yazdılar ve dünyanın ilk uluslararasisbankacilik sistemini dizayn ettiler. Bu al- un çağ boyunca, İslamiyet modem, ilerici ve her türlü bilgiye kucak açmak için hevesliydi. 

Neden İslamiyet bugün de aynı üne sahip değildir? 13. yüzyılda, Moğol süvarileri Bağdat'ı ve İslam İmparatorluğu'nun büyük bölümünü fethederek doğudan yeni ve korku verici savaş taktikleri getirdiler. İstilacılar bir hayli uzaklara kadar yayıldılar ve bir süre sonra Yakın Doğu'da Türklere yenildiler. Osmanlı Sultanları yönetiminde, şeriatın yenilikçi yorumlarına duyulan fark edilir ihtiyaç geri çevrildi. İmparatorlar daha çok gelenekleri korumak ve itaati garanti altına almakla meşguldüler. (88) Bugün, Müslümanların büyük bir çoğunluğu İslamiyet'in yorumunun açık olduğu konusunda hemfikirdir ama ne kadar ya da nasıl açık olduğu konusu ateşli bir tartışma öğesidir. (89) Bazı bilim adamları içtihaťın yeniden canlanmasını talep etmektedirler, özellikle de kadının rolü, evrensel ekonomiye katılım, Müslüman olmayanlarla kurulan ilişkiler ve İslami devletin tanımı gibi konular söz konusu olduğunda. Bu reformcular sık sık Batı'yı eleştirirler ama yine de bazen muhafazakârlar tarafından, Batı adına hareket edip İslamiyet'in gerçek ruhunu yıkmakla ya da sulandırmakla suçlanırlar. Sünniler din adamları arasında merkezileştirilmiş bir hiyerarşiye sahip olmadıkları için tanrıya ve kutsal şeylere küfür suçlaması sık sık dile getirilmekte ve nadiren çözümlenmektedir. 


Büyük bir oranda ortaçağda Müslümanlarla yaptığı savaşlarda yara alan Hristiyan Avrupa, İslamiyet'e duyulan güvensizliği ABD'ye miras bırakmıştır. Pek çok Amerikalı, kendilerini huzurlu hissettikleri Yahudi-Hristiyan geleneğinin dışındaki bu yaklaşımı yabancı ve bir şekilde gizemli bir inanç olarak görmüştür. 1960'lı yıllarda İslam 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Milleti liderlik üzerindeki çekişmeleri, kızgın ve ayrılıkçı konuşmalan nedeniyle ABD içinde kötü bir üne sahip olmuştur. Ayrıca pek çok Amerikalı, Cassius Clay (Muhammed Ali) ve Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar) gibi geniş bir hayran kitlesine sahip atletlerin din değiştirip İslamiyete geçmeleri ve kendi “köle isimlerini” Afrikalı ya da İslami kökenli bir isimle değiştirdiklerini gururla açıklamalan karşısında şaşkına dönmüştür. Bu şaşkınlık Muhammed Ali'nin meydan okuyan sözleriyle kabul edilmiştir: (90) “Ben Amerika'yım. Sizin takdir etmeyeceğiniz parçasıyım. Ama bana alışın. Siyah, kendinden emin, ukala; o benim adım, sizin değil; benim dinim, sizin değil; benim hedeflerim, benim kendimin, bana alışın.” 
İslamiyet hakkındaki huzursuzluk hissi uluslararası olarak periyodik bir şekilde perçinlendi, kimi zaman Arap petrol ambargoları kimi zaman da İranlı Ayetullahların düşmanca konuşmaları ya da terör olayları buna neden oldu. 


Fakat bu meseleler ABD'yi, Müslüman çoğunluğun bulunduğu pek çok devletle dostça diplomatik ilişkiler kurmaktan alıkoyamadı. Başından beri, Amerikan politikası kültürel savaşa dair her türlü düşünceye karşı çıkmış ve bu hareketinde istikrarlı davranmıştı. 
Başkanlığının ilk döneminde Clinton, Ürdün parlamentosuna şunları söyledi. (91) “Amerika ve Orta Doğu arasında ahenk sağlamamızı engelleyen geçit vermez dini ve diğer nedenlerin olduğu konusunda ısrar edenler var ve bu kişilere göre bizim inançlarımız ve kültürlerimiz bir şekilde kaçınılmaz bir biçimde çatışmalı. Fakat ben onların yanıldığını düşünüyorum. Amerika bizim medeniyetlerimizin çatışması gerektiğini kabul etmez.” 


Clinton yönetimi bu temayı vurgulamıştır çünkü biz Arapların ve Müslümanların geleceğe zihinlerindeki öncelikli dini rekabet düşüncesinden ziyade pratik kaygılarla bakmasını istiyorduk. Biz ayrıca İslamiyet'e karşı bir önyargımız olmadığını göstermeyi umut ettik. Bu düşüncemizde tamamen samimiydik. Terörizmi bir çeşit sapkınlık olarak gördük. Tıpkı Ku Klux Klan'ın sert bağnazlığında Hristiyanlıkla bağdaştırılacak bir şey olmadığı gibi, terörizmin de İslamiyet'le ilgisi yoktur. Bir milyar üç yüz milyon insan küçücük bir bölümün şiddet gösterileriyle karakterize edilemez. Kuran'da tek bir masum canlıyı öldürmenin yasak olduğu apaçık dile getirilmiştir, hatta tek bir can almak bütün insanlığı öldürmekle bir tutulmuştur. 


Fakat bu bazı insanların İslamiyet'i “kötü ve nefret dolu” olarak resmetmesini ve Hz. Muhammed'i bir “terörist”*olarak adlandırmasını engelleyememiştir. Bazı bölümleri seçerek okuyan eleştirmenler, Kuran'ın din düşmanlarına karşı güç kullanılmasını talimat veren bölümlerini örnek göstermektedirler ve bu bölümler sesi çok çıkan, sert ve uçlarda olan kişiler tarafından kendi hareketlerini doğrulamak için istismar edilebilir. Fakat bunun gibi kışkırtıcı bölümler Hristiyanların Eski Ahit dedikleri İbranice İncil'de de mevcuttur. 
Yeşu ve Hâkimler (Joshua ve Judges) kitapları kutsal savaşların bir listesini verir ve “Yasa Kitabı” (Deuteronomy) Tanrı adına soykırımı tasdik eden gerçek bölümler içerir.** Yeni Ahirte İsa peygamber uyarıda bulunur: (92) “Dünyaya barış getirmek için geldiğimi düşünmeyin: Ben barış getirmek için değil ama bir kılıç getirmek için geldim.” “Esinleme Kitabı”na gelince (The book of Revelation), pek çok şekilde yorumlanabilir ama barışsever olduğu söylenemez. 


Kuran'ın toplanması yirmi yılı aşkın bir süre devam etmiştir, 


* o Papaz Jerry Falwell, Hz. Muhammed'i “terörist” diye adlandırdı. Din adamı Franklin, Graham İslamiyet'i “kötü ve nefret dolu” bir din olarak nitelendirdi. Graham daha sonra şunları da ekledi: “Ben bu ülkeye gelen İslami inanca sahip insanlara saygı duyarım. Benim Müslüman olan arkadaşlarım var. Ama bu durum benim onlara yardım etme isteğimin önüne geçemez. Kesinlikle onların inandıkları biçimde inanmam ve onlar da benim inandığım şekilde inanmazlar. Bu benim onlardan hoşlanmamamı gerektirmez ve ben onları çok seviyorum. Onlara yardım etmek için elimden geleni yapmak istiyorum... Onların Tanrı'nın oğlu, İsa Mesih'i tanımalarını istiyorum. Onların tanımalarını istiyorum ama kesinlikle onları buna zorlamak istemiyorum. Dilerim bir gün Müslümanlar Hıristiyanların yaptıklarını tanırlar.” 
Örnek, “Yasa Kitabı” 20:16-17: “Ancak Tanrınız RAB'bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız. Tanrınız RAB'bin size buyurduğu gibi, onları —Hititleri, Arnorlulan, Kenanlılan, Perizlileri, Hivlileri, Yevusluları— tümüyle yok edeceksiniz.” 


131 TANRI VE GÜÇLÜ 


İbranice İncil'in düzenlenmesi yüzyıllar sürmüştür. Yeni Ahiti birleştirme süreci ise kimin ifadesi kitapta yer alacak kiminki yer almayacak tartışmaları arasında yaklaşık olarak 100 yıl devam etmiştir. 
Her kitabın içinde tutarsızlıklar ve sık sık konu ve üslup değişikliği vardır. Birkaç alıntı üzerine öğreti oluşturmak yanıltıcıdır. Bir okuyucu Kutsal Kitapları, içeriğinde geçen hoşgörüsüzlük ve savaş istefini kutsal kılan ifadeleri için tekrar tekrar okursa, metinlerin ya da ayetlerin Hristiyanlara mı, Müslümanlara mı yoksa Yahudilere mi kutsal kılındığını bulacaktır. Doğru bir şekilde anlaşılması için, kutsal kitapların her biri okunmalı ve üzerlerinde kapsamlı bir şekilde çalışılmalıdır, ayrıca her biri kendine özgü zaman ve mekân bağlamında değerlendirilmelidir. İşte bu yüzden nesiller boyu âlimler en önemli metinlerin altını çizmek, çelişkileri açıklamak, ayrılıkları temizlemek, yanlış tercümeleri düzeltmek ve anlaşılması güç sözcük öbeklerinin anlamını ortaya çıkarmak için emek harcamıştır. 


Kendi deneyimlerinden bildiğim kadarıyla, ABD dış politikasını idare etmekle sorumlu olanlar, uluslararası çatışmanın tehlikelerini en aza indirecek şekilde yorumlanabilen dini öğretiler isteyeceklerdir ki, bu belki de boş bir umuttur. İki düşünce yapısının özellikle sorun çıkarıcı olduğu ispat edildi. Bunlardan birincisi pek çok Hristiyan tarafından da destek gören ve bazı koyu Siyonistlerin ortaya attığı bir iddiadır. Bu iddiaya göre Tanrı'nın İsraillilere hediye ettiği topraklarda, İsrailliler Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek için resmi izine sahiptir. Buna karşılık Kuran hükümleri inananları kaybedilen toprakları yeniden ele geçirmek için savaşa teşvik eder. Khaled el Fadl bu konuda şunları yazmıştır: (93) “Bazı hukukçular Müslümanlar tarafından yönetilen her türlü toprak parçasının daima İslamiyet ikâmetinin bir parçası olarak kalacağını iddia ederler.” 

Bunun gibi öğretiler gözü kapalı bir şekilde ve diğer öğretileri göz önüne almadan izlenirse, sonuç kana bulanacakur. Tarih, büyük dinler arasında çok az duygusal doldurmalar bırakmıştır. 
İnançlarının saldırı altında olduğuna inanan, uç görüşlere sahip bir grup insanı yönlendirmek ve onların en önemli görevlerinin mümkün olan her türlü aracı kullanarak inançlarını savunmak olduğuna inandırmak için tarihin çok fazla şey yapmasına gerek yoktur. 


9. KUTSAL TOPRAK, AMA KİMİN? 


2 Kasım 1917, Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcına 
damga vuran bir tarih, bazıları tarafından uzun süredir beklenen ve uğruna dua edilen bir gün, bazıları içinse uzun zamandır korkulan ve gelmemesi için dua edilen bir an. İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur J. Balfour imzalı bir mektup şu haberi taşıyordu: (94) 

“Filistin'de Yahudilere bir ‘ulusal yurt kurulması çabası İngiliz hükümetince desteklenecektir ve bu amacın yerine getirilmesini kolaylaştırmak için İngiliz Hükümeti elinden gelen çabayı gösterecektir. Ancak Yahudiler için kurulacak böyle bir yurt, bölgenin Yahudi olmayan kesiminin medeni ve dini haklarını ihlal etmeyecektir.” 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Milletler Cemiyeti'nin Filistin'i İngiliz mandasına bırakmasıyla Kutsal Topraklar üzerindeki politik otorite Selahaddin'in 12. yüzyıldaki zaferinden bu yana ilk kez Müslümanların elinden çıkmış oldu. Balfour Bildirisi Batı'nın gücünden aldığı yardımla Yahudi göçünü cesaretlendirerek, meşrulaştırarak ve koruyarak resmi politika haline geldi. Bu tarihi değişim, Siyonistlerin onlarca yıllık kulis faaliyetinin bir ürünüydü, ayrıca güçlü Hristiyanlar tarafından da elde edilmek istenen sonuçtu. 1891 yılında, Başkan Benjamin Harrison'a ve diğer dünya liderlerine gönderilen bir dilekçe —Blackstone Onergesi-* Yahudi devletinin kurulması için ulusla- 


* — Önerge Chicago'da Hıristiyanlar ve Yahudiler arasında yapılan bir konferansta ortaya çıktı, konferans bir iş adamı ve profesyonel eğitim görme- 


134 «MADELEINE ALBRIGHT & BILL WOODWARD 


rarası bir konferansı zorunlu hale getirdi. Yüzlerce seçkin Amerikalı ile bunların arasında yer alan Birleşik Devletler Baş Hâkimi, Temsilciler Meclisi Sözcüsü, John D. Rockefeller ve J. P. Morgan da bu rica- yı onayladı. Dilekçe büyük güçlerin çoktan Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Yunanistan'ı “Türklerin elinden çekip aldığına” ve onları “meşru sahiplerine” geri verdiğine dikkat çekiyordu. Ve dilekçe şunu soruyordu: Neden Filistin de yeniden Yahudilere verilmesin di? “Tann'nın ulusları dağıtımına göre Filistin onların eviydi.” 


Gelecek nesil diplomatları kızdıracak olan şey, ne Blackstone Önergesi'nin ne de Balfour Bildirisi'nin şu kritik nokta üzerinde durmamış olmalarıydı: Nasıl olur da “Filistin'deki Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına” önyargılı davranmadan bir Yahudi Devleti kurulabilirdi? Bir kere Balfour bu meseleyi yeterince önemli olarak görmemişti. “Siyonizm” dedi, “uzun zamandır süregelen bir gelenekten, şu anki ihtiyaçlardan ve geleceğe yönelik umutlardan kaynaklanır ve eski topraklar üzerine yerleşmiş olan yedi yüz bin Arap'ın isteklerinden, önyargılarından çok daha önemlidir.” (95) Dost bir diplomat, “Allah aşkına, Müslümanlara ne düşünmeleri gerektiğini söylemeyelim” (96) diye uyarıda bulunduğunda Balfour aksi bir şekilde yanıt verdi: “Herhangi bir gücün Müslümanlara ne düşünmeleri gerektiğini söylememize itiraz etmesi için bir neden göremiyorum.” 


30 yıldan az bir süre sonra, İkinci Dünya Savaşı bitmek üzereyken, ABD Büyük Britanya'yı etkisi en önemli olan ülke sınıfına sokma süreci içine girdi. Savaş sonrası Orta Doğu'da dengeyi sağlamak için Franklin Roosevelt, gizlice Suudi Arabistan kralı İbn Saud ile Süveyş Kanalı'na demir atmış bir savaş gemisinde buluştu. Başkan Yahudilerin Filistin üzerindeki iddialarını desteklemesi için İbn Saud'u ikna etmeye çalıştı. Her ne kadar kral Roosevelt'in, daha önce 


miş bir Protestan papazı olan William E. Blackstone tarafından organize edilmişti. Kendisini “Tanrı'nın küçük çırağı” olarak nitelendiren Blackstone aynı zamanda çok satan bir kitapçık olan İsa Geliyorun yazarıdır, bu eserde Yahudilerin İsrail'e dönmesini İsa Mesih'in tekrar dünyaya gelmesi için bir önkoşul olduğunu iddia etmiştir. 
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hiç karşılaşmamış olduğu tekerlekli sandalyesine hayran kalmış olsa da, başkanın sözlerinden pek etkilenmemişti. “Düşman kazan ve can sıkıcı bir şekilde bedelini öde” diye yargıda bulundu (97) ve ekledi: “Telafiler suçlular tarafından ödenmeli, masum görgü tanıkları tarafından değil. Araplar Avrupalı Yahudilere nasıl bir zarar verdi ki? Onların elinden evlerini ve yaşamlarını çalanlar Hristiyan Almanlardı.” Bu ters yanıtla hayal kırıklığına uğrayan Roosevelt yine de krala şu teminatı verdi: “Araplara danışmadan Filistin Mandasına ilişkin hiçbir adım atmayacagim.” (98) Ayrıca İbn Saud’a bir tekerlekli sandalye hediye etti. İki ay sonra Roosevelt vefat etti. Orta Doğu'yu ziyaret ettiğim her gezide bana Arap liderlerinin bu sözü unutmadığı ve hiçbir vakit bu söze itibar edilmediğine dair ısrarları hatırlatıldı. Onlar kısmen haklıydılar. Dışişleri Bakanlığı Yahudilerin Avrupa'dan Filistin'e göçü hakkında düzenli olarak görüş alışverişinde bulunmuştu ama ortak bir bakış açısına ulaşmamıştı. Araplar göçü durdurmak istemişler, Başkan Truman ise Musevi Katliamının kötü sonuçları nedeniyle ahlaki bir sorumluluk duygusuyla hareket edip göçü desteklemiştir. 1948 Mayısında İngiliz mandası resmi olarak sona erdiğinde, İsrail bağımsızlığını ilan etti ve İsrail'i tanıyan ilk devlet ABD oldu. Araplar bu konuda kendilerine danışılmadığından şikâyet ettiler, Truman kararının şaşkınlık yaratmaması gerektiği konusunda inat etti. İsrail'in devletlik bildirisi pek sakin bir şekilde karşılanmadı. Arap orduları yeni ulusa saldırıda bulundular. Sonuç olarak ortaya çıkan savaş yüz binlerce Filistinlinin evlerini terk etmesine ve pek çoğunun da bugünkü Ürdün ve Lübnan'ın mülteci kamplarına yerleşmesine sebep oldu, buraya yerleşen Filistinlilerin soyundan gelen kimseler hâlâ bu bölgede yaşamaya devam etmektedirler. 1967'de sadece altı gün süren ikinci bir savaşta İsrail orduları Arap güçlerini her cephede yenilgiye uğratınca Yahudi kontrolü altındaki topraklar genişlemiş oldu. Zafer haberleri yayıldığı zaman İsrail'in muhafazakâr Herut Partisi'nin başkanı Menachem Begin aceleyle, bir zamanlar Süleyman Tapınağı'nın bulunduğu bölgeye gitti. Çok eski zamanlardan bu yana ilk kez, kutsal topraklar Yahudilerin ellerindeydi. Begin, diğer parti liderleriyle bir araya gelip şükranlarını belirtti ve dua etti: (99) 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“Anavatanimizda yeni bir nesil yükselmekte... Savaşçılardan ve kahramanlardan oluşan bir nesil. Ve düşmanla çarpışmak için ileri atıldıklarında kalplerine bir çağrı dolup taştı, başından sonuna kadar bu nesle yankı yapan bir çağrı, İsrail'i Mısır köleliğinden kurtaran kimseden, Peygamberlerin babasından bir çağrı: ‘Ortaya çık Tannm ve düşmanlarının dağılmasına izin ver ve senden nefret edenlerin korkup kaçmasını sağla. Ve biz onları dağıttık, bozguna uğrattık, onlar da kaçtılar.” 

Begin'in duası, yaklaşık iki bin yıllık bir süreyi sürgünde ve acı çekerek geçiren, gelenekleri, inançları ve tarihsel anavatanlarına geri dönme hayali sayesinde birbirine tutunan bir halkın en derin isteklerini yansıtmaktadır. Tıpkı ondan önce Kudüs'e gelen, Yunan, Babilli, Suriyeli, Romalı, Müslüman ve Hristiyan fatihler gibi, Begin de zafer konuşması yaptı. Ama bir tarafın zafer elde ettiği bir durumda diğer taraf yenilmek zorundaydı. 1967 savaşı, uzun zamandır Araplar tarafından işgal edilen topraklarda Yahudi otoritesini genişletti ve İsrail'in Araplara ait olan Doğu Kudüs'ü ilhak etmesine öncülük etti. Pek çok bölgede ama özellikle Orta Doğu'da, toprakları kaybeden insanların buna tepkisi, kaybedilen yerleri geri almak için plan yapmaya başlamak oldu. 

Ben Kudüs'ü 1980'li yılların ortasında ziyaret ettim. Otel odamın penceresinin kenarında durup dışarı baktığımda, dünyanın en dramatik manzaralarından birini görebiliyordum, görkemli mabet Kubbet-üs Sahra, Kudüs Eski Şehir'in duvarlarıyla çevrelenmişti, kutsal toprakların en kutsal yeri karşımdaydı. O dönem İsrail tarihinin nispeten daha sakin olduğu zamanlardı, Filistin halkının ilk başkaldırısı ya da diğer adıyla intifada* henüz başlamamıştı. Yine de ben gürültü, ışık ve duygu yoğunluğu altında bunalmıştım. Tarihin en önem arz eden kısmının burada yaşandığını düşünmekten alıkoyamıyordum kendimi, bu dar caddelerde, görkemli zeytin koruluklarında ve civardaki tepelerde. 


Yaklaşık dokuz yüz yıl önce haçlı askerler tarafından yeniden inşa edilen Kutsal Mezar Kilisesi, bir hadise göre, İsa Peygamber'in 


* — Arapça'da silkip atmak anlamına gelir. 
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vücudunun çarmıhtan çıkarıldığı yeri belirtiyordu. Hakiki çarmıhın yerleştirildiği zemin olduğu söylenilen yere elimi koydum. Böyle bir şeyden kim nasıl bu kadar emin olabilir diye sormak istememe ragmen, yine de içimi bir ürperti sardı. Kilise içinde kendini belli eden çekişmeli tarih, ne yazık ki bu yaşantıyı baltalamıştı ve kilise o zaman da ve gelecekte de kelimenin tam manasıyla bölünmüş bir meclis olarak kalacaktı. Hristiyan gruplar bu yer ilk kez İsa Peygamber'e adandığından bu yana onun üzerine savaşlar yaptılar, bugün bina çeşitli bölgelere ayrılmış ve altı grubun kontrolüne bırakılmış. 
Bu gruplar; Yunanlılar, Ermeniler, Fransiskenler, Kiptiler,-Etiyopyalılar ve Suriyeliler. Ana anahtar, çok sayıda Hristiyan mezhebinin birbirlerine karşı duydukları güvenden daha fazla itimat ettikleri Müslümanlara bırakılmış. * 


Kiliseden fazla uzak olmayan bir yere Hz. Süleyman kendi mabedini inşa etmiş ve Begin ona da dua etmeyi önerdi. Türbe ilk kez Yahudilerin Babil sürgününden sonra restore edilmiş, ardından Kral Herod tarafından tekrar elden geçirilmiş. Birinci yüzyılda şehrin dış duvarları dışında her şeyi yerle bir eden Romalılar tapınağı da yıkmış sadece batı taraflarını dokunulmadan bırakmış. Hâlâ ayakta duran bu yapı Yahudiliğe adanmıştır. Ben durup başları sarılı, üzerlerinde dua şalları bulunan sakallı adamların önünde ilahiler okuyup taşlar arasına kâğıt parçaları bırakmalarını izledim. İtaatkâr Yahudiler her gün Tanrı'ya “Tapınağın yeniden irışa edilmesi”** için dua ederler. Yahudilikte kuralların büyük bölümü yüzyıllardır Mabette takdim edilen kurbanlara adanmıştır. Bir zamanlar tapınağın ev sahipliği yaptığı hazineler arasında On Emri içinde barındıran altın 


* 2004 Eylülü gibi yakın bir süre önce Kutsal Mezar Kilisesi şiddet olaylarına tanık oldu. Yunanlı Ortodokslar ile Fransisken keşişleri birbirlerini tekmelerken, yumruklarken yakalandılar. 
Bu Amidah'dan ya da diğer bir deyişle ayakta yapılan şükran duası derlemesinden bir alıntı. İnsanlar eğer İsrail dışındaysalar duayı okurken yüzlerini İsrail yönüne çevirirler; eğer İsrail'de ama Kudüs dışmdaysalar yönlerini Kudüs'e çevirirler ve eğer Kudüs'teyseler yönlerini Tapınak Tepesi'ne çevirirler. 
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kaplama bir sandık varmış ve onun Tanrı'nın Israillilere armağanı- nın cisimleşmiş hali olduğu düşünülmüştür: Ahit Sandığı.* 

Tapınağın Ağlama Duvarı tarafından çıkan bir yol, çeşmelerin, bahçelerin ve Yahudilerin Tapınak Tepesi olarak adlandırdıkları, Müslümanlarınsa Harem-i Şerif ya da “yüce mabet” olarak bildikleri binaların bulunduğu otuz beş dönümlük araziye ulaşır. Şehrin gürültüsünün ardından buraya geldiğimde bölgenin sakinliğini sevinçle karşıladım. Su sesleri insanı sakinleştiriyordu, dua etmek için hazırlananlar bu sularda kendilerini yıkıyorlardı. El-Aksa Camii'nin içi serindi, kemerler ve sütunlarla süslenmiş oları cami ışık huzmeleriyle doluydu. Harem-i Şerif 17. yüzyılın sonlarına doğru Müslümanlar tarafından inşa edilmişti. Burası Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e kutlu gece seyahatinin (Miraç) anısına yapılmıştı. 
(El-Aksa “en uzak” anlamına gelir.) 


Müslüman hadislerine göre, Hz. Muhammed cennete şu anda altın kubbe altında kalan kayadan yükselmişti. Çeşitli Yahudi inançlarına göre bu kaya Tanrı'nın Cennetleri ve Âlemi yaratırken kullandığı temeldi, ya da İbrahim Peygamber'in öz oğlu İshak'ı Tanrıya kurban olarak sunduğu minberdi ya da cennete giden merdivenin hayalini kuran Yakup Peygamber'in dinlenmek için uzandığı yerdi. 
Trajik bir biçimde kutsal topraklar aynı zamanda göz dikilen topraklardı. Haçlı seferleri sırasında, muzaffer Hristiyanlar kubbenin üzerine bir haç yerleştirdiler ve kayayı bir sunak için destek olarak kullandılar, Kuran'a ait yazıtları Latince metinlerle kapladılar ve El-Aksa Camii'ni askeri karargâha çevirdiler. Bugün, Kudüs'ün Filistinli baş müftüsü, Ağlama Duvarı da dahil olmak üzere Tapınak Tepesi ve onun tüm yapılarının sadece Müslümanlar için kutsal yerler olduğunu iddia etmektedir. Kendini Yahudiliğe adamış ateşli gruplar Müslüman türbelerini başka yere taşıyarak kendi tapınaklarını yeniden inşa etmek için destek bulmaya çalışmaktadırlar. 


Normal şartlarda, diplomatlar bir sınır üzerine görüşme yap- 


* Babilliler Kudüs'ü fethettiği zaman sandık kayboldu, çalındı ya da saklandı. Raider of the Lost Ark filminin son sahnesinde gösterilmesine rağmen, aslında sandık şimdiye kadar bulunamamıştır. 
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mak icin masaya oturduklannda, yanlarinda haritalar ve zihinlerinde uzlaşma için önerilerle beraber gelirler. Fakat Orta Doğu'da sadece bunlar yeterli değildir. İsrailliler ile Filistinliler de ekonomik ve güvenlik meselelerini herhangi bir ülkenin yapacağı kadar ciddi bir şekilde ele alırlar. İki ülke güvenlik düzenlemeleri, suya erişim; taşımacılık rotaları ve hava sahanlığının kontrolü gibi konularda tantanalı bir şekilde tartışmaktadır. Fakat bir arabulucuya göre bu meseleler karşılıklı alışveriş süreci içinde çözülebilecek konulardır, en azından potansiyel olarak. Taraflar haklılıklarını insani kanunlara ve geçmiş örneklere dayanarak değil de, Tanrı'nın vaatleri ve niyetleri üzerine konuşarak kanıtlamaya başladığında üretken görüşmeler çıkmaza girer. 


2006 yılının başlarında bu kitap yazıldığında, Orta Doğu'daki 
barış hayali nadiren daha uzakta görün &.eydi. Filistinliler kendi içlerinde bölünmüşlerdi. İsrailliler barış yapmak için bir partner olmadığı sonucuna varmışlardı. Pek çok kişi 1990'lı yıllarda yapılan yüksek-profilli görüşmeleri bir hata olarak değerlendirdi ve saf bir inancın sonucu olarak Yaser Arafat ile Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (PLO) İsrail'in varlığını gönüllü olarak kabul edeceklerini belirtirlerken samimi olduklarını sandı. Ben hakikatin daha karmaşık olduğuna inanıyorum. Gelecekte meydana gelebilecek ihtimalleri anlamak için, şu anki kilitlenmenin nasıl oluştuğunu gözden geçirmek gereklidir. 

2000 yılı süresince, görevdeki son yılımızda, Başkan Clinton, 
ben ve özel delege Dennis Ross, İsrailli ve Filistinli temsilcilerte beraber engelleri aşıp uzlaşma yollarını bulmaya çabaladık. Bu engeller arasında en problemlisi Kudüs'ün durumuydu. Filistinliler A/ Quds (kutsal) olarak tanıdıkları şehrin, onların başkenti olması gerektiği konusunda ısrarcıydılar. Ayrıca “yüce mabet” üzerinde tam egemenlik talebinde bulunuyorlardı. Görüşmelerimizde, yetki ve otorite temaları üzerine çok sayıda yaratıcı varyasyon keşfettik. Hatta taraflara yeni bir fikir olarak öne sürdüğümüz düşüncemizi kabul edip edemeyeceklerini sorduk, buna göre kutsal bölgelerde “ilahi egemenlik” söz konusu olacaktı. Bir esin kaynağı arayan Başkan Clinton özel zaman ayırıp Kuran'dan ve Tevrat'tan bazı kesitler okudu. Sonunda, Başkan, “şehirdeki Arapların Filistinli, Yahudilerin İsrailli olması gerektiğini” belirten önerisini sundu. Bu öneri su anlama geliyordu, “yüce mabet” üzerinde Filistin egemenliği ve Arap mahalleleri olacak, Filistinliler başkentlerini bu bölgeden belirleyecekti, öte yandan AğlamaDuvarı dahil şehrin kalan kısmında İsrail egemenliği hüküm sürecekti. İsrail Başbakanı Ehud Barak Başkan'ın önerisini kabul etti. Bu öneriyi kabul ederek Barak kendisi de dahil, birbirini izleyen İsrail liderlerinin asla yapmayacaklarına söz verdikleri bir şeyi kabul etmiş oldu, Kudüs yeniden parçalara ayrılacaktı. 
Bunun yanı sıra, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs bölgelerinin yüzde 97'sini kapsayan bir alanda Filistin Devleti'nin kurulmasına razı oldu. 


Tabii ki Kudüs'e barış getirmenin yollarını arayan ilk kişiler biz değildik. 1192 yılında Selahaddin ve Richard Coeur de Lion (Aslan Yürekli) zorluk ve ölümlerden yorgun düşen ordularına Üçüncü Haçlı Seferi'ne bir son verilmesi amacıyla saldırı emirleri veriyorlardı. Richard tarafından önerilen şartlar esrarengiz bir biçimde bizim bugün düşündüklerimize benziyordu. (Yahudileri değil, Hristiyanları etkilemesine rağmen) Richard'ın planına göre, Müslümanlar Kubbet-üs Sahra ve El-Aksa Camii üzerinde kontrole sahip olacaklardı, Hristiyanlar da kendi kutsal bölgelerini alacaklardı, Kudüs'te geriye kalan bölgeler ile civar yerler arada paylaşılacaktı. İki lider arasındaki mektuplaşmalarda, her ikisi de kutsal şehrin merkeziyetliğini vurguluyordu. “Kudüs bizim için bir ibadet amacı teşkil etmektedir, bu nedenle sadece ikimizden biri burada kalacak olursa bile, bu amacımızdan vazgeçmemiz mümkün olmayacaktır” diye yazdı Richard. (100) Buna karşılık Selahaddin şu cevabı gönderdi: “Kudüs bizim için size kutsal olduğundan çok daha kutsal, çünkü bizim Peygamberimiz buradan Miraç” a yükseldi ve burası Kıyamet Günü bizim insanlarımızın toplanacağı yer. Bu nedenle vazgeçeceğimizi ya da bu konuda tereddüt edeceğimizi hayal bile etmeyin.” Nihayet, karşılıklı görüşmeler politik entrikalar, askeri talihsizlikler ve kötü inanç suçlamaları arasında sona erdi. Richard geri çekildi ve Hristiyanlar Kudüs'ten sadece hacılık hakkı elde ederek ayrıldılar. 
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Sekiz yüz sekiz yıl sonra, bizim görüşmelerimiz de sonuçsuz kaldı. Barak'ın esnekliğine karşın Arafat inatçı davrandı ve Clinton'un öne sürdüğü öneriyi tamamen reddetti. Onu ikna etmek için gösterdiğimiz son çabalarımızda, Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'daki Arap liderlerinden destek talebinde bulunduk. Onların desteği sayesinde Arafat'ın daha kolay bir şekilde evet diyeceğini umut ettik. Geçmişe dönüp baktığımız zaman onların desteğinin çok az etkili olduğunu söyleyebiliriz. Mısırlılar ile Suudiler Arafat'a fazla baskı yapmadılar ve zaten bu hükümetler uzlaşma kararının beraberinde getireceği özel riskleri göze alma konusunda, onu ikna edecek güvenilirliğe yeterince sahip değildi. Arafat açıklamasında alışılagelmiş bahanesini ileri sürmede gecikmedi, açıklamasına göre o İslamiyet'in kutsal yerlerine dair tavizde bulunmak için gerekli otoriteye sahip değildi. Ayrıca dünyanın her yerindeki Müslümanlar için kutsal sayılan yerler üzerinde şerefini tehlikeye atması ya da “bocalaması” onun cenaze töreni için davetiye çıkarabilirdi. Daha da kötüsü, Arap propagandacıları arasında yaygın olan bir yalanı söyledi bize, Yahudilerin Kudüs üzerinde hakları yoktu, çünkü birinci ve ikinci tapınaklar aslında başka bir yerde inşa edilmişti. Arafat uluslararası platformda resmen tanınan bir Filistin Devleti'nin ilk başkanı olabilirdi ama o bunun yerine bir karış “Arap toprağını” bile başkasına devretmeyi reddettiği ve İsrail'in Ağlama Duvarı üzerinde egemenlik kurmasını kabul etmediği için onu öven taraftarlarının alkışlarını duymayı tercih etti. Batı Seria’ya döndüğünde onu “Filistinli Selahaddin” olarak selamlayan pankartlarla karşıladılar. 


Geleceğe yönelik sorun, ileride Arafat'ın reddettiği öneriyi herhangi bir Filistin liderinin kabul edip etmeyeceği- her ne kadar bu öneri çoktan yapılmış olsa da. Bu sorunun yanıtı Kuran'ın Müslümanlara verdiği emirler karşısında daha da karmaşık bir hale gelmiştir: “Sana karşı savaşanlarla Allah adına savaş... Onları her nerede bulursan öldür ve seni çıkardıkları topraklardan kov onları.” 
(101) Ayrıca İsrail'in uzun süren barış girişimleri 1967 savaşı sırasında daha da çıkmaza girdi. 


İsraillilerin ilk iskân hareketleri 1970'li yılların ortalarına rastlar ve bu yerleşme süreci, özel bölgelerin kontrolü gibi bazı güvenlik kaygılarına dayandırılarak hükümet tarafından haklı gösterilmiştir. Daha sonra Menachem Begin ve Yitzhak Shamir'in başkanlık ettigi muhafazakâr hükümetler bakanlığa gelerek “daha büyük bir İsrail” düşüncesini dile getirmişlerdir. Özellikle milyonlarca Filistinlinin isteklerini hiçe sayarak İsrail'in Filistin üzerindeki talebini bütün Batı Şeria bölgesini (İnci/'de belirtilen bütün yerler ile Samiriye bölgesini) içine alacak şekilde yeniden düzenlemek istiyorlardı. Onların liderliği altında, İsraillilere geçmişte Arapların yaşadığı yerlerde kendi topluluklarını oluşturmaları için finansal teşvik sağlandı. 
Begin ele geçirilen topraklardan “özgür İsrail toprakları” diye söz etti.* Shamir iskân sürecini “kutsal eser” olarak adlandırdı. Hahamlardan biri bu konuda şöyle bir açıklama yaptı: “Bütün dünyanın kurtuluşu İsrail'in kurtuluşuna bağlıdır. Bizim dünya üzerindeki ahlaki, manevi ve kültürel etkimiz bundan ileri gelir. Bütün insanlığa gelecek olan lütuf, tamamen kendi toprakları üzerinde yaşayan İsrail halkından gelecektir.” (102) 


Bu sözleri sarf eden haham iskân hareketinin İsrail'in nüfuzunu artırdığına inanabilir ama bunu doğrulayacak kanıt çok azdır. Pek çok İsraillinin işaret ettiği gibi, tartışmalı bölgelerde saldırgan bir şekilde yürütülen iskân programı aslında kendi ülkelerinin ahlaki duruşunu lekelemiş, Arapların öfkesini derinleştirmiş ve Filistinlilerin istirabina katkıda bulunmuştur. Bu iskân edinme olayı aynı zamanda İsrail'in güvenlik güçleri üzerine savunulamayacak bir yük yüklemiştir, arık güvenlik güçleri bu bölgelere yerleşen halkı düşmanlarından yani fakirleştirilen Filistinli komşularından koruyacaktır. 


İsrail Başbakanı Ariel Sharon masraf sıkıntısını fark etmiş ve 
2005 Ağustos'ta İsrail ordularına ve tozlu, aşırı kalabalık Gazze Şeridi'ne yerleştirilen İsraillilere geri çekilme emri vermiştir. Batı Seria üzerindeki anlaşmazlık bugün hâlâ devam etmektedir. Geriye dönüp bu uzun süren kısır döngüye şahit oldukça kendimi ne yazık ki 


*  Begin'in görevi devraldığı 1977 yılı ile Shamirin devrettiği 1992 yılları arasında Batı Şeria, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'e yerleşen İsraillilerin sayısı elli yedi binden (elli bini Doğu Kudüs'teydi) iki yüz kırk bini aşan sayılara ulaştı. 
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New Republic'in yazın editörü Leon Wieseltier ile aynı fikirde buluyorum: “Daha büyük bir İsrail düşüncesi... Ahlaki ve stratejik açıdan daima kötü bir fikirdi. Bu fikir pek çoklarının nihai güvenliğinin üstünde birkaç kişinin aceleci coşkunluğuna hizmet etmiştir ve Mesihçilik ile mistisizmin zehirlerini büyük modem demokrasi politikasına tanıtmıştır ” (103) 


İskân hareketi farklı bir bilanço daha çıkarmıştı. Yigal Amir, 
1995 yılında Yitzhak Rabin'i öldüren on dokuz yaşındaki İsrailli, işlediği bu adi suçun dinen tasdik edilmesini talep etmişti. Aşırı radikal bir haham Amir'i Yahudi kurallarına göre Rabin'i öldürmenin bir yükümlülük haline geldiğine inandırmıştı, çünkü Başbakan'ın barışı desteklemesi iskân edilenlerin şerefine gölge düşürmüştü. Bunu tek başına mı gerçekleştirdiği sorulduğunda Amir'in verdiği yanıt hayır oldu, çünkü o Tanrı'yla beraber hareket ettiğinden emindi. (104) 

Her ne kadar İsrail hükümetinin bazı politikalarıyla ters düşsem de, özellikle de iskân davasındaki saldırgan tutumlarıyla, İsrailin mevcudiyetinin ve güvenliğinin korunmasını tamamen destekliyorum. Amerikanların büyük bir çoğunluğu da aynı şekilde hissetmektedir. Neden? Mısır'daki kölelik günlerinden Çarlık Rusya'nın katliamına kadar Yahudi toplumlarının uzun süre acılar çektiğini biliyoruz. Nazi Katliamını ise tamamen kendi başına değerlendiriyoruz çünkü bu akıllara durgunluk veren, asla unutulmayacak ve tekrar edilmeyecek bir trajedidir. İsrail'in kurulmasıyla biz sadece bir halkın eski esenliğine kavuşmasına değil, aynı zamanda tüm insanlık soyu tarafından bir nezaket jestine tanık olduk. Kudüs'ten başka kutsal mekânlara ve daha geniş alanlara sahip olan Araplardan İsrail halkına tek gerçek yuva olabilecek topraklarda küçücük İsrail için yer açmasını istemek ileri gitmek demek olmuyor, evet biz bu düşünceyi onaylıyoruz. Ayrıca biz İsrail'in nasıl bir ülke inşa ettiğini görüyoruz, gelişmekte olan bir demokrasi ülkesi. Yabancılar özellikle de Araplar Amerika'nın neden İsrail'le müttefik ülke olduğunu merak ederler. Bu sorunun yanıtı arandığında bazıları komplo teorileri öne sürerken bir kısım insanlar da ABD'deki Yahudilerin oranını çılgınca abartırlar. (105) Bu konuda yapılan bir çalışmaya göre insanların bu oran üzerindeki tahminleri yüzde 10'dan yüzde 85'e 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kadar değişik yüzdelikleri içerir fakat asıl oran yüzde 2'den daha azdır. Son dönemde yapılan araştırmalardan başka biri de Arapların ABD dış politikası üzerindeki en etkili tek belirleyicinin “Siyonist kulis faaliyetleri” olduğuna inandığını ortaya çıkarmıştır. (106) Aslında şöyle söylemek daha doğru olur, Amerikalılar ideolojik açıdan bakıldığında İsrail devletini destekler çünkü bizim o toplumda gördüğümüz, özdeşleştiğimiz ve hayranlık duyduğumuz vasıflar vardır. 


Tabii ki buarada, Amerikalılar ortak dini gelenekler nedeniyle de İsrail'le ilgilenirler. Nazi Katliamı ABD'nin İsrail'in devlet olma durumunu desteklemesi için bir çıkış noktası olabilirdi ama Amerikan politikası temellerini Balfour Bildirisi'nden almıştır, ortada vaat edilen topraklar vardır ve bu vaat İsraillilere verilmiştir. Bizim diplomatlarımız için, bu çıkış noktasını Filistinlilerin yasal haklarıyla bağdaştırmak oldukça güç bir durumdu. Hangi şartlar altında olursa olsun, bu yeterince zor bir işti. Fakat bazı Amerikalılar için, sağlam ve içten bir dini inanç, Filistinlilere karşı hissedilen her türlü adalet duygusunun önüne geçmekteydi. Onlar İncil'in pek çok bölümünü temel alarak İsa Peygamberin dünyaya gelmesi, Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi ve “Esinleme Kitabı”nda tasvir edilen iyi ile kötü arasındaki heyecan verici savaşın gerçekleşmesi gerektiğine inanmışlardı. 


Çok satan romanlar serisinin biri, hikâyenin şu şekilde ortaya çıkışını imgeler. (107) Medeniyetin genel çöküşünü “Rapture (Vecd, büyük sevinç)”* takip eder ve bu süre içinde inançlı Hristiyanlar cennete yükseltilirken onların dışındaki herkes yeryüzünde kalır.* * 


* Kiliseye iman edenlerin cennete yükseltilmesi. 
Jerry Falwell, vecd halini şöyle tasvir eder: “Bir otomobilin içinde ilerleyeceksiniz. Belki de sürücü sizsiniz. Otomobilin içinde sizinle birlikte gelen bazı insanlar olacak ve belki de Hıristiyan olmayacaklar. Borazan sesi duyulduğunda siz ve otomobil içindeki yeniden doğmuş inananlar o anda ortadan kaybolacaksınız, geride sadece elbiseleriniz ve ebedi yaşama miras bırakılamayan eşyalarınız kalacak... Yol üzerinde hareket halinde olan ve inananlar tarafından kullanılan diğer arabalar bir anda sürücüsüz kalacak ve kontrolden çıkacak, şiddetli bir tantana başlayacak... Dünya üzerindeki her yolda aynı tantana yaşanacak.” 
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Kısa bir süre sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ymiş rolü yapan Deccal (Antichrist) ortaya çıkar. Onun vaatlerine kanan İsrail, Kudüs'teki mabedin yeniden inşası için barış antlaşması imzalar (her ne kadar daha sonra Deccal buna saygısızlık etse de). Bu “tribulasyon (felaket) dönemini” harekete geçirir, bu dönemde doğru yolu bulmak zorlaşır ve dünyaya çeşitli musibetler yağar. Uzaktaki ordular İsrail'e saldırmak için bir araya gelirler ve 200 milyonluk bir güç oluştururlar. Nihai savaş, Kudüs'ten yaklaşık elli mil ötede, Bau Şeria yakınlarındaki Megiddo isimli bir kasabada gerçekleşir. İşte orada İsa Mesih belirir ve cennetten yeryüzüne inip İnançlı Hristiyanlara ve yüz kırk dört bin din değiştiren Yahudi'ye kanlı zafer yolunda liderlik eder. Bu savaşın ardından İsa Mesih'in dünya üzerinde binlerce yıl sürecek olan hükümranlığı başlar. 


1999 yılında, Newsweek dergisi tarafından yapılan bir kamuoyu yoklamasında Amerikanların yüzde 40'ı yani yüz milyondan fazla kişi “dünyanın İncil'de belirtildiği gibi İsa Mesih ile Deccal arasında gerçekleşecek bir savaşta son bulacağına inanmaktadır” Yanıt verenlerin yüzde 19'u Deccal'in bugün hayatta olduğuna inanırken yüzde 13'ü de “Vecde” inanmaktadır ki bunların arasında bazıları hâlâ tamponlarına üzerinde şu düşündürücü uyarı yazılı çıkartmalardan yapıştırmaktadır: “Vecd'e gel, bu arabanın bir sürücüsü olmayacak.” 


Belki “Esinleme Kitabı”nı çok fazla vurgulamayan Roman Katolik Kilisesi'nde yetiştirildiğim içindir ama ben söz konusu ayetleri, Roma'nın düşmanlığını yaşatmak için ilk Hristiyanların çabalarıyla şekillenmiş bir kıyamet günü tasvirinden ziyade onları daha çok milenyumun süslü bir şekilde kodlanmış haritası olarak görüyorum. 
Ayrıca Deccal betimlemelerinden yoruldum. Haçlı Seferleri sırasında, Aslan Yürekli Richard dini danışmanları tarafından Selahaddin'in Deccal tasvirine uyduğu konusunda ikna edilmişti; fakat bundan pek bir fayda sağlanamadı. Reform hareketlerini başlatan Martin Luther, papanın deccal olduğunu iddia etti ve Avrupa yüzyıl süren dini savaşlarla parçalandı. Rus Ortodoks Kilisesi Napolyon'a bir etiket iliştirdi ve ardından savaş ve yıkımlar meydana geldi. “Esinleme Kitabı”nın dili öyle dramatik ki kişiyi, arkadaşlarını ve özellikle 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de düşmanlarını özel karakterlerle değiştirmeye teşvik ediyor. Benmerkezli hislerimizle hareket edip, eğer tarihin bir çıkış noktası varsa, onun bizim yaşantımız sırasında meydana geldiğini düşünüyoruz. İçinde bizim olmadığımız bir geçmişi hayal etmek zor gelmiyor ama böyle bir geleceği hayal etmek daha zor ve daha az memnun edici görünüyor. Bu yüzden başka şeyler hayal etmek için nedenler arıyoruz. Belki de bütün hesaplaşmalarımızı yatıştıracak olan Armageddon'dur (kıyamet gününde iyilik ve kötülük orduları arasında çıkacak savaşa sahne olacak meydan, Megiddo Tepesi). Fakat bizim liderlerimiz kendi eylemsizliklerini haklı çıkarmak için bu varsayıma güvenirlerse, bu bağışlanamaz, sadece bizi cennetle değil de tüm bu yıkımlarla başbaşa bırakmalarının yanlış olduğu ortaya çıkar. Armageddon için ortam hazırlamak savunulabilir bir dış politika olamaz. Ama barış savunulabilir. Bazen bu durum politikacılarla din adamlarını karşı kutuplara getirmektedir. 1998 yılının Ocak ayında, Bill Clinton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Yaser Arafat’ Beyaz Saray'a davet etti. Bu davetteki amacı terörist olayları ve iskân faaliyetleri tarafından sekteye uğrayan barış sürecini yeniden canlandırmak için tarafları ikna etmekti. Buluşmadan bir önce Netanyahu Hristiyan sağın liderleriyle görüştü ve kendisini “İsrail'in Ronald Reagan'ı” olarak selamlayan bu liderler, bence sorumsuz bir şekilde, Netanyahu'ya uzlaşmaması konusunda cesaret verdiler. Sağkanat Hristiyan eylemciler ile Clinton yönetiminin diğer eleştirmenleri, barış sürecine ABD'nin katılımının İsrail üzerinde aşırı baskı yarattığını savundular. Onların düşünüş şekline göre, İsrail'in Filistin’e daha fazla toprak vermesiyle sonuçlanan her türlü politika ya İncile ters düşüyordu ya da İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyordu, ya da her iki neden birlikte geçerli oluyordu. 


Başkan Bush başa geçtiğinde kendi deyimiyle Başkan Clinton'un hatalarını tekrar etmemeye kararlıydı. Arafat’la temaslarda bulunmayı reddetti, bölge için tüm zamanlı olarak çalışabilecek bir arabulucu tayin etmekten kaçındı, dört binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail-Filistin çatışmasını durdurma çabalarına kendisini dahil etmedi. Bush'un bu yaklaşımının, diğer gayeler için Amerika'nın diplomatik kaynaklarının korunması gibi bir avantajı olabilirdi ama aynı zamanda belirgin bir dezavantajı da vardı, Amerika'nın Araplar ile Müslümanlar arasındaki duruşunun ani ve sert bir biçimde kötüleşmesine neden olmuştu. 


Ne yazık ki, kalıcı barış olanaklı hale gelmeden önce çözüme kavuşturulması gereken meseleler Başkan Bush'un ilk döneminde kolaylaşmak yerine daha da zorlaştı. Çatışma içinde geçen yıllar, tarihsel olarak barış karşıtı olan radikal grup Hamas'ın laik rakibi Fatah'a Filistin Kurtuluş Örgütü PLO'nun en büyük elemanı- oranla daha güçlü bir hale gelmesini sağladı. Filistin ekonomisi durma noktasına gelmiş ama bomba, el bombası ve roket üretimi artmıştı. 
İsrail tarafından büyük çoğunluğu Batı Şeria'dan geçen koruyucu bariyerlerin inşa edilmesi Filistinlilerin kabul etmeyeceği ve pek çok İsraillinin o olmadan kendilerini güvende hissetmeyeceklerini belirttikleri, kanuna aykırı bir sınır oluşturdu. İsrailli liderleri, Filistinin hapisteki Arapların serbest bırakılması yönündeki taleplerini, tutukluların İsrail yargısına göre “ellerini kana buladıkları” gerekçesiyle, devamlı olarak reddettiler; şu anda böyle suçluların sayısı 
2000 yılında olduğundan çok daha fazladır. 


2004 yılı Kasım ayında Yaser Arafat'ın vefatı, Filistin tarafında 
yeni bir liderliğin kapısını açtı. Arafat'ın ardından başa geçen Mahmut Abbas sevindirici bir değişim izlemini verdi. 1990'lı yıllarda yapılan görüşmeler süresince, samimi diyaloglar için en sık irtibata geçtiğimiz Filistinli Mahmut Abbas olmuştu. Kendisi karşılıklı güveni sarsmadı ama destekçisi de olmadı. Filistin probleminin çözümünün görüşmeler sırasındaki alışverişle gerçekleşebileceği konusunda ısrar etti. Başkan olarak Abbas, ilerlemek için şiddetin en etkili rota gösterildiği eski Filistinli anlaşmasına meydan okudu. Arafat'tan farklı olarak, Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar uzanan Arap yönetimini yeniden kurma fantezilerini teşvik etmedi. Amacı ancak barışçı yollarla mümkün olabileceğini belirttiği, varlığını sürdürebilir bir Filistin Devleti kurmaktı. 

Her ne kadar demokratik şekilde seçilmiş olsa da Abbas'a yönelik problem onun sağlam bir politik merkezinin olmamasıydı. Arafavtan kendisine miras kalan organizasyon Fatah, yozlaşma konusunda iyi-kazanılmış bir üne sahipti ve kuşaksal, ideolojik ve kişisel 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rekabet tarafından bölünmüştü. Abbas'ın yaşadığı ikilem, ABD ve İsrail tarafının yardım konusundaki aciliyeti fark edememiş olmasıyla birleşti. Aksine Filistin Başkanı'ndan yerine getiremeyeceği taleplerde bulundular. Bu durum Abbas'ı her iki tarafta da zor şartlar altında bıraktı. Filistinli karşıtları tarafından, İsrail'in ve Batı'nın tercih ettiği aday olarak teşhir edilmesine rağmen, Filistinli halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması gereken yardım yapılmadı. Zaman kazanmak için, Abbas parlamento seçimlerini 2005'in Temmuz ayından Ocak 2006'ya erteledi. Fatah'ın popülaritesi düşmeye devam ettikçe bu taktiğin de işe yaramadığı ortaya çıktı. Nihayet seçimler yapıldığında, Hamas kendini çoğunluğu sağlayan parti olarak buldu. 
Bu hem Fatah'ı, hem İsrail ve ABD'yi ve belki de Hamas'ın kendisini de şaşırtan bir sonuç oldu. 

Hamas'ın yükselişi, görünüşe göre Orta Doğu barış sürecini geriye yani kabaca on beş yıl önce başladığı noktaya sürükledi. Hamas, upki önceki PLO gibi, ne İsrail'in varlığını kabul edebilirdi ne de silahsızlanma ve şiddeti terk etme konusunda istekli davranabilirdi. Ancak bunları yerine getirebildiği zaman, bir barış anlaşması mümkün olabilirdi. Bu süre zarfında umut edilebilecek en iyi gelişme, karşılıklı düşmanlığın askıya alınmasıydı. Bu her iki tarafın da nefesini tutmasına imkân sağladı. Hamas için asıl mücadele “değişim ve reform” sözlerinin yerine getirilmesinde yaşanacaktı fakat bu sözlerin İsrail'le pek bir ilgisi yoktu. Daha çok Filistin yönetimini geliştirmek adına verilmiş sözlerdi. 

İsraillilerin de yapacak çok işi vardı. Ocak 2006'da henüz avına darbe indirmeden önce, Ariel Sharon tek yanlı adımlar atarak, onları Filistinlilerden ayıracak ve İsrail'in güvenliğini teminat altına alacak bir plan yapmıştı. Hiçbir zaman ayrıntılarıyla açıklanmayan bu plan, çoğunlukla Yahudilerin yaşamlarını sürdürdüğü bir devletin gerçekleştirilmesini kesinleştirmek için tasarlanmıştı, plana göre İsrail'in elinde bulunan topraklarda mümkün olduğunca çok Yahudi'nin yaşaması sağlanıp Filistinlilerin mümkün olan en az sayıya indirilmesi gerekiyordu. Özellikle Kudüs'ün bölünmesi ya da tüm İsraillilerin 1967 sınırına çekilmesi ihtimali üzerinde duruyordu. Güvenlik bariyerinin inşasıyla, Gazze'de yapılan daha verimli bir düzenlemeyle, Kudüs içindeki ve etrafındaki yerleşimlerin “kalınlaştırılmasıyla” planı uygulamak için adımlar atılmış oldu. Alınması gereken en zor önlem, diğerlerinin geleceğini koruma altına alabilmek için Batı Şeria üzerindeki bazı Yahudi yerleşimlerine son verilmesinin gerekliliğiydi. 

Kendi partisi Likud içindeki muhafazakâr kesimin itirazlarıyla karşılaşınca, Sharon geniş bir kesimin desteğini elde edecek, Kadima adında bir koalisyon kurdu. Sharon'un ardından gelenlerin istikrarlı bir strateji izleyip izlemeyecekleri henüz belli değil. Fakat Sharon'un Yahudileri Filistinlilerden ayırma gayesi muhtemelen İsrail politikasının odak noktası olarak kalırken, Hamas engeli kesinlikle İsrail'in Filistin Devleti'ni tanımasını süresiz bir biçimde geciktirecektir. 


Orta Doğu yaraların nadiren iyileştiği ve acıların unutulmadığı bir yerdir, bu yüzden zamanın ilaç olamadığı, huzura dost olamayan bir bölgedir. Filistinliler için zaman önemlidir, çünkü kendilerini sorumlu bir şekilde yönetmeleri için, gerekli kurumları geliştirmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Etkili bir yönetim kurmak için dürüstlük, yetenek ve uzlaşma için gönüllü olmak gereklidir. Görünüşte, ne Hamas ne de Fatah görkemli bir şekilde bu özelliklere sahiptir. Fakat Filistin halkı oy pusulalarıyla liderlerinden, şu an oldugundan daha fazla şey beklediklerini açıkça dile getirmişlerdir. Seçimlerin kendisi özgür, adil ve rekabetçi olduğunda yüreklendiricidir. Halkın isteklerine yanıt veren ve kendini sorumlu hisseden bir hükümet oluşturmak için böyle bir seçim ilk adımdır. Bunun gibi adımlardan daha fazlasına ihtiyaç vardır. Dış ülkeler ve kuruluşlar bu konuda yardım etmelidirler fakat yardım ederken Hamas'ın ve diğer uç öğelerin şiddet unsurunu ellerinde tutmalarını kolaylaştırmamalıdırlar. 


Hâlâ umudunu taze tutan yorumculardan biri, Hamas'ın hükümete katılmasıyla ılımlı bir hale geleceği iddiasını ortaya attı. Fakat benim bu konuda şüphelerim var. Kurumun yeni statüsünün, kendi içinde zaten var olan ayrılıkları ciddi boyutlara taşıyacağını düşünüyorum. Pragmatistler ideologlarla üstünlük savaşına gireceklerdir. ABD daha ılımlı Filistin güçlerinin üstün gelmesi için elinden 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gelen yardımı yapmalıdır, fakat su son beş yıl içinde Amerikan müdahalesinin olmaması geçmişte sahip olduğumuzdan daha az güvenilir ve daha az sonuçlandırıcı güce sahipmişiz gibi görünmemize neden oldu. 

Hem İsrail hem de Filistin otoritesindeki liderliklerin değişimi, yeni siyasi dinamikler yaratırken kısa vadede barış beklentilerini de daha sönükleştirdi. Peki ya uzun vadede? Barış ihtimali gerçekten sona mı erdi? Sağlıklı, dinç düşünce yapıları olmadan korkarım ki yanıt ‘evet olabilir. 


Pek çok kez Filistinli ve İsrailli görüşmecileri kulaklarından tutup kafalarının içine yeni anlayışlar sokmaya çalışmak istemişimdir. 
En sonunda, umutlarımı her iki taraftan liderlerin kendi seçmenlerine barış anlaşmasını savunmalarını sağlayacak, yeterince adil ve kurnaz bir dil kullanma yeteneğimize bağladım. Pek çok yenilgiye rağmen, ben hâlâ böyle bir formül oluşturma ihtimalinin devam ettiğini düşünmekten zevk alıyordum. Bill Clinton tarafından önerilen anlaşma metni her iki tarafa makul bir şekilde bekledikleri cömert koşulları sunmuştu. Sorun barış üzerine kurulan mantığın Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek kadar güçlü olup olmayacagıydı. Mantık ve kişisel çıkarlara başvurmak ilerlemeyi sağlayacak tek pratik yol olabilir, ama bir anlaşma düzenlemek basit bir emlak muamelesi olsaydı yıllar önce tamamlanmış olurdu. Eğer görüşmeler yeniden yapılmaya başlarsa, geleneksel diplomasi kaçınılmaz olacaktır ve bunun dışında bir şeye daha ihtiyaç duyulacaktır: Tanrnin gerçekten ne istediğini takdir ederken birlik sağlanmasının gerekliliğine. 

Tarihsel olarak, Orta Doğu için arabuluculuk yapan Amerikalılar arasında kabul edilen bir ders, Tanrı hakkında daha az konuşmanın daha iyi olacağını ifade eder. Bölgenin değişkenliği göz önüne alındığında bu görüş kabul edilebilir ama din ile ona refakat eden tarihi, barış sürecinden soyutlamak mümkün değildir. Sharon Kudüs'ten, “Bütün ebediyet için birleşmiş, İsrail başkenti” diye bahsetmiştir. Ayrıldıkları vakit, Filistinliler Kudüs kendi başkentleri olmadığı sürece ve iki devletin varlığını sürdürdüğü bir çözümü hesaba bile almayacaklarını belirtirken ortak amaçları için birleşmişlerdi. 
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İsrail'in en geniş iskân hareketini gerçekleştiği Batı Şeria'da artık bu yerleşimlerin yerinden oynaması söz konusu değildir fakat Araplar tarafından yapılan en barışçı teklifler bile 1967 savaşı sırasında alınan toprakların geri verilme talebini muhteva eder. Sharon'un ikinci intifadaya karşı amansızca mücadele vermesindeki amacı, Filistinlileri direnişin yararsız olduğuna ikna etmek istemesinden kaynaklanıyordu. Gazze'den geri çekilmesi sırasında, Filistinlilerin tişörtlerinde “Bugün Gazze, Yarın Batı Şeria ve Kudüs” yazılıydı. 17 yüzyıldan itibaren Müslümanlar, bin üç yüz yıllık sürecin büyük bölümünde Kudüs üzerinde kontrol sağladılar; İsrail'in devlet olmasından bu yana ise altmış yıldan daha az bir süre geçmiştir, bir nevi tarihi göz açıp kapama diyebiliriz. Filistinlilerin şu an en çok yapmak istedikleri şey, uzak bir ihtimal (kan partisi yoluyla), Selahaddin'in zaferini yeniden yaşamak mı, yoksa ailelerini barış ve saygınlık içinde yetiştirmek için gerçek bir şansa sahip olmak mı? Onların hayali şehit mi olmak yoksa yapıcı ve üretken mi olmak? 


Jimmy Carter, Mısır ve İsrail liderlerini Camp David'de bir araya getirdiğinde din hakkında konuşmaktan korkmuyordu. Bill Clinton, Carter kadar ileri gidebiliyordu, çünkü o içinde bulunulan durumun tarihini anlıyordu, bu yüzden dini meselelerde konuşurken rahattı. Gelecekteki arabulucular yetki verme konusundaki uyuşmazlıkları içtenlikle göğüsleyebilecek ve sorunları yatıştırabilecek yeteneğe sahip olmazlarsa, gerekli olan önemli gelişmeleri sağlayamazlar. Bu gerçekçi mi? Bilmiyorum. Bu konuda George Bernard Shaw'ın dile getirdiği gözlemini gerçekten beğeniyorum, kendisi şöyle diyor: “Makul kişi kendisini dünyaya adapte eder, makul olmayan kişi dünyayı kendisine adapte etmek için çabalar durur. Bu yüzden, bütün ilerleme makul olmayan kişiye bağlıdır.”(108) 


Fikirlerinde kati ve uzlaşmaz kişiler bitip tükenmek bilmeyen çatışmalara Kuran ve Incifden gerekçeler gösterebilirler ama ben digerlerinin de tam tersini izlemelerini söyleyen, üstünlüğü ağır basan emirler bulabileceklerine inanıyorum. Buna benzer yüreklendirici bir girişim, 2002 yılında başlatılan ve Mosaica Association Dinler Arası Dayanışma Merkezi tarafından sponsor edilen “İskenderiye Vesikası” adlı bir bildiridir. Bu projenin dayanak noktası dinler ve 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kültürler arasında uzlaşma sağlanılmadığı sürece uluslar ve halklar arasında barış elde edilemez, aynı şekilde dinin gücü düşmanlık kaynağından, hoşgörü ve anlayış kaynağına dönüştürülmelidir. İskenderiye Vesikası'nın şiddet karşıtı, barış yanlısı ve kutsal yerlere saygıyı destekleyen prensipleri, 2003 yılında Filistinli savaşçılar, Doğuş Kilisesi'ni (Church of Nativity) ele geçirdiği zaman ortaya çıkan karmaşayı gidermede ve yine Arap toplumları içinde Yahudi karşıtlığının teşvik edilmesiyle ortaya çıkan problemleri tartışmak için, 2004 yılında İslami otoritelerin buluştukları sırada meydana gelen olumsuzlukları çözmede kullanılmıştır. Daha alışılagelmiş bir şekilde, prensipler İsrail ve Filistin otoritelerinde konuşlanmış “Adem” merkezleri tarafından uygulanmıştır. Bu çabanın kurucusu ve arkasındaki isim Rabbi Michael Melchior'dur. Rabbi cesur ve belagatli bir barış savaşçısıdır. Hamas'ın kurucularından biri olan ve daha sonra sivillere saldırısının İslamiyet'e uymadığı gerekçesiyle kurumdan ayrılan Sheikh Imad Falouji'den güçlü bir destek alır. 

Tanrı'nın Orta Doğu üzerindeki niyetinin Armageddon oldugundan emin olanlar en azından Yeşaya Bölümünün, Tanrı'ya yalnızca İsraillilerin değil aynı zamanda Mısır ve Suriye'deki Arapların da ibadet edeceği zamanı önceden işaret eden kısmı üzerinde düşünebilirler. “O gün” diye belirtmiştir Peygamber, “Mısır ve Asur'un yanı sıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. Her Şeye Egemen RAB, 'Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsarısın' diyerek dünyayı kutsayacak” (109) Hz. 
Muhammed zamanından beri pek çok Arap ve Yahudi aynı Tanrıya ibadet etmektedir. Şu an her ne kadar uzak görünse de, belki bir gün İskenderiye Vesikası'nın oluşturduğu ruhun nihayet kazandığı an gelecektir. O zaman Yitzhak Rabin'in sözleriyle, İsrailliler ile Filistinliler “birbirimize çektirdiğimiz ıstıraptan dolayı af dilemek, bizi çok uzun yıllar birbirimizden ayıran mayın tarlalarını temizlemek ve yerine bereketli toprakları getirmek için büyük manevi kaynaklarımızın pınarına çekilecekler.” (110) Belki de o an ancak her iki taraf da Kuran'ın öğretilerine kulak verdiği zaman gelecektir: “Eğer düşman barışa meylederse, sen de barışa meylet ve Allah'a güven.” 
(111) 
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O güne kadar, Balfour Bildirisi'ne miras kalan çelişki devam edecektir; Orta Doğulu liderlerin karakterleri düzenli olarak sınanacaktır; ABD için en uygun yaklaşımın ne olduğu tartışılacaktır; bölgedeki insanlar yaşamlarını korku içinde devam ettireceklerdir; Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar arasında hep var olan tansiyon öyle bir boyuta ulaşacaktır ki, Orta Doğu'nun ötesine geçip bütün dünyayı sarsacak bir tehdit haline gelecektir. 


10. “EN BÜYÜK CİHAT” 


Kuraklık nedeniyle yola düşen İsrail sakinleri bir mücadeleye şahit olmak için, endişeli bir şekilde Karmel Dağı yokuşunda buluştular. Bir tarafta Kenaanilerin bereket Tanrısı Baal* taraftarı dört yüz elli rahip, diğer tarafta Yehova peygamberi, İbrahim, Musa ve Davut peygamberlerin ilah mertebesine çıkardığı Hz. İlyas vardı. Seyirciler arasında, Samiriye'nin zayıf ve kararsız kralı Ahab da bulunuyordu. 
Mücadelenin amacı kimin tanrısının daha güçlü olduğunu belirlemekti. Bunun kanıtı da üzerinde bir boğanın kurban edilmiş oldugu sunakta ateş şeklinde belirecek bir işaret olacaktı. Baal'ın elçileri ilk sınananlar oldu, onlar saatlerce dua ettiler, dans ettiler, ilahiler söylediler ve kendilerini kırbaçladılar fakat onların çabaları boşunaydı. İlyas peygamber onlarla alay etti: “Daha yüksek sesle haykırın, ne de olsa o bir Tanrı belki şu an da konuşuyordur ya da meşguliyetine devam ediyordur, belki de bir seyahate çıkmıştır ya da kazara uyuyakalmıştır ve uyandırılması gerekmektedir.” (112) Sonra sıra İlyas peygambere geldi. İsrail kabilelerini sembolize eden on iki taşı kullanarak kendi sunağını inşa etti ve kurbanını suyla sırılsıklam ıslattı, yardım ve merhameti için Tanrısı'na ricada bulundu ve geri çekildi. Birkaç saniye içinde yükselen alevler kurbanı yakıp kül etti. Olanları izleyenler yere kapandılar ve şöyle haykırdılar: “Efendimiz Tann'dır, efendimiz yalnızca Tann'dır” 


* o EskiSamiırklarınıntannlarından biri. 
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İki bin sekiz yüz yılı askin bir süre sonra bile, insanoğluyla ilahi şeyler arasındaki ilişki çok fazla değişmedi. Hâlâ işaretler arıyoruz ve Tanrı'nın doğası ile amacına ilişkin ipuçları bulmak için dünya üzerindeki olaylara bakıyoruz. 


11 Eylül 2001 tarihinde, Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz kuleleri ateşle yok edildi. Bu olay böyle bir işaret miydi? 


Bu trajediden iki sonra bir televizyon programında Jerry Falwell şunları dile getirmiştir: “Tanrı perdeleri kaldırmaya devam ediyor ve Amerikan düşmanlarının bize muhtemelen hak ettiğimizi vermesi- ne müsaade ediyor.” (113) Ve şöyle devam etmiştir: “Ben gerçekten sözlerimin arkasında durup, aktif bir şekilde alternatif yaşam şekilleri oluşturmaya çalışan dinsizlerin, çocuk aldıranların, feministlerin, homoseksüellerin, lezbiyenlerin, Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU), The People for the American Way derneğinin, Amerika'yı laikleştirmeye çalışan herkesin gözünün içine baka baka onları parmağımla işaret edip, ‘Böyle olmasına siz katkıda bulundunuz’ diyebilirim.* 

Falwell, terörist saldırılarının arkasında Tanrı'nın eli olduğunu düşünen tek kişi değildi. El Kaide liderleri elde ettikleri başarıların, Tanrı'nın lütfünün bir ispatı olduğu konusunda emindiler. Bir video çekiminde Usame Bin Ladin ve bir Suudi şeyhi saldırıların kötü sonuçları ardından kutlama yaparken görüntülendi, Allah'ı “parlak bir zaferle” (114) onurlandırdıklarını belirtirlerken bir taraftan da uçakların binalara çarptığını önceden rüyalarında gören arkadaşlarının hikâyelerini anlatıyorlardı. Şeyh büyük bir sevinçle şunları ifade etti: “Bu İslam tarihindeki en büyük cihat olacak.” 


Eski İbrani geleneklerine göre, zaferler ve yenilgiler genellikle Tanrı'nın isteği olarak yorumlanırdı. İnançlarına göre, “Eğer gerçekten itaat edersen o zaman senin düşmanlarına düşman, senin rakiplerine rakip olurum” diye söz veriyordu Tanrı. (115) İlk Müslümanlar askeri başarılarını Allah ile onurlandırırlardı bu sayede de dinleri hızlı bir şekilde yayıldı. İspanyol Katolikler 15. ve 16. yüzyıllarda 


* — Eleştiri yağmuruna tutulan Falwell, daha sonra bu ifadelerinden dolayı özür diledi. 
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deniz aşırı bir imparatorluk kurmalarını Hristiyan doktrinlerine karşı çıkanlara, Müslümanlara ve Yahudilere eziyet etmeleri karşılıfinda Tanrı tarafından verilmiş bir mükâfat olarak gördüler. İngilizler ve diğer Avrupalı güçler Afrika'da koloniler kurdukları zaman Tanrı'nın işini yapıyor olduklarına inandılar. Bizim şahit olduğumuz gibi pek çok Amerikalı, ülkelerinin yükselişini Tanrı'nın bir lütfu olarak addettiler. Julia Ward Howe'un, İç Savaş'ın ilk günlerin- de bir ordu kamp yerine yapılan ziyaret ardından bestelenen eseri Cumhuriyetin Savaş İlahisi Tanrı'nın davasını, heyecanlandırıcı bir şekilde, Kuzey Hükümetinin Güney eyaletlerine karşı yürüttüğü mücadeleyle aynı kefeye koydu. 


Kendi yaptığımız şeylerde Tanrı'nın emeğini görmek istememiz ya da Tanrı'nın hedefini kendi hedefimiz saymamız aslında insan doğasının bir parçasıdır. Bireyler olarak, biz genellikle bu dürtülerimize cevap verirken zarardan sakınırız ve belki iyilik bile yaparız. 
Fakat pratik bir mesele olarak, bir ulus (ya da grup) başarısını ya da yenilgisini doğrudan Tanrı'nın isteklerinin bir sonucu olarak görürse, bu durum ya zorluklar yaratır ya da sıkıntılara davetiye çıkarır. 
Eğer sonuç galibiyet olursa, o ulus ve liderleri kendilerini üstün görmeye başlayabilirler ve her şeyi yapabilecek güce sahip oldukları hissine kapılabilirler. Eğer sonuç mağlubiyet olursa, kötülüğe ya da ayrılığa düşebilirler ve ilahi memnuniyetsizliğe maruz kaldıkları için birbirlerini suçlayabilir, anlaşmazlıklara meydan verebilirler. Her iki durumda da, Tanrı'ya “Hepsi senin elinde” diyen bir ulus, kendi adına hareket etme yükümlülüğünü riske atmış olur. Tıpkı Emily Dickinson'un çok farklı bir bağlamda dile getirdiği şu sözler gibi: “ ‘Iman’ güzel bir buluş / Beyefendiler görebildiği zaman / Ama mikroskoplar ihtiyatlı / Acil bir vaka durumunda.” (116) 


11 Eylül saldırıları üzerinden fazla geçmeden, Minnesota, Saint 
Paul'deki ferah Umut Evi Presbiteryen Kilisesi'ne konuşma yapmak için davet edildim. Kilisedeki uzun sıralar tıka basa doluydu ve yogun bir duygu seli yaşanıyordu. Merdivenlerden çıkıp kürsüye ulaştığımda, mendiller çoktan çıkarılmıştı. Benim hafızamda, sarsıntı karşısında ulusal birliğin yaşandığı tek karşılaştırılabilir an, John Kennedy'nin suikastında gördüğüm manzaraydı. Vaaz vermek için 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gerekli vasıflara sahip değildim ama elimden geldiğince 11 Eylül faciasının tam olarak ne ifade ettiği ve ne ifade etmediğini kavramak istedim. Bu cinayetlerde Tanrı'nın yardımına dair hiçbir işaret görmedim ve bu cinayetleri işleyen insanları motive edenin dini inanç ya da sosyal vicdan olduğuna dair bir ize rastlamadım. (117) Failler İslamiyet'e sadık olamazlardı, çünkü bu davranışlarıyla yardımsever bir inancın öğretilerine ihanet etmiş oluyorlardı. Filistin liderleri bu saldırılar karşısında öfke ve üzüntülerini dile getirdiler, bu zulmün failleri Filistinlileri umursamıyorlardı ki. Onlar fakirleri de önemsemiyorlardı, çünkü kaynaklarını marifetler kazandırmakta değil nefret aşılamakta kullanıyorlardı. Onlar delirmiş olamazlardı, çünkü her şeyi duygusuz ve akıllara durgunluk veren bir şekilde hesaplamışlardı. Bu cinayetler salt kötülüğün cinayetleriydi ve ne politik ne kültürel ne de inanç bağlamında bir sebeple haklı çıkarılamazlardı. 


Trajediden uyandığımızda sık sık kendimize kudretli ve iyiliksever bir Tanrı'nın neden böyle olayların olmasına izin verdiğini sorduk. Cevabın bir kısmı kendi adımıza düşünmek ve hareket etmek için özgür bırakıldığımızdı. Bazıları bu özgürlüğü inşa etmek, iyileştirmek, öğretmek ya da harika sanat eserleri bestelemek için kullanırken diğerleri binaları havaya uçurmaktadır. Bunlar bizim yaptıklarımız, Tanrı'nın değil (her ne kadar O'nu suçlamak Şeytan'ı suçlamaktan daha uygun görünse de). Hastalık ya da kaza bir çocugun canını aldığında, biz sadece kaderin adaletsizliği ve acımasızlığı karşısında hissettiğimiz elemi ifade ederiz. Kasırgalar, depremler ve tsunamiler söz konusu olduğunda ben Tabiat Baba'yı sorumlu tutuyorum. Cevabın devamıysa hiçbirimizin tam olarak bilmediği şeylerin arkasında yatıyor. Rahiplerin bize itinayla açıkladığı gibi biz görerek değil inanarak yürürüz. Nasıl yürürsek yürüyelim kendimizi gözetmek ve birbirimizi korumak gibi bir sorumluluğumuz vardır. 11 Eylül saldırıları bu sorumluluğun neler gerektireceği konusunda yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Saldırıyı izleyen haftalarda, Başkan Bush, kuşkuculara gerçek bir liderlik için gerekli kapasiteye sahip olduğunu ispatladı. Kongrenin birleşik oturumuna hitap ederek, seçimlerden önce verdiği sözü yerine getirdi. Dünyanın dört bir yanındaki insanların uçakla gelen bu felakete İngilizce, İbranice ve Arapça dualarla tepki gösterdiklerine dikkat çekti ve şaşırtıcı bir gerçeği işaret etti; 11 Eylül kurbanları en az seksen ayrı ulustan gelen insanlardı. Uluslararası organizasyonlara, Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki dostlarına minnettarlığını dile getirdi. Başkan, “küresel menzili olan terörist örgütlerine” karşı her türlü dış politika aracını kullanacağına dair ant içti ve El-Kaide örgütünün, “İslam âlimlerinin ve Müslüman din adamlarının büyük bir çoğunluğunun reddettiği, uç fikirleri olan, İslamiyet'in barışçıl öğretilerini saptıran bir azınlık hareketi” oldugunu söyledi. Başkan'ın son sözleri dünyayı El-Kaide örgütü ve destekçilerinin karşısında bir araya getirmek için tasarlanmış görünüyordu. Bu tamamen doğru bir stratejiydi. Terörü yenmek için, Amerika dünyanın her yerinde bulunan dostların ve müttefiklerin, özellikle baskın bir şekilde Arap ve Müslüman toplumların yardımına ihtiyaç duyacaktı. 

Başkan'ın konuşmasındaki en heyecan verici satır sade ve açık bir seçenek sunuyordu: “Dünyanın her bölgesindeki, her bir ulusun bir karar alması gereken bir zaman bu. Ya bizimle beraber olurlar ya da teröristlerle beraber.”* Daha sonraki haftalarda, pek çok ülke tercih yapma konusunda tereddüt etmedi. 


Amerika'nın NATO içindeki müttefikleri ilk kez, saldırıların bütün birliğe karşı yapılan nedensiz bir saldırı olduğunu bildirerek, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın karşılıklı savunma hükümlerine başvurdu. Irak dışında, Müslüman dünyasındaki her hükümet, İran ve Pakistan yönetimleri de dâhil bu saldırıları kınadılar. Amerikan orduları Taliban'ı atmak ve El Kaide'yi çepeçevre sarmak için Afganistan'a konuşlandırıldığında, Kanada, Japonya ve Avustralya gibi müttefikler onlara yardıma koştular. Pakistan radikal Afgan liderleriyle olan sıkı bağlarına rağmen yardım etmeyi kabul etti. Müslüman ay- 


* Mücadelesini dile getirirken Başkan Bush, İsa Peygamber'in şu uyansını düşünmüş olmalı: “Benimle beraber olmayan bana karşı olandır” (Luke 11:23). Çok düşük bir ihtimalle dünyaya Rusya Devrimi sırasında Lenin'in ifade ettiği şu sözleri hatırlatma çabası içine girmiştir: “Bizimle olmayanlar bize karşı demektir.” 
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nlıkçılar tarafından zor zamanlar yaşayan Çin ve Rusya da dayamışma sözü verdi. Hatta başlangıçta ABD'nin Taliban'a karşı başlattığı saldırıyı protesto eden Müslümanlar bile, Afgan çoğunluğunun aşın uç görüştekilerin devrilmesinden duyduğu memnuniyet karsisin- da sessizliklerini korudular. ABD'de altmış akademisyenden oluşan, Hristiyanları, Yahudileri, Müslümanları ve ateistleri kapsayan bir grup Afganistan'daki askeri operasyonu destekleyen bir mektuba imza attılar ve onu “evrensel insani erdemlilik örneği” ve “adil bir savaş” savunması olarak adlandırdılar. (118) 9/11'den aylar sonra, yönetimin pek çok Amerikalıyla yabancı hükümetleri ortak bir tehdit karşısında birleştirme amacında başarılı olacağı ortaya çıktı. 


Bir Demokrat olarak, kendi parti üyelerimin Beyaz Saray'ı desteklemek için bir araya gelmelerinden gurur duydum. Kongre üyeleri ve Clinton yönetimine hizmet vermiş resmi görevliler alkışlara önderlik ettiler. Her fırsatta, Başkan'ın politikalarına kendi desteği- mi sundum. Taliban devrildiğinde memnun edici alkışlarımı eksik etmedim. Hükümetteyken Pakistan'da Hayber Geçiti yakınlarındaki bir mülteci kampında Afgan kadınları ve genç kızlarıyla karşılaşmıştm, onların mahrumiyet ve baskı hakkındaki serzenişlerini dinledim. Bu mültecilere Amerika'nın onları unutmayacağına dair söz verdim. Şu anda onların yeniden evlerine dönüp, güvenli bir hayat sürmelerini ve haklarına sayı gösterilmesini umut ediyorum. Ben ayrıca Pentagon'un şüpheli teröristleri çevreleyip alıkoyma kararını da destekledim, tutuklular sorgulanacak ve araştırılacaktı böylece onların yargılanıp yargılanmayacağı ya da serbest bırakılıp bırakılmayacağı yönünde yerinde kararlar alınabilecekti. 


Kısacası ben savaş yanlısı bir atmacaydim. Dünya Kiliseler Konseyi Afganistan'da yapılacak askeri saldırılara karşı çıktığında, ben onlarla aynı fikirde değildim. Gore Vidal, saldırının tamamen petrol için olduğunu ileri sürdüğünde, ben onun saplantılı, kuruntulu olduğunu düşünmüştüm. (119) Alice Walker, Usame Bin Ladin'e saygıyla şu öneride bulunduğunda “işe yarayan tek ceza sevgidir” dediginde onun baş komutanımız değil de, ödüllü bir yazarımız olduğu için Tanrı'ya şükrettim. (120) 

Saldırıyı izleyen haftalarda, pek çok yorumcu 11 Eylül'de yaşananlarla Japonya'nın 1941 yılında Pearl Harbor'a yaptığı saldırıyı karşılaştırdı. Her ikisi de Amerika için sürpriz olmuştu, ABD topraklarında tahribata yol açmış ve daha büyük bir çatışmanın başlangıcına işaret etmişti. Ama aradaki farklılıklar gayet açıktı. Hawaii'de, ABD askerleri, gemileri ve uçakları düşman devletin açıkça göze çarpan uçakları tarafından bombalanmıştı, düşman devlet ki üniformalı, silahlı güçlere ve belirlenmiş ülke sınırlarına sahipti. 11 Eylül faillerinin üniforması yoktu, hiçbir ulusa ya da uluslar birliğine bağlılık taşımıyordu. Saldırılar askeri hedefleri yok etmek için değil, aksine mümkün olduğunca fazla insanın ölümünü gerçekleştirmek için tasarlanmıştı. 


1998 yılı Şubat ayında Bin Ladin bir fetva yayınladı, fetvada o 
ve diğer terörist liderler Müslümanları her nerde olursa olsun Amerikalıları öldürmeye çağırıyordu. (121) Bunun için ortaya koyduğu nedenleri Amerika'nın Irak'a uygulanan yaptırımları onaylaması, İsrail’i desteklemesi ve Suudi Arabistan'da Amerikan silahlı güçlerinin bulunmasıydı. Ladin, ABD'yi Allah'a, Peygambere ve tüm Müslümanlara karşı savaş açmakla suçluyordu. Yanıltıcı bilgi vermek için de, imana saldıranların geri püskürtülmesine ilişkin dini hükümlerden alıntılar yapıyordu. Daha sonra bütün Müslümanları “Şeytan'ın ABD ordularına” yapılacak saldırıya katılmaları için çağrıda bulunuyordu. 


Ladin'in iddiaları bir yana, aslında o Müslümanlara inançlarının yüklediği vazifeler hakkında bilgi verebilecek nitelikte bir şahsiyet değildi. Hatta kendisinin Afganistan'daki ev sahibi ve destekleyicisi Molla Muhammed Ömer şunları itiraf etmiştir. “Bin Ladin'in fetva verme yetkisi yoktur, müftü pozisyonuna ulaşmak için gerekli on iki yılık zorunlu Kuran çalışmalarını tamamlamamıştır. Sadece müftüler fetva verebilirler. Bin Ladin müftü değildir ve bu nedenle onun verdiği fetvalar gayrimeşru, hükümsüz ve boştur.” (122) Molla'nın bu ifadeleri Bin Ladin'in ciddiye alınmasını engelleyemedi. 
Doğası gereği, Sünni İslamiyet tek ve birleştirici bir lidere sahip degildir. Bütün din taraftarları adına yetkili bir şekilde konuşabilecek ve Bin Ladin'in mesajlarının bir şekilde gözden düşmesini sağlayıp ona inanmaya meyilli olanları uyaracak bir kişi ya da kurum yoktur. 
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Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım sırada, Bin Ladin kaçmaktaydı ve dünya üzerindeki en uzak yerlerden birinde âraştırılıyordu. Elimizdeki bilgilere göre, Afganistan dışındaki hiçbir hükümet Ladin'in eylemlerini desteklemiyordu. O bir terörist, Müslümanların katiliydi, kendi ana vatanı Suudi Arabistan tarafından reddedilmiş ve onu evlat edinen ülke Sudan'dan kovulmuştu. Onun Müslüman dünyanın sempatisini kazanmaya çalıştığını biliyordum ama yandaşlarını kandırmak için, öfkelerini kızıştırıp onları “şehitler” diye heyecanlandırma fırsatı dışında, pek fazla araca sahip degildi. İnsanlara duymak istediklerini söyleyen bir demagog daima tehlikelidir, bunun için de büyük bir problem yaratmak için sadece az sayıda kararlı bir terörist grubu yeterlidir. 


Ve tabii ki, Amerika'nın İslamiyet'e savaş açtığını söylemek saçmalıktan başka bir şey değildir. Başkan Clinton yönetimi altında, Birleşik Devletler Bosna ve Kosova'daki Müslümanları savunurken, çoğunluğu Müslüman olan Endonezya'da demokrasiye yardım ederken, Rusya'nın Çeçenistan'da insan haklarını ihlal etmesini kınarken, Kafkasya ve Orta Doğu'da barış komisyonculuğu için çabalarken hep en ön saflarda yer aldı. Carter ve Reagan dönemlerinde, Amerika Sovyetler Birliği'ne ait askerlerin Afganistan'tan çıkarılması konusunda mücahitlere yardım etti. 


İnsanların belli bir konuda olumsuz bakış açısı geliştirmelerini sağlamak hiç basit değildir, özellikle de oldukça şüpheci bir kitleden söz ediyorsak; Bin Ladin'den hiçbir fayda görmeyen birçok Müslüman, onun bazı ABD politikalarına karşı gösterdiği muhalif tutumu onunla paylaşmaktadır. En azından Ladin Kutsal Topraklan inançsızlardan “arındırma”, Kudüs'te Müslüman yönetimini yeniden kurma, İslamiyet'in ilk zamanlarında var olan savaşçı ruhunu yeniden canlandırma fikirlerinden bahsettiğinde onu dinleyeceklerdir. Hatta Birleşik Devletler'in Orta Doğu ve Irak Körfezi'ndeki nahoş politikaları için Amerikalıların toplu olarak sorumlu tutulması gerektiği dile getirildiğinde, başlarını onaylama ifadesi olarak sallayabilirler. 1998 yılında Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerinin terörist bombalamalarına maruz kalmasının ardından Dışişleri Bakanlığı Ladin'in yakalanmasına yardım edecek her türlü bilgi 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için beş milyon dolar ödül koydu. Bu durum zengin Arap ülkelerinden Bin Ladin'e bağış selinin akmasına neden oldu. (123) Her ne kadar Müslüman hükümetler Bin Ladin'in kutsal savaş çağrısını tekrar etmese ya da benimsemese de, bu ülkelerdeki bazı vatandaşlar onu destekledi. 


Bin Ladin dargınlık, kıskançlık ve suç bileşimine başvurarak destek sağlamanın yollarını aramaktadır. Müslüman dünyanın dışında çok az insanın hâlâ üzerinde düşündüğü, fakat pek çok Müslüman'ın unutamadığı ve çok önce meydana gelmiş olaylardan söz etmektedir. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, Arap Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın Hristiyan güçleri arasında parsellenmesi, Müslümanların (Yahudilerle birlikte) İspanya'dan çıkarılması ve aynı yıl içinde Kolomb'un Yenidünya'ya yelken açması bunlar arasındaydı. İnançlarına saldırı olduğunu iddia eden Müslümanlar Batılılara karşı paranoya içinde gibi görünebilirler ama Müslüman dünyanın sınırları son asırlarda büyük oranda azalmıştır. 1920 yılında Fransızlar Şam'a yürüdüklerinde, komutanları General Henri Gouraud, İslamiyetin en saygıdeğer savaşçı kahramanının mezarı yanından yürüyerek geçmiş ve mezar başında, “Selahaddin, geri döndük. Benim buradaki varlığım Haç'ın Hilal üzerindeki zaferini kutsamaktadır” demiştir. (124) Arap devletleri kolonilestirilirken, Batılı güçlerin temsilcileri kasıtlı olarak dini liderlerin otoritelerini gasp eden, laik seçkin sınıfın gelişmesini teşvik etmiştir. Bu arada Sovyetler Birliği komünist parti yönetim kurulu üyeleri milyonlarca Müslüman'a Tanrı'nın var olmadığını dayatmak için onlarca yıl harcamıştır. Mısırlı Cemal Abdül Nasır gibi Pan-Arap milliyetçileri Islamiyet'i ilerleme düşmanı olarak tanımlamışlardır. Siyonist hayali, Arapları kaybetme pahasına da olsa, batılı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bin Ladin, bunun gibi daha çok son dönemlerde yaşanan mağduriyetleri işleyerek acı bir ekin biçmek istemiştir. O büyük bir küresel ayrılık yaratmak istemektedir, bu ayrılığın bir yanında “sağ-görüşlü” Müslümanlar, diğer yanında da Batı olacaktır ki, bu bizim kesinlikle sakınmamız gereken bir hayaldir. Bin Ladin ve onun gibi düşünenler gelecek fırsatlara değil, eski haksızlıklara odaklanmışlardir. Kuran'a başvurduklarındaysa, “Allah belki siz ve sizin düşmanınız olarak gördükleriniz arasında sevgi ve arkadaşlık bahşeder, çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah en bağışlayıcı, en merhametlidir” gibi ayetlerin yerine mızrakların savrulması ve dinsizlerin vahşice öldürülmesi gibi insanın kanını donduran Kuran emirlerini tercih etmişlerdir. Dünya üzerindeki insanların yaşamlarını geliştirmek ve zenginleştirmek için fikirler sunmazken, ölümden sonraki yaşamda karşılaşmayı umdukları görkemle meşgul olurlar. Onlar kendi erdemliliklerini bahşedilmiş bir hak gibi görürler ve Tanrı'nın tecellisi öldürmek için bir emirdir diye düşünürler. 


11 Eylül'de yaşayan korkunç olay üç binden fazla insanın yaşamına son vermiştir. O gün aynı zamanda, ABD'nin ulusal güvenliği için acilen yeni ve daha gelişmiş önlemler alınması gerektiği ortaya konulmuştur. “Tanrısız” komünizmden farklı olarak, bu düşman kutsal bir görev yaptığını iddia etmektedir. Buna tepki olarak, Amerika'nın hem daha sonra gelebilecek yeni saldırıları önlemek için yaratıcı yöntemlere, hem de düşmanın destek noktasını yıkacak bir mesaj geliştirmeye ihtiyacı olacaktır. 
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11. “TANRI BENİM 
BAŞKAN OLMAMI İSTİYOR” 


11 Eylül faciasının ardından Başkan Bush, dünyaya dramatik 
seçimini açıkladı, verdiği mesaj gayet açıktı, dünya değişmişti ve Amerika da mücadele edecekti. ABD'nin Afganistan'da yürüttüğü askeri müdahale El-Kaide'yi dağıtıp Taliban'ı devirerek bu mesajı güçlendirmiş oldu. Bence daha sonraki adımlar da gün gibi ortadaydı: Birincisi El-Kaide’nin, Afganistan'ın Pakistan sınırına sığınmasını engellemek için askeri harekâta geçilecekti. İkincisi Afganistan'da baştanbaşa demokratik kuruluşların inşa edilmesi ve radikal grupların yeniden kendilerine basamak oluşturmalarını engellemek için politik faaliyetler başlatılacaktı. Üçüncü olarak, El-Kaide'ye karşı mümkün olan en güçlü koalisyonun oluşturulmasına hız kazandırmak için Afganistan'a komşu ülkelerin, İran, Pakistan ve Orta Asya'daki Müslüman ülkelerin desteği kazanılacaktı. Öncelikli hedefse Bin Ladin'in iletişim ağını mümkün olduğunca yıkmak, diğerlerini izole etmek ve yeniden kök salmasına engel olmaktı. 

Bu sonuçların elde edilmesi için, ben başkanın 11 Eylül'den sonraki ilk haftalarda ortaya atmış olduğu bu temaları —küresel birliği sağlamak, müttefik ülkelerle beraber terörizmi alt etmek, Arap ve Müslümanlarla iletişime geçmek-etkili bir şekilde vurgulamaya devam etmesini umut ettim. Fakat bu beklentiler karşılanmadı. Bu 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yönde verilen talimatların devam etmesi hem mantıklı hem de gerekliyken başkan rota değiştirdi. 


El-Kaide'yi yıkma işine sıkıca sarılmak yerine, tamamen karşı etki yaratacak bir yaklaşımı benimsedi. 2002 yılında “Birliğin Durumu” (State of Union) adlı yıllık konuşmasında teröristler ve Afganistan'da yeni yeni başlayan gelişim sürecine değil, sözde “şeytan ekseni”, İran, Irak ve Kuzey Kore, üzerine yoğunlaştı. O yıl içerisinde daha sonra kamuoyuna yaptığı açıklamalarda çokuluslu, terör karşıtı bir koalisyona duyulan acil ihtiyaç üzerinde durmamış fakat Amerika'nın “meydan okunamayacak askeri gücünün” devamı hakkındakitek yanlı niyetini ortaya koymuştu. Ulusal güvenlik strate jileri yayınlandığında, başkan yakın bir tehdit söz konusu olmadığı halde, eğer yabancı uluslardan birinin daha sonra, bir gün ABD'ye karşı düşmanca tavırlar sergileyeceğinden şüpheleniyorsa, böyle uluslara saldırma haklarının olduğunu savundu. Amerika için öne sürülen ve tartışmaya yol açan “önceden engelleme yaklaşımı” başka bir hükümet tarafından iddia edilmiş olsa, bizim asla meşru olarak tanımayacağımız bir yetkiydi. Ayrıca başkan Kongre'den ABD'nin zaten korkutucu cephanesine yeni nesil nükleer silahlar eklenmesi için izin istedi. 

Bu güçlü konuşmanın patlamaları başkanın hayranları tarafından alkışlandı ama aslında Amerikalıların kendilerini daha güvende hissetmeleri için hiçbir şey yapmadı. Aksine basit bir seçenekti olması gereken ama bu her şeyi daha da karmaşık bir hale getirdi. Başkan her ülkeden El-Kaide'ye karşı olmasını rica etmişti. Şimdiyse yine her ülkeden aynı ricada bulunuyordu ama bu kez aynı zamanda ABD gücünün sınırsızlığı hakkındaki görüşü vurguluyordu. Böyle bir seçenekle karşılaşan pek çok ülke, her ne kadar terörizmden nefret etse de, ABD ile beraber olma konusunda isteksiz davrandı. Theodore Roosevelt'in yumuşak bir şekilde konuşun uyarısını önemsemeyen yönetim, kazara teröristlerin yaptıklarına odaklanan dünyanın dikkatini Amerika'nın ne yapabileceği şüphesi üzerine çekti. 

2002 yılı Eylül ayında, BM Genel Meclisi'nden önce Başkan 
Bush yılda bir görünmek için Manhattan'a seyahat ettiğinde, yine çok geniş bir seyirci kitlesi hâkimdi. Kendisine akıl verecek bir pozisyonda olsaydım, El-Kaide'ye karşı ulusları bir araya getirmesi, terörist sanıkların izini süren hükümetlere teşekkür etmesi, hiçbir koşulda terörizmin haklı çıkarılamayacağını onaylamaları amacıyla din adamlarına, âlimlere ve eğitmenlere başvurması için onu zorlardım. 
Bunun yerine Başkan Saddam Hüseyin'le savaşmak için destek talebinde bulunmayı tercih etti. O sonbahar süresince, El-Kaide’yi her tartıştığında mücadeleyi küresel bir tehdide karşı çokuluslu bir savaştan ziyade teröristleri sanki sadece “adalet” kelimesi yetmezmiş gibi “Amerikan adaletine” getirmek için yapılan bir kampanya olarak resmetti. 


2003 yılı Ocak ayında, ulusa sesleniş söylevinde, önceliklerini 
bildirmek için yeni bir fırsat elde etmiş oldu. Bu kez de söylevin merkezi Irak’ti, El-Kaide'ye gösterdiği dikkatin dört kat fazlasını göstermişti Irak'a. Saddam Hüseyin isminden on sekiz kez bahsederken Bin Ladin kelimesi bir kez bile çıkmadı ağzından. Irak'ı işgal etmek için önceden aldığı karara destek toplamak için El-Kaide ve Bağdat hükümetini aynı kefeye koydu ve onlardan bahsederken aynı tehdidin iki cephesi tabirini kullandı. Bu taktik pek çok Amerikalının yanlışlıkla şu sonuca varmasına neden oldu: 11 Eylül saldırılarının arkasında Saddam Hüseyin vardı, yoksa neden onunla savasa girecektik ki? Bu durum aynı zamanda yönetimin, Irak'ın isgali hakkında soru soranları terörle savaşta fazla hoşgörülü olmakla suçlamasına imkân tanıdı. Bu nedenle Almanya ve Fransa gibi ülkeler savunma bakanı Donald Rumsfeld tarafından ağır bir biçimde azarlandı ve bazı kongre üyeleri tarafından asıl hainler olarak horgörüldü. Bu adil değildi. Fransız askerleri Afganistan'da, El-Kaide'nin bulunduğu yerde, devamlı olarak Amerikalıların yanında hizmet vermişlerdi ve Almanya orada uluslararası güvenlik güçlerine liderlik etmişti. 


Irak Savaşı'ndan önceki aylarda ara sıra Bush yönetiminin söylevlerine zafer belirten bir ton yüklendi. Savaş planlayanlar Amerikan askeri gücünün oluşturacağı “şok ve dehşet” hakkında övgülerini belirttiler. Başkan yardımcısı Richard Cheney, bizim ordularımızın “kurtarıcı” olarak sevinçle karşılanacağını bildirdi. Condoleezza Rice, Amerika'nın bütün Orta Doğu'yu değiştirme planından 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bahsetti. Başkan daha etkileyici çokuluslu bir koalisyon olusturamadığı için bu başarısızlığına sert bir yanıtla karşılık verdi: “ Bazı noktalarda, belki geriye kalan yalnızca bizleriz. Ama bunun benim için bir sakıncası yok. Biz Arnerika'yız.” (126) 


Bu aylar süresince, yönetim İngiltere'de Tony Blair başta olmak üzere birkaç diğer yabancı lideri işgal gücüne asker göndermesi konusunda ikna ederken, pek çok Amerikalının desteğini kazanmada da başarı sağlamış oldu. Fakat tüm bunların teröre kaışı yapılan savaşı kazanmakla ne ilgisi vardı? Bu soru gerçekten önemliydi çünkü eğer Amerika'nın amacı hakikaten teröristleri izole etmekse, bunun için El-Kaide de bir hedefti. Onun stratejisi kendi tarafına, yani en azından tarafsızlığı karışmış bir ülke içine çekmekti ama her Müslüman ABD politikalarına karşı çıktı. Bin Ladin kendisini -yine kendi deyimiyle— Filistinlilerin kutsal toprakları geri alma isteği, Arapların saldırıya ve Irak'ın Hristiyan emperyalistler tarafından işgaline karşı direnme çabasıyla özdeşleştirınişti. İslamiyet'e karşı saldırılar ile yabancı işgali arasındaki bağlantı önemli çünkü araştırmaların ortaya çıkardığına göre bombalı intihar saldırılarını harekete geçiren nede- nin sadece dini duygulardan ibaret olması nadiren görülen bir durum. (127) Organize terör kampanyaları hemen hemen her zaman üzerinde kavga edilen topraklardan geri çekilmeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Amerika'nın el altından sopa göstermesi El-Kaide’nin işini olması gerektiğinden daha kolay bir hale getirdi. 


11 Eylül'ü takip eden haftalarda, ABD'ye karşı genel bir sempati uyanmıştı. Ama iki yıl içinde tamamen farklı bir tablo ortaya çıkti. (128) Müslüman nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Endonezya'da halkın Amerika'ya karşı tutumu 2000 yılında yüzde 
75 oranında olumlu iken; 2003 yılında yüzde 83 oranında olumsuz 
bir bakış açısı kazandı. Pek çok Müslüman ülkedeki çoğunluk, ABD'nin kendilerine saldırı planı içinde olmasından korktu. Pakistan'ın önemli bir kesiminde, ABD'nin teröre karşı başlattığı savaşa gösterilen destek yüzde 16'ya geriledi. 2005 yılında destek oranları rahatsız edici bir şekilde düşük seviyede kaldı: Ürdün'de yüzde 12, Türkiye'de yüzde 17, Lübnan'da yüzde 31. 


Ayrıca ABD'nin terörle mücadelesindeki amacı yeterince samimi olarak görülmedi. Yalnızca Müslüman toplumları değil, onların dışında da pek çok insan Amerika'nın gerçek hedeflerinin petrolü kontrol etmek, Müslümanları yenilgiye uğratmak, İsrail'in çıkarlarını artırmak ve dünyaya hükmetmek olduğuna inandı, tıpkı El-Kaide'nin ileri sürdüğü gibi. Dışişleri Bakanlığı danışma kurulu pek çok ülkede ABD'nin, “barış habercisinden çok, karşı koyulması gereken tehlikeli bir güç” olarak görüldüğünü ve Mısır, Fas, Suudi Arabistan'daki büyük çoğunluğun George W. Bush'u, “dünya düzeni için Usame Bin Ladin'den daha büyük bir tehdit olarak” değerlendirdiğini bildirdi. (129) Bir gün tarihçiler kamu anlayışını ve müzakerelerini belirleme konusunda, dünyanın en güçlü lideriyle inandırıcı bir şekilde yarışan yurtsuz, kaçak teröristlerin yetenekleri karşısında başlarını kaşıyabilirler. 


Kendisinden önce gelen Bill Clinton gibi, Başkan Bush pek çok ‘kez ve büyük bir içtenlikle ABD'nin dinlerarası çatışmayla meşgul olmadığını dile getirdi. O özellikle böyle fırtınalı bir zamanda ABD'nin Tanrı'yla eşsiz bir ilişkisi olduğunu ima etmenin kötü bir diplomasi olduğunu biliyordu. Fakat kendisinin konuşma şekli, bazen asıl maksadını baltalıyordu. Başkan'ın konuşma sanatı, her ne kadar bazı önceki hükümet başkanları tarafından kullanılan bir tarz olsa da, haddinden fazla misyon duygusuyla ve dini irngelerle dolu olduğu için uç bir örnek sayılır. Başkan Bush'u modem bir Haçlı askeri olmakla şiddetle eleştiren El-Kaide’nin, insanlar tarafından dinlenmesi hiç de şaşırtıcı değildir. 


Örneğin başkan devamlı olarak Amerika'nın görevinin, “dünyayı kötülüklerden kurtarmak” olduğunu dile getirmiştir ki, bu ölümlüler için imkânsız bir şeydir. Ayrıca “Amerika'nın amacının bir süreci izlemekten ibaret olmadığını, aksine bir sonuç elde etmek oldugunu dile getirmiştir. Bu da uygar dünyaya yapılan korkunç tehditlere son vermekte olur” diye belirtmiştir. 2003 Mayıs ayında, Irak işgalinden sonra, yaptığı ünlü “görev başarıyla sonuçlandı” konuşmasında Yeşaya'dan alıntı yapmıştır, “Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için...” Bu sadece bir söz sanatıydı belki ama etkili bir söz sanatıydı. Başkan ABD askeri hareketinin meyvelerinden bahsediyordu; Yeşaya Tanrı'nın hediyesinden söz ediyordu: Ahlaki kölelikten kurtulup özgürlüğe kavuşma armağanından. Saddam Hüseyin esir alındığı zaman, başkan Amerika'nın Iraklı insanlara özgürlüklerini iade ederek Tanrı'nın işini yaptığını savundu. Bir muhabir tarafından kendisine babasının Irak savaşını onaylayıp onaylamayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Biliyorsunuz, gücü bakımından babamdan yardım ve merhamet dilemek uygunsuz olur. Benim yardım istediğim, merhametine sığındım daha yüce bir babam var.” (130) Hatta Beyaz Saray için adaylığını bildirmeden önce, Evangeliklere, “Tanrı'nın benim başkan olmamı istediğine inanıyorum”* demiştir. (131) 


Buradaki zorluk, tabii ki, Bush yönetiminin liderliğini ahlaki temellere dayandırmak istemesinden kaynaklanmamaktadır, hemen hemen her yönetim bunu yapmayı denemiştir. Asıl problem, kullanlan üslubun ABD politikasını, belirgin bir şekilde dini terimler kullanarak, haklı çıkarmaya çalışan bir hava vermesidir ve bu da bir boğanın önünde kırmızı bayrak sallamaktan farksızdir. Bunlar tam olarak El-Kaide’nin üzerinde savaşmayı tercih ettiği dayanaklardır. 
Güçlü bir liderlikle ABD masum insanların katliamı karşısında dünyayı bir araya getirebilir. Fakat ABD başkanıyla aynı fikri paylaşmamanın, Tanrı'yla bozuşmak anlamına geldiğini belirten savın etrafında hiç kimseyi bir araya getiremeyiz. 


Teröre karşı mücadeleyi iyi ile kötü arasındaki savaş olarak nitelendirmek Başkan Bush'un tabiatı gereğiyse, bu tezatlık gerçekten bu 


* 27 Mart 2005 tarihinde NBC'nin Meet the Press programında röportaj yapılan Güneyli Baptistler Kongresi'nden Richard Land'a bu alıntının doğru olup olmadığı soruldu. O da, “Doğru ama eksik. Ve medya onu eksik olarak yayınlamakta ısrar ediyor, çünkü böylece bütün içerik değişiyor. 
Bu sözleri yönetici olarak ikinci döneminin açılış töreni sonrası, o sabah- ki ibadetinin hemen ardından sarf etmişti ve Metodist papaz çok heyecanlı bir vaaz vermişti, Tanrının sizin yaşamınız için bir hedefi, sizin yaşamınız için bir planı vardır" demişti. Bu vaaz üzerine annesi gelmiş ve ‘George, senin hakkında konuşuyor demişti. Yeniden hükümet konağına gelen Bush bizden birkaç kişiyle karşılaşmış ve “Tanrının benim başkan olmamı istediğine inanıyorum ama eğer öyle olmazsa, ona da razıyım’ diye bir cümle kurmuştu.” 
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kadar yalın, bu kadar sade midir? Eğer El-Kaide kötü değilse, hiçbir şey kötü değildir. Fakat kim tamamen iyidir ki? Onurlu bir Amerikan olarak, ben bile kabul etmeliyim ki bu sorunun dürüstçe verilen cevabı, biz değiliz olmalıdır. Liderlerimiz yüreklerinden en iyisini geçirebilirler ama biz terörle mücadele ediyor muyuz yoksa bazı diğer hedefleri mi izliyoruz, bizi harekete geçiren dürtülerimiz sıklıkla kanışık, planlarımız kusurlu, bilgilerimiz eksik, hareketlerimiz görevlendirme ve çıkarma hataları nedeniyle lekeli. Ve bu durum Amerikan tarihinin her devresinde, aynı zamanda az ya da çok oranda diğer her ulusun deneyimlerinde geçerli olmuştur. Hatta bir yabancı Nasıralı İsa'ya “İyi efendim” diye hitap ettiğinde o şöyle cevap vermiştir, “Neden bana iyi dedin? İyi olan tek şey Tanrı'nın kendisidir” (132) Terörle mücadelede çatışmayı daha doğru bir şekilde kötü ile “oldukça iyi” ya da kötü ile “kötü olmayan” ya da kötü ile “elimizden gelenin en iyisi” diye tanımlayabiliriz. Ya da belki Abraham Lincoln'un formülünü benimsemeliyiz: Bu mücadele kötü ile “Tanrı'nın doğruyu görmemiz için bize verdiği doğrunun” arasında bir savaştır. (133) 
2004 baharında yaptığım bir konuşmada bu noktayı vurguladım ve ekledim: “Bunu başkanı eleştirmek için söylemiyorum çünkü bence kendisi genel itibariyle kullandığı kelimelere dikkat etmeye çalışıyor, çünkü ben de herkes kadar mağrur cümleler sarf etmeye meyilliyim. Biz hepimiz inanmak istediğimiz ve inandığımızda bize kendimizi iyi hissettirecek şeye inanmak için can atıyoruz. Fakat inanç bilgeliğe her daim liderlik etmiyor. Ve bugünün alev almaya hazır dünyasında, bizler yeni ateşler yakmak yerine eski alevleri söndürmeye başlamak için bir yol bulsak iyi olur.” (134) 


Benim söylediklerimde ölçülü olmaya çalışmam, başkanın medya gardiyanlarının korumaya geçmek için koşuşturmalarının önüne geçemedi. Hemen ertesi gün, Fox Haber kanalının talk-show sunucusu Sean Hannity, beni “şikâyetçi bir sol-kanat lideri” olarak nitelendirdi ve kinayeli bir şekilde şu soruyu sordu: “Liberaller güçlerini geri kazanma aşkıyla dolu olduklarından mı bu noktada her şeyi dile getiriyorlar?” Hannity'nin iş arkadaşlarından biri alaycı bir gülümseme eşliğinde benim terörle mücadele planımın “Arapça Kumbaya şarkısını söylemek” olacağını belirtti. (135) 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Gördüğümüz gibi, Başkan Bush gündemini Tanrı'yla ilişkilendiren ilk Amerikan lideri değil. Köleliğin kaldırılmasını, sivil haklar hareketini, hastalık ve yoksullukla savaşma çabalarını destekleyenler hep aynı şeyi yaptılar. Özellikle de bugünkü koşullarda dikkatle uygulanması gereken bir taktik, 2004 Cumhuriyet Kongresi'nde fazla yer bulamayan bir vasıf. lowa eyaleti Cumhuriyetçi Partisi “GOP'un açılımının Tanrı'nın Resmi Partisi' olduğunu” belirttiği zaman, (136) Teksas Cumhuriyetçileri platformu “Amerika Birleşik Devletleri'nin Hristiyan bir ulus olduğunu” yineledi. Kolejli Cumhuriyetçi Ulusal Komite ise Başkan'a, “Tanrı'nın kalkanını” vermek için katkıda bulunulmasını talep etti. (137) Başkan yardımcısı Cheney bir tarihçinin şu sözlerinden alıntı yaptı, “Amerika yaratıldığın- da, gökyüzündeki yıldızlar dans etmiş olmalı” (138) Ve Başkan Bush adaylığı kabul ettiğini bildiren konuşmasında, “Bizden önceki hükümetler gibi, özgürlük adına ayakta durmak için yıldızların da ötesinden bir çağrıya sahibiz” dedi. (139) 

Başkan Bush doğru ile yanlış hakkındaki değerlendirmelerini dayandırdığı inancından ve Tanrı'nın ne isteyip ne istemediği konusundaki kendi anlayışından onur duymaktadır. Bu seviyede bir kuşkusuzluğu başkanlığın gerekli bir vasfı olarak görmektedir. 2004 yılı sonbaharında bir dinleyici kitlesine şunları söylemiştir, “Neye inandığınızı bilseniz iyi edersiniz, yoksa arkadaşlarınızın övgüleriyle ya da eleştirmenler korosuyla bir o yana bir bu yana sarsılma ris- ki yaşarsınız.” (140) “Amerikan başkanının tutarlı olması çok önemlidir” diye devam etmiş ve şu sözleri eklemiştir, “Amerika'nın başkanı Kararlarını sizin tereddüt etmeyeceğiniz prensiplere ve sağlam kanılara dayandırmalıdır.” 


Kim bu konuda tartışabilir ki? Liderlerin kesinlikle kendilerine güven duymaları gerekir ama güven ile kendini üstün görme arasındaki ince çizgiye dikkat edilmelidir. Güven kişinin bir problem hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrenmeye çalışma çabasından doğar; kendini üstün görme eğilimi ise öğrenilmesi gereken her şeyi bildigine inanmaktan kaynaklanır. Kendine güvenen bir lider en iyisinin ne olduğu hakkında kati değerlendirmeler yapar, fakat aynı zamanda yeni bilgilerin yüze çıktığı meseleleri tekrar gözden geçirmenin 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gerekliliğini kabul eder; kendini üstün gören bir lider kendi düşüncelerine ters düşen her türlü bilgiye karşı direnir. 


Ahlaki ayrımlar çizmek liderliğin getirdiği bir sorumluluktur ve mutlak bir şekilde düşünmek insan doğasının bir parçasıdır fakat sağduyu tavsiye edilir. Eğer varsa, içimizden sadece çok'az sayıda kişinin ahlaki görme gücü 20 üzerinden 20'dir. Eğer haklı oldugumuzdan eminsek, alternatifler üzerinde araştırma yapma ya da A planı işe yaramadığında kullanabileceğimiz bir B planı geliştirme ihtimalimiz düşüktür. Davamızın faziletlerine öyle ikna olmuş oluruz ki, diğerlerini inandırma çabasına bile girmeyiz ya da onları göz ardı ederiz. Doğru hedefleri elde etme konusunda o kadar ısrarcı davranırız ki, bu kez de hedeflere götüren doğru araçları seçmede yanılgıya düşeriz. Tarih başarısızlığa uğrayan girişimlerle doludur, bu girişimlerde bulunanlar sağlam, katı inançlara sahip olmasına rağmen sonuç hüsran olmuştur. Başkan Bush'un sağlam ve içten inancı, Amerika'yı 11 Eylül saldırılarından bu olayla hiç alakası olmayan bir ülkenin istilasına ve uzun süreli işgaline sürüklemiştir. Bu hareket Müslümanlar ile ABD arasındaki ayrılığı genişletmiş, El-Kaide’ye yeniden yaşam vermiş, uluslararası terörü alt etme mücadelesini cok daha zor bir hale getirmiştir. 


12. IRAK: İSTENMEDEN 
NEDEN OLUNAN SONUÇLAR 


“Mücadele edilmesi gereken savaşların hangi nedenlerle ve hangi otoritelerin altında başlatıldığı büyük farklar yaratır” demiş Aziz Augustine. (141) 

Yaklaşık bin altı yüz yıl sonra, 2003 yılının Mart ayında, Kardinal Pio Laghi, Başkan Bush'u Irak'a saldırı planından vazgeçirmeye çalıştı. Laghi Vatikan'ın özel bir delegesi olarak, başkanı verilecek sivil kayıplar ile Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki ilişkide açılacak tahribatlar hakkında uyardı. Her ne kadar amaç Saddam Hüseyin'inki gibi iğrenç bir rejimi alt etmek olsa bile, böyle bir saldırının ne ahlaki ne de yasal olmadığı konusunda ısrar etti. Fakat Başkan Bush, bu uyarılara aldırmadı. Savaşın “her şeyi daha iyi yapacağını” belirtti. (142) 

Aynı hafta içindeki bir konuşmada, “Irak'a saldırmak için yeterli nedenlerimiz olsa bile böyle bir zamanda ve bu şartlar altında bir savaş başlatmanın Amerika için akıllıca olmayacağını” savundum. 
(143) Ortaya çıkacak büyük bir yangının, Usame Bin Ladin'i yakalama çabalarına sekte vurmasından ve bu fırsattan yararlanan El-Kaide'nin daha fazla terörist elde etmesinden endişeleniyordum. 
Irak'taki iç ayrılıkların bu çatışmanın kötü sonuçlarını daha karışık bir hale sokacağı konusunda ikazda bulundum. Ayrıca uluslararası 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desteğin olmaması da beni düşündürüyordu, her ne kadar ABD'nin fazla bir yardım almadan savaşı kazanabileceğini söylesek de, Irak'ta istikrarlı bir demokrasi kurmak için büyük oranda yardıma ihtiyaç duyulacaktı. Her ne kadar hükümetteki bazı kişilerin, özellikle de Dışişleri Bakanlığı'ndaki ve üniformalı askeriye içindeki birtakım kişilerin, benzer düşünceler içinde olduklarından şüphe etsem de, benim ve diğer pek çok kişinin uyarısı boşunaydı. 

Savaş mantığı üzerine şüphelerim Saddam Hüseyin hakkındaki yanılsamalardan kaynaklanmıyordu. Görevde olduğum sırada, ben kendim Irak'ın yaptığı pek çok hatadan ve Birleşmiş Milletler'in silah denetlemesinde işbirliği içinde hareket etmemesinden dolayı ölçülü bir askeri vurgun yapılmasının doğru olacağını savundum. Şimdi dışarıdan biri olarak, daha önce üzerinde çalıştığım istihbarat bilgilerime dayanarak Irak'ın kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olabilecegini, fakat onları ülke sınırları dışında etkili bir şekilde konuşlandırmak için gerekli vasıtaya sahip olmadığını düşündüm. Ülkenin nükleer silah üretme çalışmalarının devam ettiğine dair bir işaret yoktu. 
Kuşkusuz, Saddam Hüseyin'e şans verildiğinde bunu tekrar denemeyeceğini düşünmenin de bir mantığı yoktu. Fakat o etkili bir şekilde kafese tıkılmıştı, hiçbir şekilde tavuk kümesine giremeyen bir tilki gibiydi. Irak askeriyesinin ağır silahlar alması engellenmiş ve etrafı yüksek kaliteli güçlerle sarılmıştı, hatta hava sahanlığının büyük bölümü onun kontrolü dışındaydı. Ayrıca Saddam Hüseyin eğer yeniden bir ülkeye saldırırsa, bu kez kendisinin yok edileceği konusunda uyarılmıştı. Genel itibariyle, kendi heykellerini inşa edenler intihar eğilimli kişiler değildirler. Ülkenin güçlenmesini engelleyen politikaların on yılı aşkın bir süredir devam etmesi sonucu, Irak artık başka bir ülkeye saldıracak durumda değildi. 


2001 yılında Colin Powell, o zaman Dışişleri Bakanı'ydı, içinde 
bulunulan durumu doğru bir şekilde özetledi. Yaptırımları kastederek, “Açıkçası, işe yaradılar” dedi. (144) Ayrıca birkaç noktaya daha dikkat çekmiştir: “Hüseyin kitle imha silahları açısından kayda deger bir gelişme göstermemiştir yani komşularına karşı güç uygulama yeteneğine sahip değildir. Bu sayede, yürürlükte olan politikalarımız Irak'ın komşularınıri güvenliğini de artırmıştır ve biz bu politikaları devam ettireceğiz.” Fakat Powell bu politikaların daha ne kadar süre devam edeceği hakkında tahmin yürütmemişti. 2002 yılının başında, Başkan Bush söz konusu politikaları terk ederek saldırı hazırlıklarına girişti. 


“Adil Savaş” geleneği, çatışma kararı vermeden önce netleştirilmesi gereken bir dizi madde sunar ve bu maddeler mantıklı olarak değerlendirilebilir. Peki ya bunlar neleri içerir: (1) haklı bir gerekçe, 
(2) doğru bir niyet, (3) sağlam bir otorite, (4) makul bir başarı beklentisi, (5) elde edilen kazanç ile sebep olunan zarar arasında olumlu bir denge. Yönetimin niyeti netleştiği vakit, dini otoriteler korosu olası saldırının bu standartları karşılamadığını tartışmak için Vatikan'da bir araya geldi. Chicago'nun Metodist piskoposu “Bu gözükara macerayı haklı çıkarabilmek için ‘adil savaş teorisinin’ ölçütlerini okumanın bir anlamı yoktur. Bu bir meşru-müdafaa hareketi olamaz. Henüz diğer seçenekler tüketilmiş değildir. Tahayyül edilen yıkım hiçbir şekilde Saddam Hüseyin'in tanık olunan saldırılarıyla kıyaslanamaz. Masum siviller, özellikle de kadınlar ve çocuklar böyle bir saldırıda korunamayacaklardır” diyerek düşüncelerini belirtti. 
(145) 


İskenderiye Patriği Petros VII, Ortodoks Hristiyan Kilisesi'nin ikinci önemli patriği, Irak'a düzenlenecek saldırının “İslamiyet'e karşı yapılmış bir saldırı olarak görüleceği” ve “adil olmayan, etkileri yaygın ve uzun soluklu olan sonuçlar” doğuracağı konusunda uyarıda bulundu. (146) Dünya Din ve Barış Konferansı yönetici komitesi, Bağdat'ı BM Güvenlik Konseyi'nin sunduğu çözüm önerilerine uyum sağlamaya davet etti fakat, “Irak'a karşı düzenlenecek askeri bir harekâtın, uzun vadeli insani yıkım gerçekleştirme, bölgenin dengesini daha fazla bozma ve tehlikeli uç eğilimleri besleme potansiyeline sahip olmasından” korktuklarını dile getirdi. (147) Bir Protestan iletişim ağı olan Yenilik Çağrısı, savaş kararına karşılık altı maddeli bir alternatif teklifinde bulundu, bu alternatif Hüseyin'in uluslararası bir mahkemede yargılanmasını, zorlayıcı denetimlerin yapılmasını, insani rahatlamayı ve intihar bombacıların meydana getirdiği tehdide daha yoğun bir şekilde odaklanılmasını kapsıyordu. (148) 
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İktidar yönetiminin destekçileri, 11 Eylül saldırılarının adil savaş yaklaşımının geleneksel ölçütlerini geride bıraktığını iddia ederek bu alternatifleri bir kenara ittiler. Onlar ABD'nin, ölümü içtenlikle karşılayan ve bu yüzden niyetlerinden vazgeçirilemeyen bir düşman tarafından hazırlanan sürpriz saldırılara karşı savunmasız olduğunu belirttiler. Saddam Hüseyin ile El-Kaide'nin bir ekip kurma ihtimalini (ve belki de çoktan kurmuş olduklarını) gündeme geürdiler ve belki de Hüseyin teröristlere korkunç silahlar sağlayan bir pozisyonda bulunuyordu. ABD Irak'ın El-Kaide'ye yardım ettiğini kanitlayamazsa bile bu Irak'ın El-Kaide'ye yardım etmediği anlamına gelmezdi. Bu konuda Donald Rumsfeld, “Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı olamaz” demiştir. (149) Ortaya atılan bu tezler muhafazakârların ve bazı ılımlı Hristiyan ile Yahudi grupların desteğini kazanmak için yeterliydi. * 


Davalarını ortaya koyan idari yetkililer, Irak rejiminin oluşturduğu, giderek “yığılan bir tehlikeden” bahsettiler. Condoleezza Rice uyarıda bulunmak için insanların zihinlerinde bir mantar bulutu imajı uyandırdı, çünkü saldırıda uğrayacağımız herhangi bir başarısızlık nükleer istilaya önderlik edebilirdi. Ben şahsen Bakan Powell’in BM Güvenlik Konseyi'nden önce, 2003 Şubat ayında yaptığı dramatik “göster ve anlat” sunumundan etkilendim. Powell yanında CIA'nın yöneticisi George Tenet ile birlikte, Irak'ın bir filo gezici biyolojik silah laboratuvarına sahip olduğu iddiasını içeren bir dizi suçlamada bulundu. İddialar bana ürkütücü gelmişti. Bu güçlü bir tanıklıktı belki ama Powell gerçeklerden habersizdi, ağız sulandırıcı bu lezzetli lokmalar, seyyar laboratuvarlar da dahil, yalanlardan ibaretti. Iraklı sürgünler, özellikle de kod adi Curveball olan bir haberci, Amerika'yı savaşa götüren maksatları ifade etmek için hikâyeler 


* Ulusal Evangelikler Derneği, örneğin, saldırı önerisini meşru-müdafaa harekâtı olarak adlandırdı. Yahudiliği İyileştirme Derneği (The Union for Reform Judaism) Irak'ın “nükleer silahlara sahip olmasının” doğurduğu problemleri çözmek için öncelikle savaş dışındaki diğer tüm seçeneklerin incelenmesi şartıyla askeri harekâtı desteklemeye razı oldu. 
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kurgulamışlardı.* Kısa bir süre sonra, kitle imha silahlarının var olmadığını ortaya çıkardık. 


Geçmişe bakıldığında Irak hükümetinin Iraklı insanlar dışında herkes için azalan bir tehlike haline geldiği açıktı. Kesinlikle Amerikaya ve müttefiklerine karşı yakın bir tehdit oluşturmuyordu. El-Kaide ile birlikte hareket ettiğine dair kanıt yoktu. Silah denetçileri- nin yeniden Irak'a dönmeleri için başarılı bir şekilde baskı yaparak diplomatik zafer kazanan Bush yönetimini, denetlemelerin vaktinden önce sona erdirilmesi konusunda zorlayarak zaferi geri almak için haklı bir gerekçe yoktu. ABD Irak'la savaşa girmek için “haklı, sağlam bir otoriteye” sahip değildi. BM Güvenlik Konseyi'nin isteklerini yerine getirmek için hareket ettiğini iddia etmek zordu, çünkü konseyin büyük bir çoğunluğu başkanın planına karşı çıkmıştı. 
2002 yazında Amerikalı görevlilerle yapılan görüşmelerin İngiliz 
resmi raporlarında yer alan ifadelerine göre, “Bush Saddam'ı askeri harekât yoluyla çıkarmak istiyordu, bunun için gerekçesiyse terörizm ve kitle imha silahlarının birleşimiydi. Fakat istihbaratlar ve elde edilen bilgiler izlenen politika etrafında düzenleniyordu.” (150) 


İlk zamanlarda, savaş değerli bir gelişme kaydetti, Saddam Hüseyin'i güçten düşürdü. “Görev başarıyla tamamlandı” ifadesinin bedelinin büyük ölçüde küçümsendiği gerçeği hızlıca netlik kazandı. 
İdari yetkililer savaşın ve savaş sonrası geçişin kolay, ucuz ve risksiz olmasını bekliyorlardı. Karşılaşılabilecek problemleri önceden tahmin edemedikleri için bunlar için plan yapmadılar. Saldırıdan çok kısa bir süre önce verilen brifingde, Savunma Bakanlığı'nın sivil liderleri çizimlerine işaret edip, beklentilerini ana hatlarıyla belirttik- 


* Bakan Powellin BM'e taşıdığı bilginin doğruluğundan emin olmak için dikkatli bir çaba içerisine girdiği bütün açıklamalarda ortaya çıkmaktadır. 
Kendisi doğru soruları sormuştur fakat problem aldığı yanıtlardan kaynaklanmıştır. 2005 Eylül ayında, ABC'den Barbara Walters'la yaptığı bir görüşmede, Powell şunları dile getirmiştir: “O zaman istihbarat teşkilatı içinde bu kaynakların bazılarının sağlam olmadığını ve güvenilmemesi gerektiğini bilen bazı insanlar varmış ve bu kişiler gerçeği dile getirmediler. İşte bu beni harap etti.” 
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lerinde sabırlı bir şekilde oturdum. Daha sonra elimi kaldırıp şu soruyu sordum: “Bütün bunlar güzel ama savaş sonrası planınız nerede?” Soruma cevap vermek yerine yetkililer bana bu konuda endişelenmemi söylediler, her şey düşünülmüştü ve işler yolunda gidecekti. Hepsi de kendilerine aşırı bir güven duyuyordu. Hüseyin'le ilgili tutanaklar önüme sunulduğunda, en azından savaşa girmeyi düşündüren nedenlerin olduğunu kabul edebilirdim. Fakat savaş kararının öyle olağandışı bir zamanda alınmış olmasını anlayamadım, yeterince asker ile uygun malzemeler yoktu, ülkeyi yeniden şekillendirmek için gerçekçi bir strateji yoktu ve Amerika'nın savaşçı erkek ve kadınlarının hayatlarını tehlikeye atacakları çevrenin ciddi bir analizi yapılmamıştı. 


Amerikan askerleri Irak'ta kendi karakteristik yetenekleri ve cesaretleriyle savaştılar. Pentagon'un işgal yönetimi hatalar zinciriyle doluydu. Güvenlik mahâli başlangıçta dağıldı, yeniden başlatılan ekonomik yapılanma ölü doğdu, anlaşma sürecinden torpil ve kayırma kokuları yayıldı, yönetimin tek yanlı yaklaşımı müttefikleri uzaklaştırdı, insani ve finansal maliyet tavana vurdu. Tüm bunlar yaşanırken, iki bin dört yüz koalisyon askeri öldürüldü ve on altı bin tanesi yaralandı. Yaralıların çoğu kalıcı sakatlıklarla döndü. On binlerce masum Iraklı sivil yaşamını yitirdi. Ayrıca El-Kaide ile savaşmak için, doğal afetler sonrasında yeniden yapılanmak için ya da diğer faydalı amaçlar için kullanılabilecek iki yüz elli milyar dolar Irak tarafından yutulup tüketilmişti. Bu arada Amerikan askerlerinin sayısı, Ulusal Savunma birlikleri de dahil olmak üzere tehlikeli ölçüde artırılmıştı. Adil savaş için belirlenen ölçütlerden biri “doğru bir niyetti” ve yönetim bu konuda geçer not almıştı. Başkan şüphesiz Papa büyükelçisine savaşın “her şeyi daha iyi yapacağı” düşüncesini dile getirirken samimiydi. Aslında, düşüncelerinin doğru olduguna dair inancı öyle fazlaydı ki ne ülke içindeki ne de deniz asin yerlerdeki arkadaşlarının uyarılarına kulak astı. İfadelerinde tanık olduğumuz mantık zinciri şu çıkarımları izliyordu: (1) dünya üzerinde iyilik ve kötülük mevcuttur, (2) Saddam Hüseyin kötüdür, (3) bu yüzden onun ortadan kaldırılması iyilik olacaktır, (4) yeni demokratik bir Irak diğer Araplar için model olacaktır. Bu düşünce yapısındaki temel sorun, tarih ve din tarafından sebep olunan karışıklıkları hariç tutmuş olmasından kaynaklanır. 


Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz otoritesinin Orta Doğu'da kurduğu manda yönetimi sadece Filistin ile sınırlı kalmadı, yeni parçalanan Osmanlı İmparatorluğu'nun üç vilayetine kadar uzandı. Bunlardan birincisi büyük oranda Kürt etnik grubunu, ikincisi Sünni Arapları, üçüncüsü ise Şii Arapları barındırıyordu. Fırat ve Dicle nehirleri boyunca uzanan bu toprakların vadisi eski Mezopotamya medeniyetlerinin beşiği olmuştu. İngilizler idari gayelerle, tamamen farklı olan bu eyaletleri tek bir ülke altında birleştirdi: Irak. 


Tıpkı Amerikalı liderler gibi seksen küsur yıl sonra, İngilizler de yeni tabi olan halk tarafından ılımlı bir şekilde karşılanmayı umut etmişti. Hepsinden önemlisi Britanya, bölge insanlarını onlara uzun süredir baskı uygulayanlardan kurtarmış olmasıydı. İngiliz komutanı Korgeneral Sir Frederick Maude, yerel yönetimleri güven verici şu sözlerle karşıladı: “Ordularımız şehirlerinize ve topraklarınıza fatihler ya da düşmanlar olarak gelmediler, aksine size özgürlüğünüzü getirdiler... (Dileğimiz) topraklarınızın verimli olduğu, atalarınızın dünya edebiyatı, bilimi ve sanatına katkıda bulunduğu ve Bağdat'ın dünya harikalarından biri olduğu o eski günlerdeki gibi başarılı olmanızdır.” (151) 


Generalin süslü kelimeleri insanları yatıştırmayı başaramadı. 
Iraklılar Müslüman yöneticilerin yerine Hristiyan olanları koymak 
istemiyordu, onlar kendi kendilerini idare etmek istiyorlardı. 1920 
yazına doğru, isyan ülkenin büyük bir bölümünde kendini göstermeye başlamıştı. Asi halk demiryolu hattını kesiyor, kasabalara saldırıyor ve İngiliz yetkilileri öldürüyordu. İngilizler bu başkaldırılara bombalar ve zehirli gazlar kullanarak sertçe karşılık veriyor, isyan edenleri ve sivil halkı benzer bir şekilde katlediyordu. Ayaklanmaya liderlik eden Iraklı Şii otoriteler İngilizlere boyun eğmeyi reddettiler. Nihayet İngilizler yeniden düzeni sağladıklarında, Sünni azınlığa iltimas tanıyan anayasal bir monarşi yönetimi kurdular ve yönetim Şiileri güçsüz kılıp onları canlarından bezdirdi. Irak'ın petrol yataklarıysa İngiliz, Fransız, Hollanda ve Amerika arasında paylaşıldı. 


182 e MADELEINE ALBRIGHT & BILL WOODWARD 


Herne kadar İngiliz mandası 1932 yılında resmi olarak sona ermiş olsa da, Irak 1958 yılına kadar krallığın koruması altında kaldı, ta ki askeri görevlilerden oluşan hain bir grup monarşiyi devirene kadar. Bunu izleyen başarılı bir darbe hareketi, 1979 yılında başkanlığa Saddam Hüseyin'in getirilmesini sağladı. Hüseyin ona karşı çıkan ya da idaresini sorgulayan herkese acımasız davranan, özellikle de Şii ve Kürtlere zulmeden, liderlik yaklaşımını Joseph Stalin'den örnek alan laik bir Sünni'ydi. 


Bu tarihi dram 2003 baharında Bağdat düştüğünde, Amerikan ordularının katı bir şekilde kendi içinde bölünmüş bir nüfusla karşılaşacakları anlamına geliyordu. Bu nüfus Batı'ya karşı derin bir şüphe taşımaktaydı ve altın çağında asırlarca İslamiyet'e başkentlik yapan bir şehrin büyük oranda Hristiyan güçleri tarafından işgal edilmesi karşısında içgüdüsel olarak düşmanlık hissediyordu. Şuna çok az şüphe var ki, bir kez daha iyi niyet ve süslü kelimeler karşı tarafı yatisurmada başarısız olmuştu. 


Her ne kadar bizim hevesli bir şekilde tam tersini umut etmemiz gerekse de, Irak işgali ve onun kötü sonuçları, nihayetinde ABD tarihindeki en kötü dış politika talihsizlikleri arasında yer alabilir. 
Saldırı karan, istenmeden elde edilen sonuçlar alanında bir vaka incelemesi olarak çoktan ele alınmaya başladı. Bush yönetiminin dünya ilişkileri üzerine oynadığı en büyük kumarın başarısı, sıradışı bir şekilde, yetmiş beş yaşında, İran doğumlu ve kalp rahatsızlığı olan bir Ayetullah'ın göstereceği hoşgörünün devamına bağlı kalmıştır. 
Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Irak politikası alt üst oldu, uzun süredir hüküm süren Sünni azınlığın yerini, yıllarca baskı altında tutulmuş olan Şii çoğunluk aldı ve Şiilerin en etkili lideri Büyük Ayetullah Sistani'ydi. 


İran'da siyasi güç kullanma konusunda ısrarcı davranan Şii din adamlarından farklı olarak, Sistani ana Şii geleneğinin “en sakin” üyesidir, bu geleneğe göre din adamları her ne kadar kritik anlarda kendilerini savunma hakkını korusalar da, genel olarak sosyal yaşamın rutinlerinden uzak kalmaya çalışırlar. Bağdat'ın düşüşünden bu yana Sistani kendi rolünü yaratıcı bir şekilde yerine getirdi. Batı'nın kuvvetli askeri güçlerine karşı açık açık isyan etme hatasını tekrar 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etmek yerine, Sistani isgalcilerin kendi lehine hareket etmesini saglamanın bir yolunu buldu. 2003 yılında ABD, meclis seçiminin gerçekleştirilmesi ve anayasanın oluşturulması amacıyla Irak için tasarladığı çok aşamalı planını gün yüzüne çıkardığında, Sistani bu planın uygulanmasını engelledi, bunun arkasında yatan neden onun demokratik olması değil, aksine yeterince demokratik olmamasıydı. 
Amerikalılar seçimlerden önce kanunların koyulmasını sağlayacak, dikkatlice kontrol edilen bir süreç istiyordu. Sistani seçimlerle başa gelmeyen temsilciler tarafından hazırlanacak bir anayasanın gayri meşru olacağını belirtti ve öncelikle seçimlerin yapılması konusunda ısrar etti. Önceleri bu talebi göz ardı etmeye çalışan Amerikalı yetkililer, başarılı olamayınca demokrasi hakkında anlattıkları onca şeyden sonra, bu talebi kabul etmekten başka seçeneklerinin olmadığını anladılar. Ayetullah'ın oy kullanımına ilişkin teşviki, terörist tehditlerine rağmen seçimin başarılı bir şekilde geçmesini garantiledi. Hatta oy kullanma yükümlülüğünün eşleri istese de istemese de kadınlar için de geçerli olduğunu belirtti. Sistani'nin imtiyazlı adayları ABD ile daha yakın bir ilişki içinde olanları kolaylıkla alt etti. 


Ayetullah Sistani, kendisinden önce gelen liderlerin asırlar önce yapmış olabileceği şekilde çalışıyordu, farklı olarak sadece çok daha özenle hazırlanmış bir iletişim sistemi kullanmaktaydı. O kendini her türlü dünyevi zevkten soyutlamış, Şiiler için kutsal bir şehir olan Necef'te küçük bir evde yaşayan, kamusal alanda vaaz çekmekten ya da konuşma yapmaktan sakınan mütevazı bir kişiydi. 
Aynı zamanda ABD yetkilileriyle de doğrudan görüşmeyi reddetmişti. Onun toplum üzerinde oluşturduğu imaj yetenekli danışmanların oluşturduğu bir halka tarafından desteklenip büyütülüyor ve yine Sistani'nin nüfuzu onun kontrol ettiği sosyal ve hayırsever örgütlerin oluşturduğu bir ağ tarafından artırılıyordu. Sistani, Irak'ın ulusal gündemini belirleyecek kadar güçlü değildi fakat hiçbir dava onun rızası olmadığı sürece hedeflerine ulaşamazdı. O bu gücünü islamiyet'in Irak toplumunu ve kanunlarını şekillendirmede önemli bir role sahip olduğunu güvence altına almada kullanmaktaydı. 
Uzun süredir sindirilen muhafazakâr Müslümanlar, yeni Irak'ın ne kadar hoşgörülü ve farklı olduğunu belirlemek için ılımlılarla ve ka- 


184 e. MADELEINE ALBRIGHT & BILL WOODWARD 


dın hakları savunucularıyla rekabet içine girdikleri vakit, Sistani'nin bilgeliği tekrar tekrar test edilmiş olacaktır. 


En çok tartışmalara yol açan Şii liderleri arasında Sistani'ye rakip olabilecek isim, etkileyici bir aile ağacına sahip genç bir din adamı olan Moqtada El-Sadr'dı. Büyük büyükbabası 1920'li yıllarda İngilizlere karşı Şii hareketine liderlik etmekle ün kazanmıştı. Önemli bir dini figür olan babası 1999 yılında hükümet haydutları tarafından düzenlenen bir suikastta hayatını kaybetti. El-Sadr ailesinin isyan geleneğini devam ettirmekte kararlıydı ama anlaşılan bunun en iyi şekilde nasıl yapılacağı konusunda kararsızdı. Çünkü değişken bir strateji izliyordu, kimi zaman koalisyon askerlerine saldırması için serbest bir şekilde örgütlenmiş El-Mahdi direnişçilerini göreve çağırıyor kimi zaman savunmacı bir tutum içerisine giriyor ve yine başka zamanlarda da zorbalığı bir kenara bırakıp siyasete atılacağına dair sözler veriyordu. Onun üstlendiği rol gerçekten önemliydi, çünkü demagojik tarzı onu Bağdat'ın malları ellerinden alınmış Şii ya da Sünni figürlerinden daha popüler bir hale getiriyordu. Bu şöhret El-Sadr'ı, “değişiklik yaratacak bir oy” kullanmasını gerektiren bir pozisyona koyuyordu, ya ülkenin bir araya getirilmesine ya da parçalanmasına yardım edecekti. Bu nedenle Sadr, Irak'ın ilerlemesini ölçecek bir çeşit turnusol testi olacaktı. Eğer onun ismi ulusal birliği teşvik etme çabalarıyla birlikte anılırsa bu halkın yüreklendirilmesini sağlayacak iyi bir sebep olacaktı. Fakat eğer ismi yeni çatışmaların patlak vermesiyle ilişkilendirilirse tehlikelerin ortaya çıkma ihtimali artacaktı. 


Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle Şiiler ve Kürtler güç kazanırken Sünni Araplar güçlerini yitirdiler. Seksen yılı aşkın bir süredir hükümetin idari kurumlarında görev alan Sünniler, bu gelişmelerle birlikte kendilerini aniden yönetimin dışında buldular. 2003 yılında, Amerikalı yetkililer Irak askerlerini terhis edip dağıttılar ve eski iktidar partisi üyelerinin kamusal mesleklerde görev almalarını yasakladılar. Bu sakıncalı adımlar ülkeyi güvenlik yapısından mahrum bırakırken onbinlerce Sünni'yi de işsiz bıraktı, hem de yeni bir iş bulma imkânının çok az olduğu bir zamanda. Pek çok Sünni Arap azalan saygınlıkları ve kaybolan mevkileri karşısında şaşkına döndüler. Bunların bazıları, şimdi bile, Irak nüfusunun çoğunluğunu oluşturduklarına inanmaktadırlar, her ne kadar uzmanlar bu oranın yaklaşık yüzde 20 olduğu konusunda fikir birliğine varmış olsa bile. 

Sünniler, Sistani ile karşılaştırılabilecek itibarlı bir lidere sahip değiller. Onların önde gelen sözcülerinin bir kısmına suikast düzenlendi, diğerleri geçmişte Saddam Hüseyin'le olan yakınlıklarından dolayı damgalandılar ve yine diğerleri yanlarında çok az bir destekçi grubuyla sürüldüler. En etkili olanı işgale karşı direniş talep etti fakat bu direnişte şiddetin ne derece haklı çıkarılabileceği konusunda anlaşmazlıklar vardı. Bu sırada Sünni Araplar ülkelerinin yağmalanıp inançlarına saldırıldığı gerekçesiyle Amerika (Hristiyan ya da Ateistlere), Irak (Şiilere) ve Yahudi temsilcilerine karşı savaş açma ihtimaline karşılık ikmal ettikleri ve sayısı tam olarak bilinmeyen terörist gruplarını Irak'a çektiler. Bu yabancılar arasında en iyi tanınanı Ürdün doğumlu terörist Ebu Musab el Zarkavi'ydi ve o adam kaçırarak, internet üzerinden kanlı infazları yayınlayarak kötü bir üne sahip olmuştu. Her ne kadar Irak'a düzenlenen şaşırtıcı saldırıların bir kısmının Zarkavi tarafından planlandığı düşünülse de onlarca çete, intihar saldırılarından, güvenlik güçlerine yapılan hücumlardan, cinayetlerden ve sabotajlardan sorumlu olduklarını iddia etmektedir. Beraber ele alındıklarında, bu gruplar çok başlı ve kolayca defedilemeyen bir başkaldırıyı oluşturuyorlar ve tahmini sayıları artmaya devam ederken ülkenin kaynaklarını kurutup Irak'ı sürekli genişleyen bağnaz bir çekişmenin içine çekmekle tehdit ediyorlar. 
Kısmen, bir merkezden idare edilmeyip sorumluluğun dağıtılmasından dolayı, bu başkaldırı hareketleri verilen kayıpları kolayca içine çeken bir kapasiteye sahip oluyorlar ve bu kayıplar onların suç işleme kabiliyetine ket vurmuyor. İsyankârların Irak üzerinde yeniden Sünni kontrolü sağlama şansları kalmamıştır ama onları askeri güçle alt etmek mümkün görünmemektedir, ancak kendi içlerinde ayrılığa düşüp birbirleriyle savaşmaları buna imkân sağlayacaktır. Onların gündemi tamamen koalisyon güçlerini dışarı püskürtme ve onlarla işbirliği yapan herkesi öldürme çabalarından ibarettir. Eğitim gören Sünni bir intihar bombacısı Time dergisine şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “İlk hedef Amerikalıları Irak'tan atmaktır. Bunu başardıktan sonra, diğer detaylar üzerinde çalışabiliriz.” (152) 


Amerikalı liderler Irak'taki çatışmayı özgürlük güçleriyle, dini boyutu önemsiz göstermenin yollarını arayan ve pek başarılı olamayan, zorba güçler arasındaki bir savaş olarak nitelemektedirler. Ülkedeki herkesin dindar olduğunu söylemek mümkün değil tabii ki ve milyonlarca insanın öncelikli kaygısı geçen her gün hayatta kalmayı başarmak. Böyle bir durumda diğer meseleler için çok az zamanları ve ilgileri var. Fakat bunun yanı sıra, din pek çok Iraklının kimliği için merkezi bir önem taşımaktadır. Bağdat'ın düşüşünden bu yana, din liderleri devamlı olarak desteklenen bir dava adına, pek çok sayıda insanı caddelere dökerek onları etkileme konusundaki kabiliyetlerini sergilemektedirler. Başlangıçta Amerikan askeri güçleri pek çok Iraklı tarafından hoşgörüyle karşılanmıştır çünkü hoşgörü Sistani'nin onlara öğrettiği şeydir. Pek çok Sünni Arap ise direnişe geçmiştir, bunun nedeni kısmi olarak, önde gelen Sünni bir grup olan Müslüman Bilim Adamları Birliği'nin karşı koymayı dini bir vazife olarak göstermesidir. Pek çok dindar Iraklı fanatik olmamasına rağmen, aralarında bağnaz olanları da vardır. Hemen hemen her gün gazetelerde imamları tarafından emir aldıkları takdirde ölmeye ve öldürmeye gönüllü olacaklarını bildiren insanlar hakkında hikâyeler bulmak mümkündür. Omegin Mustafa Cabbar bunlardan biri, yirmi üç yaşındaki genç adam evli ve bir oğlu var, bu onun ilk çocuğu. (153) Bir röportajda o ve eşi Mogtada El-Sadr tarafından istendiği takdirde seve seve, “bebeklerinin etrafına dinamitler döşeyip onu havaya uçurabileceklerini” söylemişlerdir. 


ABD politikasının muzip yanlarından biri de, Bush yönetiminin bütün o inanç-merkezli girişimlerine rağmen, dinin merkezi bir yere sahip olduğu Iraklı liderlerden (ve Iraklı politik partilerden) ziyade laik liderlerle daha rahat bir şekilde çalışmış olmasıdır. Bu durum, dindar liderlerin ılımlı davranıp ABD hedeflerini genel olarak kabul ettiklerinde bile geçerli olmuştur. 

Söz konusu durumun ilk belirtisi, 2005 yılı Ocak ayındaki seçimlerin hazırlıkları sırasında ortaya çıkmıştır. Başkanlığını yaptığım Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) tarihi olay için hazırlıklar yaparken doğrudan Iraklı siyasi partilerle birlikte çalıştı. Bizim çalışma yönergemiz, siyasi partilerin seçim sürecinin mekanik kısmını anlamalarına, kendi görüşlerini düzenleyip halka tanıtmalarına, seçmen listelerinin derlenmesine ve kadınların katılımının güvence altına alınmasına yardım edecek şekilde tasarlanmıştı. Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün Irak gibi sorunlarla dolu bir yerde görevini tam olarak yerine getirebilmesi (0 zaman ve hâlâ) onun tarafsızlığına bağlıydı. Böyle bir görevde bir tarafı desteklemek söz konusu bile olamazdı. 


Bu nedenle, on milyonlarca doların ABD tarafından desteklenen laik partilere maddi yardım olarak verilip verilmemesi hakkında, Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan tartışmaları duyduğumda çok şaşırdım. 
(154) Bu tehlikeli fikri duyar duymaz, Enstitü'nün başkanı Ken Wollack ile Orta Doğu'dan sorumlu yetkilisi Les Campbell protesto için beyanatta bulundu. Demokrasinin gelişmesini destekleyen diğer kurumların temsilcileriyle birlikte yönetime, ABD politikasının ana hedefinin Iraklı insanların demokratik seçimlere katılıp meşru bir hükümete sahip olmalarına yardım etmek olduğunu hatırlattılar. Eğer biz favorilerimiz üzerine oynasaydık hakkımızdaki şüpheleri doğrulayacak, demokrasi üzerine yaptığımız söylevler hakkında dalga geçilmesine izin verecek ve İslamiyet'e karşı tutumumuz hakkında yeni soruların yükselmesine neden olacaktık. Enstitü, eğer yönetim bu şekilde devam ederse kendi programını durduracağını belirtti, çünkü bunu yapmazsa kendi inanılırlığını yitirecek ve zaten insanı geren güvenlik vazifesi dayanılmaz bir hal alacaktı. 


Özel adaylara iltimas önerisi aylarca ciddi bir şekilde tartışıldı ne zaman ki Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri nihayet bu fikirden vazgeçene kadar. Fakat daha sonraki seçimlere ilişkin, bunun gibi fikirler ortaya atılmaya devam etmektedir. Bildiğim kadarıyla, ne Dışişleri Bakanlığı ne de başka bir federal birim tarafından böyle bir plan yürütülmemiştir. Irak'a onca yatırım yaptıktan sonra, Amerika'yı memnun edecek sonuçlar düzenleme eğiliminin ortaya çıkması inanılır gibi değildir. Demokrasiye inancımız ister olsun ister olmasın, Amerikalıları Irak'ta savaşa ve ölüme göndermek her halükarda sorgulanabilir bir strateji. Onlardan böyle büyük bir fedakârlık isterken demokrasiyi kendimiz sabote edersek, bu yüz kızartıcı bir utançtan başka şey olmaz. 
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Irak işgali, Amerikan gücünün bir göstergesi olarak tasarlanmıştı fakat işgal bu gücün sınırlarını ortaya çıkardı. Başkan Bush savaşa girdi çünkü Amerikalıların güvende olması için bu savaşın gerekli olduğuna inanıyordu. O kesinlikle şu an devam eden süreci, sadece Irak'ta değil, bütün bölgedeki Sünni ve Şii Müslümanlar arasındaki tarihi güç değişimini, kasıtlı olarak başlatmamıştı. Irak'ta kalıcı bir hükümetin kurulmasıyla birlikte tarihte ilk kez Şiiler önde gelen bir Arap devletinin yönetimini ele almış oldu. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'ın önemli Sünni merkezlerindeki yetkililer Bahreyn'den başlayarak İran, Irak, Suriye ve Lübnan'a kadar bir Şii “hilalinin” ortaya çıkmasından endişe duymaya başladılar. 2005 baharında Washington'da yapılan bir görüşme esnasında, Ürdün Krah Abdullah, bana Sünni ve Şiiler arasındaki çatışmanın Orta Doğu'daki Arap-İsrail çatışmasının yerini alarak ana problem haline gelmesi ihtimaline karşı duyduğu endişeyi anlattı. (155) Sünnilerin İslam dünyası üzerindeki üstünlükleri bin yıldır devam etmektedir. 
Gelecekte bu denge daha pürüzsüz bir hale gelecek ve bunun neler getireceği konusunda kimse emin olarak konuşamaz. Fakat Kral Abdullah, İran ve Irak'taki Şii radikallerin kendilerini Hz. Muhammed'in meşru torunları olarak göstermelerine izin verilmemesi konusunda uyarıda bulunmuştur. Her ne kadar iki taraftaki ılımlı kesim de aşırılıkların engellenmesine çalışsa da, biz doğabilecek çatışmalardan haberdar olmalıyız. Böyle bir çatışma sözlü atışmalardan cinayetlere, kundaklamalara ve hatta Sünniler ile Şiiler arasında nükleer silah yarışlarına kadar uzanabilir. 


Yine savaşa ilişkin olarak, istenmeden elde edilen bir diğer sonuç, binlerce vatandaşı Irak'ın kutsal şehirleri Necef ve Kerbela'da yaşayan İran'ın, bölgesel nüfuzunu artırmak oldu. Yeni Irak'ın pek çok lideri önceki yıllarını İran'da sürgünde geçirmişti ve bu nedenle İxan'la yakın bir bağ kurulmaya başlandı. Sünni Arap başkentleri ile frak arasındaki soğuk ilişkinin tersine, Tahran ile Bağdat arasında dostça ziyaretler yapıldı ve iki ülke savunma ve güvenlik durumunda dahi işbirliği yapmak için söz verdi. Baştan sona güney Irak'ın güvenliğini kontrol eden Şii halk ordusu, İran'ın asıl müttefikiydi. Savaş İran'ın en büyük düşmanı Saddam Hüseyin'i ortadan 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kaldırmıştı. Şimdi iki düşmanı ABD ile koyu Sünniler kanlı bir şekilde karşı karşıya gelmişti. İran'ın kendi içinde, 2005 başkanlık seçimlerinde muhafazakâr ve aşırı derecede İsrail-karşıtı görüşler sürpriz bir zafer elde etti. Tahran'daki mollaların bakış açısına göre, bundan daha olumlu bir olaylar zincirini hayal etmek zordu. 


Eğer Amerikan planlamacıları işlerini iyi yapmış olsalardı, Şii halk ordusu ile kuzeydeki Kürt çeteleri çoktan dağıtılmış ya da ulusal bir orduya katılmış olurdu. Bu mümkün olacaksa bile, kısa bir süre sonra gerçekleşeceğe benzemiyor. Bir araya gelmek yerine Irak tamamen parçalanma tehlikesi altında. Her ne kadar Kürtler şimdilik yatışmış olsa da, onların tercihleri ve asıl gayeleri bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak. Güneyli Şiiler özerk bir bölge kurma isteklerini resmi olarak açıklamak için tam iki yıl beklediler. Şiilerin beklentisi petrol yataklarıyla ve İran Körfezi'ndeki Basra liman kentiyle tamamlanan, güçlü bir hükümete ve Bağdat'tan farklı imtiyazlara sahip olan özerk bir bölgeydi. Her ne kadar mezhepçilik anlayışında dini ve etnik politik görüşler büyük bir role sahip olsa da, para da aynı etkiyi oluşturuyordu. Sınırlar üzerinde kontrol sağlayan çeşitli çeteler kaçakçılık yapmak içinde bol bol fırsat yakaladılar. Petrol üzerinde yetkiye sahip olan bölgesel liderler yabancı yatırımcılarla kazançlı anlaşmalar yapmayı umut ettiler. Eğer ülkenin orta kesimi zayıf ve fakir bırakılırsa, anapara bölgeleri işletirken bu bölge onlarca yıl geri ödeme sağlayacakur. Amerikalı politikacılar için, eşit olmayan üç parçaya ayrılmış bir Irak kabul edilemezdi, çünkü bu durum Sünni Araplarla Şiiler arasındaki tansiyonu derinleştirerek, Kürtlerle Türkiye arasındaki ilişkileri çıkmaza sokarak bölgenin parçalanmasına neden olabilirdi. Parçalanmış bir Irak'ta, ABD askerlerinin görevi başarıyla tamamladıklarından emin olarak, erken bir tarihte ayrılmasını mümkün kılacak demokrasi ve istikrar vasıfları mevcut olmayacaktı. Amerikalı danışmanlar Şii ve Kürt liderlerini ayrılıktan bahsetmemeleri için uyarıyor, tek ve birleşmiş bir ülke için Sünni Araplarla iyi ilişkiler kurmaya zorluyordu. Böyle bir proje, ancak yeterli sayıda Iraklının bunun hem arzu edilir hem de mümkün kılınabilir bir durum olduğuna inanmasıyla gerçekleşebilir, üstelik bu inancın geçmişteki ayrılıklara ve içinde bulunulan dönemde işlenen suçlara rağmen kazandırılması gerekir. 
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Bu karmaşaya katkıda bulunan bir diğer bileşen de, Iraklı Hristiyan azınlığın içinde bulunduğu durumdur, bu azınlık Süryanileri, Kildani Katolikleri, Ermenileri ve Süryanileri kapsayan yaklaşık bir milyon kişiden ibarettir. Müslüman militanların gözünde Hristiyanlar ABD ile ortakmış gibi algılandığı için, onların kiliselerinin çoğu da bombalanmıştır. Pek çok Iraklı Hristiyan yılmamakta kararlıdır, fakat bunun yanı sıra binlercesi kaçmayı tercih etmiştir. Hristiyan topluluklarının yüzleşmek zorunda kaldıkları problem, Amerikan askerlerini izleyerek hevesle Irak'a gelen misyonerler yüzünden daha kötü bir hal almıştır. 


Bağdat savaşından sonra, Ulusal Evangelikler Derneği yöneticisi şöyle bir öngörüde bulunmuştur, “Irak, İsa Mesih'in ilkelerini İran'a, Libya'ya ve tüm Orta Doğu'ya yaymak için merkez haline gelecektir. (156) Başkan Bush demokrasinin Irak'tan çevre ülkelere yayılacağını belirtmiştir. Öyleyse özgür bir Irak, İsa Mesih'in öğretilerini yaymamız ve hatta kanunlarla girişimizin yasaklandığı uluslara ulaşmamız konusunda bize izin verecektir.” 


Irak'taki Hristiyan toplulukların geçmişi neredeyse Hristiyanlık kadar eskidir ve bu topluluklar Müslümanlığa geçme çabası göstermeden hayatta kalabilmişlerdir. Bağdat'ın Roman Katolik piskoposuna göre, “Vaizlerin buraya geliş şekli. askerlerle... hiç hoş değil. (157) Sanırım onların niyetinde Müslümanlara dinlerini değiştirtmek yatıyordu, her ne kadar buradaki Hristiyanlar 2000 yıldır bunu yapmamış olsalar bile.” Hiç kimse muhtemel düşman bölgelerine girmeyi gönüllü olarak göze alan misyonerlerden daha iyi niyetlere sahip değildir ve çok az insan böyle bir cesaret örneği sergileyebilir. Fakat Irak'taki şu anki koşullar düşünüldüğünde, Hristiyanların irisanları kendi dinleri- ne çevirme anlayışı bile ABD politikasına yardım edemez ve ABD askerlerinin karşı kaşıya kaldığı tehlikeleri hiçbir şekilde azaltamaz. 


ABD saldırısının neden olduğu pek çok istenmeyen duruma rağmen, Bush yönetimi hâlâ savaş başlamadan önce “her şeyin daha iyi olacağı” yönünde verilen taahhüdün yerine getirilmesi konusunda ısrar etmektedir. Bu durumu yoklamak için, 5 Ocak 2006 tarihinde hayatta olan tüm eski dışişleri ve savunma bakanları için Beyaz Saray'da verilen toplantıya katıldım. Seçkin bir gruptu ve kendimi genç hissetmemi sağlayacak kadar kıdemli bir gruptu ayrıca. 
Roosevelt Salonu'nda toplandık, önce başkandan kararlı bir konuşma sonra Bağdat'taki büyükelçiden video yoluyla durum raporu dinledik. Videonun bazı kısımları duyulmamıştı, o zaman aklıma bakan olduğum günlerde toplantıların akışını bozan teknik arızalar geldi. 21. yüzyılda Beyaz Saray'da bile bazen verebileceğinden daha fazla teknoloji bekliyorduk. 


Bizler yerlerimizde otururken başkanın personeli, Başkan Yardımcısı Cheney'den Irak üzerine söylenmiş iyimser bir alıntı ile elde edilen siyasi ve askeri kazanımlar hakkında düzenlenmiş gündem maddelerini içeren bir broşür dağıttı. Irak'taki ABD askeri komutanından aktarılan diğer bir brifingden sonra, başkanla konuşma şansı elde ettik. Robert McNamara'ya kadar uzanan eski savunma bakanları, askeri taktikler ve ana idare şekli üzerinde tartıştılar, ardından uzun süredir devam eden denizaşırı yayılmanın kendi silahlı güçlerimiz üzerinde yarattığı etki hakkında duydukları endişeyi dile getirdiler. Sıra bana geldiğinde, toplantı için başkana teşekkür ettim ve diğerleri gibi ordumuzun başarılı olmasını umut ettiğimi belirttim. Ayrıca Amerika'nın küresel izleniminin kötüye gitmesinden duyduğum endişeyi ve Irak meselesinin dünyanın başka yerlerindeki tehlikelerle başa çıkmamızı belli bir oranda zorlaştırdığını ifade ettim. Başkan düşüncelerim için bana teşekkür etti ama bunun yanı sıra eleştirilerime karşı çıkmaktan geri kalmadı. Daha sonra grup fotoğrafı çektirmek üzere Oval Salon'a geçtik. Nazik bir davetti ama korkarım ki, üretken bir toplantı değildi. 

ABD politikasının Irak'ta pek çok başarısızlığa imza atıp değer kaybetmesine rağmen, iktidar hâlâ “zaferden” bahsetmektedir. Aslındailk Körfez Savaşı sırasında elde edilen temiz zafer şansı bir daha asla var olmamıştır. Saldırıdan üç yıldan fazla bir süre sonra, Irak'ın geleceği hâlâ kasvetli görünmektedir. Hem o ülkede hem de Amerika'da koalisyon güçlerinin isyanı bastırmak için harcadığı çaba kadar isyanı birleştirmeye ve güçlendirmeye katkıda bulunduğu kanısı oluşmuştur. Irak askeriyesini ve polisini eğitmek bile, o güçlerin bütün ülkeyi temsil eden liderlerine bağlılıklarını göstermedikleri sürece, olumsuz sonuç verecektir. Ulusal bir ordu oluşturmak ile birbirlerinden hoşlanmayan pek çok insana nasıl silah kullanılacağını öğretmek arasında çok ince ama bir o kadar da önemli bir çizgi vardır. 


Irak'ı işgal ederek, ABD onun huzurlu, barışçıl ve makul oranda demokratik bir ülke olmasına yardım etmek için ahlaki bir sorumluluk hissetmiştir. Meşru bir liderliğe sahip, insanlarına kendi başına güven ortamı sağlayabilen, bütün halindeki bir Irak, bu noktada, bir başarı olarak düşünülebilir. Böyle bir sonuç hâlâ elde edilebilir, ama eğer isyan parçalara ayrılmaya başlarsa ve farklı taktik ve hedefler yoluyla bağlar kopartılmaya başlanırsa, olasıdır. Ayrıca ulusun her kesiminden pek çok Iraklı ilk kez açık olarak siyasi bir etkinliğe katılmanın ülkelerinin nasıl bir toplum olmasını tartışıp, düzenlemeler yapmanın beklentisi içindedirler. Demokrasi umutları harekete geçirmek için güçlü bir vasıtadır. Siyasi muhaliflerin haklarına saygı göstermek, yaşamlarına korkunun egemen olduğu insanlar için çok riskli olarak görülebilir. Onlarca yıl Iraklılar, Saddam Hüseyin'in korkuyla yaşadılar ve şimdi onu bölünmeler ve belirsizlikler izlemektedir. Amerikan stratejisinden geriye kalan, örnek bir hükümetin çalışmalarıyla umutları perçinlemek ve sonunda başarılı bir ekonomi vaadinde bulunmaktır. Hâlâ cevaplanmayan soru, böyle bir stratejinin pek çok politik ve güvenlik sorunu karşısında ve Iraklıların pek çoğunun hem dışarıdakilere hem de birbirlerine karşı hissettikleri korku halinde başarılı olup olamayacağıdır. 


Uzmanların öğütlerini önemsemeyerek, Başkan Bush Irak işgali- nin başarıya ulaşacağı konusunda kumar oynamıştır, üstelik din ile tarihin yaratacağı yeri sorunlara, ikna edici bir “adil savaş” mantığının olmamasına ve bunu takiben uluslararası destek yoksunluğuna râğmen bu başarıya inanmıştır. Bahsi haklı çıkarmak için, hem Irak hükümetinin ortaya attığı tehlikeleri hem de Saddam Hüseyin'i çıkarmanın getirdiği kazançları abartmaktadır. Daha da önemlisi onun ABD askerlerine verdiği sözdür, “Saddam Hüseyin'in silahsızlandırı!- dığı an, Amerika'ya ve dünyaya karşı olan terörist tehdidi azaltılmış olacaktır.” (158) Aslında saldırı ve işgal bu tehlikeyi artırmaktadır. 


13. EL-KAİDE İLE YÜZLEŞMEK 


Yetişkin olduğumda yaşamımın ilk yarısının büyük oranda komünist hükümetler üzerinde çalışarak geçirdim. 1950'li yıllar ile 80'lerin başları arasında geçen dönemde en parlak zamanlarını yaşayan bu hükümetler neredeyse dünyanın yarısına hükmettiler. Komünizm arkasında yatan düşünceler, akıllıca paketlenerek, çekici bir hale getirildi. Yoksul pek çok insana günlük yaşamın güvensizliklerinden kurtulacakları vaadinde bulundular: iş bulma, eğitim görme, uygun sağlık hizmetlerinden yararlanma, mesken edinme ve temel gıdaları alma hakkı, tamamen merkezileştirilmiş şekilde planlanan etkili ekonomiler tarafından finanse edilecekti. 


Komünizmi yaymak için propagandacılar kendi vizyonlarını ön plana çıkarmak için karşılaştırma yapabilecekleri kötü bir örneğe ihtiyaç duydular. Bunu da Batı'ya ayna tutarak yapular, zenginliği ve özgürlüğü ile değil, ırkçılık, cinayet, uyuşturucu, işsizlik ve kötüye kullanma gibi olumsuzluklarla ön plana çıkan bir medeniyet resmettiler. Uluslararası arenada, Batı daha az gelişmiş ülkelerde ava çıkan ve çokuluslu kuruluşlar için kâr elde etmeye çalışan, emperyalist ve saldırgan bir yapı olarak kınandı. Dünyanın uzak yerlerinde- ki pek çok ulus, bu çarpıtmaları kolayca kabul etti. Tüm bunların üstüne, Afrika'nın büyük bölümü, Asya ve Orta Doğu uzun süre sömürge altında kaldı, bu bölgelerin doğal kaynakları kullanıldı, madenleri çıkarıldı, ekinlerinden hasat kaldırıldı ve yerel nüfusa elde 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edilen kazançtan çok az pay verildi. Yine de komünizm başarısız oldu çünkü fikirler uygulamaya konulduğunda işe yaramadığı görüldü. 1980'lerin sonlarına doğru, komünist liderler bile eşitlikçi toplumları biçimlendirme ya da Batı'nın “üzerine sünger çekecek” ekonomik elektrik santralleri yaratma iddiasında bulunamadı. Sistem çökmeye başladığı zaman süreç kısa zamanda hızlıca tamamlandı. 


Marksistlerden farklı olarak, El-Kaide liderleri ve müttefikleri kolay anlaşılan bir ekonomik felsefeyi dile getirmediler ya da, her ne kadar bazı faal teröristler bu konuda anlaşmazlığa düşse de, destekçilerine daha iyi bir iş, ev ve sağlık hizmeti vereceklerine dair vaatlerde bulunmadılar. El-Kaide bütün insanlar için her şeyi sunacağı iddiasında bulunmaz, onun amacı bir dinin kontrolünü ele geçirmektir. 1917 Rus Devrimi'nden sonraki komünizmden farklı olarak, El-Kaide hiçbir hükümeti ya da tanımlanmış bir toprak alanını idare etmez. Fakat komünizm gibi, davasına destek çekmeyi başanr: Çekilen acıları anlatıp insanların öfkesini hedefe yöneltir, en azından bazı insanlara göre, hedef bu tutumu çoktan hak etmiştir. 


El-Kaide'nin en güçlü savı, dünyanın her yerinde Müslümanların saldırı altında olduğu ve iyi Müslümanların görevinin karşı saldinya geçmek olduğudur. Teröristler Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerini 13. yüzyılda bu bölgede fırtına estiren, bölge halkı arasında yıkımlar yapan, Müslüman hazinelerini yağmalayan ve camileri harabeye çeviren Moğol sürüsüne benzettiler. İslamiyet'in saldırı altında olduğu tezi yalnızca aşırı dinciler arasında inanılan bir düşünce değil, aksine giderek Arapların ve Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu ülkelerde basmakalıp bir inanış olmaya başladı. Müslümanların yalnızca Amerikan orduları tarafından değil, aynı zamanda ABD'nin Orta Doğu'da silahlandırdığı Siyonistler ile Kafkaslar, Orta Asya, Keşmir, Çin, Balkanlar, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Afrika'nın bazı kesimlerinde hüküm süren suçlu rejimler tarafından da tehdit altında bırakıldığına inanılıyordu. Bunlardan daha gurur kırıcısı ise Arap dünyasının büyük çoğunluğunun, ruhlarını Amerika'ya satanlar ile Suriye'deki Baathistler ya da Türkiye'deki laikler gibi —“tepenin üzerindeki şehir” ya da “Tanrı altında tek bir ulus” gibi İslami yaklaşımlara ters düşen ideolojiler de dahil olmak üzere— Ateist ideolojileri kucaklayan dönek hükümetler tarafından yönetildiği iddiasıdır. İslami kültürel değerlerin materyalist, pornografik ve yüzeysel Batı'nın yayılmacı etkisiyle tehlikeye düştügü düşünülmektedir. (159) Dünyayı böyle resmeden tablo özellikle işsiz, huzursuz ve canından bezmiş gençlik arasında yaygındır. 


Başkan Bush, El-Kaide'nin terörist eylemlere girişmesini “özgürlükten nefret etmesine” bağlamaktan hoşlanır. Usame Bin Ladin bunu kabul etmez, eğer öyle olsaydı neden “örneğin İsveç'e” saldırılmadı der. (160) Başkan Bush gibi, o da iyi bir savunucu ile kötü bir saldırgan arasındaki çatışmayı resmetmektedir ama roller tersine dönmüş bir şekilde. 2004 yılında, Savunma Bakanlığı'nın kendi danışman kurullarından biri şu sonuca ulaşmıştır: “Müslümanlar ‘bizim özgürlüğümüzden nefret etmiyorlar, aksine politikalarımızdan nefret ediyorlar.”(161) “Amerikan harekâtı ve yaşanan olaylar zinciri cihat başkaldırılarının ann sebep olmuş ve bu başkaldırıların Müslümanlar arasında medşruluğunun onaylanmasına yol açmıştır. Önceleri marjinal olan şebeke şimdi halka mal olmuş bir eylem haline gelmiştir” diye belirtilmiştir. Tıpkı bir zamanlar komünizmin Batı'ya karşı kafa tutmak için dünyadaki yoksullara çekici görünmesi gibi, El-Kaide’nin de ne olduğundan çok, kime karşı savaştığı üzerinde durulmakta ve ona göre değerlendirmeler yapılmaktadır. 


Kendi davalarına duygusal yoğunluk kazandırmak için, terörist liderler Hz. Muhammed zamanından söz ederler, inanmayanlar ile öğretilere karşı çıkanlar tarafından çevrelenen İslami savaşçıların 
inançlarını ilk kez açıkça bildirdikleri zamanlardan bahsederler. 11 
Eylül olayları, “budala, imansız Amerikalıları yok eden ve pek çok genç adamın derin bir uykudan uyanmasına sebep olan kutsal bir saldırı” olarak kutlanan psikolojik bir hücumdu. (162) O günden bu yana geçen zaman içinde, intihar bombalama olaylarının sayısı büyük bir hızla arttı ve bu iğrenç uygulamaya katılan grupların sayısı yarım düzineden otuzdan fazla bir sayıda ulaştı. (163) 

Teröristler, şimdi gerçek Müslümanların kendilerini hareketleriyle belli edecekleri ve kutsal mücadeleye katılarak cennetteki yerlerini güvence altına alacakları andır, demektedirler. Potansiyel savaşçılar, bedensel zevkler vaadiyle, arkadaş ve aile çevrelerinden toplam yetmiş kişiyi beraberlerinde cennete götürebilecekleri inancıyla kandırılmaktadır. Bu oldukça saf düşünce yapısı, yirmi birinci yüzyıl teknolojisiyle çok daha tehlikeli bir hale getirilmiştir. Binlerce web sitesi “şehitlerin” olağanüstü serüvenlerini yüceltmekte, Müslümanların mağdur edilmesinden yakınmakta ve ısrarla bu davaya katılacak yeni askerler istemektedir. Online bir dergi, “Ah mücahit kardeş, büyük eğitim kamplarına katılmak için diğer topraklara gitmek zorunda değilsin” diye belirtmektedir. (164) “Yalnız başına, evinde ya da bir grup kardeşimizle beraber, sen de kendi eğitim programını yürütebilirsin.” Tıpkı futbol hayranları, madeni para koleksiyoncuları ve yorgancılar gibi mücahitler de ortak heveslerini paylaşmak için sözde çokuluslu topluluklarda bir araya gelirler. Bazıları için, başlangıçtaki merak duygusu daha sonra mücadele taahhüdüne dönüşmektedir. Aslında Orta Doğu, güney ve Orta Asya, Kuzey Afrika, Avrupa ve büyük ihtimalle Amerika'nın bazı yerlerinde işlerini yürüten terörist avcılarının karanlık şebekelerine bağlantlar yapılabilir. 


11 Eylül olaylarından beri, ABD tarafından yönetilen terörizm 
karşıtı çabalar El-Kaide’nin iletişim ağında ciddi tahribatlar açmıştır. 
Düzinelerce lider öldürülmüş ya da tutuklanmış, eğitim kampları dağıtılmış, hücreler kapatılmış ve planlanmış saldırılar engellenmiştir. Şimdi iletişim kurmaları her zamankinden daha zordur ve çete başları çok dikkatli bir şekilde hareket etmek zorundadır. Başkan Bush'un da dediği gibi, “Eğer teröristler gündüzlerini ve gecelerini ölümden ve esaretten kaçmaya çalışarak geçirirlerse, silahlanmak, eğitim görmek ve yeni saldırılar planlamak için daha az eğilimli olurlar.” (165) Görünen o ki, gönüllüler yakalananların ya da gizlenmek zorunda bırakılanların yerine geçmek için kuvvetleniyorlar. 
2005 yılı Kasım ayında, örneğin, başkaldıranlar bir saldırı için ilk 
kez Irak'tan ayrıldılar, bu saldırı Lübnan'da gerçekleşti ve düğün töreni için bir otelde toplanan elli yedi kişi hayatını kaybetti. CIA'nin yaptığı bir değerlendirmeye göre, Irak teröristlerin eğitim görmesi için, Afganistan'ın 1980'lerde olduğundan daha etkili bir bölgeydi, çünkü Irak kentsel mücadele için gerçek bir dünya laboratuvarı gibi işlev görmekteydi. (166) Uzmanlar teröristleri yetiştiren eğitmenlerin suikast, adam kaçırına, bomba imal etme ve güçlendirilmiş hedeflere saldırma gibi konularda eğitim almış olmalarından korkmaktadırlar. Avrupa Stratejik İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Başkanı,“Şu anda bizi bekleyen şey yeni nesil teröristlerin yetişmesi: 11 
Eylül 2001 saldırılarında: 12-15 yaşları arasında olan çocuklar, büyüklerinin yaklaşık on yıl ya da daha fazla zamanda elde ettiği, şiddete götüren aynı ideolojik ilerlemeyi bir ya da iki yıl içinde kat etmişlerdir.” (167) 

Eğer El-Kaide ve müttefikleri alt edilecekse, o zaman teröristleri bir araya getiren bu hat açık ve net bir şekilde kapatılmalıydı. Bu da, demokrasinin komünizm üzerine kazandığı zafer kadar kararlı bir zaferi gerektirirdi. 

Yeryüzündeki hiçbir hükümetin El-Kaide’yi açıkça bağrına basmayacağı gerçeği bizim için bir avantajdı. Bunun bir nedeni, El-Kaide'nin ulusal devletlerin şu anki sistemleri yerine, bütün Müslümanların bağlılığına hâkim olan tek bir dini hükümet —halifelik— getirmek istemesiydi. Fakat bu avantaj, El-Kaide'nin ele geçmez özelliği ve esnekliğiyle dengelendi. Soğuk savaş sırasında, kendi ilerlememizi harita üzerinde Sovyet bloğuna ait ülkeleri, özgür olanları ve her iki gruba da dahil olmayan ülkeleri göstererek ölçüyorduk. 
Fakat bugün ilerlemeyi değerlendirmek, kötü adamların listesini yapıp yakalanan ya da öldürülenleri işaretlemek kadar basit değil. Yeni üyeler gittikçe daha da genişleyen ve daha da yaygınlaşan bir şebekeye katılmaktadır ve bu ağı oluşturan gruplar El-Kaide'den ilham almaktadır. Fakat yönetim ve kaynaklar açısından ona bağımlı değildirler. Donald Rumsfeld, bu durumdan şöyle yakınmıştır, “Teröre karşı açılan küresel savaşta kazanan taraf mı yoksa kaybeden mi olduğumuzu öğrenmek için ölçümlere sahip değiliz. Biz her gün, medreselerin ve radikal din adamlarının topladığı, eğitim verdiği ve bize karşı konuşlandırdığı teröristlerden daha fazlasını yakalayabiliyor, öldürüyor, alıkoyuyor ya da caydırabiliyor muyuz?” (168) Rumsfeld'in bu sorusu bana çocukken oynadığım ve şu anda da torunlarımla oynadığım “yılanlar ve merdivenler” oyununu hatırlattı. 
Merdiveni tırmanmaya başlayıp tam ilerlediğinizi düşündüğünüz 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anda başka bir yılanın üzerine çıkıp aşağıya kayıyor ve bütün o katettiğiniz yolu yeniden tırmanmak zorunda kalıyorsunuz. * 


Geçen on yıl süresince, ABD istihbarat örgütlerini yeniden yapılandırmak, güvenlik güçlerini eğitmek, denizaşırı yerlerde gözetim kapasitesini geliştirmek ve anavatan savunmasını desteklemek için milyarlarca dolar para yatırımı yaptı. Tüm bu yapılanlar gerekliydi ve aslında daha fazlası yapılmalıydı. Fakat doğruyu söylemek gerekirse, biz henüz terörist tehdidiyle en iyi şekilde başa çıkma yolunu çözmüş değiliz. Geleneksel kanuni uygulamalar yeterli değildir ve düşük-yoğunluktaki çatışmalar ile asimetrik mücadele hakkındaki askeri teoriler de bunu karşılamamaktadır. Yönetimin sözcüsü bize güven vermek için ne kadar El-Kaide liderinin öldürüldüğüne ya da yakalandığına dikkat çekmektedir. Fakat Rumsfeld'in dediği gibi bu bizim için ne kadar anlamlıdır? El-Kaide caddelerde yakalayabileceğimiz bir çete değildir ya da savaş alanında alt edilebileceğimiz bir ordu. Aksine bir insandan diğerine bulaşan ve ABD'nin gerçekten işlediği ya da işlediği iddia edilen her “günahında”, daha da öldürücü olan bir virüs gibidir. 

Buradan yola çıkarak, Amerikalı liderler teröristlerin kendi leyhlerine kullanıp yeni üyeler elde etmelerine fırsat tanıyacak hareketlerini azaltmalılar, yoksa bu şekilde devam etmek bizim zor anlar yaşamamıza neden olacaktır. 11 Eylül saldırıları ortak kan bağımızı uyandırmış, ABD askerlerine ve Iraklı sivillere karşı yapılan korkunç zulümler duygularımızı derinleştirmiştir. Teröristler bizi kışkırtmak istiyorlar ve bunu başarıyorlar da. 2004 yılı sonbaharında, Washington'da Din ve Güvenlik Forumunda konuşma yapan ABD ordusundan emekli albayın dile getirdiği duygu ve düşünceler üzerinde düşünelim: 


* o “Yılanlar ve merdivenler” oyunu yüzyıllar önce Hindistan'da başladı. Bu Hindu oyununda, her yılan kötü bir alışkanlıkla özdeşleştirilir (mesela hırsızlık ya da yalan söylemek), her merdiven ise bir erdemi ifade eder (sabırlılık, ağırbaşlılık gibi). Merdivenin sonuna ulaşmak cennete ya da nirvanaya ulaşmayı sembolize eder. Oyunun yeniden adlandırılan yeni versiyonu “çağlayan ve merdiven” eski ahlaki boyutunu yitirmiştir. 
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“Bir yandan, mümkün olduğunca çok sayıda düşmanı yakalayarak ve öldürerek, onlara görevini başarıyla yerine getirirken hiçbir şeyin durduramayacağı, dünyanın en büyük, en kötü, en korkutucu gücü olduğumuzu göstermeliyiz... Diğer taraftan, liderleri dolaylı olarak hedef almalıyız. Onları destekçilerinden ayırıp dahili destek merkezinin çökmesini sağlamalıyız. [Ve] bu iki-cepheli savaşı tüm dünya kamuoyuna tiksindirici bir olay olarak taşımalıyız... 
Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya, Orta ve Güney Amerika'ya ve Doğu Avrupa'ya kadar... Saldırgan, radikal İslamcılarla savaşmalıyız.” 
(169) 

Ben bu sözlerin pek çok Amerikalı tarafından destekleneceğini umuyorum. 1] Eylül'den bu yana, terörizm hakkında onlarca toplantıya katıldım ve tepkimizde sert olmaktan başka bir yaklaşım izleyelim diyeni henüz duymadım ve tabii ki, emekli albayın belirlediği iki hedef, askeri başarı ve kötü adamları ayırma planı, kesinlikle doğruydu. Koyu teröristleri destek ünitelerinden ayırmak önemliydi. Ama bu nasıl yapılacaktı? Var olduğu her yerde “saldırgan radikal İslamiyetle” savaşarak mı? Bu askeri gücümüzü yoracak, dünya görüşünü daha fazla devre dışı bırakacak ve yeniden haçlı seferleri düzenlediğimize dair iddiaları tekrar gündeme getirecek bir reçeteydi. Ve kesinlikle çok geniş bir hedefti. 


İslamiyet'in sığ bir yorumuna inanan, politik açıdan aktif milyonlarca Müslüman var. Her ne kadar düşünceleri çeşitli olsa da, bu insanların pek çoğu düşünce yapıları demokratik olmayan, batı karşıtı, Amerika'nın Irak'taki varlığıyla dehşete düşen, İsrail'e düşmanlık besleyen, kendi ahlak anlayışını diğer insanlara empoze etmeye hevesli insanlar olabilir ama onların terörist olduklarını söylememiz için herhangi bir terörist eylemi gerçekleştirmiş ya da eylemin gerçekleşmesi için yardımda bulunmuş olmaları gerekir. Aslında biz kendi leyhimize hizmet edecek bütün tezleri öne sürerek ideolojik düşmanlıkla mücadele etmeyi arzulamalıyız, fakat hükümetimiz onlara askeri olarak saldırılması için sadece insanların inançlarına dayanan bir çağrıya sahip değil. Tıpkı komünistleri sadece komünist oldukları için vurmadığımız gibi, eğer hoş olmayan politik düşüncelere sahip her Müslümanı ölümlü bir düşman olarak görme gafletinde bulunursak, asla barışı elde edemeyiz. Bizim düşmanımız İslamiyet ya da onun değişik varyasyonları değil, düşmanımız El-Kaide ve onun çeşitleri. ABD güçlerinin büyük, kötü, korku salıcı olduğu ve “hiçbir şey tarafından durdurulamayacağı”na ilişkin maço düşünceye gelince, bu yaklaşım İslamiyet'in sessiz çoğunluğunu terörizmin karşısında olmaya ikna etmede kullanılabilecek bir yöntem gibi görünmüyor. Aksine, böyle bir böbürlenme terörist gruplarının da “hiçbir şey tarafından durdurulamayacaklarına” ilişkin iddialarına destek verebilir. 


El-Kaide’nin terörist tavrı, onun ana tezlerinin doğru olduğuna inanmaya meyilli insanların, aslında bu tezlerin yalanlardan ibaret olduğunu anlamasıyla yıkılabilir. Fakat kendilerini İslamiyet'in savunucusu olarak görenlerin bu imajlarını terk etmelerini bekleyemeyiz. Fakat onların çoğunu, otobüslerdeki, trenlerdeki ve uçaklar- daki masum insanlara saldırarak İslamiyet'i savunamayacakları konusunda ikna etmeyi umut edebiliriz. Yine de verilecek mesajın karşı tarafta aksi tesir yapmayacak şekilde olmasına dikkat etmeliyiz. 
İslamiyet adına sivil halkı, çocukları ve Müslüman dostları öldürmek, ikiyüzlülük ile değerlere aykırı görüşlerin oluşturabileceği en zengin karışımdır. Aynı zamanda kültürel ayrımlar arasındaki iletişim de yara almıştır. Savunma Bakanlığı'nın finanse ettiği bir çalışmaya göre, “Amerika'nın Müslüman dünyaya kaışı izlediği politikanın en büyük sorunu ‘bilgi yayma’ ya da hatta 'doğru' mesajı oluşturma ve alıcıya ulaştırma problemi değildir. Daha çok önemli bir güvenilirlik problemidir. Açıkçası güven eksikliği söz konusudur ve bugün ABD, Müslüman dünya ve İslamiyet'le etkili bir iletişim kanalına sahip değildir.” (170) 


Peki ya bu çöküntüye sebep olan nedir? Albay “saldırgan, radikal İslamiyet'e” hücum etmekten bahsederken aklında Irak'ta ve diger yerlerde masum insanların başını kesen ya da onları havaya uçuran insan canavarlar vardı. Onun kızgınlığı anlaşılabilir, hepimiz bu duyguları paylaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki, sorumluluk sahibi Müslüman liderler bu ya da şu bahaneyle sivillerin öldürülmesini kınadılar. Fakat ayrıca pek çok Müslüman'ın gözü savaş dışı kimselerin cesetlerinde kaldı, içinde kadınların ve çocukların yer aldığı bu insanlar Amerikan askeri operasyonları sırasında kazara öldürülmüşlerdi. Koalisyon güçleri tarafından öldürülen sivillerin tahmini sayısı otuz bin ila en yüksek değer olan yüz bin arasında degişmektedir. Eğer yaralanan binlerce insanı, evleri yıkılanları ve hayatları ABD askeri operasyonları tarafından dağılanları da hesaba katarsak, mevcut sert tutumlara şaşırmamalıyız. 


Ayrıca Müslümanların zihinlerinde Irak, Afganistan ve Guantanamo’daki hapislerde yaşanan kötü muamele manzaraları var. Ebu Gureyb hapishanesindeki kötü davranışlar ile diğer Amerikan gözaltu uygulamaları bağışlanamaz. Bazıları, çağlar boyunca yapılan zulümlere oranla ya da El-Kaide ve Iraklı isyankârlar tarafından gerçekleştirilen zalimliklerle karşılaştırıldığında bu uygulamaların o kadar da ağır olmadığını savunmaktadırlar. Fakat Vatikan Dışişleri Bakanı'nın, hapishane skandalını “Tanrı'ya karşı işlenmiş bir kabahat” olarak adlandırmasının ve “ABD üzerinde 11 Eylül'ün oluşturdugundan çok daha ciddi bir sarsıntı yarattığından” bahsetmesinin ardında bir neden olmalı. (171) 


İşkence meselesini prensipte düşünmek uygulamaya koymaktan daha kolaydır. Aramızda Vietnam'ı hatırlayanlar, Amerikalı yetkililerin savaş esirlerine yapılacak muamele konusunda Kuzey Vietnam'ın Cenevre Sözleşmesi'ne bağlı kalması talebini de hatırlarlar. 
Jimmy Carter'in insan haklarını ABD için bir öncelik haline getirmesinden bu yana, Dışişleri Bakanlığı mahkümları gizleyen, inkâr eden ya da onların insancıl kuruluşlara erişimini reddeden yabancı hükümetleri acımasızca cezalandırmaktadır. Başkan Bush'a göre, mahkümlara kötü davranmak Amerika'da yürütülen bir yöntem değildir. Fakat hakikat göründüğünden daha karmaşıktır. Özellikle de 
11 Eylül'den sonra, resmi görevliler yasal ayrıntıları gözetecek bir 
ruh hali içinde değillerdi ve Amerikan halkı onları bu hallerinden pek sorumlu tutmadı. İkiz kulelerin un ufak olduğu manzara karşısında duyduğumuz öfke, üstü kapalı bir soru bıraktı zihinlerde: Neden bizi yok etmek isteyen düşmanlara acı çektirmeyelim, özellikle bu şekilde davranarak belki de masum yaşamları kurtaracak bilgiler elde edebileceksek? Unutulmamalıdır ki, on yıl önceki bir söylenti- ye göre, Filipin yetkilileri uçak kaçırma komplolarını engellemek 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suretiyle, şüphelileri konuşturmak için işkence yapmıştır. Ayrıca Amerikan popüler kültürü uzun bir süre, tipik şekilde John Wayne ya da Clint Eastwood tarafından canlandırılan karakterlere hayranhk duymuştur, kanunları göze almaksızın kötü adamlara dersini veren sert adam rollerine. 


2005 yılında, popüler televizyon programı 2#ün kahramanı 
Amerika'yı terörist saldırılardan korumak adına bilgi edinmek için devamlı olarak işkence kullandı. Başkan işkenceye izin vermediği zaman programda ‘zayıf olarak nitelendirildi. Bir insan hakları avukatı bunu protesto ettiği zaman, kendisi kötü adamlar tarafından kandırılan kişi olarak gösterildi. İşkence leyhine yığınla koz toplanmıştı, kötü muameleye maruz bırakılacak kişi bir zalimdi; saklanan bilgi hayati önem taşıyordu; zaman işin özüydü; iyi görünümlü ve mert olan işkenceci sadece “kendi işini yapıyordu” Televizyonların düzenbazlıkları bir yana, aramızdan pek çok kişi en azından, eğer kendi kendimize karşı dürüstsek, bilgi elde etmek için zorlayıcı yapunmlann kullanmasının haklı olduğu gerçek dünya koşullarını tasavvur edebilirdi. 


11 Eylül'den beri, bu soru etik ve hukuk uzmanlarının dikkatini çekmektedir. Harvard Profesörü Alan Dershowitz geçerli bir sebep dahilinde hâkimlerin işkence yapılmasına izin verilebileceği bir sistem talep ederek kargaşaya neden oldu.* Böyle bir düşünce büyük ihtimalle ileriye gitmeyecektir. Pek çok ülke gibi Amerika da işkence yapılmasını alenen kınamaktadır. 2003 ve 2004 yıllarında, Adalet Bakanlığı'nın notları işkenceyi yasallaştırıyor izlenimi oluşturdu, fakat Bush yönetimi kendini hızlı bir şekilde bu yorumdan uzaklaştırdı. Prensip gereği, biz kati bir şekilde Şiddetin karşısında olacağız. Fakat hakikatte, hâlâ karışık duygular yaşayabiliriz. 


* Dershowitz, işkence yapılmasını savunmamaktadır. Aksine asin uç vakalarda yetkililerin bu tür uygulamalar içine girebildiğini ve onların bunu yasadışı değil de, yasal bir sistem içinde yapmalarının daha iyi olacağını savunmuştur. 8 Kasım 2001'de Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, “Eğer şiddet uygulayacaksak, bu uygulama kanunlarla yetkilendirilmiş olmalı” demiştir. 
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Bu yeterince iyi degil. Meseleyi etraflica ele almaliyiz. Her seyden önce, gerçek yaşam 24 programına benzemiyor. Doğru, net bir bilgi edinmek için işkencenin genellikle etkili bir yöntem olduğu inancı bir yanılsama. İşkencenin bazen işe yaradığı doğru ama bu durumun genel olarak geçerli olduğundan bahsetmek zor. Napolyon iki yüzyıldan daha fazla bir süre önce şunları gözlemlemiştir: “Önemli bilgileri dışarı sızdırdığından şüphelenilen insanları dövmek gibi acımasız bir gelenek yürüklükten kaldırılmalıdır. Şu daima hatırlanmalı ki, insanları bu şekilde sorguya çekmek, onlara işkence yapmak, kayda değer bir gelişme sağlamaz.” (172) 

İkinci olarak, John McCain'in savunduğu gibi, bu tartışma düşmanlarımızın neye benzediği üzerine değil, kendimiz hakkında bir tartışmadır. Eğer biz işkenceye bir kılıf uydurur, özel durumları işkence yasağı dışında tutarsak, başkaları bunu haydi haydi yapacaktır. Alışılmış bir şekilde mahkümlarına kötü muamele eden hükümetler yaptıklarını haklı çıkarmak için Birleşik Devletler'i işaret edeceklerdir. Yabancı hapishanelerdeki Amerikalılara insanca muamele edilmesini talep eden ısrarcı tavrımız zarar görecektir. Amerika insanlara işkence eden ya da başkalarıyla bu konuda anlaşmaya varan bir ülke olarak bilinecektir. Peki, ama ne amaçla? Teröristleri alt etmek için mi? Bu yaklaşımın oluşturacağı etki beklenenin tam tersi olacaktır. Guantanamo, belki 2002 yılı terörist sınıfının bazı üyelerini kontrol altına alarak hizmet dışı bırakmıştır ama bu tutum 2006'da terörist sınıfının fark edilir oranda genişlemesine mal olmuştur. Oysa oradaki gözaltı merkezi çoktan kapatılmış olmalıydı. 
Ebu Gureyb'e gelince, o El-Kaide propagandacılarının alabileceği en büyük hediye paketi oldu. 


Ve bunların üstüne tuhaf bir sarsıntı etkisi yaratan şey, kötü muameleye maruz kalan bu kişilerin çoğunun ya masum ya da olayla alakası yokmuş gibi görünmeleriydi. Amerikalı gardiyanların sırf sahip oldukları güç nedeniyle ya da biraz eğlenmek istedikleri için Arap mahkümları küçük düşürmek ve canlarını yakmak için ellerinden geleni yaptıkları manzara içinde derin bir çirkinlik vardı. Pek çok ABD askeri Müslümanlara karşı anlayış ve dostluk köprüleri inşa etmeye çalışırken, gardiyanlar ve sorgucular, ayrıca onlara bu 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emirleri verenler, Arap kültürünü ve temel insan haklarını aşağılıyorlardı. Onların bu davranışları, saldırı altındaki kurbanlar olan pek çok Müslüman'ın hislerini ciddi anlamda kötüleştirdi. 

Amerika'nın iyiliğine inananlar için bu hataları kabul etmek zordur fakat söz konusu kötü yaklaşımlar ciddi bir meseledir ve emirler zincirinin en tabanında olanlar için birkaç hafif ceza uygulamasıyla ört pas edilemez. Tepedekilerde sorumluluk duygusu olmalıdır. Yoksa pek çok Müslüman'ın ABD için geliştirdiği katı, olumsuz anlayışı yumuşatmak bizim için hemen hemen imkânsız hale gelecektir. Ebu Gureyb'de çekilen fotolar ilk kez ortaya çıktığı vakit Arap toplumları arasında dolaşan broşürlerde bu utanç verici manzaralarla öldürülen Filistinli ve Iraklıların resimleri vardı. “İnsanlık Nerede?” başlığı atılmıştı resimlerin üzerine ve “Bizim İtibarımızın Öcünü Kim Alacak?” (173) Uzun süre hafızalarda kalacak olan bölgede, korkarım ki bu görüntüler Amerikan karşıtı şiddeti gelecek nesillere taşıyacaktır. 

Deneyimlerimden bildiğim kadarıyla, askeri gücümüzün sivil kayıplardan kaçınmak için gösterdiği ihtimam olağanüstü boyutlara ulaşmaktadır. Aynı zamanda, siyasi liderler silahlı güçlerimizi önemli sivil kayıpların kaçınılmaz olduğu konumlara yerleştirebilirler. Elde edilen sonuç askeri başarıyı siyasi yenilgiye dönüştürebilir. 
Vietnam'da olduğu gibi, mücadeleler kazanılabilir ama savaşlar hayır. Etkili bir politik strateji olmadan ABD, El-Kaide'yi alt edemez. 


Böyle bir strateji kendine güvenle başlamalıdır. Bin Ladin ve onun işbirlikçilerinin insanlara sunabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur. 
11 Eylül saldırıları onlara hak etmedikleri bir görüş netliği ile yandaş 
grubu sağlamıştır ancak bizim tarafımızda yeni hatalar olmadığı sürece onlar bu kazançlarını devam ettiremeyeceklerdir. Bize düşen görev onların nihilizmi, acımasızlığı ve yalanları üzerine ışık tutmaya devam etmektir. Eğer bunu yaparsak, sonunda ihtiyaç duyduğumuz desteği kazanabiliriz. Fakat öz-güvene sahip olmak gönül rahatlığına izin vermez. Biz davamızı en sert seyircilerin önünde bile tartışabilmeliyiz. 


ABD Ulusal Komisyonu 11 Eylül saldırıları üzerine şu yorumları yapmıştır: (174) 
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“Bin Ladin ve Islami teröristler tam olarak dile getirdikleri şeyi kastediyorlar: Onlara göre Amerika bütün kötülüklerin öncüsü, 'yılanın başıdır” ya dini değiştirilmeli ya da yıkılmalıdır. Bu pozisyon Amerikalıların üzerinde görüşmeler ve pazarlık yapabilecekleri bir pozisyon değildir. Bu şekildeyken diyaloga başlamak için, hatta yaşamlara saygı göstermek için, ortak bir zeminin varlığından söz etmek mümkün değildir. Tek çıkış yolu ya onu yıkmak ya da tamamen izole etmektir.” 


Komisyon, Bin Ladin'i ve destekçilerini ıslah olmaz diye nitelerken kuşkusuz haklıydı. Ayrıca bize 11 Eylül saldırılarını düzenleme kararının oy birliğiyle alınmaktan çok uzak olduğunu belirtti. Molla Omer ve Taliban lideri misilleme yapılmasından korktukları için, ABD'ye karşı düzenlenen saldırılara karşı çıktıklarını ifade ettiler. 
El-Kaide’nin finansal yönetim başkanı, Ömer'in tarafını tuttu. Ve yine El-Kaide'nin önde gelen ilahiyatçısı saldırıların Kuran'a ters düştüğünü açıkladı. (175) Irak'taki yabancı başkaldırıların lideri Ebu Musab el-Zarkavi ile kıdemli, dindar akıl hocası sivillere karşı intihar saldırılarının düzenlenmesi konusunda ayrılığa düştüler. Bu fikir ayrılıkları Batı'nın El-Kaide ile “görüşmeler” yapması gerektiği anlamına gelmiyordu, aksine terörist şebekesi içinde değişik görüşlerin olduğu ve bizim elimizden gelen tüm gayreti gösterip bu durumu kendi lehimize kullanmamız gerektiği anlamına geliyordu. 


Terörist olarak toplanan insanların pek çoğu, ya da çoğunluğu, manukh düşünce anlayışının ötesinde hareket ediyorlardı ya da vicdanlarının etkisi altında kalıyorlardı, fakat bazıları kolejde öğrendigim tabirle “rasyonel aktörlerdi.” Savaş dışı kişileri öldürmenin İslamiyeti savunmaktan ziyade, İslami açıdan rahatsız edici olduğu konusunda onları ikna etmek mümkündü. Başka bir deyişle onlar için ailelerini ve arkadaşlarını geride bırakmak diğerlerinden daha zordu ya da öncelikli olarak yerel hedeflerle motive edilmişlerdi ve ABD'yi ya da bütün Batı'yı ele almak gibi bir istekleri yoktu. Hatta bazıları iş tekliflerinden ya da diğer maddi kazançlardan kolayca etkilenebilirdi. Bu da bizi terör şebekelerine tek bir bütünmüş gibi davranmamamız konusunda yönlendirir. Diğer gruplar gibi, onlar da mücadele edilmeden bırakılmaması gereken bireylerden oluşmaktadırlar. 


206 : MADELEINE ALBRIGHT & BILL WOODWARD 


2002'den beri Yemen'de, İslam âlimleri 350'den fazla kişiyi şiddeti bırakmaya ve yetkililerle işbirliği yapmaya ikna ederek, El-Kaide'nin hapsedilen üyelerini kullandıkları yöntemleri Kuran ışığında müzakere etmeye davet ettiler. (176) Bu çabayı tasarlayan hâkim Hamoud el-Hitar şöyle bir açıklamada bulunmuştur, “Dünyadaki terörizmi incelerseniz, onun arkasında entelektüel bir teori olduğunu görürsünüz ve her türlü akli düşünce yine akıl tarafından alt edilebilir.” (177) Başka bir deyişle, kötü bir düşünceyi alt etmenin en iyi yolu iyi bir düşüncedir. 

İslamiyet kanunlara büyük bir önem verir. 2005 yılında Amman'da, ABD dahil kırk beş ülkeden gelen Müslüman âlimler, İslami düşüncenin sekiz ekolünü temsil ederek, “Gerçek İslamiyet” üzerine bir konferans verdiler. Onların amacı kendi reklamını yapan, fetva verecek yetki ve niteliklere sahip olmadan fetva veren ve kurbanları din değiştirdikleri gerekçesiyle itham ederek diğer Müslümanlara karşı şiddet uygulanmasını haklı göstermenin yolarını arayan bağnazları gözden düşürmekti. Âlimler teröristlerin sergiledikleri aşırılıkları kendilerine çevirmenin ve İslami kanunları teröristlerin kutsal iddialarıyla kutsal olmayan hareketleri arasındaki esnek boşluğu açığa çıkaracak şekilde uygulamanın yollarını aradılar. Sonuçta terörizmi alt edecek olan bu yaklaşımdı, gerçek Müslümanlar bir araya gelerek İslamiyet'i çalmaya çalışan katillerden dinlerini koruyacaklardı. 


El-Kaide'ye karşı koymak dış politika araçlarının tamamının kullanılmasını gerektirir, bunlara askeri gücümüz ve istihbarat varlığımız da dahildir. Kimi zaman terörist hedefler için elverişli zaman elde edildiğinde, öldürücü gücün kullanımı gerekir. Fakat terörizmin aslında askeri bir tehdit olduğuna inanmak hata olacaktır. Eğer öyle olsaydı, çok önceden alt edilmiş olurdu. Her şeyden önce terörizm siyasi ve psikolojik bir meydan okumadır ve bu yüzden politik ve psikolojik şartlarla karşı koyulmalıdır. ABD'nin yaptığı hiçbir şey bazı Arap ve Müslümanların hissettiği nefret duygusunu yatıştıramaz, ama herkesin düşünce tarzını değiştirmemiz de gerekmez. 


Vaclav Havel'e göre, “Komünizm askeri güçle değil, hayatın kendisiyle, insanlık ruhuyla, vicdanla, Tanrı'nın ve insanoğlunun 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hileli davranışlara gösterdikleri dirençle kazanılmıştır.” (178) Başka bir deyişle, komünizm karşıtları düşmanın direncini kırıp, yalanlarını ortaya çıkarmak için insan doğasının daha iyi yönlerini teşvik edebilmişlerdir. Yine de teröristler hâlâ ara sıra onları dışarıda tutmak için tasarlanmış bariyerleri delip geçebilmektedirler. Fakat eğer biz onların düşüşü için gerekli ve kendi başarımız için anahtar olan değerlerden bizi koparmalarına izin vermezsek, onlar asla başarılı olamazlar. 


Soğuk Savaş'ın bitimi televizyonlarda yayınlandı. Çalışma odama oturmuş Berlin Duvarı'nın şanlı yıkıntısı üzerinde dans eden öğrencilerle, orta ve doğu Avrupa'nın yeni özgürlüğüne kavuşan başkentlerini kutlamak için yollara düşmüş gürültülü kalabalığı izledim. Bu sırada, özellikle Prag'ın Wenceslas Meydanı'nda, Vaclav Havel ve “kadife devriminin” diğer kahramanlarının, Çekoslovakya'ya bağımsızlık ve özgürlük getirdikleri yerde gerçekleşen görülmeye değer manzaraya duyduğum sevinci anımsadım. O zaman kendi kendime “İşte bu” demiştim. “Tanrı'ya şükür.” 


Terörle mücadelemiz nasıl sona erecek? Tahmin edilenden oldukça farklı bir şekilde. Görülmeye değer olaylar olabilir. Belki de bu kitabın basılması için geçen sürede, nihayet Bin Ladin'in tutsak edildiğine ya da öldüğüne şahit olabiliriz. El-Zarkavi, Irak'ta çoktan dünün haberi haline gelebilir. Tabii ki, saldırıların, tutuklamaların ve ayrılmaların devamı da gelecektir. Fakat Wenceslas Meydanı'ndaki kutlamanın bir benzerini yeniden görmemiz pek muhtemel değil. Ben yine bir gün televizyonlarımızı açıp, “İşte bu” diyeceğimizden şüpheliyim. Daha da kötüsü, artan bir hedef listesine karşı devamlı olarak düzenlenen saldırılara (muhtemelen bunların bir kısmı biyolojik hatta nükleer silahlar içerecek) şahit olacağız. Daha fazla bölgenin, belki ülkelerin tamamının aşırı şiddet olaylarına sığınaklık yaptığını da görebiliriz. Dahası İslamiyet'in barışçıl bir inancı destekleyenler ile zihinleri nefretle zehirlenmişler arasında bölündüğüne tanık olabiliriz. 

En iyi ihtimalle, tam tersini göreceğiz: Saldırıların sayısı azalacak teröristlerin desteklendiği yerler daralacak ve İslamiyet içindeki sınıflar ortadan kalkacak. Eğer bu gerçekleşirse, mücadelemiz olaysız sona erecek demektir. Bin Ladin ya da onun destekçilerinden biri tehdit içeren bir video kaydı çektiğinde hiç kimse bu kaydı yayınlamayacak, çünkü teröristler en asgari düzeyde bile kamu desteği bulamıyor olacak. Bu noktaya ulaşabilecek miyiz? Bu sorunun cevabı ancak yavaş yavaş netleşecek ve geniş bir bölgedeki olaylara dayanacak. Bu bölge Malay Takımadaları'ndan Kafkas Dağları'na, Kuzey Afrika kıyılarına uzanmaktadır. En önemlisi, İslamiyet'in doğduğu yer olan Arap dünyası olacak ve bu dünyanın içinde, muhtemelen en etkili olan ülke Suudi Arabistan Krallığı olacak. 


14. SUUDİ İKİLEMİ 


“Korkuyorum” dedi Suudi bir Arap 2004 yazında. (179) “Ülkemin nereye yöneldiğine dair kesin bir görüş yok. İlerlemek istiyoruz ama aynı zamanda iyi Müslümanların bin dört yüz yıl önce yaşadığı gibi yaşamak istiyoruz. Değişmek istiyoruz ama değişimin Cehenneme giden yol olduğuna inanıyoruz. Ülke yönetiminde halkın rolü olsun istiyoruz ama demokrasi istemiyoruz. Batı ile diyalog kurmak istiyoruz ama her Cuma vaizlerimiz bütün Batılıların ve Müslüman olmayanların cehenneme gideceği konusunda vaaz veriyor.” 


Modem Suudi Arabistan'ın kurucusu ve birleştiricisi olan Kral İbnü Suud yirminci yüzyılın başında şunları dile getirmişti: “Ancak ulaşılması zor bir ülke olarak kaldığı sürece benim krallığım varlığını sürdürecektir, böyle bir ülke olduğu vakit yabancıların işleri bittiğinde ülkeden çıkmaktan başka gayeleri olmayacaktır.” (180) 21. 
yüzyıl başlarında Suudi kraliyet ailesi tarafından verilen demeçte tam tersi açıklandı: “Biz bu dünyanın bir parçasıyız ve onunla olan bağlantımız kesilemez. Dünyanın geri kalanı yeni küresel bir sisteme doğru ilerlerken biz buna sadece seyirci kalamayız.” (181) 

11 Eylül saldırılarından bu yana, Batı'da küçük bir kütüphaneyi dolduracak kadar kitap ve makale belirdi ve yayınlarda Suudi Arabistan'ın özellikle tam bir bela olduğu, İslam adına gerçekleştirilen terör olaylarının başlangıç noktası, doğum yeri ve bankası haline geldiği iddia edildi. Yukarıdaki alıntılarda belirtilen bela yerine daha uygun düşebilecek bir kelime “karmaşa” olabilir.” 


Hiçbir ülke Suudi Arabistan kadar çabuk modem çağa atlama- yı denememiştir. Hâlbuki bu sıçrayışı yapmak için çok az ülke psikolojik açıdan daha az donanmıştır. Suudi kültürü, on sekizinci yüzyılda ortaya çıkan ve 1920'li yıllarda Suudi Sarayı'nın Arap Yarımadası'nı işgal ettiği zaman kesin olarak kurulan katı kuralcı, Sünni hareketi Vehhabilikten oldukça etkilenmişti. Vehhabi öğretisini benimseyenler saf, hakiki İslam olarak adlandırdıkları şeye dönme- nin yollarını aradılar.* Bu akımın tanınmasıyla beraber ülkede neredeyse ulusal bir üniforma oluşturdular, erkekler için beyaz, kadınlar içinse siyah, ayrıca müziği yasaklayıp ülkenin bölgesel ve kültürel çeşitliliğinin büyük bölümünü kuruttular. Ortaya çıkan sonuç ise katı bir şekilde kontrol altına alınan bir toplum oldu: Kamu alanları dini muhafızlar tarafından gözetim altında tutulurken, aile üyeleri bile olsa kamusal alanda farklı cinsiyetler arasındaki sevgi gösterileri yasaklandı, dans etmek kanundışı bir eylem kabul edildi, kentsel alanlarda kadınların araç kullanmalarına izin verilmedi. 
Krallığın kimliği, Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği Mekke'deki kutsal camiler ile peygamberin defnedildiği Medine'nin sorumluluğunu taşıyan bir düşünce etrafında toplanıyordu. Bu statü inananların onur duygusunu perçinlerken aynı zamanda uyumlu olmayı vurguluyordu. Buna dayanarak Şii Müslümanların ibadetlerine sınırlamalar getirilirken gayrimüslimlerin dini uygulamaları yasaklandı. Ve yine Müslüman olmayanların ölü bedenlerinin Suudi topraklarına gömülmesine izin verilmedi. Krallıkta basılan kitapların yüzde doksanı dini içerikliydi ve pek çok üniversite mezunu İslami araştırmalar konusunda eğitimlerine devam ediyordu. Ülke Kuran dışında yazılı bir anayasaya sahip değildi.** En önemli ülkü- 


* “Vehhabi” terimi olumsuz çağrışımlar uyandırdığı için pek çok destekçisi “Salafistler” olarak tanınmayı yeğler, yani Müslümanların ilk üç neslini kendilerine örnek almaya çalışan yandaşlar olarak. 

Fakat 1992 yılında bazı yönleriyle anayasaya benzerlik gösteren “hükümetin temel kanunlarını” oluşturdular. 
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sü kendi topraklarının saflığını koruyabilmek, onu Batı'nın basitliginden ayırmak ve lekelenmesini engellemekti. 


Ayrıca Suudi Arabistan dünya petrol rezervinin çeyreği üzerinde bulunmaktaydı ve bu Suudilerin endüstriyel uluslarla özel ve oldukça materyalist bir ilişki içine girmesini sağlayan karışık bir lütuftu. Petrol uzun süredir ülkeye zenginlik sağlamaktadır ve 1970'li yıllarda yaşanan fiyat artışı ülkeyi zenginliğe boğmuştur. Para kazanmaya hevesli Batılı girişimciler milyarlarca doları Suudilerle yapılan inşaat, teknoloji ve hizmet anlaşmalarına yatırdılar. Petrolden elde edilen dolarlar biriktikçe, Suudi prensler uluslararası arenada tanınır hale geldiler, en son modaya uygun kıyafetler giymeye başladılar ve aynı şekilde eşleri de moda tasarımına ayak uydurdular. 
Yirmi yıl kadar öncesinde, bir prens mütevazı, kerpiç bir evde yaşayıp halktan gelen talepler ve dilekçeler için ayrı bir bölmeye sahip olurken artık bu yeni dönemde aynı prens saray gibi konutlar inşa ettirip onları pahalı mobilyalarla ve elektronik aletlerle doldurdu ve bu konutların etrafını yüksek duvarlarla sardırdı. 


1979 İran devrimi bu lüks yaşamı tehdit etti. Yönetimi ele alır 
almaz Ayetullah Humeyni “İslamdışı” olarak nitelediği Suudi hükümetine karşı bir ayaklanma başlattı. (182) Bu tehdit o yılın Kasım ayında gerçeğe dönüştü, militanlar dramatik bir protestoyu sahneye koydular ve Mekke'deki Büyük Camii'deki insanları rehin aldılar. İsyancılar kraliyet ailesini yolsuzlukla suçladılar ve devrilmesini talep ettiler. Üç haftalık bir kuşatmanın ardından Suudi güvenlik güçleri çok yoğun bir saldırıya geçti, asilerin bir kısmını öldürüp geri kalanını tutsak etti ve esir düşenlerin daha sonra başları kesildi. Ardından hükümet dini oluşuma karşı duyulan bağlılığı yeniden elde etmenin yollarını aradı, bunun için de eğitimin bütün kontrolü ile vatandaşların ve ziyaretçilerin davranışlarının denetlenme yetkisini yine bu dini oluşuma bıraktı. Toplumun en tutucu elementlerine daha fazla güç kazandırarak, Suudi toplumu daha sınırlandırılmış bir hal aldı. Bu akımlar ülkelerindeki laik hükümetlerin düşmanlığından kaçan Suriyeli ve Mısırlı aşırı dinciler tarafından perçinlendi. Kaçak din adanıları beraberlerinde Vehhabilik'in geleneksel gündeminden daha aktif ve daha politik olan pan-İslami radikalizmi getirdiler. 
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Bu arada, petrol fiyatlarındaki patlama Suudi Arabistan'ı çok refah bir ülkeye dönüştürdü. (183) 1980'li yılların sonlarına doğru, her Suudi vatandaşı ücretsiz sağlık hizmetlerinden ve yüksek öğrenimden faydalanma hakkına sahip oldu. Her kolej mezununa, kız ya daerkek fark etmeksizin, küçük bir iş kurmakları için elli bin dolar verildi. Yetişkin olduklarında her genç adam bir arsa ile buna ek olarak inşası için seksen bin dolarlık krediye sahip oluyordu. Elektrik ve su ücretsiz olarak temin ediliyordu. Suudiler ve danışmanları bu güzel zamanların devam etmesini umut etti. Ama yanılmışlardı. Ülke geleceğe yönelik plan yapmada başarısız olmuş ve savurgan harcamalarıyla ülke kötüye gitmişti, ayrıca kayda değer bir gelişme de gésterememisti. 


1981 ile 2001 yılları arasında, Suudi nüfusu iki katıdan daha 
fazla bir rakama ulaştı. Eğer Suudi kadınlar şu anki ortalama oranda doğum yapmaya devam ederlerse (her kadına yedi bebek düşüyordu), 2020 yılına doğru nüfus yeniden ikiye katlanacak gibi görünüyor. Bütün bu genç insanlar iş aramaya başladıklarında hayal kırıklığına uğrayacaklar. İşsizlik yüzde yirmi oranında artarken adam başına düşen üretim kırk yıl öncesinden daha düşük bir hale gelmiş durumda. Ülkenin petrol geliri 1980 yılında her Suudi için yirmi iki bin dolarken, 2004 yılındaki rekor fiyatlara rağmen dört bin dolara gerilemiştir. (184) Bir zamanlar parıldayan Suudi şehirleri artık diğer yerlerdeki şehir görüntüsünü almıştır, yani kirli mahallelerle ve aşırı kalabalık gecekondu bölgeleriyle lekelenmiştir. 


Sosyal baskı tırmanırken, Batılı yaşam ile İslami yaşam tarzları arasındaki çelişki herkes için aşikâr oldu. Yeni yaygınlaşan uydu televizyon olgusu, acı çeken Arap ve Müslüman görüntüleriyle birleşip Batı-karşıtı düşünceleri besledi. 1990'lı yıllar süresince Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i bir kez daha işgal etmesini engellemek amacıyla, Amerikan askeri güçleri krallığa yerleştirilmişti. Kutsal Toprakların kutsallığını bozan bu durum, Usame Bin Ladin ve El Kaide için savaşı gerektiren bir ortam yarattı. 

Bu faktörlerin üst üste gelmesi 11 Eylül'den sonra yeni bir anlam kazandı. On dokuz uçak korsanının on beşinin dünyaya geldiği ülke olan Suudi Arabistan, artık zengin ve düzenli bir ülke yakışurmalarına uymuyordu. O zamandan bu yana Suudi yönetimi her yönden kuşatma altına alındı. Batı'dakilerin bir kısmı kraliyet ailesini teröre destek verdiği gerekçesiyle suçlarken, El-Kaide de Batı ile işbirliği kurduğu iddiasında bulunarak ülkeyi suçlamaktadır. El-Kaide monarşinin yasalara aykırı olduğunu söylerken, Başkan Bush'un Orta Doğu'yu değiştirme ve demokratikleştirme hakkında yaptığı konuşmalar, eğer mantıklı bir çıkarım yapılırsa aynı düşünceyi dogurur. Ülke içinde, rejimin daha geniş bir politik açıklık kazanması için, serbest bırakılmayan kadınlar, reformu savunan entelektüeller, Şii azınlık ve kızgın gençlik baskı yapıyordu. Muhafazakâr dini öğeler, kendi nüfuzlarını azaltacak her türlü değişime karşı savaş ilan ediyorlardı. Hemen hemen herkes ülkenin nasıl ve kimlerin yararına yönetildiğine dair daha belirgin bir ses duymak istiyor gibiydi. 

Suudi yönetimi kendisini bir mayın tarlasının ortasında buldu. 
Yoluna devam edebilmek için din adamları arasında terörizme hak verenleri gözden düşürmek ya da izole etmek zorundaydı. Ayrıca ekonomisini modernize etmek, yüz binlerce yeni iş imkânı oluşturmak ve kadınlara karşı olan tutumunu yeniden değerlendirmek zorundaydı. Batıdaki eleştirmenlere sonuçlandırıcı cevaplar sunmalıydı ve bunu yaparken El-Kaide'nin suçlamalarını tasdik eder gibi görünmemeliydi. Tüm bunlar en güçlü liderleri yetmiş seksen yaslarında olan, eski geleneklere ve basit hakikatlere dayalı bir yaşam süren ve nispeten izole bir yaşam beklentisi güden bir toplum için güç bir girişimdi. 

11 Eylül olaylarından Suudi Yönetimi sorumlu muydu? Hayır. 
Ülke El-Kaide ile birlik içinde mi? Tabi ki hayır. 11 Eylül'den birkaç gün önce gruplar halinde Suudi vatandaşlarının özel kiralanmış 
uçak seferleriyle ABD'den ayrılmaları şüphe uyandırıcı değil mi? 11 
Eylül olayını inceleyen bağımsız komisyona göre, her yolcu FBI tarafından izlenmiş ve “terörizmle ilgili olduğu bilinen hiç kimse bu uçuşlarla ülkeden ayrılmamıştır.” (185) Suudi liderleri korumacı bir karaktere sahiptir, radikal bir yapıya değil ve hepsinin üstünde istikrarli olmak bu ülke için önemli ve değer verilen bir özelliktir. Fakat Suudi kültürü ile El-Kaide ayaklanması arasındaki bağ, yönetimin bizzat terörizme bulaşıp bulaşmadığı sorusunun ötesine uzanır. 
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Tehlike uyarısı oluşturan bir durum, özel Suudi parasının ne ölçüde terörist operasyonlarını finanse etmek için kullanıldığı şüphesiydi. Diğer bir durumsa, Suudi liderlerin kontrol edemeyecekleri bir canavar yaratmak açısından kazara Dr. Frankenstein rolünü üstlenip üstlenmediğiydi. 

1986 yılında, Suudi Arabistan Kralı Fahd resmi olarak “Majeste” 
unvanını “İki Kutsal Cami'nin Koruyucusu” olarak değiştirdi. Fahd (2005 yılı Ağustos ayında vefat etti) beni özellikle endişelendiren bir durumla gururlanıyordu, bu durum hükümetinin denizaşırı yerlerdeki İslami kurumlara, bunlar arasında iki yüz on İslam merkezine, bin beş yüzden fazla camiye, iki yüz koleje ve hemen hemen iki bin okula destek vermesiydi. (186) Suudiler kendi inançlarının doğru olduğundan o kadar eminler ki, bu yüzden yurtdışında kendi dinlerini desteklerken, kendi ülkelerinde diğer dinlerin uygulamalarını yasaklamak arasında bir çelişki olduğunu görmüyorlar. Bizim tartışmalarımızda Suudi yetkililer krallığın statüsünü daha çok İslamiyet'in koruyucusu ve savunucusu olarak ifade ettiler. Bu onların kendi inançlarını yaymayı bir görev olarak gördüklerini ve yine kendi durumlarının istisnai bir özellik arzettiği yönündeki hislerini yansıur. Fakat bu durumun gurur duymak için uygun bir neden olup olmadığı, inançlarının nasıl ve kim tarafından yorumlandığına dayanır. 11 Eylül öncesi görüşmelerimiz sırasında, Suudiler Müslüman terör ağının giderek güç kazandığına ilişkin her türlü düşünceye kızgın bir şekilde tepki gösterdiler. Bu tarz ithamları İslamiyet'in saygınhgini yitirmesine neden olacak girişimler olarak gördüler. 


Meydana gelen olayların ışığında, Suudiler sorumluluklarına farklı bir perspektiften bakmak zorunda kaldılar. Amerika, Avrupa ve İsrail'deki bazı yazarların, Arap kültürü hakkındaki bağnazlığı nadiren gizleyip yalnızca kendi bildikleri doğruymuş gibi hareket ederek, İslami inançları ve Suudi politikalarını çarpıttıkları doğrudur. Fakat İslamiyet'e karşı açılan asıl zarar, dindar Müslüman maskeleri altında gizlenerek inancı çirkin bir şekilde saptıranlardan gelmektedir. Eğer Suudi Arabistan İslamiyet'i savunmada liderlik yapacaksa öncelikle baş etmesi gereken düşmanlar bu kişilerdir. 


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 11 Eylül saldırılarına karşı yapılan ilk tepki inkârdan ibaretti. Usame Bin Ladin'in rolü ve uçak korsanlarının büyük çoğunluğunun Suudi olmasına rağmen, Suudi yetkililer El-Kaide’nin kendi krallıklarında önemli bir varlığı olduğunu kabul etmek istemediler. Onlar bu durumu halkla ilişkili bir mesele olarak gördüler, güvelik sorunu olarak değil. Daha sonra 
12 Mayıs 2003'te, üç terörist bombacı Riyad'da otuz beş kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kasım ayında, terörist patlamaları oradaki bir siteyi sarstı. 2004 yılı Mayıs ayında, silahlı haydutlar Khobar'daki petrol sanayisinde çalışan işçilere ayrılan yerleşim bölgesinde yirmi iki kişiyi katlettiler. Bu olayı takip eden ayda, yine Riyad'da Amerikalı bir müteahhit olan Paul Johnson'u kaçırıp idam etüler. Aynı yılın aralık ayında, silahlı haydutlar Cidde'deki ABD Konsolosluğu'na saldırıp beş çalışanını öldürdüler. 


Suudi otoriteleri bile bu şiddet olaylarını göz ardı edemedi, hükümet yüzlerce şüpheli teröristi tutukladı, El-Kaide ile ilişkisi olan hücrelere kanlı çarpışmalar düzenledi ve gizlice saklanan yasadışı seyahat belgelerine, el bombalarına ve silahlara el koydu. Ayrıca Suudi yetkililer nihayet caddelerde meydana gelen olaylarla camilerin- de öğretilenler arasındaki ilişkiyi, en azından üstü kapalı bir şekilde olsa bile, fark edebildi. Üç bin beşyüzden fazla imamın, İslamiyet içinde toleransı ilerletmek için tasarlanmış, yeniden eğitim programlarına katılmaları gerekli kılındı. Din adamları inanç konusunda abartıya kaçmanın tehlikeleri hakkında vaaz vermeye teşvik edildi. 
Gayri Müslimlere karşı şiddeti destekleyen yazılar okul kitaplarından çıkartıldı. ABD'nin baskısı altında, Suudiler kara para aklama uygulamalarını engellemek ve şüpheli vakıflara giden Suudi fonlarının akışını izlemek için yasalar çıkardılar. 


Suudi basını özgür olmaktan çok uzak ama sınırları çerçevesinde gittikçe güçlenen bir tartışmaya ev sahipliği yapmaktadır. İsrail'e karşı yapılan sert eleştiriler, İslamiyet'in anlamı ve gerekleri hakkındaki iç gözlemsel tartışmalarla birleşmektedir. Günlük gazetelerden birinin yayın yönetmeni, Bin Ladin'in çocukluk arkadaşı, bütün Hristiyanları ve Yahudileri kötülemek amacıyla Kuran'ı alet edenleri suçlayan bir yazı yazdı. (187) Pek çok köşe yazarı İslamiyet'i savas dini olarak portre etmeye çalıştığı için El-Kaide’yi fena halde 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azarlayan yazılar yazdılar. Abdül Rahman El-Raşit, uydu haber kanalı El-Arabiya'nın genel yönetmeni bu konuda şunları dile getirdi: 


Şu kati bir gerçek ki, bütün Müslümanlar terörist değildir, fakat eşit derecede kati ve istisnai derecede acı vericidir ki hemen hemen bütün teröristler Müslüman'dır... Biz gazetecileri zorla kaçıran, sivilleri katleden, otobüslere bomba yerleştirenlere aramızda müsamaha gösteremeyiz; onları bizlerle bağdaştıramayız, işledikleri suçları haklı çıkarmak için iddia ettikleri acıları kabul edemeyiz. Bu insanlar İslamiyet'i karalayıp onun dünya üzerindeki imajını lekelemektedirler. (188) 


Resmi düzeyde, Suudi liderleri terörizmi “insanlığa karşı nefretle dolu kötü zihniyetler tarafından işlenen küresel bir suç” olarak kınama konusunda sert ve kızgın davranmaktadırlar. (189) Krallığın din adamları terörün İslamiyet'e ters düştüğünü dile getirmek için düzenli olarak televizyona çıkmaktadırlar. Bu bildiriler sevindirici ama ne Suudi fonlarının ne de Suudi öğretilerinin yeni nesil El-Kaide askerlerinin gelişmesine yardım etmekte kullanılmadığı konusunda tatmin olana kadar tam anlamıyla rahatlayamayacağız. Suudi yetkililerin, şiddet olaylarını gerçekleştiren eylemcilerin Suudi Arabistan'dan destek aldığını inkâr etmesi ve bu konuda ısrarcı olması yıldırıcı bir durumdur ama krallık tarafından gizlice yapılan kamuoyu yoklamasında Suudilerin yüzde 49'unun Bin Ladin'in düşüncelerini desteklediği ortaya çıkmıştır. (190) Aynı derecede rahatsız edici bir durum da, iki düzineden fazla seçkin, çoğu devlet üniversitelerinde ders veren Suudi din adamının 2004 Kasım ayında verdiği fetvadır. Fetvada Irak, “emperyalist koalisyona karşı kendisini, onurunu, topraklarını, petrolünü, varlığını ve geleceğini savunmaya” davet edilmektedir, “tıpkı geçmişte İngiliz sömürgeciliğine karşı direndiği gibi” İmzaları bulunan kişiler “işgalciye karşı cihat yapmanın her yetenekli kişinin yükümlülüğü olduğunu” savunmaktadır.* Irak'taki yabancı kökenli pek çok intihar bombacısının Suudi Arabistan'dan geldiğine şüphe duyulmamalıdır. (191) 


* 5 Kasım 2004te yayımlanan Bildiri, Suudi büyükelçiler tarafından ABD'ye ve Büyük Britanya'ya aktarıldı. Pek çok Suudi köşe yazarı fetva- 
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2005 yılı Şubat ayında, Cidde Ekonomik Forumu'na katıldım. 
Toplantı çok büyük bir otelin balo salonunda gerçekleşti, katılımcılar beyaz cüppeleri içinde bir yığın adamdan ibaretti. Salonun bir tarafı boyunca aynadan bir duvar uzanmaktaydı, bu aynalar katılımcıların sayısını daha çok ve etkileyici gösteriyordu. Ben konuşmamda, rekabetçi belediye seçimleri düzenleme kararlarından dolayı Suudileri kutladım ve kadınlara oy kullanma hakkının verilmesinin, ABD'dekinden daha hızlı olacağını umut ettiğimi belirttim. 


Beni şaşırtan şey, bu sözlerin güçlü bir alkış almasıydı. Fakat önümdeki dinleyicilere baktığım zaman hiçbirinin alkışlamadığını gördüm. Çok sayıdaki erkek katılımcıda hiçbir hareket yoktu. Aksine, alkışlar aynaların arkasından geliyordu, Suudi kadınların toplandığı yerden. Her zaman olduğu gibi erkeklerden ayrı bir yerdeydiler ve görünmüyorlardı ama mikrofonlara erişimleri sağlanmıştı, duyulamaz değillerdi. Suudi çalışma bakanı kadınların işyerlerinde- ki cinsiyet ayrımı uygulamasından hoşlandıklarını ve araba kullanımına izin verilmesi konusuna ilgi göstermediklerini iddia edince, kadınlar neden böyle düşündüğünü sordular. Kendisine gönderilen tüm o maillerden bahsettiği vakit, kadınlar kendisinin e-mail adresini öğrenmek istediler. Suudi üniversitelerindeki nüfusun yarısını kadınlar oluşturmaktadır ama ülkenin işgücününse onda birinden daha azını. Eninde sonunda, bu eğitimli kadınlar, potansiyel olarak çok büyük bir ulusal servet olmasına rağmen, ülkelerinin dışında kendilerini daha iyi ifade edecekleri bir ortam bulacaklardır. 


Cidde'deki görüşme esnasında, Suudi bir adam yerinden doğrulup ülkesinin kadınlara karşı yürüttüğü politikaların bastırma isteği üzerine değil, saygı üzerine kurulduğu konusunda beni temin etmeye çalıştı. “Biz kadınların cennetin kapısında oturduğuna inanınz” dedi. “Bizim amacımız sadece kadınlarımızı onurlandırmak ve 


yı kınadı, çünkü fetva görünürde kendi gençlerini Irak'a gidip savaşmaya teşvik ediyordu. Bildiriyi savunanlarsa onun Irak'taki Sünniler ile Şiiler arasında birlik sağlamaya çalıştığını iddia edip övdüler, ayrıca bu kişilere göre bildiri savaş dışı kimselere, yabancılara mesela gazetecilere ve yardım ekiplerine, şiddet uygulanmasını engelliyordu. 
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onları korumaktır.” Bunu anladığımı fakat Batı'nın bütün cevapları aldığını düşünmediğimi belirttim. Ve ekledim: “Fakat ben şahsem insanların temel seçimlerini kendilerinin belirleme hakkı olduğuna inanıyorum. Eğer kadınlar alternatiflere sahip olsalardı, belki de pek çoğu şu an yaşadığı şekilde yaşamayı tercih ederdi. Ama kadınlar da erkekler kadar kendi adlarına karar verme şansına sahip olmalıdırlar. Onlar da birer yetişkin, çocuk değiller ve onlara yakışır şekilde muamele görmeliler. Siz, baylar zaten neden korkuyorsunuz ki? Hiç kimse cinsiyetler arası savaş başlatma derdinde değil.” 


Ben genç bir kızken, otomobili olan erkeklerle ilk kez flört etmeye başladığım zaman babam kendi arabasıyla bizi izleme konusunda oldukça ısrarcı davranmıştı. Benzer şekilde Suudi sistemi de aşırı korumacı bir tavır içinde, fakat bu sistemde baba tam olarak aracın içinde ve erkeğin yanında otururken, kız arka koltukta ve perdenin arkasında oturmaktadır. 

Ziyaretim sırasında Veliaht Prensi Abdullah ile tanışıklığımı yenileme şansı yakaladım, bu görüşme Prensin uzun süredir hasta olan Kral Fahd'ın yerini almasından yaklaşık altı ay önceydi. (192) Her ne kadar Abdullah seksenli yaşların başında olmasına rağmen hâlâ fiziksel olarak güçlü ve hayat doluydu. Kalın bıyıkları ile keçi sakalı vardı ve hâlâ siyah renkteydiler, sakin ve ağırbaşlı bir konuşma tarzı vardı. Bir kitap yazdığımı söylediğim zaman, onaylayan bir tavırla gülümsedi ve ofisinde hemen yanında duran yeşil-kaplı Kuranı işaret etti. 

Görüşmemiz esnasında, bazı insanların meydana getirdiği, İslamiyet’in çarpık resmi karşısında duyduğu dehşeti açık bir dille ifade etti. Oysaki o İslamiyet'i huzurun ve şefkatin dini olarak karakterize ediyordu. Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet'in, her üç dinin de aşırı uç öğelerden nasibini aldığını ve hatta bazı muhafazakâr Hristiyanlar'ın Armageddon'a neden olmak için kriz yaratma ihtiyacı hissettiklerini belirtti. Ben de Müslümanların daha önce hâkim oldukları toprakları başkalarına bırakmalarının Kuran tarafından yasaklanıp yasaklanmadığını merak ediyordum. Böyle katı bir uygulamanın, sadece bazı özel bölgeler ve kutsal yerler dışında, olmadığını söyledi. Ona şu soruyu sordum: “Krallık yönetimi altındaki böylesine dindar bir toplumda, Tanrı'nın yönetimde nasıl bir rolü oldugunu düşünüyorsunuz” Şu şekilde cevap verdi: “İnanç sabittir, sadıktır ama önce arkadaşlarınızdan, danışmanlarınızdan, halktan ve dış ülkelerden fikir almadan Tanrı'ya dönmezsiniz. Sonra doğru kararlar almanıza yardım etmesi için Tanrı'ya güvenir ve her şeyin iyiye gitmesi için dua edersiniz.” Ona Irak hakkındaki düşüncelerini sorduğumda, bir parça yüzünü ekşitti ve “Belki de konuyu değiştirmeliyiz” dedi. 

Suudi Arabistan'a bu son ziyaretim süresince, önceki gezilerden şaşırtıcı derecede farklı bir yan buldum. Daha önceden egemen olan tutum her önemli nokta için çoktan karar alınmış olmasıyken şimdi her şey sürekli bir değişim içindeydi. Uzun süredir durgun olan politik atmosfer şimdi spekülasyonlarla ve tartışmalarla canlı kalmakta, Suudi siyaseti neredeyse tiyatro sanatının inceliklerini kazanmış durumdaydı. 


Son birkaç yıl boyunca, Suudi yönetimi reform çağrılarına zayıf tepkiler gösterdi ve çok az ilerleme kaydetti. Abdullah'ın yeni rolü sayesinde bu yavaş adımlar hızlanabilir. Henüz bir veliaht prensiyken dini azınlıkların ve kadınların hakları üzerine bir dizi ulusal görüşmenin destekleyicisi oldu, diyalogların gelişmesini sağlamak amacıyla federal bir merkez kurdu ve rekabetçi kent seçimlerine izin verdi. Kral olduğundaysa, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu için kadın adayların seçime katılmasına izin verilmesini emretti ve iki bayan aday seçimi kazandı. Suudi eğitim sistemini ve müfredatını modernlestirmek için 3.3 milyar dolar ayırdı. (193) Ekonomi alanına bakacak olursak, Suudi Arabistan'ı Dünya Ticaret Örgütü'ne katmıştır, bu da yolsuzluk karşıtı önlemleri haklı çıkarmak, ülkenin uyuyan bürokrasisini yeniden organize etmek ve mühendislik, fen ve matematik gibi daha laik konularda eğitsel ilerlemeyi sağlamak için kullanabileceği bir başarıdır. 

Daha da çarpıcı olanı, kral olduğu ilk günlerde Abdullah'ın, yeni bir anayasayı savundukları gerekçesiyle on sekiz aya mahküm edilen üç eylemciyi affetmesidir. Bu açıkça tutuklama emrini veren yetkiliye, yani içişleri bakanı Prens Nayef'e karşı ters bir yanıttır. Nayef uzun zamandır dindar muhafazakârların gündeminin reklamını 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yapmayı kendine iş edinmiştir. Abdullah, her türlü reformun radikal görünebileceği bir ülkede, temkinli davranan bir reformcudur. 
O güçlü rakipler tarafından engellenirken, bir yandan da ailesinin oy birliği ile karar alma geleneği tarafından sınırlandırılmıştır. Onun politikaları bir dizi cesur adımdan ziyade küçük yan etkiler yaratmaktadır, bazı alanlarda reform yapılmadan önce ortamın gerilip gerilmediği kontrol edilmekte ve milim milim ilerlenmektedir, bu alanlardan bazıları seçimler, kadınlar için daha fazla tercih hakkının sağlanması, ekonomik değişimlerin mümkün kılınması gibi alanlardır. 


Suudi çelişkisini ve Batı'nın buna karşı çıkışını kontrol etmek zor ama yine de yüzleşilmesi gereken bir durum. Ülkenin hem bir petrol kaynağı hem de petrol fiyatlarının belirlenmesinde hakem olduğu ekonomik pozisyonu, diğer pek çok firmanın rezervleri tükendikten sonra da, uzun süre devam edecektir. Krallığın dindar liderlerinin hâlâ genç Sünni Müslümanların dünyayı görmek, değerlendirmek için nasıl eğitildikleri hakkında söyleyecekleri var. Kongre, halk ve basın terörizme ilişkin konularda Suudilere karşı sert bir tutum alması için Amerikalı liderlere baskı yapacaktır. Fakat Amerika'da politikacılara yapılabilecek dolaylı baskı geçmişe oranla daha az şimdi. Suudiler artık teknolojik uzmanlık konusunda Birleşik Devletler'e bağlı değiller ve Amerika'nın petrol müşterisi olarak önemi diğer ülkelerin daha fazla satın almasıyla giderek azaltmakta. 
Eğer şu anki güvenlik kaygıları rahatlamazsa, çok daha az Suudi ABD'ye giriş hakkı kazanmak için gereken onur kırıcı durumu yaşamak isteyecek ve çok daha az Amerikalı Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Askeri bağlantılar daha seyrek hale gelecek. Eğer her iki tarafta mevcut olan negatif kanılar devam ederse, ABD ve Suudi liderleri birbirlerine yardım ederken politik olarak çok az şey elde edecekler. 

Fakat Suudiler bazılarının onlara yüklediği rolden dolayı huzursuzlar, “Petrolün karanlıktaki kalbi” diye bahsetmiştir bir yazar, “nahoş, düşmanca bir değer sisteminin kaynağı” (194) İki ülke de büyük savaşlarda aynı tarafta oldukları, Orta Doğu'ya ilişkin farklılıklar üzerinde beraber çalışabildikleri daha rahat zamanlara geri 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dönmekten memnuniyet duyacaktır. Biz Suudileri böyle bir ilişkiyi yeniden inşa etmesi için cesaretlendirmeliyiz. Bu da ancak Suudilerin El-Kaide'yi temizleme konusunda azmetmesine, teröristlerin maddi kaynak isteklerine sırt çevirmesiyle, her fırsatta kendi vatandaşlarına ve yurtdışındaki din kardeşlerine silahsız insanları öldürmenin Arap değerlerine ters düştüğünü ve cennette bir yer kazanmayla hiçbir ilgisinin olmadığını hatırlatmasına bağlıdır. 


Suudi Arabistan'daki felsefi savaş aslında şu temel sorunun etrafında dönmektedir: Suudiler nasıl bir ülke olmak istiyorlar? Muhafazakâr geleneklere göre yönetilen dışardan soyutlanmış bir kale gibi mi yoksa (her ne kadar dindar olsa da) dış dünyaya açık ve onun bir parçası olan modern bir ülke mi? Bazı Suudiler İslamiyet'in izin verdiği sınırları keşfetmek için hevesli olsa da diğerleri mümkün olduğunca çok sınır koyma konusunda kararlı. Bu durumda pek çok Suudi'nin emin bir şekilde bir tarafta ya da diğerinde yer alamaması şaşırtıcı değil. Modernleşme ihtiyacı geniş çapta kabul görmesine rağmen kontrolü kaybetme korkusu da bir o kadar yaygın. Bu tartışma ve onunla beraber gelen umutlar ve korkular Arap dünyasının pek çok yerinde ve diğer pek çok Müslüman toplumunda yankı bulmaktadır. Ortaya çıkan çalkantı iki derin düşünce arasındaki önemli ve kendi doğasında karmaşık olan bir karşılaşmanın ürünüdür: Bütün güçler Tanrı'dan, dünya üzerindeki meşru otorite ise insanlardan gelir. 


15. ARAP DEMOKRASİSİ 


1957 yılı Temmuz ayında, o dönem ABD'nin genç, Massachusetts senatörü olan John F. Kennedy, “Bugün dünyadaki en önemli güç ne komünizm ne kapitalizm ne de güdümlü füzelerdir, güç insanın özgür ve bağımsız olmak için duyduğu sonsuz istektir” diye iddiada bulundu. (195) 


Ve şöyle devam etti: “Özgürlük için duyulan bu olağanüstü gücün en büyük düşmanı emperyalizm denilen şeydir. Bugün Amerikan dış politikasının tek ve en önemli testi, emperyalizmin çıkışlarına nasıl karşılık verdiğimiz ve insanoğlunun özgür olma isteğini daha ileriye götürmek için ne yaptığımızdır.” 


Soğuk savaşın derinliklerinde, Kennedy, dikkate değer bir şekilde, Amerika'nın öncelikli dış siyaset değerlendirmesini komünizme değil emperyalizme dayandırmıştır. O bunu öyle bir zamanda yaptı ki, o sırada Cezayirli özgürlük savaşçıları Fransa'dan bağımsızlıklarını almak için bir ölüm kalım mücadelesi içine girmişlerdi. Ve tüm bunlar Fransız liderlerinin onu kendi meselelerine “aniden müdahale” ettiği gerekçesiyle kötülemelerine neden oldu. (196) Demokratik Parti'nin kıdemli devlet adamı, Adlai Stevenson, Fransızlara katılarak Kennedy'nin konuşmasını “berbat”, “kargaşaya davet” ve NATO'ya karşı bir tehdit diye nitelendirdi. Ama bağımsızlık, üzerinde durulması gereken zamanı çoktan gelmiş bir düşünceydi. Cezayir bu düşünceyi 1962 yılında gerçekleştirdi. O zaman Kennedy 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başkandı ve ABD'yi gelişen dünyada, önemli bir bölümünü Müslümanların oluşturduğu sömürgeleştirilmiş halkların özgürlüğünü savunan tarafa yerleştirmeye niyetlenmişti. Kennedy insanoğlunun özgürlük tutkusundan bahsettiği zaman, aslında yabancı hâkimiyetinden kaçmak için can atan ulusları kastetmişti. Ama özgürlük insanların kendi hükümetleri altında baskı görmeyeceklerinin garantisini veremez, böyle bir özgürlüğü elde etmek farklı ve bazen daha da zor bir mücadele gerektirir. 


2003 Kasım ayında, Başkan Bush Birleşik Devletler'in “Orta Dogu'da özgürlüğü sağlamak için ileriye dönük bir strateji” izleyeceğini bildirdi. Dinleyiciler Ulusal Demokrasi Vakfı'nın yirminci yıldönümünü kutlamak için bir araya gelmeden önce, Bush şu iddiada bulundu, “Özgürlük pahasına istikrar elde edilemez. Orta Doğu özgürlüğün gelişmediği bir yer olduğu sürece, durgunluğu, kızgınlığı ve şiddeti dışarıya vurmaya hazır bir bölge olarak kalacaktır. Bizim ülkemize ve bizim dostlarımıza çok büyük zararlar verebilecek olan silahların yayılması karşısında, şu anki durumu kabullenmemiz kayıtsız kalmamız demektir.” (197) 


Sürekli demokrasiyi savunan biri olarak başkanın konuşmasını içtenlikle karşıladım ve dayanak noktasını kabul ettim. Sömürge yönetiminden bağımsızlığını ilan eden pek çok ülke sadece yabancı despotluğunu yerel olanıyla değiştirmiş oldu. Orta Doğu, hükümet yöneticilerinin otoritelerini hâlâ kendi soylarından aldıkları tek bölgedir. Eğer başkan Bush bu geleneğe meydan okuma konusunda ciddiyse, ABD ile Arap hükümetleri ve insanları arasındaki ilişkileri, onlarca yıldır beklenen şekilde değiştirebilir. 


Fakat Orta Doğu'da demokrasiyi desteklemek dile getirildiği kadar kolay değildir. Dışişleri Bakanlığı'nın Arap dünyasını demokratikleştirme konusundaki asıl planı, bölgedeki hükümetlere danışılmadan, diplomatik bir gaf protestoları ortaya çıkarmadan ve ukalalık suçlamaları yapılmadan önce tüm basından gizlendi. 2004 yılı Aralık ayında, Fas'ta Arap ve Batılı hükümetler demokratik değişime duyulan ihtiyacı tartışmak amacıyla “Gelecek için Açık Oturum” adlı bir toplantıda bir araya geldiler. Fakat ABD yetkilileri siyasi oluşumu açmaktan bahsederken, Arap liderleri ABD'nin Irak üzerindeki işgaline son vermesinin ve İsrail-Pakistan arasındaki anlaşmazlıklara bir çözüm bulmasının gerekliliğini vurguladı. ABD'nin o zamanki ve şimdiki görüşü aşırılıkların siyasi hüsrandan kaynaklandığı ve insanların başka yollarla değişim elde edemediklerinden dolayı terörist oldukları yönündeydi. Arap yetkilileriyse terörizmin Arapların kendi demokratik olmayan uygulamalarının değil, ABD'nin hareketlerine duyulan kızgınlığın bir ürünü olduğunu savundular ve istikrar kazanmanın Amerikan politikalarını değiştirmekten geçtiğini iddia ettiler. Bu düşünce sadece Arap prenslerine ve krallarına özgü bir düşünce değildi. 2005 yılı Aralık ayında Dubai'de, bir grup genç Müslüman kadınla karşılaştım, çoğu baştan ayağa siyah çarşaf giymişlerdi ve kati bir şekilde feminist görüşlerini dile getirdiler. Orta Doğu'nun şu an içinde bulunduğu durumun tehlikeli olduğunu söylediğim zaman, içlerinden biri ayağa kalktı ve kendi düşüncesini belirtti: “Birleşik Devletler onu bu hale getirene kadar tehlikeli değildi.” 


Komplo teorilerinin bol olduğu bir bölgede, Bush yönetiminin asıl maksadı hakkında yaygın bir şüphe vardı. Amerika'nın demokrasiyi savunmasının nedeninin Araplar için en iyiyi yürekten istemesi olduğunu savunan teze de pek inanan yoktu. Haklı olarak her iki taraf da birbirini konuyu değiştirmeye çalışmakla suçluyordu: Amerikalı yetkililer Filistin'in kötü durumundan ziyade, Arap hükümetlerinin reform yapması gerektiğini konuşmak niyetindeydi; Arap liderleriyse demokrasi dışındaki her konuda konuşmaya hazırdı. 

Başkan Amerika'nın Arap ülkeleri haricindeki her yerde özgürlüğü savunan bir ülke olduğu izlenimini düzeltmeye çalışmakla haklıdır, en azından sadece doğruluk payı olduğu için değil. Onlarca yıl, Cumhuriyetçi ve Demokratik yönetimler benzer şekilde, otokratik Arap liderlerle düzgün ilişkiler kurmak için iyi sebeplere sahip olmuşlardır. Suudi Arabistan ve Mısır gibi stratejik açıdan degerli ülkelerin hükümetleri istikrarlılığa önem verdiler, upki ABD'nin yaptığı gibi. Araplar petrol üretti, Amerikalı tüketiciler talep etti. Araplar teknolojilerini geliştirmek istediler, ABD şirketleri teknolojiyi satmak için sabırsızdı. Soğuk savaş sırasında Amerika, Sovyetler Birliği'ne karşı Arap desteğine ihtiyaç duydu. 1990'lı yıllarda, Clinton yönetimi Orta Doğu bans sürecinde Arap hükümetlerinin desteğini sağlamaya çalıştı. Her ne kadar mükemmel olmasalar da, bu Arap hükümetleri diğer muhtemel alternatiflere bakınca daha iyi görünüyordu. Unutulmamalıdır ki, Irak'ta Saddam Hüseyin, Libya'da Muammer Kaddafi ve İran'da teokratik bir rejimle karşı karşıyaydık. Her ne kadar bu elverişli düşüncelerin pek çoğu yarı yolda kalsa da, yeni bir yaklaşımın tam zamanıydı. El-Kaide’nin ana tezlerinden birisi, ABD'nin yozlaşmış, kabul gören dokirinlere karşı gelen, gayri meşru ve baskıcı hükümetleri desteklediğiydi. Bunu çürütmenin bir yolu özgürlükten yoksun her ülkede kendi ideallerimizi onura etmek ve demokratik reformları desteklemektir. 


Bu kendi sistemimizi istekli olmayan insanlara zorla dayatmaya çalışmak değildir. İslam inananlarına diğer uygarlıklardan en iyiyi almayı öğretir, demokrasi Batı hakkındaki en iyi şeyin büyük bir parçasıdır. Araştırma sonuçlarına göre Arap ve Müslüman halklar ifade özgürlüğü, çok partili sistem ve kanunlar altında eşitlik gibi kavramları genellikle desteklemektedir. (198) Pek çoğu bir liderin demokratik olmasının güçlü olmasından daha önemli olduğunu söylemektedir. Belki de bu yüzden demokrasi kendine yol açmaya çalışmaktadır. Küçük bir emirlik olan Katar yeni bir anayasayla danışman meclisi oluşturmuş, dinde ve basındaki özgürlüğü ve kadın haklarını korumuştur. Kuveyt parlamentosu, yıllarca reddettikten sonra, nihayet kadınlara oy kullanma hakkını vermiştir. 2003 yılında, Ürdün ve Yemen hâlâ kısmen rekabete dayanan ve makul derecede serbest bir seçim uyguladı. Filistin Otoritesi hem başkan hem de parlamento için seçimler düzenledi. Pek çok Arap ülkesi her ne kadar nüfuzu az olsada, şu an bir çeşit temsilci meclisine ya da danışma kuruluna sahip. Bölge boyunca eski yöntemlerin değişmekte olduğu ve henüz tamamen tanımlanamayan ama yeni bir şeyin bu yöntemlerin yerini alacağı hissedilmektedir. 


Bush yönetimi Irak'ın diğer Arapların örnek almak için can atacağı demokratik bir model olmasını umut etmişti. Belki bir gün ümit edilen gerçekleşir. Fakat her gün caddelerde gerçekleşen siyasi sürtüşme ve şiddet manzaraları göz önünde tutulursa, bu belki de pek çok Arap'ın Irak'a bakıp, “Keşke benim ülkem de öyle olabilse” 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diye düşünmesinden önceki dönem olabilir. Bu yüzden demokrasi 
adına henüz tamamen tatmin edici bir Arap modeli yoktur.* 1992 
yılında Suudi Arabistanlı Kral Fahd, “Seçim sisteminin İslami inanç- ta yerinin olmadığını” belirtmiş, “İslamiyet'e göre ancak kılavuzluk ve danışmanlık yapacak bir hükümetin gerekliliğine ve baştaki önderin cemaatine açık olmasının önemine” işaret etmiştir. (199) Demokrasinin İslami olmadığı iddiası Arap monarsisi için doğru olabilir ama bu iddianın pek bir ağırlığı yoktur. Fahd'ın da bahsettiği gibi, Arapların istişare geleneği kolayca demokratik prensipleri çerçeveleyecek şekilde genişletilebilir, eğer gerçekten yapılmak istenirse. 
Şu bir gerçek ki, Arabistan Yarımadası dışında İslamiyet'in siyasi özgürlüğe karşı bariyerleri yoktur, dünyadaki Müslümanların yarısı seçimle başa gelen hükümetler altında yaşamaktadır, buna örnek olarak Endonezya, Hindistan, Bangladeş, Malezya ve Türkiye gösterilebilir. 

İslamiyet ne özgürlük için bir engeldir ne de gerçek demokratik değişimi elde etme beklentilerine kayıtsızdır. İslamiyet'in tutucu bir şekilde yorumlandığı ülkelerde demokrasinin İslamiyet'e eş olarak görülmesi hoş karşılanmazken, daha çok demokrasinin İslamiyetin yerini alabileceğinden korkulmaktadır, özellikle de ABD tarafından zafer şeklinde gösterildiği zaman. Bazı sözcüklerin ardında ne kastedildiğine dair karışıklık sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bazı Müslümanlar, tıpkı bazı Hristiyanlar ve Yahudiler gibi, bir kişinin dindar olup yine de devletle ilgili meselelere dini karıştırmadan yaklaşabileceğini kabul etmeyip, “laiklik” terimini “dinsizlik” kelimesiyle bir tutma eğilimi içindedirler. Bir uzman bu konuda şunları yazmıştır: “Laik olmak demek, yalnızca dini inancın değil, aynı zamanda Müslüman toplumlar içinde uygulama alanı bulan bu inanca ilişkin erdemliliğin, geleneklerin ve kuralların hepsinin birden reddedilmesi demektir.” (200) Bu anlayış, şüphesiz İran'daki Şah ile Mısır'daki Nasır gibi beceriksiz laik liderlerin yönetimi altındaki Müslümanların yaşantılarıyla daha da güçlenmiştir. 


* Misy, iki dünya savaşı arasında, faal çok partili bir sistem geliştirdi, fakat 


1952 yılında askeriye iktidarı ele geçirdiği zaman bu sistem ortadan kalktı. 
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Bu ve bunun gibi meseleler demokrasinin İslamiyet'i zayıflatmak gibi açık bir amaçla geliştirildiğini tartışmak için bazı Müslümanlara fırsat vermiş oldu. Bu kanıyı çürütmek için reform taraftarları demokrasiyi desteklemenin, Tanrı egemenliğinin yerini insan egemenliğinin alması anlamına gelmediğini açıkça belirtmelidirler. 
Aksine, zorbaların Tanrı'nın adını kullanarak oyunlarına devam etmelerine engel olmak anlamına gelir. Demokrasi her vatandaşa söz hakkı tanır, sadece ayrıcalıklı olanlara değil. Nijeryalı bir Müslüman liderin sırf bu nedenden dolayı İslamiyet'in en demokratik inanç olduğunu savunduğunu duymuştum. Çünkü herkesin Tanrı önünde eşit olduğuna inanılmaktadır. 


Bazı yorumcular dinin öneminin abartıldığını ve asıl meselenin ekonomik olduğunu savunmaktadır. Araplar demokrasinin onları daha başarılı ve zengin kılacağına inandığı vakit başka hiçbir şeyin önemi olmayacaktır. Bu görüş, bana The Graduate filminin bir sahnesini hatırlattı: Dustin Hoffman'ın canlandırdığı karakterin gelecekteki mutluluğun anahtarının plastik cerrahi alanındaki kariyeri- ne bağlı olduğuna inandırıldığı ânı. Batı'da herkesin bir Batılı gibi yaşamak istediğini varsayan bir inanç var. Bu düşünüşe göre, eğer Araplar ve diğer Müslümanlar kırgınsa, bunun nedeni sadece onların Batı'daki maddi zenginlik ve refah içindeki yaşam tarzını kıskanmalarıdır. Bunun tam tersi bir düşüncenin olma ihtimali hesaba katılmamıştır: En azından bazı Araplar Batı'nın onları yüzeysel, itibarsız hayatlara çekmeye çalıştığına ve o suretle onları ölümden sonra sonsuza dek cezalandırılmaya terk ettiğine inanmaktadır. Maddi çıkarlar önemlidir ama tarihin bize gösterdiği “güçlü inançların” ister aydınlatsın pter yanlış yola saptırsın, daha önemli olduğudur. Bu konuda önde gelen İslam âlimlerinden biri şöyle bir açıklama yapmıştır, “Eğer birileri Müslümanların özgürlük isteyip istemediğini sorsa, yanıt kesinlikle evet olurdu. Fakat Müslümanların pek çoğu her şeyden önce şunu da eklerdi; onlar için özgürlük Tanrıdan ve dinden bağımsızlık anlamına gelmez. Onlar yaşamlarına anlam veren şeyleri ve inançlarını yıkmadığı sürece diğer özgürlüklere kucak açacaktır.” (201) 


Bir diğer düşünce akımı demokratik reformun iki yarısının, 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ekonomik ve politik, ancak sırayla gelebileceğini önermektedir. Bu teoriye göre, Araplar demokrasiye hazır değiller. Onlar öncelikle daha eğitimli, daha başarılı ve daha çok orta-sınıf olmalılar; başka bir deyişle daha batılı olmalılar. Bu tepeden bakan bir düşünce, ayrıca ekonomik ve politik reformların birbirini güçlendireceğini göz ardı eden bir yaklaşım. Otoriterlik gelişmenin yolunu kapayan bir engel, oysa demokrasi gelişim yolunu düzleştirmektedir. Yine de bazı Arap liderleri ekonomik reformların önce uygulamaya konulması fikrinden oldukça etkilenmiştir, çünkü bunun gerçek politik değişimi süresiz bir şekilde ertelemelerini mümkün kılmasını umut etmektedirler. Mısır başkanı Hüsnü Mübarek buna en iyi örnek. 

1981'de başa geldiğinden bu yana Mübarek, dünya ilişkilerinde orta yolu destekleyen, sorumluluk sahibi uluslararası bir şahsiyet olmuştur ve Orta Doğu'daki barış sürecine hayati bir destek vermiştir. Ayrıca bazı gerekli ekonomik değişimleri yerine getiren yetenekli bir politikacıdır. Fakat bir demokrat değildir. Neredeyse çeyrek yüzyıldır, sürekli olarak olağanüstü hal ilan ederek siyasi uyuşmazlıklara meydan vermemiştir. Her hangi önemli bir konuda kendisine karşı çıkan her Mısırlı tutuklanma, alıkonma hatta işkence görme olasılığıyla karşı kaşıya kalmıştır. Mübarek katı politik uygulamalarının zorunluluktan kaynaklandığını ve bunların büyük ölçüde işe yaradığını, bu sayede son yıllarda yerel terörizm olaylarının çok az olduğunu dile getirmiştir. Başkan Bush “terörün çözümünün 6zgürlük olduğunu” ve El-Kaide'nin çıkışının Arap rejimlerini demokrasiye itmesi gerektiğini savunmaktadır. 11 Eylül olaylarının üzerinden çok geçmeden Mısır Cumhurbaşkanı tam tersini iddia etmiş, terérizm ABD'nin yönünü Mısıra dönmesini sağlamalıdır demiştir. 
“ABD ve Britanya, insan hakları grupları da dâhil olmak üzere, geçmişte bizden bu teröristlere ‘kendi insani hakların? sunmamızı istediler.” (202) “Onlara bütün insan haklarını verebilirsiniz ta ki onlar sizi öldürene kadar. New York ve Virginia'da işlenen korkunç cinayetlerden sonra belki Batılı ülkeler Mısır'ın terörizme karşı baslatnğı savaşı kendilerine yeni bir model olarak düşünmeye başlamalılar.” 


Başkan Bush Mısır'ı Arap demokrasisine “liderlik etmeye” çağırdı. Mübarek bu çağrıyı 2005 Eylül ayında gerçekleşecek olan yeni seçimde rakip adaylara izin vereceğini belirterek kabul etti. Bu durum marjinal demokratik ülkelerde çok sıklıkla gördüğümüz bir manzarayı ortaya çıkardı, sözde demokrasi ile süslenmiş oy pusulaları fakat özünde demokrasi adına çok az gelişmenin olduğu bir seçim. Propaganda süresi gülünç derecede kısa sürdü, sadece on dokuz gün. İktidar partisi büyük oranda medyayı ve kampanya harcamalarını kontrol etti. Adaylar Mübarek'e karşı ciddi bir rekabeti engelleyen bir dizi ölçütü yerine getirmek zorundaydı. Sonuçta önceden tahmin edilebileceği gibi Mübarek seçimi büyük bir oy farkıyla kazandı. Tatmin edici olmayan tüm bu saçmalıkların arasında cesaretlendirici yönler de vardı. Ülkenin süregelen tarihinde ilk kez, Mısırlılar liderlerinin kampanya mitinglerinde onlardan destek istedigine tanık oldular. Oy kullananlar pusulalarda birden fazla seçenek görerek istediğini işaretlemenin nasıl bir duygu olduğunu deneyim ettiler. Topluluklar sopalarla dövülmeden kendilerini hükümet karşıtı sloganlar atarken buldular, tamamen serbest olmasalar da en azından her seferinde bu olumsuz tepkiyle karşılaşmadılar. 


Mısır nüfusu siyasi partileri ideolojik bir amaçla destekleyecek kadar eğitimli ve kültürlüdür. Eğer gerçekten açık seçimler uygulansaydı, iktidar gruba karşı en büyük muhalefet, 1928'de kurulmuş olan Müslüman Kardeşliği adındaki İslami grup olurdu. Grup zamanla periyodik olarak şiddete kucak açtı ve sonra şiddetten vazgeçti, pek çok kısıtlamaya rağmen ayakta kaldı ve Arap dünyası içindeki ülkelerde grup kolları kurdu. Grubun temel inancı Sünni İslamiyet'in her soruna çözüm getirdiğine ve arı imana dönüşün sosyal rahatsızlıkları tedavi edeceğine dayanıyordu. Son yıllarda Mısırda, grup demokrasi lisanını benimsemiştir ve daha laik reform gruplarıyla işbirliği yapmanın yollarını aramaktadır. Her ne kadar örgüt resmi olarak yasaklanmış olsa da, onun sosyal etkisi sağlam kalmıştır. Üyeleri bağımsız hareket etseler de, 2005 yılı parlamento seçimlerinde etkileyici sonuçlar elde etmişlerdir. Eğer izin verilseydi örgüt bugün Türkiye, Endonezya, Bosna Hersek ve potansiyel olarak Irak'ta etkinlik kazanan partiler gibi ılımlı bir İslami partiye dönüşebilirdi. Fakat bu pembemsi düşüncelerin tersi de mümkün 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olabilir. Mısır hükümeti örgütün şiddet kullanmaya hazırlandığını iddia etmiş ve bu yüzden örgütün şiddet dışı yöntemlerle dahi iktidar yarışına girmesine izin vermemiştir. İşte bu baskıcı mantığın ta kendisidir. 

Şüphesiz Mübarek'in niyeti kendi partisinin elde ettiği gücü tehdit etmeyecek şekilde demokrasiye yol veren kontrollü bir muhalifi teşvik etmekti. Halk bir kez uyanıp bilinçlenince onu kontrol etmek zorlaşacaktı. Mısırlıların tek partili yönetimin yanında gerçek alternatiflere sahip olması gerektiği fikri bu yıl ile 2011 yılları arasında, gelecek başkanlık seçimlerinin planlandığı tarihte, muhtemelen güç kazanacak. Daha fazla değişim için yapılan baskıları minimuma indirgemek için, Mübarek ABD politikacılarına diğer alanlardaki faydalarını hatırlatmaya devam edecektir. Gazze Şeridi'nin artık İsraillilerin kontrolü altında olmamasından ve Orta Doğu'nun bir kez daha sallantıda olmasından faydalanarak, Filistin'i etkileme yeteneğini ve Araplar arasında kıdemli bir devlet adamı olarak rolünü gösterebileceği ortamlar düzenleme konusunda dikkatli davranacaktır. 


John Kennedy'nin özgürlük hakkındaki konuşmasından otuz dört yıl sonra, nihayet bağımsız Cezayir çok partili ulusal bir seçim düzenledi. Yıl 1991'di ve kazanan İslami bir partiydi. Batılı politikacılar her ne kadar parti demokratik bir süreç sonunda iktidar elde etmiş olsa da, onun yasal bir muhalefete izin vermek, özgür bir basına ve bağımsız bir adalet sistemine yer vermek gibi demokrasinin gereklerini yerine getirebileceği konusunda endişe duydular. Cezayir ordusu müdahale edip sonuçları feshettiği zaman ilk rahatlayan Bush yönetimi oldu. Eski Dışişleri Bakanı James Baker şöyle bir açıklama yaptı: 

“Ben Dışişleri Bakanlığı'ndayken, biz Cezayir'deki radikal fundamentalistleri (köktencileri) dışarıda tutacak bir politika izledik, hatta bu durumun demokrasiyi desteklememizle ters düştüğünü fark ettiğimizde bile devam ettik. (203) Genel olarak ifade edecek olursak, demokrasiyi desteklediğiniz zaman demokrasi size ne sunarsa onu kabul edersiniz. Eğer o size radikal İslami bir fundamentalist sunarsa, onunla yaşamanız gereklidir. Ama biz Cezayir'de onunla birlikte yaşayamadık, çünkü radikal fundamentalistlerin düşüncelerinin bizim inandığımız şeylerle ve ABD'nin ulusal çıkarlarıyla çok ters düştüğü kanısındaydık.” 

Tarihin gösterdiği gibi, bütün demokratik seçimler demokratlar tarafından kazanılmamıştır. Pek çok Arap ülkesinde, ortak iyeliğe dayanan en geniş gruplar din etrafında organize olmuştur. Eğer yarın demokrasi sağlanırsa seçim sonuçları, demokratik değişimin en sesli destekçileri olan akademisyenlerin, iş adamlarının ve profesyonellerin oluşturduğu küçük gruplardan ziyade Müslüman liderler tarafından belirlenecektir. Bu kesinlikle Filistin otoritesi'nde ve Irak'ta karşılaşılan durumdur. 


2005 yılında, Dış İlişkiler Konseyi için Arap demokrasisi üzerine çift partili özel görev birliğine ortak başkanlık ettim. Partnerim oldukça saygın bir eski Parlamento üyesi olan Vin Weber'di. Birlik şu sonuca ulaşmıştı; eğer Araplar üzüntülerini özgürce ve sakince dile getirebilirlerse, onlar daha az aşırılıklara başvuracak ve büyük ihtimalle açık ve başarılı toplumlar inşa edeceklerdir. Bu hem bize hem de onlara fayda sağlayacaktır. Fakat tartışmamız ilerlediğinde demokratik kurumların geliştirilmesi sırasında aklımızda bulundurmamız gereken noktanın âni değişikliklerin ne gerekli ne de istenilen şey olduğu dile getirildi. Bizim amacımız demokratik devrime değil demokratik evrime cesaret vermek olmalıydı. Bu önlem, birligin bir üyesi için tatmin edici değildi, bu üye ABD'nin ilgisinin Arap dünyasındaki seçimlere odaklamaması gerektiğini ve görüş ayrılığını dile getiren bir yazı yazdı. “En ılımlı ve yumuşak başlı İslami Arap partileri bile, Amerika'nın Arap-İsrail meselesi üzerindeki hedeflerini onaylamamaktadır ve ABD'nin şu anda bölge üzerinde kullandığı nüfuzunu kabul etme konusunda istekli olmayacaktır” diye savundu. (204) Bu analiz, maddiyatçı politikaya dayanmaktadır ve bende geçerliliğini yitirmiş, eski bir görüş izlenimi bırakmıştır. 
Amerika'nın Müslüman ülkelerdeki nüfuzunu özgür ve adil seçimleri desteklemeden devam ettirebileceğine inanmak, bizim terörizmi yine terörist liderlerinin önceden tahmin ettiği şekilde hareket ederek alt edebileceğimize inanmaktır. Bu upki ayaklarımızın altından yol veren bir zeminde savaşmak gibi bir şey olacaktır ki bu stratejik olarak mantıklı değildir. 
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Bazı analizciler demokrasinin, politik İslami hareketlerin Kuzey Afrika'ya kadar güç kazanıp, Orta Doğu ve Körfez içinden güneydogu Asya'ya kadar uzanmasına izin vermesinden korkmaktadırlar. 
Eğer bu gerçekleşirse ortaya çıkacak olan sonuç, İsrail'e karşı duyulan nefret, Amerikan karşıtlığı, terörizme ve nükleer silah üretimine ilişkin dış baskılara karşı oluşturulan ortak direniş altında bir araya gelen ülkelerin oluşturduğu korkunç bir blok olacaktır. Her ne kadar böyle bir risk taşıma özelliği demokrasinin doğasında olmasına rağmen, yukarıda belirtildiği gibi bir sonucun ortaya çıkma olasılığı çok düşüktür. İslamiyet bu toplumları bir araya getirme konusunda komünizmden daha fazla potansiyele sahiptir, fakat tek bir dini hareketin, inancın kendi içindeki geniş kültürel ve teolojik farklılıklar arasında köprü kurabilmesi olası değildir. 


Mübarek ve benzer şekilde düşünen Arap liderlerinin öne sürdüğü savunma ise İslamiyet çevresinde örgütlenen siyasi partilerin benzer şekilde demokratiklikten uzak ve şiddete eğilimli olmalarıydı. Bu aslında 1991 yılındaki Cezayir seçiminden sonra ABD'nin yaptığı varsayımdı. Bu görüş basit bir şekilde göz ardı edilebilecek türden değil. Aslında biz özgür seçimlerin bazı ülkelerde saldırgan İslami rejimlerle sonuçlanabileceği varsayımını göz önünde bulundurmalıyız. Fakat ne olabileceğine dair öne sürülen varsayımlara dayanarak geniş bir kitle tarafından desteklenen siyasi partilerin katılımını engellemeye çalışmak savunulamayacak bir eylemdir. Baskıcı bir hükümet için, kendi politikalarıyla uyuşmayan herhangi bir kimseyi “terörist” olarak etiketlendirmek çok kolaydır. Bu etiketin kendisi bile tatmin edici olabilir, zulmetmek sıklıkla şiddete çözüm sağlamaktansa şiddete yol açmaktadır. Eğer demokrasi Orta Dogu'da kök salacaksa, İslami partiler bunun dışında bırakılamaz. Tarih boyunca, pek çok meşru siyasi parti kaynaklarını kanunlar dışında elde ettiler, hatta bir zamanlar terörizmle ilişkilendirilen eylemler bile, şiddeti bırakmaları ve ana görüşe katılmaları konusunda yüreklendirilmelidir. 

İslamcılar hakkında endişe duyanlara verilecek öğüt; bu partileri yasaklamaya çalışmaktan çok, onlara oy sandıklarında meydan okumaya çalışmalarını önermek olacaktır. Kar adlı romanında Türk 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yazar Orhan Pamuk onların sistemlerinin başarısını şöyle açıklamışur: 


“Bu İslamcılara gelince, onlar gruplar halinde kapı kapı dolaşır, ev ziyaretleri yaparlar. (205) Kadınlara kaplar ve tavalar, portakal sıkma makineleri, kutularca sabun, öğütülmüş buğday ve deterjan verirler. Onlar fakir mahallelere odaklanırlar; çengelli iğneler getirir çocukları kötülüklerden korumak için altın ipliklerle omuzlarını dikerler. Oyunuzu Refah Partisi'ne, Allah'ın partisine verin; biz bu yoksulluğun içine düştük çünkü Allah'ın yolunda geziniyorduk...’ 
derler. Onlar kızgın ve gururu kırılmış işsizlerin güvenini kazanırlar, bu kişilerin -bir sonraki yemeğin nereden geleceğini bilemeyen- hanımları yanına oturur, onlara umut verirler; daha çok armağan vaat ederler... Biz sadece en alt tabakadan bahsetmiyoruz. İşleri olan insanlar bile, hatta esnaflar bile, onlara saygı duyar, çünkü bu İslamcılar herkesten daha çalışkan, daha dürüst ve daha mütevazıdır.” 


İslami partilerin dâhil edilmesi nasıl demokrasi sürecini sekteye uğratırsa, yine bu partilerin hariç bırakılması o süreci yıkma girişimlerini de tehlikeye atacakur. Demokrasi değerlidir çünkü o en zor problemleri bile şiddete başvurmadan, mantık, müzakere ve oy kullanmaya dayanan yöntemlerle çözmeyi teklif eder. Bugün Arap dünyasındaki en zor problemler en çok İslami partileri ilgilendiren meseleler etrafında dönmektedir: İslamiyet ne talep etmektedir? Terör nasıl tanımlanmaktadır? Gençlere ne öğretilmelidir? Modern taleplerle geleneksel değerleri nasıl dengeleriz? Bu meseleleri demokratik prosedürünün sunduğu karşılıklı fedakârlıkla çözmek onları sürekli devam eden şiddet ve baskı döngüsüyle çözmekten daha iyidir. 


Bazı anlaşmazlıkların terör ve güç kullanılarak giderilmesi kararlaştırılmış olabilir. Böyle bir dutum göz önüne alınarak, her siyasi partinin demokrasi kurallarına uyması gerekli kılınmalıdır, buna şiddet kullanılmaması ve anayasal prosedüre saygı duyulması da dâhil edilmelidir, zaten pek çok İslami parti bunlara riayet edeceğine dair teminat vermiştir.* Fakat uzun vadede, şiddet yanlısı radikalle- 


* Kuzey Afrika'da İslamiyet 1: Tarihin Mirasçıları (Nisan 2004), Uluslararası Kriz Grubu tarafından hazırlanan bir rapora göre, “Kuzey Afrika'daki 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ri aşağı bir mevkie düşürmenin en iyi yolu mümkün olduğunca geniş bir dizi halinde şiddet karşıtı görüşe yer açmak olacaktır. Hiçbir şey siyasi hareketleri, oyları çekecek politikalar bulma ihtiyacından daha hızlı bir şekilde merkeze itemez. Seçimleri kazanma konusunda bilgisi olan Başkan Bush, tartışmayı şu şekilde ele almıştır: “Belki bazıları ‘Bana oy atın, sabırsızlıkla Amerika'yı havaya uçurmayı bekliyorum” (206) diye bir ifade kullanabilir ama Bence bakanlık için yarışan kişiler genellikle “Bana oy atın; derin çukurlarınızı onarmak ya da masanızda her zaman ekmeğinizin olacağını garanti etmek için bekliyorum’ diyecektir.” Tip O'Neill aynı görüşü başka bir şekilde ifade etti: “Bütün politikalar yereldir.” 

Arap liderleri, demokrasi yönündeki ilerlemelerin ABD ile olan ilişkileri açısından olumlu sonuçlar doğuracağını bilmeliler, tabii tam tersi de doğrudur. Demokrasiye doğru ilerleyen ülkeler ticaret, yatırım ve yardım gibi konularda özel karşılıklar elde etmeliler ve Washington, kendi vatandaşlarının haklarını tanımayı reddeden hükümetlerle arasına mesafe koymalıdır. 

ABD dünyanın diğer yerlerinde yaptığı gibi ve yine aynı nedenlere dayanarak Orta Doğu'da da demokrasiyi desteklemelidir. Bu görevi tevazu ile yürüttüğümüzü umut ediyorum. Demokrasi Tanrı tarafından ya da ABD tarafından dağıtılan bir hediye değildir; o her ülkenin kendi adımlarıyla ve kendi seçtiği yolda ilerlemesini sağlayacak bir hükümet şeklidir. İkinci başkanlık konuşmasında, Başkan Bush şunları dile getirmiştir: “Kurulduğumuz günden beri, biz dünya üzerindeki her erkek ve kadının haklara, saygınlığa ve benzersiz bir değere sahip olduğunu ilan ettik.” (207) Konuşmasına ABD'nin kuruluşunun ilk yüz otuz yılında ya da daha fazla süresinde, bu eşsiz değere sahip olan insanların yarısının oy kullanma hakkına sa- 


İslami politik hareketler artık demokrasiyi İslami olmadığı için uygunsuz bulmamaktadır ya da mevcut devletlere karşı İslami bir devlet düşüncesini ortaya atmamaktadir. Aslında onlar açıkça teokratik düşünceleri reddedip demokratik ve çoğulcu prensiplerin benimsenmesini ve mevcut anayasalarla belirlenen oyunun kurallarına saygı duyulmasını dile getirmektedirler. 


236s MADELEINE ALBRIGHT & BILL WOODWARD 


hip olmadığını ya da ilk yetmiş beş yıllık sürede milyonlarca insanın zincire vurulduğunu ya da Amerikan medeniyetinin inşa edilmesinden önce başka bir uygarlığın zorla kenara itildiğini eklemedi. 


Biz aynı zamanda beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalı- 


yız. 

Yönetime göre, Orta Doğu'yu değiştirmek Amerikalıları güvende tutmak için gerekliydi, bu sıradan Arap reformcularının kullanacağı muhtemel bir tez değildir. Arap demokrasisi, eğer gerçekleşirse, Arapların tutkularını yerine getirme amacıyla beraber gelecektir. 
Bu Arapların dünyaya bakış açısını bir gecede değiştirmeyecek, İsrail'le uzlaşmayı teşvik etmeyecek, ne de sosyal liberalizmi kesinleştirecek. Ama seçimler hâlâ doğru yönde bir adım, eğer gerçek siyasi müzakereye yön verirse. Görüşlerin “herkesin düşündüğü şeye” dayandığı bir toplumla, vatandaşlarının “sana ne düşündüğümü anlatmama izin ver” diyerek söze başladıkları bir toplum arasında büyük bir fark vardır. 


Ben hükümette görevliyken, dile getirdiğim öneriler sık sık iş arkadaşlarım tarafından o anda reddedilirdi, ancak bir süre sonra bu düşünceyi kendilerininmiş gibi benimsediklerinde ona kucak açarlardı. Benim de aynı şekilde başkalarının önerilerini reddettiğim olmuştur sık sık, ancak üzerinde daha fazla düşünme fırsatı elde ettikten sonra öneriyi kabul etmişimdir. Burada belirttiğim gibi, Arap liderlerinin de demokrasiyi bir gecede benimsemelerini bekleyemeyiz ya da demokrasiyi kabul etmeleri için baskı altında tutuluyorlarmış gibi görünmelerini istemeyiz. Fakat dünya en azından bazılarının demokrasiye benzeyen bir sistem geliştireceğini umut edebilir, her ne kadar bu sistemi farklı bir isimle çağırsalar da. Bu gerçekleştiği vakit, yeni sistem Batı'ya bir lütuf olmayacaktır. Bu gerçekleşecektir, çünkü Arap liderleri, John Kennedy'nin yıllarca önce söylediği gibi, dünya üzerindeki en etkili kuvvetin insanoğlunun özgür olma arzusu olduğunu öğrenmiş olacaklardır. 


16. BATT'DA İSLAMİYET 


Dışişleri Bakanı olduktan kısa bir süre sonra, bir dünya turuna çıkım. İlk beş durak Avrupa'daydı. Sadece Almanya'da din bir sorun haline gelmişti ve sorgulanan da scientology* yani bilimci dini hareketti. Almanlar, bu dinin para kazanma kültü olduğunu iddia ederek onu yasaklamışlardı, ABD onu geçerli bir din olarak gördü. 
1997 yılında, dini bir çekişme gözüyle bakıldı. 


Masumiyet dönemi sona ermişti. İkiz Kuleler'e yapılan saldırı, Madrid'deki trenlerin bombalanması ve Londra'daki metronun patlatılması bakış açımızı iyiden iyiye kararttı. Bu terörist faaliyetler çapları açısından farklıydılar ama onları uyandıran öfke ile zihnimize yerleşen manzara birbirine benzeriyordu: duman, kana bulanmış suratlar, tedirgin kurtarma ekipleri, feryat eden yakınlar, mum ışığı ibadetleri ve mahzun çiçek yığınları. Beklendiği gibi, bu trajediler Avrupalılarla Amerikalıları yakınlaştırdı ama dayanışma incir çekirdeğini doldurmayan atışmalarla bozuldu. Liderler yeni saldırıları önleme gayesinde hemfikir ama bunun en iyi şekilde nasıl başarılacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Seyahatlerim sırasında pek çok Avrupalının Irak konusunda kızgın olduğunu gördüm 


* Kurucusu L. Ron Hubbard'ın tanımlamasıyla 'gerçeği aramak' anlamına geliyor ve dünyanın en hızlı yayılan dini kabul ediliyor. Tom Cruise, John Travolta, Nicole Kidman ve Sharon Stone en ünlü üyeleri. 
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ve bu insanlar Başkan Bush'un yasal süreç hakkındaki çelişkili duygularıyla, iyiliğe ve kötülüğe ilişkin konuşmalarının terörizmi yok etmekten çok onu ortaya çıkardığına inanmaktadırlar. Uzun süre değişik kaynaklardan gelen terörizm tehdidiyle yaşayan Avrupalılar, ayrıca ABD'nin 11 Eylül olaylarının her şeyi değiştirdiği yönündeki iddialarına da çok şaşırdılar. Bunun bir parçası olarak da, Bush yönetimi Atlantik'teki bazı halkların tehdidi yeterince ciddiye almadığını öne sürdü, özellikle de Madrid'deki tren bombalama olaylarının ardından kısa bir süre sonra Irak'tan geri çekilen İspanyol askerlerine dikkat çekerek bunun kötü zamanlanmış bir hareket olduğunu ve teröristlere tam olarak istediklerini verdiğini belirtti. 


Benim Avrupa'daki bombalama olaylarına dair deneyimim çok öncelere, Britanya Savaşı sırasında ailemle ve komşularımızla beraber sığınaklara saklandığımız zamanlara dayanır. O zaman bu terör olaylarından dolayı suçlanması gereken isim hakkında hiç şüphe yoktu. Fakat 2005 yılı Temmuz ayında Londra'da meydana gelen olaylardan kimin sorumlu tutulacağı ateşli bir şekilde tartışıldı. 
Londra belediye baskam da dahil olmak üzere bir kısım (politik sol- da yer alan kesim) irisanlar ile Tory* politikacı Kenneth Clarke (politik sağda) saldırıları Britanya'nın Irak meselesine karışmasına bağladı; diğerleriyse bazı Britanya asıllı Müslüman din adamlarının nefret dolu konuşmalarını suçladı. İki açıklama da tamamen ikna edici değildi. Irak'ın işgal edilmesi, radikal imamların bütün Müslümanların saldırı altında olduğunu iddia etmesini kesinlikle kolaylaştırdı, fakat bu mağdur olma duygusu Londra'daki metronun havaya uçurulmasını açıklamak için ahlaki bir bahane olamaz. Kızgın vaizler, eşekarısı kovanını karıştırmaktan sorumlu tutulmalıdırlar, ama bu kovana vurmaları için onlara bir çubuk vermenin akıllıca oldugu anlamına gelmez. 

Bu tartışma daha sonra Avrupalı değerlerin tanımına, özgür ifadenin sınırlarına ve giderek büyüyen Müslüman göçmenleri kaynaşurma problemine ilişkin anlaşmazlıklara dönüştü. 1975'ten bu yana, Avrupalı kıtaların Müslüman nüfusu, yüksek doğum oranları 


* o Tory: muhafazakâr, kralcı 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nedeniyle ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve güne Asya'dan gelen işçi 
akını sayesinde üçe katladı. Eğer bu akım böyle devam ederse, 2020 
yılında Müslüman nüfus Avrupa Birliği'nin toplam nüfusunun yüzde 1O'unu oluşturacaktır. Bu arada, on milyonlarca muhtemel göçmen Tunus, Rabat, Cezayir ve Şam'ın kalabalık sokaklarında sabırla kendi şanslarını bekleyecek. Son zamanlarda Londra, Paris ve Berlin gibi şehirlerin kaldırımlarında gezinerek vakit geçiren herhangi birinin bildirebileceği gibi, Hristiyan Avrupa'yı Müslüman Doğu'dan ayıran sette bir sızıntı baş göstermiş ve Avrupa'nın kültürü değişmeye başlamıştır. 

Göçmenlerin herhangi bir topluma gelişi, ev sahibi olan ülkenin “kişilik” anlayışı üzerinde bir etki yaratacaktır. ABD'de birbirini izleyen her göç dalgası, Amerikan kimliğinin sulandırılması ya da kaybolması endişelerini uyandırmaktadır. Son dönemde artan Asyah ve Latin nüfus değişken bir tepkiyi ortaya çıkardı ama uyum süreci yabancıları içine sindirmeye pek alışkın olmayan Avrupa ülkeleri için çok daha zordu. AB'nin doğuya, kuzeye ve güneye doğru genişlemesi Avrupalı olmanın ne anlama geldiği hakkındaki sorguya yeni bir tat kazandırdı. Bu sadece gece başını nerede yastığa koyduğunla mı ilgilidir yoksa değerlerle, geleneklerle ve inançlarla mı belirlenmiş bir cevaptır? Almanya'daki bir kilise liderinin belirttiği gibi, “Avrupa ülkeleri aynı ana kültüre sahiptir. Biz Katolik ve Protestanlarla nasıl beraber yaşayacağımızı biliyoruz, çünkü bizim ortak inançlarımız- hepimiz İsa'ya inanıyoruz- ve kanatlarımız var. 
Ama Müslümanlarla olan ilişkilerimiz oldukça farklı... ABD pek çok farklı kültürden gelen insanların bir arada bulunduğu bir ülke. 
Ama geleneksel açıdan Avrupa ülkeleri aynı temelden ve kültürden gelmekte.” (208) 


Benim ailem ABD'ye geldiğinde ben on bir yaşındaydım. Her ne kadar Avrupalı olmaktan gurur duysam da, yeni evimde tek bir isteğim vardı, o da uyum sağlamak. Gerçek bir Amerikan genci gibi görünmeye hevesli bir şekilde, sakız çiğnemeye, komik kitaplar okuyup bitirmeye ve daha şık giyinen ve konuşan sınıf arkadaşlarımı taklit etmeye başladım. Annem ve babamın bir yabancı gibi davranması beni deli ediyordu, annemin fal bakması ya da babamın bahk tutmaya giderken bile resmi bir sekilde ceket giyip kravat takması gibi. Bugün Avrupa'daki pek çok Müslüman ailede yaşanan kuşaksal bozulma bunun tam tersi şeklinde. Belki de yaşlılar çocuklarından ya da torunlarından daha çok bulundukları ortama uyum sağladılar. Birmingham, Marseille ve Rotterdam'daki gençler Kahire ve Casablanka'daki gençler gibi politik anlamda açıkça konuşup, başörtüsü, peçe ve sakal gibi inanç rozetlerini taşıyarak İslami kimliklerini bildirmek için zorunluluk ya da akran baskısı hissetmektedirler. 


Kaynaşma konusunda gösterilen mücadele özellikle Frarısa'da şiddetli geçmektedir. 2005 sonbaharında tanık olduğumuz yaygın isyan manzaraları ile ardından polisten kaçan iki Müslüman gencin tesadüfi olarak elektrikli sandalyede idam edilmesi bu duruma örnektir. Pek çok işsiz ve sokaklarda yaşayan genç insan ayrımcılığını protesto etmek için, yaşadıkları sıkıntıdan doğan kızgınlığı dışavurmak için ve bir kısmının itiraf ettiği üzere “eğlenmek” için binlerce arabayı yakmışlardır. Fransız yetkilileri bu duruma, yarım yüzyıl önceki Cezayir'in bağımsızlık savaşından beri ilk kez, olağanüstü hal istemiyle karşılık verdiler. Protestoları analiz edenler “Özgürlük, Eşitlik ve Birlik” sloganları atan ve bu sloganları sanki idealler değil de, gerçekmiş gibi lanse eden Fransızları suçladılar. Laik Fransız devleti ırksal ve dinsel ayrımları tanımaz, bu nedenle Kuzey Afrika kökenli vatandaşları arasındaki yüksek işsizlik oranlarını düşürme yolları arayan politikalar da bir temele dayandırılamaz. İnsanlar arasındaki renk ya da inanç farklılıkları üzerinde araştırma yapmak Amerikalıların ya da İngilizlerin yapabileceği bir şey ama Fransızların değil. Bu durum son dönemki göçmenleri bir düğüm içinde bırakmaktadır, onlara tamamen Fransız oldukları söylenirken genellikle bir işe ya da dükkâna başvurduklarında, ev ya da daire aradıklarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedirler. Bu duruma yönelik olarak, hükümet ayrımcılıklarla baş etmesi için bir danışma kurulu tayin etmiştir ve olumlu etki bırakacak önlemler hakkında düşünülmektedir. Bu Fransa için hem devrimci bir adımdır, hem de ülkenin güçlü sağ kanadı tarafından engellenecek bir harekettir. 


Fransa'da": -vaklanmalardan önce dahi, Avrupalı liderler göçmenlerin geldikleri ülkelerdeki yaşama ayak uydurma konusunda gösterdikleri isteksizlik ve yetersizlik hakkında giderek daha fazla endişeleniyorlardı. Avrupa'daki Müslümanlar için bu durum İslamiyet ve Batı arasındaki bir mesele değildi, onların yaşamları Batı'da İslamiyeti yaşamanın verdiği fırsatlar ile çelişkileri yansıtmaktadır. 
Avrupa'nın bu gerçekliği olumlu bir şeye dönüştürme konusundaki yetisi hâlâ ölçülmektedir.* 

Ben bu konuyu New York'ta eski Başkan Clinton'un evsahipliği yaptığı bir konferansta tartışma fırsatı buldum. Katılımcılar arasında Bosna baş müftüsü Mustafa Çeriç de vardı. Çeriç Müslümanlar ve Yahudiler tarafından Avrupa tarihine yapılan katkıların itiraf edilmesi için pek çok Avrupalıya kasa süreli bir fırsat tanındığını öne sürdü. Müslüman aileler yüzyıllardır Orta Avrupa ve Balkanlar'da yaşamaktadırlar; Batı'da da bulundukları ülkelerin tam üyeliklerini alan ikinci ve üçüncü göçmen kuşağa mensup milyonlarca kişi vardır. Büyük akınlar halinde yeni gelenler bu uyumsuz karışımı meydana getirmiştir. Çeriç Müslümanların, azınlık oldukları topraklarda İslami hukuka dayanan bir yönetimin kurulamayacağını kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Buna karşılık Avrupalıların da kabul etmesi gereken nokta, Müslümanların diğer insanlarla eşit bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğudur dedi. Ve şöyle bir sosyal anlaşma önerisinde bulundu: Avrupalı Müslümanlar siyasi, ekonomik ve dini haklarını talep ederlerken demokratik prensiplere dolaysız, net bir şekilde riayet edeceklerine dair garanti vereceklerdi. Çeriç'e göre Müslümanlar özgürlüğü hak etmek için önce sorumluluklarına odaklanmalılar ve Avrupalılar İslamiyet'in onların kültürüne yabancı olmadığını, hatta onun bir parçası olduğunu kabul etmeliler. 


* Bu bölümde tartışılan uyum ve kimlik meseleleri ABD'yi de ilgilendirmektedir fakat daha az ölçüde. Her ne kadar tam rakamları söylemek zor olsa da, Müslümanlar muhtemelen Amerikan nüfusunun yüzde 1 ila 2'si arasında bir oranı oluşturmaktadır. Bu rakam içinde en azından üçte biri ABD'de dünyaya gelmiş olan Afrikalı Amerikalı kişilerdir. “Amerikan İslamiyet"inin şekli ve yönü dini ve akademik topluluklar içinde tartışılan ve üzerinde çalışılan canlı konulardır. 
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Çeriç'in vazifesi her an patlamaya hazır bir politik ortamda daha da güç bir hal aldı: Bir yanda en ufak bir kıvılcımla alev alacak olan önyargı suçlamaları diğer yanda radikalizm ithamları. 2005 Eylül ayında bir Danimarka gazetesi Hz. Muhammed'i terörizmle bağdaştıran bir dizi karikatür yayımladı. Bu çirkin karikatürler Avrupa'nın diğer yerlerinde yeniden basılıp internette erişilebilir hale gelince, kimisi şiddetli olan bir protesto dalgası patlak verdi. Bu isteri hali, hem laik Avrupa ile Müslümanlar arasındaki ayrılığı hem de her taraftaki aşırıcı kişilerin bu nefreti kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasını resmetmiş oldu. Karikatürlerin basımı her ne kadar özgür düşünce deneyiminin bir parçası olsa da, aynı zamanda bir bağnazlık örneğiydi. Protestolar eşit bir şekilde özgür düşünce yoluyla yapıldı, tabii şiddet gösterileri haline gelenler hariç. Tüm bu hazin olay, duygunun manuk üzerindeki zaferini gösteren çok üzücü bir deneyimdir aslında. Fakat bu durumu ortaya çıkaran tutum ve tavırlar ne yazık ki yeni değil. 


1991 yılında Los Angeles Times'ın “Avrupa'nın Nabzı” başlıklı 
araştırmasına katıldım. Sonuçları incelerken azınlıklara duyulan önyargı bizi pek şaşırtmadı, fakat ben Müslümanlara, özellikle de, Kuzey Afrika'dan göç edenlere karşı duyulan kötü hislerin boyutu karşısında çok şaşırdım. Bosna'daki savaş sırasında, Avrupalı iş arkadaşlarımın bazılarının tutumları beni hem üzdü hem de şok etti. Bu kimseler Bosnalı Müslümanların, Sırp ve Hırvat işkencecilerinden daha az medeni olduklarını düşünüyor gibiydiler. Son yıllarda yaygınlaşan şu tiz çığlığı duymak mümkündü: “Avrupa Avrupalılar içindir” ve “Yabancılar evlerinize dönün.” Politikacılar göçmenler hakkında rutin bir şekilde daha sıkı önlemler ve kısıtlamalar getirirken, Müslümanlar kendilerine karşı yapılan ayrımdan ve “İslam fobisi”nin kurbanı olmaktan şikâyet etmektedirler. Son dönemki karikatür krizinden önce başka çirkin olaylar da olmuştur: 2002 yılında İslamiyet'i eleştirmiş olan Hollandalı bir politikacının öldürülmesi ve yine 2004 yılı Ekim ayında bu kez bir film yapımcısı olan Hollandalı bir vatandaşın Müslüman-karşıtı, nefret dolu bir filmi gösterime koyduğu için öldürülmesi gibi. 


Bu sırada, uzun süredir pek çok Avrupalının gurur kaynağı 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olan hoşgörü kültürü artık sorgulanmaya başlanmıştır. Bu kişiler ‘yaşa ve yaşat” anlayışının çok fazla olduğunu ve kontrolün kaybedilmesine yol açtığını söylediler. Aslında, uzmanlar Avrupa'nın teröristlerin yetiştiği ikinci büyük yer olma ihtimalinden endişelenmektedirler: Avrupa komplocuların kendilerini yasal kanunların ördüğü duvarlar arkasında saklayabilecekleri bir yer, sosyal haklara erişim nispeten daha kolay, ifade özgürlüğü bir gelenek haline gelmiş durumda ve idam cezası kaldırılmış bulunmakta. Avrupa'nın ana görüşe sahip Müslüman liderleri de aynı kaygıyı duymaktadır. Bu liderler, kızgın bildirileri manşetlerde yer alan ideologlarin elinden dikkatli bir şekilde mikrofon kapmaya çabalamaktadırlar. Çünkü onların bildirileri yasalara uyan Müslüman çoğunluğu rahatsız etmekte hatta tehlikeye atmaktadır.* Fakat uç noktalardaki öğelerin varlığı da kabul edilmiştir. 


2004 yılı Nisan ayında, İngiliz polisi zula edilmiş yarım ton 
amonyum nitrat gübresi buldu, bu daha önceleri Bali ve Türkiye'deki terörist saldırılarda kullanılmış olan patlayıcı içeriğiydi. Bu olay sekiz Müslüman adamın tutuklanmasına yön vermiş oldu. O yıl daha sonra, İspanyol polisi El-Kaide ile ilgisi olduğu iddia edilen bir grup Pakistanlıyı tutukladı. (210) 2005 yılı başlarında, Alman ve Fransız polisi Irak'taki başkaldırı için adam toplayan hücreleri dagıt. (211) 


Ebu Musab el-Zarkavi'nin terörist örgütlerini idare edenler altı Avrupa ülkesinde tutuklandılar. (212) İngiliz yetkililer Birleşik Krallık'ta on bin ila on beş arasında Müslüman'ın El-Kaide'yi des- 


* o Londra'daki bombalamalar aynı zamanda Amerikalı Müslüman liderlerin şiddet olaylarını engellemek için çabalarını yoğunlaştırmalarını sağladı. 
(209) Los Angeles’teki Müslüman Halkla İlişkiler Konseyi'nin yöneticisi Salam al-Marayati'ye göre, “İnsanlar düşünmeden önce ‘Bizim terörizmle bir ilgimiz yok, dinimiz açık ve diğer herkes için gün gibi ortada olmalı. 
Artık daha fazla seyirci kalamayız, yapıcı müdahalelere dâhil olmak zorundayız. Bu yüzden işbirliği içinde hareket ediyoruz ve tek bir ağızdan konuşuyoruz. Şimdi çocuklarımıza hemen böyle yapmaları gerektiğini söylüyoruz, onların akılları bulanmamalı, onlara yaklaşıp şiddetin yeri olduğunu söyleyen kimselere güven duymamalılar.” 
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teklediğini tahmin ediyor ve yine altı yüz bin kadarının da Afganistan'da ya da başka bir yerde şiddet ekiplerinden ders aldığını düşünüyorlar. (213) 


Terör sanıklarının belli bir demografik profile dayandinlamaması yetkililerin sinirini bozmaktadır. Her ne kadar teröristlerin çogu göçmen ailelerden gelmiş olsa da, biri dışında metroyu havaya uçuranların hepsi Britanya doğumluydu ve hiçbirinin geçmişinde şiddet olayları yer almıyordu. Eğer belli bir eğilim varsa o da terörist eylemlere katılanların dine karşı tutumlarında keskin bir değişikliğin olduğuydu. Mesela yaşamda sürüklenen ve dini inancını çok önemsemeyen bir Müslüman aniden dindar bir militana dönüşüp yeni bir kimlik kazanabiliyor. İngiliz Cumhurbaşkanı Tony Blair bu konuda şunları söylemişti: “Müslüman toplumunun bir parçası uyum göstermemektedir. Yahudiler, Hindular, Çinliler ve Müslüman çoğunluk uyum içinde hareket etmektedir ama bir kesim Müslüman kendini aşırılıklara, uç noktalara adamıştır.” (214) Sünni İslamiyet'te merkezi bir otorite olmadığı için, vaiz vermek için bir kişinin dini uzman olması gerekmez. “Bu mahallelerde bir kişinin çıkıp ‘ben bir imamim alın size bu da fetvam' dediğini duyabilirsiniz” (215) demişti. İşte bu yüzden radikal imamlar bu kadar tehlikeli. Bize öğrettikleri gerçek İslamiyet değil aksine siyaset tarafından saptırılmış bir sürümü ve Bin Ladin'in onayladığı, kendi anlam bütünlüğü dışında kullanılan Kuran ayetleri. Genç Müslümanlar yaşamda anlamlı bir şey ararlarken kandırılabilirler, bu anlamı kutsal savaşa çağrıda bulduklarını düşünebilirler ve yeniden terörist olarak doğarlar. 


Avrupa'daki hapishaneler çok fazla Müslüman insanla dolmaktadır. Fransa'da Müslümanlar büyük oranda tutuklu nüfusu oluşturmaktadırlar. Terör karşıtı uzmanlar bu suçlu nüfusun El-Kaide'nin yürüttüğü yandaş bulma faaliyetleri için önemli bir kaynak olmasından korkmaktadırlar.* Az sayıda Batılı hapishane çok sayı- 


* — Richard Reid, Miami rotalı bir uçağı 2001 Aralık ayında ayakkabisindaki bir bombayla uçurma girişiminde bulunmuştur, kendisi bir İngiliz hapishanesinde İslamiyet'i kabul etmiştir. Hollandalı film yapımcısı Theo Van Gogh'u öldüren Muhammed Bouyeri yedi aylık hapis döneminde radikal- 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daki Müslüman mahküma sağlam bir ahlaki rehberlik yapacak şekilde donanmıştır. Avrupalı hükümetler problemin farkında ama nasıl tepki gösterecekleri belli değil. Bazıları Müslüman mahkümları dağıtmayı denemiştir, diğerleriyse böyle bir hareketin sadece tehlikeyi yayacağını savunmaktadır. Her halükarda, tutukevi alanı sınırlıdır. Mücadele edilmesi gereken diğer bir nokta da etnik mahallelerin, yozlaşarak mahrumiyet içinde yaşayan azınlık alanları haline dönüşmesini engellemektir. Bu mahalleler bir yüzyıl önce Marksizm'in hayali vaatlerinin cezbetmiş olabileceği, ekonomik açıdan yoksul ve sosyal açıdan uyumsuz bir nüfusun evi olan yerlerdir. 
Kendi ülkelerini terk edip karşılarında misafirperver olmayan bir ülkeyle karşılaşan insanlar her türlü ulusal bağlılıktan uzak kalabilir ve kendilerini daha evrensel bir nedene adayabilirler. 


Tüm bunlarla karşı karşıya kalan Avrupalı liderler çok az seçme şansına sahipler ve yapmaları gereken demokrasi prensipleri ile güvenlik zorunlulukları arasında dengeyi sağlamak için gösterdikleri yaklaşımı yeniden değerlendirmektir. Hem dini hem de laik çevrelerde sorulmakta olan soru göçmenlerin değerlerine ve geleneklerine yer vermeye çabalamak mı yoksa onların tamamen Avrupa kurallarına ayak uydurmaları için diretmek mi daha akıllıcadır? Katı bir bakış açısına sahip olanlar, diyalogların verimsiz olacağını çünkü onların problem yaratması en muhtemel kişilere ulaşamayacağını dile getirmektedirler. Bu görüşe göre teröristler bütün dünyadâ Hristiyan birliğini amaçlayan konferanslara katılmayacaklardır ve ortak ahlaki kaygılardan etkilenmeleri söz konusu değildir. Bu nedenle güvenlik her şeyden önce gelmelidir. 


Bu tutum çerçevesinde, pek çok ülkede terörist olduğundan şüphelenilen kişilerin takibi ve alıkoyulması için polisin yetkisini genişletme çabaları devam etmektedir. Bazı ülkeler aşırıcı vaizlerin 


lestirilmistir. 2004'ün sonlarına doğru, İspanyol memurlar, Madrid'deki ulusal mahkemeyi havaya uçurmayı planladıkları gerekçesiyle on üç Kuzey Afrikalı göçmeni tutukladı. Bu adamlar kısa-süreli suçlulardı, hapishanede bir araya geldikten kısa bir süre sonra kendi terörist grupları olan “Martyrs for Morocco”yu (Fas'ın Şehitlerini) kurdular. 
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görevden alınmasını kolaylaştırmakta ve İslamiyet'in Avrupa versiyonunu geliştirme umuduyla onların yerine daha ılımlı din adamlarının yetişmesi için programlar başlatmaktadır. Bazı ülkeler camilerin sosyal birlikteliği değil de İslami ayrımı öğütleyen kaynaklara (Suudi Arabistan gibi) bağımlılığını azaltmak için onları finanse etmeye başlamışlardır. Hollanda'da, Müslüman din adamlarının hizmetlerini Arapça yerine Hollandaca dilinde vermesi gerekli kılınmıştır: Blair hükümeti geçmişte teröre destek veren grupları yasaklamak için harekete geçmiş, sempatizan olduğu iddia edilen kişilerin Britanya'ya girişini engellemek ve sınırdışı etmek için kara liste hazırlamıştır. Terörizmi kışkırtan web siteleri, makaleler ve vaazları yasadışı ilan etmek için adımlar atmıştır. 


Demokrasi siyasi farklılıkları açık oturum yoluyla karara bağlama dayanağı üzerine kurulmuştur. Bütün iletişim kapılarını kapatan demokratik bir hükümet kendisini anında yabancı bir toprakta bulacaktır, yani aynı bölgede zorba hükümdar olarak yürüyecektir. 
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çekoslovakya'nın kontrolünü ele geçiren komünistler hiçbir görüş ayrılığına tolerans göstermemiştir ve bu yüzden benim ailem Birleşik Devletler'e taşınmıştır. Yüzyıllarca, diktatörler hapishaneleri tehlikeli, tahrik edici ya da hüküm sürmekte olan düzene karşı isyan uyandırıcı fikirlere sahip insanlarla doldurdular. Daha yakın bir süre içindeyse, pek çok ülkedeki despotlar terörizm tehdidini bahane ederek şiddet içeren ve şiddet içermeyen muhalefeti benzer şekilde susturmuşlardır. Bugün Avrupa'da karşı karşıya kalınan risk (ve ABD'de) terörizm yandaşlığı ile politik eleştiri arasındaki farkın bulanıklaşmaya başladığıdır ki, bu da kanunları yasal müzakereleri bastırma araçlarına dönüştürmektedir. 


Fakat bu risk, alevlendirici kelimelerin yangın çıkartma ihtimali göz önüne alınarak, ifadelerin tartılarak söylenmesini gerektirir. 
Eski bir atasözü, “ifade özgürlüğünün kalabalık bir tiyatroda ‘Yangin!’ diye bağıracak kadar uzun boylu” olmadığını söyler. Biz şu anda kalabalık bir tiyatrodayız ve bence açıkça terörizmin reklamını yapmaya niyetli aleni söylevlerin yasaklanması isabetli bir davranış olur. Ayrıca ben şahsen Blair'in Büyük Britanya'ya gerek siyasi açıdan güvenli bir sığınak bulmak gerekse ekonomik fırsatlar elde etmek için gelenler hakkında yaptığı uyarıya katılıyorum. “Burada kalmanın gerektirdiği bir vazife vardır” (216) “Bu vazife İngiliz yaşam tarzını devam ettirecek değerleri desteklemek ve paylaşmaktır. 
Bu vazifeyi yerine getirmeyen, bizim ülkemize ve insanlarımıza karşı nefret ve şiddet dolu olayları kışkırtan kişilerin burada yeri yoktur.” Aynı uyarı ABD için de uygun olacaktır. 

Bunu söyleyerek, ben gücün kötüye kullanımına engel olmak için Amerika ve Avrupa'nın sivil yaşamının, bağımsız adalet sisteminin ve demokrasinin kuvvetine duyduğum inancı belirtmekteyim. 
Atlantik'in her iki tarafında sağlamamız gereken denge sağduyu ürününden başka bir şey olmayacaktır: Bizim sistemimizi yıkmak isteyenleri durdurmak ama bunu yaparken de kendimiz o sistemi oluşturan ana prensipleri baltalamamaya dikkat etmek. 


Terörizm üzerindeki gerçek zafer birilerini susturarak değil, Mustafa Çeriç gibi mantıklı ve sağlam sesleri yükselterek elde edilecektir. Avrupa'da, diğer yerlerde olduğu gibi, en önemli mücadele İslamiyet'in kalbi ve ruhu adına her seviyede yürütülen savaştır, aileden başlayarak mahallelerde, topluluklarda ve uluslarda yürütülen savaştır. Bu savaşta, her müttefik bir fark yaratacaktır, her potansiyel müttefik aranıp bulunmalıdır. Bu nedenle ben Avrupa ile ABD'nin Türkiye hükümetine ve insanlarına sırt çevirme ihtimalinden endişelenmekteyim. Türkiye yardım etmek için eşsiz bir konuma sahip olan ve uzun zamandır Batı'nın arkadaşı olan bir ülkedir. 
Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin başarısı Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalanı yıkmıştır ve orada İmparatorluğun küllerinden, daha önce hiç görülmemiş bir şey ortaya çıkmıştır: Laik bir Müslüman devlet. Türkiye Cumhuriyeti ilk cumhurbaşkanı olan Kemal Atatürk'ün görüntüsünde yaratılmıştır, Atatürk hem modem hem de Batı'ya dönük bir ülke inşa etmeye niyetli sınırsız bir enerji adamıydı. Atatürk açıkyüreklilikle dini “benim insanlarımın kalbine doğrultulmuş zehirli bir hançer” olarak ifade etmiştir. Kalabalıkları etrafında toplayan dervişlere ve zamanın dindar şeyhlerine karşı gelerek, şu sözleri dile getirmiştir: “Ben bugün, bilimin, bilginin ve medeniyetin ışık saçan varlığı karşısında onlara inanmayı kesinlikle reddediyorum...(217) Türkiye'nin uygar toplumunda, kendi maddi ve manevi refahını (bir) şeyhin rehberliğinde arayacak kadar ilkel insanlar mevcuttur.” 


Atatürk İslami halifeliği kaldırarak ve devlet adına din üzerindeki kontrol hakkını savunarak o günkü toplumun temellerine balyoz vurmuştur. Onun yönetimiyle, dini okullar kapatıldı, Türk dilinde Latin harfleri kullanılmaya başlandı, Batı tarzı bir anayasa benimsendi, sınıflarda ve çalışma ortamındaki cinsiyet ayrımına ilişkin uygulamalara son verildi. Bu konuda da “Eğer nüfusumuzun yarısını modern hale getiremezsek, çağdaş dünyaya ayak uyduramayız” demiştir. O zamandan itibaren geçen onlarca yıl, Türk ordusu hükümetin laik mizacını muhafaza ederek, Atatürk'ün mirasını korumaya hizmet etmiştir. Bir Batılı ülke olarak statüsünü sağlamlaştırmak için hevesli olan Türkiye 1960 yılında Avrupa Ortak Pazarı için üyelik başvurusunda bulundu. Daha sonra Avrupa Birliği olan kurumda Türkiye hâlâ kapıda beklemektedir. 


Pek çok özel dernek gibi, AB kendi üyelerini kendisi seçmektedir. Amerikan dışişleri bakanlarının bu olaya karışması hoş karsilanmaz. Bakanlıkta görev yaptığım sırada, ben yine de Avrupalı meslektaşlarımı Türkiye'yi kabul etmeleri yönünde heveslendirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim ABD politikasında da yansitilan görüşüm, başarılı, Batı-yanında bir Türkiye'nin hassas bir bölgede dengeyi garanti etmek için gerekli olduğuydu. 1999 yılında AB nihayet Türkiye'nin resmi bir aday olduğunu açıkladığında memnun oldum. O zamandan beri Türk hükümeti Avrupa normlarını karşılamak için gereken uzun bir liste halindeki değişiklikleri yerine getirmektedir. İdam cezasını kaldırmış, adalet sisteminde reformlar gerçekleştirmiştir, yeni bir cezai kanun benimsemiş, bankacihk kanunlarını değiştirmiş ve insan haklarını korumak için daha güçlü önlemler uygulamıştır. Reformların pek çoğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderliği altında yürütülmektedir. AK Parti Atatürk'ün laik modelini kabul ederek, siyasi merkeze doğru ilerleyerek ve genel olarak Türkiye'deki kadınların ve azınlıkların haklarını gözeterek İslami hükümet hakkında klişeleşmiş anlayışı yıkmıştır. 


Türkiye özellikle önemli bir ülkedir çünkü İslam Konferansı Örgütü içinde yer alan ve dünyadaki Müslüman ülkeleri temsil eden 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tek NATO üyesidir, ayrıca İsrail'le diplomatik ilişkiler içersine giren çok az ülkeden biridir. Türkiye Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün sözleriyle: “İnsanların medeniyetler çatışmasını konuştuğu bir dönemde, Türkiye medeniyetler arasında doğal bir köprü oluşturmaktadır. (218) Tüm yapmaya çalıştığımız İslamiyet ile Batı'yı daha da yakınlaştırmak için bulunduğumuz pozisyonu kullanmaktır.” Bu süre zarfında Almanya Dışişleri Bakanı olan Joschka Fischer, Gül'ün düşüncesini şu şekilde tekrar etmiştir: “İslami bir ülkeyi Avrupa'nın ortak değerleri üzerinde modernize etmek teröre karşı açılan savaşta Avrupa için D-Day (çıkarma günü)* etkisi yaratacaktır.” (219) İşte bu yüzden AB, 2004 yılı Aralık ayında Türkiye'nin resmi müzakerelere başlamak için yeterince gelişme kat ettiğini açıkladığında, bu büyük bir gelişme olmuştur. Asıl sorun, bu müzakereler Avrupalıların Türk Müslümanları kucaklamasına mı yoksa onlara soğuk bir omzun diplomatik eşitliğini sunmasına mı yol açacak? 


2005 yılı Haziran ayında Fransız ve Hollandalı seçmenler AB 
için yeni bir oluşum teklifini reddettikleri zaman, bu durumdan Türk karşıtı duygular nasibini aldı. Her ne kadar pek çok Avrupalı lider Türkiye'nin başvurusunu desteklediklerini belirtse de, seçmenlerin büyük çoğunluğu ikna olmamıştır. AB'yi genişletme süreci dinamik ve dışa dönük bir kata vizyonu üzerine kurulmuştur, fakat pek çok Avrupalı küreselleşme karşısında çömelmeyi tercih etmektedir. Genişleme milyonlarca yeni işçinin iş için yarışmasına imkân sağlamıştır. Avrupalılar Türkiye'ye sınırlarını ve pazarlarını daha fazla açma konusunda isteksizler, çünkü Türkiye hem büyük (70 milyon nüfuslu) hem de fakir (kişi başına düşen gelir Polonya'daki gelirin yaklaşık olarak yarısı olan) bir ülke. (220) 


Fakat zorluklar dolarların, euroların ötesine uzanmaktadır, en önemli sorun Türk kültürünün Avrupa kültürüyle bağdaşıp bağdaşamayacağıdır. Bosna krizi sırasında Müslümanlara karşı gösterilen saygısızlık ve küçümseme tavırları Türkiye'ye de yöneltilmiştir. Bu durum hemen hemen tüm Avrupa'nın Türkiye'ye bazı noktalarda savaş açtığı gerçeğini yansıtmaktadır, Yunanlılar Kıbrıs ve Ege Deni- 


* D-Day: İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan çıkarma günü. 
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zi'ndeki belli adalar yüzünden sürekli olarak Türkiye ile anlasmazlığa düşmektedir ve Hristiyanlar Türklerin Birinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı Ermeni katliamını unutmamıştır. Bu tarih, bir kısmının uzaklığı gibi, uzun sürekli bir önyargıyı aşılamıştır. İtalya Cumhurbaşkanı Silvio Berlusconi, Avrupa uygarlığını “İslami ülkelerle” karşılaştırarak onun “üstünlüğünü” övmüştür. (221) Fransa'nın eski başkanı Valery Giscard d'Estaing bu konuda şunları söylemiştir: “Türkiye bir Avrupa ülkesi değildir, onun birliğe girişi Avrupa Birliğinin sonu demektir” Papa XVI. Benedict olmadan önce, Kardinal Joseph Ratzinger Türkiye'nin başvurusuna karşı olduğunu şu sözleriyle dile getirmiştir: “Türkiye daima Avrupa'nın zıttı olan, farklı bir kıtayı temsil etmiştir.” (222) 


Avrupalı oluşumun, seçmenleri bir araya toplamada gösterdiği başarısızlık daha geniş bir Avrupa Birliği'ni savunanlar için sarsıcı bir engel oluşturmuştur. Şu anda Türkiye'nin üyeliğinin unutulmasını isteyen pek çok kişi var. Aslında olmamalı. Türkiye'yi uzaklaşturmak çok büyük bir hata olacaktır. Bu durum Müslümanlar ile Batı arasında problem yaratmaya çabalayanlar için bir fırsat olacaktır. 


Müzakerelerin ilerleyeceğini farz edersek, bazı prensipler akıl- da tutulmalıdır. Öncelikle, AB ile Türkiye zaten belli bir anlayışa ulaşmıştır. Eğer Türkiye Avrupa standartlarına doğru hızlı ilerleyişini devam ettirirse, Avrupalı liderlerin onun üyeliğini desteklemesini beklemek en doğal hakkıdır. Müzakere sürecinin arkasındaki tüm mantık da budur zaten. 


İkincisi, Türkiye'nin Avrupalı kimliği sorgulanmamalıdır. Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu, bir süre, Avrupalı güçten daha fazla olmuş olsa da, o hiçbir vakit bir Avrupalı güçten daha az olmamıştır. Türkiye'de hâlâ yüzlerce yıldır günlük yaşamında çok az degişim kat edebilmiş ve hâlâ kendi içine bakan bölgeler bulunmaktadır, fakat Atatürk'ten bu yana Türkiye'nin ana odak noktasının Batı'ya yönelik olduğuna dair şüphe yoktur. 

Üçüncüsü, Türkiye'nin dini kimliği Avrupa Birliği'ne katılma başvurusunu etkilememelidir. Bu prensip temel teşkil etse de, katiyen iyice anlaşılmamıştır. Hem Avrupa hem de Türkiye laik hükümetlere sahiptir. Tıpkı ABD gibi Avrupa da çok mezhepli bir topluma dönüşmüştür. Diğer önemli bir nokta da, AB'nin batı demokrasisinin normları. etrafında organize olmuş olmasıdır ki bu demokrasinin özünde dini özgürlük yatar. Bir ülkeyi dini nedenlerden dolayı dışarıda bırakmak Avrupa'nın kendi değerlerine ihanet etmesi demektir. 

Son olarak, bazılarının yaptığı gibi Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa'nın kültürel harmonisini bozacağını savunmak ikna edici bir tez değildir. Bu düşünce tarzı, yarım düzine üyesi olan bir Ortak Pazar zamanında bir şeyler ifade edebilirdi fakat bugün AB yirmi beş üye ülkeye sahip kültürel bir kaleydoskop haline gelmiştir. Ve Türkiyeyi dahil etmek bu durumu değiştirmeyecektir. 


1990'lı yıllarda, NATO'ya katılım beklentisi, Orta ve Doğu Avrupa'nın yeni özgürlüğüne kavuşmuş ülkelerindeki demokratik reformlar için güçlü bir dürtü oluşturmuştur. Yeniden tarihi rekabeti başlatmak yerine, bu ülkeler kanunların yürütülmesine, insan haklarına, serbest teşebbüse ve askeriyenin sivil denetimine saygıyı geliştirmek gibi demokratik hedeflere odaklandılar. NATO olumlu bir değişim için, eski rakiplerin barış adına beraber çalışabildikleri bir yer olarak, mıknatıs görevi gördü. AB de benzer bir işlevi yerine getirmektedir fakat bu işlevi ancak yeni başvurulara kapısını açık biraktığı ve başvuruları değerlendirirken açık fikirli olduğu sürece devam edecektir. Bu konuda Tony Blair şu sözleri sarf etmiştir: “Bugün Türkiye'nin üyeliği için referanduma gidilse, şüphesiz çok az ülke olumlu oy kullanacaktır. İşte bu anlayışı değiştirmek için çalışmak zorundayız. Türkiye üyeliğe hak kazanmak için uzun bir yol kat etmiştir, şimdi onu diğer yöne itmek bizim için bir hata olacakur.” (223) 


ABD'nin kendi yükümlülükleri vardır. Bush yönetiminin Irak'ı işgal etme kararı Türkleri çok şaşırtmıştır. 2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türklerin yüzde 40'ı şu anda Amerika'yı en büyük düşmanları gibi görmektedir. (224) Çoksatan bir Türk romanı Metal Fırtına Amerika'nın Türkiye işgali hakkında kehanette bulunur ve bu işgale karşılık Türkiye'nin Beyaz Saray yakınlarında nükleer bomba patlatmasina suflörlük eder. 
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Son yıllarda birkaç kez Türkiye'ye seyahat ettim. ABD'nin Irak işgalinde, Irak'ın komşusu olan Türkiye'nin görüşünü almamış olması kısa sürede unutulmayacaktır. Bu görüş büyük ölçüde Türklerin Kürtlerle olan karışık ve utandırıcı ilişkilerinden etkilenmektedir. Türkiye, Irak içindeki özerk bir Kürdistan'ın kendi içindeki Kürt azınlıklarda milliyetçi bir tutku yaratmasından endişe duymaktadır. Kürt teröristlerin Kuzey Irak içinde ayak basacak yerlerinin olması tedirginlik yaratmaktadır ve Iraklı Kürtlerin petrol açısından zengin bir şehir olan Kerkük'ün kontrolü için Irak'taki Türk azınlığa karşı kuvvet uygulamasından endişe duyulmaktadır. Gelecek Amerikan politikası bu konularda Türk politikasıyla mükemmel bir şekilde bağdaşmak zorunda değildir ama Kürtlerin haklarına saygı duyulması konusunda ısrar ederken mümkün olduğunca işbirliği içinde bulunmak ve hafifçe ilerlemek akıllıca olacaktır. 


On yıl sonrasına baktığımızda, görünen o ki Basra Körfezi'ndeki hâkim güç Irak'taki Şii çoğunlukla müttefik olan İran olacaktır. 
Bu noktada, bir NATO üyesi, Müslüman devletler örgütlenmesinde bir lider, İsrail'e bir dost, Orta Doğu ve Avrupa içinde potansiyel bir birleştirici güç olarak Türkiye'nin önemini büyütmek zor olacaktır Buna oranla ABD ve Avrupa için Türk çıkarlarını ciddi bir şekilde gözetmenin önemini fazla büyütmek de zorlaşacaktır. Eğer Batı Türkiye gibi bizim endişelerimize yanıt veren Müslüman bir ülkeye saygı göstermezse, dostluk kurmanın kazanç sağlayacağı diğer bir Müslüman ülkeye aynı durumu uygulamak daha zor olacaktır. 


Küçük jestler bazen büyük bir farklılıklar yaratabilir. Ben böyle bir durumu Türk yetkililerinin ne kabul ettiklerini ne de reddettiklerini belirten bir ifadesizlik halinde gözlemledim; onlar hiçbir tepki vermeden konunun değişmesini beklediler. Üzerinde durulan konu Heybeliada'daki, İstanbul'dan tekneyle yaklaşık bir saat süren mesafedeki bir ada, Halki Rum Ortodoks Ruhban Okulu'nun durumuydu. Ruhban okulu 1844 yılında açılmıştır ve “on dokuzuncu yüzyılın ortalarına ait harika bir mimari eser” (225) olarak tanımlanmaktadır, “havadar, yüksek tavanlı ve her yönden şehir manzarası gören bir mimari” Bu kuruluş 1971 yılında kapatıldı, kapatılma nedeni kurumun yıkıcı bir eyleme karışmış olması değildi, asıl neden 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kurumun varlığının Türk devletinin laik kanunlarına karşı hakaret olarak sayılmasıydı. Eğer Müslüman kuruluşların hükümetin kontrolü dışında işletilmesine izin verilmiyorsa, neden bir Hristiyan ruhban okulunun bunu yapmasına izin verilmeliydi ki? Türkiye'deki düşünce tarzı bu şekildeydi. Bu politika Emerson'ın “saçma bir tutarlılık” olarak ifade ettiği kategoriye girmektedir. 


Hem bir dost hem de Amerikalı bir yetkili olarak konuşup, Türklere devamlı olarak ruhban okulunu, dünyadaki iki yüz elli milyon Ortodoks Hristiyan'a karşı iyi niyetin bir belirtisi olarak, yeniden açmaları konusunda baskı yaptım. Tarihin garip bir oyunu ki Ortodoks Hristiyanlığının merkezi Hristiyan bir ülkede değil de Türkiye'deydi. 1453 yılında Osmanlıların Constantinople'yi fethi dahi, Vatikan'ın Ortodoks eşdeğeri olan patrikhaneyi tarihi başkentinden çıkartamamıştı. 


Başkan ve eşi bayan Clinton'la birlikte eski İstanbul'un orta yerindeki merkezinde (Fener Rum Patrikhanesi) Aziz Ekümenik (Hristiyan Birlikçisi) Patrik Bartholomew ile tanışma fırsatı edinmiştim. 
İstanbul güzel bir şehir ama aynı zamanda gürültülü ve kalabalık. 
Patrikhane ise şehrin aksine huzurlu, mistik ve mütevazı. Patrik şahsen bir Türk vatandaşı, hem Halki papaz okulu (Heybeliada Ruhban Okulu) mezunu hem de Türk Kara Ordusu İhtiyat Teşkilatı'nda görev almış bir kişi. Fiziki açıdan bir patriğin görünmesi gerektiği gibi, uzun beyaz bir sakalı madalyonları ile boynundan uzanan bir haçı, üzerindeyse harika siyah bir kaftandan pelerini var. 


1991'de göreve başladığından bu yana, çevresel aktivizmi ve inançlararası uzlaştırma çabaları nedeniyle övgüler elde etmiştir. 
Kendisi aydın, derin düşünebilen bir insan ve yedi ayrı dil konuşabiliyor fakat Heybeliada Ruhban Okulu hakkında konuşurken gerçekten tam bir muamma içinde görünüyordu. Kurumu boş bırakarak kimin ne kazanç elde edeceğini anlamış değildi veya ruhban okulunun ya da Türkiye'nin küçük Hristiyan azınlığının nasıl olup da tehdit olabileceğini idrak edememişti. Aksine, ruhban okulunun yeniden açılması Türkiye'nin AB'ye girme beklentisini kesinlikle canlandıracaktır, bu patriğin de tamamen desteklediği bir hedef. 
Hükümet bir çözüm bulmak istediğini söylüyor ama otuz beş yıl 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sonra bu sorun artık bitmelidir. Tek bir öğrenim merkezinin kaderi, iki medeniyetin arasındaki ilişkiye çok fazla sorun çıkaracak gibi görünmüyor ama böyle bir dünyada, uygarca hareketler yoluyla nelerin elde edilebileceğini asla küçümsememeliyiz. 


17. AFRİKA: RUHLAR İÇİN BİR YARIŞ 


Uganda'daki Müslüman bir lider, “Biz, gördüğünüz üzere, bir çatışmaya doğru ilerliyoruz” (226) dedi. ABD “Sizinle savaşmayı asla kesmeyecek ta ki siz dininize sırt çevirene dek” “Bir yarış var” dedi (227) diğer bir Ugandalı ama bu kez kişi Hristiyan bir papazdı. “İslamiyet de, Afrika'nın aklı ve ruhu için yarışmaktadır.” Küresel dini uyanış hiçbir yerde Afrika'da olduğu kadar aşikâr değildir, Afrika'da iki karşıt akın yükselmektedir ve bilgi devrimi Hristiyan vaizlerinin ve Müslüman din adamlarının vaazlarını oturma odalarına, toplantı salonlarına getirmektedir. Orta Doğu'daki ve Kuzey Afrika'daki (özellikle Suudi Arabistan ve Libya) Müslüman ülkeler Afrika'nın gençlerini eğitmek ve onlara belli bir fikir aşılamak için para akıtmaktadır. Yeni camiler ve dini okullar hızla çoğalmaktadır, Arapça dilinde öğretim yapma oranı artmaktadır, İslamiyet geleneksel olarak Hristiyan olan Zambiya, Ruanda ve Uganda gibi ülkelerde bile ayak basacak sağlam bir yer bulmaktadır. 


Bu arada, kendilerini evangelik Hristiyan olarak adlandıran Afrikalıların sayısı sadece otuz yıl içinde on yedi milyondan yaklaşık olarak yüz yirmi beş milyona yükselmiştir, bugün toplam üç yüz elli milyondan fazla Afrikalı Hristiyan bulunmaktadır. Bölge kiliselerin, uyanış çadırlarının ve “İsa Korusun” yazılı etiketlerin oluşturdugu furyayla sürüklenmektedir. İnci) ve ilişkin yazılar yüzlerce yerel 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dile ve diyalekte terctime edilmektedir.* Yirmi yil icerisinde Afrika'daki Hristiyan sayısının, Avrupa ve Kuzey Amerika'dakilerin birleşiminden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Bu genişleme pek çok ulustan misyonerler tarafından gerçekleştirilirken, bu faaliyetler Batıdaki birleştirilmiş kiliseler tarafından finanse edilmektedir. 

Bu faaliyetlerin büyük kısmının olumlu yönleri vardır. İnanç günlük yaşamın zorlukları altında çaresizliğe doğru giden insanlara umut verir. Gerek Orta Doğu'dan ve gerekse Orta Amerika'dan gelen maddi katkılar sayesinde ihtiyaç duyulan okullar, klinikler ve sosyal merkezler inşa edilebilir. Afrikalılar ile ABD kiliseleri arasında kurulan bağ, Amerika'nın demokrasi ve terörizm hakkındaki bakış açısı için anlayış ve desteği derinleştirebilir. Bu sırada aile içi şiddet ve kadınlara yönelik sünnet uygulamaları hakkında halkı bilinçlendirebilir. 


İslami hareketin ve Hristiyan faaliyetlerinin eş zamanlı olarak büyümesi aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. 
Nüfusun eşit bir şekilde ayrıldığı ülkelerde gerginlik yaratan rekabetler ortaya çıkmıştır. Bir inancın diğerine baskın olduğu ülkelerde ise, azınlık halindeki nüfus kendisine gözdağı verildiği hissine kapılmıştır. Bugün Afrika inançlar bazında tam bir savaş alanı haline gelmiştir, tıpkı soğuk savaş sırasında ideolojik bir mücadele bölgesi olduğu gibi. Bu mücadelenin olumlu yanları da olmuştur muhakkak. ABD, Batı Avrupa, Sovyetler Birliği ve Çin, Afrika'daki ge- 


* o Misyonerler kendi mesajlarını yerel çevrelere uyarlama konusunda yetenekli hale gelmişlerdir. Masai kabiksi için oluşturulan bir inanç şu mesaj iletiyordu: “Biz Tanrı'nın, oğlu İsa Mesih'i göndererek sözünü yerine getirdiğine inanınz. İsa Mesih ete kemiğe bürünmüş bir insandı, kabileden bir Yahudi idi, küçük bir köyde dünyaya gelmişti. Evinden ayrılıp iyilik yapmak, Tann'nın ve insarın gücü yardımıyla hastaları iyileştirmek ve dinin manasının sevgi olduğunu göstermek için daimi bir safari üzerindeydi. O insanları tarafından reddedildi, işkence gördü, elleri ve ayakları bir çarmıha çivilendi ve hayata vedaetti. Mezara gömüldü ama sırtlanlar ona dokunmadı ve üçüncü günde, o mezarından yükseldi.” Jaroslav Pelikan, O Kimin İncil'i? Viking, New York, 2005, 215. 
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lişmeleri finanse etmiştir ve her ülke eğitim vermek suretiyle yetişmekte olan Afrikalı seçkin nesli kendi kampına çekmek için istekli davranmıştır. Fakat bölgesel rekabetlerin Çad, Sudan, Etiyopya, Somali, Angola, Mozambik ve Zaire'yi de içine alan uzun bir liste halindeki ülkelerin vekâlet mücadelesini kızıştırmasıyla kaybedilen hayatlar, bu artıların etkisini gölgede bırakmıştır. Komünizm vekilleri ve özgür dünya onu darbelerken, bölgeye çok sayıda silah girmiştir, itaatkâr ama zorba hükümetler desteklenirken, güçlü devlet kurumları meydana getirme, yurttaşlık hissi aşılama gibi ulus inşa etmek için gerekli başlıca vazifeler göz ardı edilmiştir. 


Afrika'nın ekonomik ve sosyal açıdan duyduğu acil ihtiyaç onlarca yıldır aynı yerinde saymaktadır: Gelişimi teşvik edebilecek iyi hükümetlere sahip kaynaştırıcı toplumlar inşa etmek. Bu vazife, Afrika'nın karakteristik bir özelliği olan etnik ve dilsel çeşitliliği yüzünden ortaya çıkan hemen hemen her olayda gerçekleştirilmesi daha da zor bir hal almıştır. Ve bireyler ya da gruplar kendi dini kimliklerini ulusal bağlılığın önünde tuttukları vakit yerine getirilmesi gereken görev daha karmaşık bir duruma gelmiştir. 


Geleneksel Afrika dinleri böyle bir talepte bulunmamaktadır.* 
Animistik inançlar evrenseldir ve Tanrının bütün varlıklarda ve nesnelerde var olduğu ve aynı zamanda atalarının ruhlarının da dünya üzerinde bulunduğu inancına dayanır. Yeni inançlardan farklı olarak, animistik dini uygulamalar günlük yaşamla bir bütün halindedir ve zorunlu bir aynın söz konusu değildir, yani Hristiyanların kiliseye gitmesi ya da Müslümanların ibadet etmek için diğer günlük aktivitelerine ara vermesi gibi, Kuran ve İncilin sembolik açıdan - haç ve hilal ya da Arapça ile yerel diller- karşı karşıya gelmesi gibi ayrımlar yoktur. 

Bir ordu örgütlemeye ya da daha iyi bir kamusal okul sistemi oluşturmaya çalışan bir hükümetin eğer her hareketi Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki çekişme üzerindeki etkisi açıdan analiz edilirse, hükümet kendisini engellenmiş hissedecektir. Bu rekabet, 


*  Ruhunhayatve sağlığın temel varlığı olduğuna inanma doktrini, ruhların varlığına inanış, bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanma. 
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özellikle diğer insanları kendi dinine çekmeye çalışan kişilerin kendi inançlarını övmek yerine diğer inancı karalamaya başladığı vakit, daha keskin bir hal alabilir. Müslümanlar belki İsa Peygamber'i izleyenleri bir tanrı yerine üç tanrıya tapındığı gerekçesiyle çoktanrıcılıkla itham edebilirler. Hristiyanlar belki Hz. Muhammed'i değersiz, savaşçı, şehvet düşkünü ve mucizevi İsa Peygamber'le karşılaşurıldığında etkileyiciliğini yitiren bir figür olarak karakterize edebilirler. Her ne kadar bu dini liderlik mücadelesi, Müslüman tüccarların on yedinci yüzyılda ilk kez Afrika sahillerini ziyaretlerinden bu yana devam etse de, son yıllarda karşılıklı saldırı daha da kötü bir hal almıştır. 


Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki problemli ilişkiler, kendilerini Afrika'nın iç mücadelesinde payı varmış gibi gören yabancılar tarafından daha da şiddetlendirilebilir. Ayrıca şöyle bir riskten söz etmek de mümkün, bazı kurnaz Afrikalılar dışardan gelen bu ilgiyi kullanarak “manevi” nedenleri bahane ederek finansal ve siyasal destek çekebilirler, fakat bu desteği aslında kendi çıkarları için kullanacaklardır. Çünkü böyle bir durum daha önce de söz konusu olmuştur. İslami hayır kurumlarından toplanan paralar genellikle siyasi ya da kişisel kazançlar için kullanılmıştır. 1980'li yıllarda sağ kesimden Amerikalı Hristiyanlar dini haklarını savunduklarını iddia eden ve etrafına ölüm saçan Mozambikli, Angolalı isyan gruplarına destek vermiştir, fakat bu grupların kalbinde yatanın sadece bencil çıkarları olduğunu fark edememiştir. 


Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki çatışmalar Afrika'nın pek çok yerinde problem haline gelmiştir, fakat bu problem özellikle kıtanın en geniş ülkesi Sudan ile nüfus oranı en fazla ülkesi Nijerya'da yıkıcı bir hal almıştır. Her iki ülkede de savaşmak için çok neden bulunmaktadır ve bunlar arasında petrol de yer alır. Ve yine her ikisi de etkili ülkelerdir: Sudan Afrika'nın kuzeyi ve doğusunda, Nijerya batısında. Her biri Amerika'nın ilgisini çekmektedir. 


Her ne kadar ABD yetkilileri Afrika'yı ihmal etmekle eleştirilse de, ben hükümette olduğum süre içinde kıtayı yedi kez ziyaret ettim, hemen hemen iki düzine ulusa uğradım ve bunlar arasında, 
1994 yılı ilkbaharında gittiğim Sudan da vardı. Oraya giderken endişeliydim, çünkü bu, düşmanımız olarak değerlendirdiğimiz bir hükümete yaptığım ilk diplomatik ziyaret olmuştu. 

Yine de, grubumuz birkaç sene önce yapılan bir darbe ile başa geçen, eski askeri görevlisi ve Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir tarafından oldukça iyi bir şekilde ağırlandı. 


Ellili yaşların başında olan Beşir'in bıyıkları ve düzenli bir şekilde kesilmiş, kısa sakalı vardı. Sert görünüşlü biriydi ve tahta bir baston kullanıyordu, çehresinden etrafa ciddiyet yayılıyordu. Fakat konuya geçmeden önce, bana uzun bir bardak dolusu, pembe bir içecek ikram etti. İçecek şampuan kıvamındaydı. Bazen bir elçi olarak işimin ülkem adına yiyip içmek olduğunu söyleyip şaka yaparım, ama bu göreve çağrının ötesinde gibi görünmektedir. Bu arada o pembe sıvıyı içerken, Beşir'in ve diğer Sudanlıların hiçbir şey içmediklerini fark ettim. Neden? diye geçirdim içimden. Aklıma beni zehirlemeye çalışıyor olabilecekleri geldi. Beşir izlerken, elimdeki içecekten ikna edici olmasını umut ettiğim bir yudum aldım fakat neredeyse hiçbir şey yutmadim. Tadı şekerliydi ve Pepto-Bismol'e benziyordu. Beni rahatlatan şey, yere yığılıp kalmamış olmamdı. 


Beşir ile görüşmemin önemli bölümü içecekten daha tatmin edici değildi. Benim amacım teröristlere güvenli bir sığınak sağlamadaki rolü hakkında Sudan'ı uyarmaktı. Fakat uyarı dikkate alınmadı. Ertesi yıl hükümet Mısır devlet başkanına suikast girişiminde bulunmakla suçlandı. Bu sırada, Sudanlı otoriteler ülkelerini İslami devrimin bölgesel öncüsü haline dönüştürmeye çalışıyorlardı. Ev sahipliği yaptıkları teröristlerin arasında, güneyli ayrılıkçı gruplara karşı savaşta Sudan askerlerine yardımcı olan anayolları kendi yapım şirketine inşa ettiren Usame Bin Ladin de yer almaktaydı. 

Sudan, ABD topraklarının dörtte biri kadar yüzölçümüne sahiptir, Kızıl Deniz kıyılarından kıtanın tropikal merkezine kadar uzanır. Kuzey yansı yoksuldur; yerli halkını büyük oranda Müslüman Araplar oluşturur. Güney kısmı çok daha fakirdir ve siyahi Afrikalı animistlere, Hristiyanlara ve bazı Müslümanlara ev sahipliği yapar. 

Verimli topraklar Sudan'ın tamamını ve daha fazlasını rahatlıkla besler, fakat bunun yerine topraklar maden işletmeciliği için karmakarışık edilmiştir. 1956'da bağımsızlığını kazandığından bu yana, Sudan neredeyse hiç dur durak bilmeyen bir sivil savaşa sahnelik etmiştir. Başkent Hartum'daki liderler yıllarca güneydeki siyasi kontrol üzerinde uzlaşma yolları aramışlardır ve kısmen bunun nedeni petrol olmuştur. 1980'li yıllarda, şeriat kanunlarını dayatma yoluyla, dini kontrol sağlanmaya çalışılmıştır. Güneyli isyan hareketleri, her ne kadar kendi içinde bölünmüş olsa da, bağımsızlık ya da özerklik için savaş vermektedir. Sonuç kalıcı bir insani kriz oldu ve bu kriz toz fırtınaları ile kuraklık yüzünden daha kötü bir hal aldı, iki milyon insanın yaşamına mal olan acımasız bir savaşla tarihe iz bıraktı. Her ne kadar tarafların tümü sivilleri öldürmekten suçlu olsa da, Beşir'in hükümeti yiyecek yardımlarını engelleyerek, köylere saldırarak, ülkesinden çıkartılan çok sayıdaki insanı hayatta kalamayacakları bölgelere püskürterek en büyük suiistimalci oldu. 


Yardım etme yolları ararken, hem Afrika'da hem de Washington'da savaşın yıkımına şahitlik eden insanlarla karşılaştım. Onların açlık, kölelik, dini zulüm, işkence öyküleri ile sivillere yapılan saldırılar beni çileden çıkardı. Bana siyahi bir İsa Peygamber oyması takdim eden genç bir Sudanlı ile gruplar halinde dua etmeye gelen Amerikalı öğrenciler duygulandırmıştı beni. Nuba Dağları'nda çalışmış olan Katolik bir piskopos, okulları kasti olarak bombalanan bir düzineden fazla birinci sınıf öğrencisinin ölümlerini aktardı. Hükümet sözcüsü, okulun yasal bir askeri hedef olduğunu söyleyerek trajediye çirkin bir şekilde karşılık verdi. Piskopos bu zulümlerin yeniden tekrar etmemesi için benden yardım istedi. Orada otururken ABD'nin bütün gücü arkamdaydı fakat daha fazla ne yapabileceğimiz konusunda emin olmadığımı söylemek zorundaydım. Biz uzun süredir askeri ve ekonomik yaptırımlar yüklüyorduk. Aynca, eğer normal ilişkiler istiyorsa, Sudan'a insan hakları ihtilalini durdurmak zorunda olduğunu belirttik. Buna ilaveten, savaş mağdurlarına insani yardım amaçlı bir milyar dolardan fazla para yardımı yaptık ve güney ile hükümet arasındaki görüşmeleri desteklemesi için özel bir delege tayin ettik. 


Güneyli asilerin komutanı John Garang isimli bir adamdı. 


261 > TANRI VE GÜÇLÜ 


Uganda'da ilk kez karşılaştığımız zaman elli iki yaşındaydı. Yuvarlak suratlı, kel ve tıknaz biriydi, tombul çenesini çevreleyen, kısa, kır renkli sakalları vardı. ABD'de eğitim almış olan Garang, komiinist teorisyenlerden Hristiyan eylemcilere kadar herkesi cezbeden tavrıyla ün kazanmıştı. Bu nedenle karşılaşmamız sırasında bana tam olarak ne duymak istediğimi sorduğu zaman hiç şaşırmadım, o barışı destekleyen, insan haklarına saygı duyan, gücün paylaşımı noktasında istekli olan ve bir gün Sudan'ın demokratik bir ülkeye dönüşmesini umut eden bir kişiydi. Garang'ın sicilinin kusursuz olmadığını biliyorduk ve Sudan'ın sivil savaşına ABD'yi askeri olarak dahil etmeyecektik. Fakat Garang’ güneyle uzlaşma sağlayabilecek ve hükümete bu konuda baskı yapabilecek tek potansiyel kişi olarak görüyorduk. O 1983 yılından beri mücadele etmekteydi, gerçek bir liderin sahip olması gereken zekâya ve karizmatik tarza sahipti, aynı şekilde ekonomik ve askeri meselelerde de bilgiliydi. Tüm güney kesimi boyunca bayrakları ve tişörtleri onun portresi süslemişti. 

11 Eylül saldırıları her şeyi değiştirememiş olabilir ama Sudan 
hükümetinin korkuya kapılıp Washington ile iyileştirilmiş ilişkiler kurma çabasını artırmıştı. Ani bir değişimle, Beşir terörizm konusunda yardımcı olmaya başlamış, her ne kadar ağırdan alsa da, Garang ile daha verimli görüşmeler yapmıştır. Piskoposlarla yönetilen bir kilise başkanı ve aynı zamanda eski bir senatör olan Amerikan delegesi John Danforth, kuzey ve güney kesimleri amansızca birbirine kışkırttı. Nihayet, 2005 yılında ordularını birleştirme, siyasi güçlerini ve petrol gelirlerini paylaşma taahhüdüne dayalı bir uzlaşmaya varıldı. Anlaşma sevinçle karşılandı. Uzun süredir düşman olan Beşir ile Garang yeni hükümetin ortakları olarak tokalaştıklarında, yaklaşık bir milyon insan sevinçlerini göstermek için Hartum'daki ana meydanı tıka basa doldurmuştu. Caddeler tam anlamıyla dans ediyor gibiydi. 

Kutlama 9 Temmuz tarihinde gerçekleşti ve bu tarih Garang'ın başkan yardımcısı olduğu zamana rastladı. Bu, kutlamanın en eğlenceli kısmıydı. Üç hafta sonra, Garang bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Cenaze töreninde hatipler onu Musa Peygamber'e 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benzettiler, vaat edilmiş topraklara sade bir göz ilişmesi sonunda yarılmasını sağlayan bir lider. Garang'ın ardından başa geçen, şaşkın Savla Kir Mayardit en iyi yüzünü takınarak Beşir'in elini sıktı ve barışı uygulamaya geçirerek, ölen liderinin mirasını şereflendireceğine dair söz verdi. 


Umutluyum ama iyimser değilim. Sudan askeriyesi içinde eski düzenlemelerden kazanç elde eden ve güneyin ortağı olarak çalışmaya hevesli olmayan şahsiyetler var. Bölge içinde çeşitli çatışmaları tetikleme konusunda bu şahsiyetlere güven duyulabilir, üstelik etrafta bu çatışmaları bastıracak bir Garang yokken bu amaç daha kolay gerçekleştirilebilir. Önceki asiler kendi içlerindeki ayrılıkları iyileştirmek zorundalar ve aynı zamanda kamu hizmeti sunabilmek için gerekli yönetimsel yetileri geliştirmelidirler. BM yardım edecektir, sürgünden dönen pek çok eğitimli Sudanlı da, ama ülkenin kalkınma ihtiyaçları sayılamayacak kadar çoktur. İslami eylemciler Hristiyanlardan ve animistlerden gelen direniş karşısında kendi nüfuzlarını genişletme arayışına girerlerse, dini ayrım birleşmeye engel olarak kalmaya devam edecektir. Daha da ciddisi, barış anlaşması Sudan'ın her yerinde huzur sağlayamayacaktır. Yüz binlerce hayat pahasına Arap olmayanları temizleme yolları arayan ve hükümet tarafından desteklenen, öldürücü direnişçilerin bulunduğu batı Sudan'daki Darfur bölgesine kadar uzanmaz. Hükümet Uganda'nın nefret verici Lord'un Direniş Ordusu için güvenli bir sığınak sağlamaya devam etmektedir. Kendisini uluslararası arenada ıslah etme çabasına giren Beşir'in hâlâ cevaplaması gereken çok şey var. 


Barış anlaşması altında, ulusal seçimlerin 2009 yılında yapılması planlandı. İki yıl sonra, güney kesime ayrılıp ayrılmama konusunda referandum yapma hakkı tanınacak. Her ne kadar Garang kendisini ülkeyi bütün halinde tutmaya adamış olsa da, ayrılma ihtimali onun destekçilerinin pek çoğunu cezbedecektir. ABD barış anlaşmasının devamını sağlamak, kuzey Uganda'daki garip şiddet uygulamalarına ve Darfur'daki soykırıma nihayet son verecek olan daha geniş kapsamlı bir diplomatik çözümü yüreklendirmek için elinden geleni yapmalıdır. Dinin göz ardı edilemeyeceğinin farkına vardığımıza göre, üzerine basa basa belirtmemiz gereken, politikalarımızın 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tüm Sudanlılara yardım etmeyi amaçladığıdır. İster Müslüman ister Hristiyan olsun, her türlü bölücü dış gücün işlere karışıp her şeyi içinden çıkılmaz hale getirmesini engellemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Her şeyi kendi başımıza yapmak yerine, diğer ülkelerle işbirliği yapmalı, Sudan'ı coğrafik, ırksal ve dini bağlarla bağlamak için inanç-bazlı aracı grupların çabalarını desteklemeliyiz. 


Deneyimlerimizin gösterdiği gibi, sivil savaştan çıkan ulusların yaklaşık yarısı sağlam bir istikrar yakalamayı başarırken, diğer yarısı beş yıl içinde şiddetin kucağına düşmektedir. Sudan'da güney ile kuzey arasında barışı sağlamak yirmi yıldan fazla bir süreyi almıştır; bu barışı devam ettirmek ve başka bir güçlük devresini engellemek en az bu süre kadar uzun ve yoğun bir çaba gerektirmektedir. 


Batı Afrika'daki en eski şehir olan Nijerya'daki Kano, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın alışılmış bir şekilde ziyaret edebileceği bir yer değildir, işte bu yüzden ben Kano'ya gittim. Dünya değişiyor ve ABD diplomasisinin de yeni bağlantılar kurmaya ihtiyacı var. Neredeyse bin yıldır, Kano İslamiyet'in merkezi olan bir şehirdi ve şu an yarım milyon nüfusa sahiptir. 1804'ten beri, bir dizi kutsal savaştan sonra kurulan halifelik makamına ev sahipliği yapmıştır. Halifeliğin on üçüncü lideri Emir Ado Bayero, 1963 yılından bu yana hizmet etmiştir ve 1999 yılında misafir olarak beni ağırlamıştır. 


Onunla sarayında karşılaştım. Karşılıklı selamlaştıktan sonra, birlikte süslü bir şekilde dekore edilmiş salona geçtik. Saygı göstergesi olarak, kendisi kuzu derisinden yapılmış bir bankın üzerine oturmadan önce, bana onun sağına oturmamı teklif etti. Emir'in süslü başlığı, boynuna dolanmış sonra da başı üzerinde toplanmıştı, başlık üzerindeki renkler onun köyünü ve ailesini temsil ediyordu. Muhabirler için hoşgeldin sözlerini yerel dil olan Hausa ile ifade etti. Daha sonra ben İngilizce konuştum. İki kocaman mor şemsiye altında avluya doğru yürüdük ve toplanmış olan kalabalığın arasından ilerledik ve bu kalabalık sanki insanlardan oluşan bir Kızıl Deniz gibi önümüze geldiğinde ikiye ayrıldı. Her ne kadar insanların ne söylediğine dair en ufak bir fikrim olmasa da, herkesin ilahi söylediğine tanık oldum. Yaşlı adamlar tüfeklerini yukarıya kaldırırken, diğerleri de mızraklarını sallıyorlardı. Ben de elimi salladım. Daha sonra Emir yine bir saygı işareti olduğunu öğrendiğim, sımsıkı kapanmış bir yumruk gösterdi. Sonra tribüne çıkartıldık ve buradan bir sarayın eşsiz manzarasını izlemeye davet edildim: İki yüzyıl önceki, zafer dolu cihadı anma kutlaması ile Kano'nun Afrika kültürü ile İslami kültürünün zengin karışımını sergileyen bir vitrin vardı önümde. 


Tören yerel yöneticilerin; şarkıcılar, dansçılar, hokkabazlar ve cambazlar eşliğinde, Emire yaklaşıp hürmetlerini belirtmeleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde adamlar at sırtında selam vererek ve hangi köyden geldiklerini belirten işaretler tutarak yakınımızdan geçtiler. Savaşçılar eski tip tüfeklerini havaya doğrultup ateşlediler. Sihirbaz hekimler rutin olarak gözlerine, dudaklarına ve kulaklarına dokunarak, etraflarındaki hançerleri kırbaçladılar, bu onların sembolik olarak kötülüklere karşı bağışıklık kazanmasını sağladı. Emir gururlu bir şekilde en renkli kostümlere sahip atlılardan birkaçının on yedi oğlundan bazıları olduğunu belirtti. Kutlamada heyecan doruğa ulaştığında, savaşçılar atlarını havaya dikerek yan yana dizildiler ve daha sonra tribüne doğru dörtnala koşmaya başladılar. Neyse ki, böyle bir gösterinin olacağından ve atların zamanında duracağından önceden bahsedilmişti bana. Gerçekten de tam zamanında durdular. Etkilenmiştim ve hayranlığımı göstermek için can atıyordum. Ayağa kalktım ve önce yumruğumu sıkıp havaya kaldırmam gerektiğini haurlamadan önce hemen alkislamaya başlamıştım. Durbar şenlikleri ve halifelikle ilişkilendirilmiş diğer gelenekler İslam toplumunun kültürü ve dini karşısında duyduğu övüncü yansıtıyordu. Emir hem bu övüncün cisimleşmiş hali, hem de ayrımın ötesine geçebilen bir kişidir. Onun bölgesi içinde ve Nijerya boyunca, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar benzer şekilde ona saygı göstermektedirler. Böyle şahsiyetler aziz tutulmalıdır, çünkü Nijerya'nın yüz yirmi sekiz milyonluk nüfusu iki inancın taraftarları arasında hemen hemen eşit bir biçimde bölünmüştür. Sudan da olduğu gibi, Müslümanlar ülkenin kuzey kısmında egemen durumdadır, Hristiyanlar ise güneyde. İki kesimin uyum içerisinde yaşaması ülkenin geleceği için gereklidir. 


Ne yazık ki, tehlike belirtileri benim ziyaretimden kısa bir sonra kendisini belli etmeye başladı. Nijeryalılar kısa bir süre önce devlet başkanı olarak Olusegun Obasanjo'yu seçmişlerdi. Obasanjo bazı kuzeyli Nijeryalıların bakış açısına göre, üç ayrı dezavantaja sahip bir politikacıydı. Birincisi, Obasanjo bir güneyliydi; ikincisi bomagain Hristiyan'dı; üçüncüsü kıdemli subaylarının büyük çoğunlugu kuzeyli Müslümanlar olan, yozlaşmış Nijerya askeriyesinin zararlı kişilerden temizlenmesi için kampanya başlatmıştı. Bu nedenlerden dolayı, Obasanjo'nun zaferi kuzeyli Nijerya eyaletleri arasında paniğe yol açtı ve hemen bir tepkinin oluşmasına neden oldu. Eyaletlerden birinde, vali adayı olan bir kişi, eğer seçilirse, İslami kurallara bağlı kalarak, Müslüman çıkarlarını koruma vaadinde bulunmanın akıllıca olduğunu düşündü. Oynanan oyun başarılı olmuştu ve verilen vaat hemen yerine getirilmişti. Diğer valiler bu furyayı izledi ve haftalar içinde şeriat kanunları Kano'yu da içine alan bir düzine eyalette geçerli oldu. 


Daha önceleri, Müslümanların boşanma gibi kişisel meselelerini kendi mahkemelerinde çözümlemelerine izin verilmişti, fakat ağır cezaya ait davalar sivil otoriteler tarafından idare ediliyordu. İslami kuralların genel olarak dayatılması demek, bu kuralların daha geniş bir alanda uygulama görmesi anlamına geliyordu. Müslüman liderler yolsuzluğun önlenmesi, müstehcen davranışların dizginlenmesi ve suç oranının kontrol altına alınması için bu hareketi haklı bulmaktaydılar. Fakat bu kez Hristiyanlar kendilerini tehdit altında hissettiler. Hristiyanlar Kuran'ın çalışılması, okullarda Arapça dili- nin öğretilmesi gibi gereklere itiraz ettiler. Nadiren uygulamaya geçirilse de, şeriat kanunları tarafından belirlenen sert cezalara, dans ve alkole karşı yasakların dayatılmasına karşı çıktılar. İşe yaramasa da, herhangi bir eyaletin ya da yerel hükümetin bir inancı resmi din olarak benimsemesini yasaklamayan Nijerya anayasasına dikkat çektiler. 


O dönemden beri, hassasiyetlerin üzerine gidilmektedir ve hem Müslüman hem de Hristiyan çeteler şiddet kullanmakla suçlanmaktadırlar. Kano'da, Müslümanları din değiştirmeye yönelttiği suçlamalarına maruz kalan bir Hristiyan vaizin evi yakılmış ve bütün ailesinin ölümüne sebebiyet verilmiştir. Yaygınlaşan çatışmaların başlangıcı, 2002 yılında yerel bir köşe yazarının, yanlış bir hevesle, güzellik gösterisindeki bir yarışmacının Hz. Muhammed ile evlenme- ye layık olduğunu söylemesine dayanır. Kiliselere ve camilere yönelik yüzlerce çete çatışması olmaktadır ve bu çatışmalar sıklıkla bir inancın taraftarlarının diğer inanca saygısızlık ettiği iddialarıyla başlamaktadır. Yaklaşık on bin insan öldürülmüş, binlercesi de yerlerinden edilmiştir. Her ne kadar federal hükümet dini tahrik konusunda caydırıcı olmaya çalışsa da, bu isteği yerine getirecek ahlaki otoritelerden ve çarelerden yoksundur. Hristiyan liderler, Müslümanların Hristiyanları tamamen kuzey Nijerya'nın dışına çıkarmak istediklerini belirtip Müslümanları suçlamaya devam ederken, Müslümanlar da kendi nüfuslarını Protestan yapmaya çalışan Hristiyanlara kızmaktadırlar. 


Nijerya'daki dini çekişmenin kökleri tamamen dine dayanmaz. 
Sudan ve Irak'ı da içine alan pek çok Afrika ülkesinde olduğu gibi, Nijerya'da etnik gruplar batı güçleri tarafından kaldırım taşları gibi döşenmiştir. Onlarca yıl, Nijerya'nın ekonomisini kötü yöneten aç gözlü diktatörler, petrol gelirlerini de yağma etmişlerdir, bunun sonucu olarak halk daha fakir ve ezik kalmıştır. Çok sayıda yoksullaştırılmış ve işsiz bırakılmış insanın bulunduğu bir yerde, herhangi bir kıvılcım büyük bir yangına sebep olabilir. Ayrıca, yarı göçebe Müslüman topluluklar, Nijerya'nın merkezi dağlık alanlarında, otlatma hakları ve büyükbaş hayvanlarının suya erişimi üzerine Hristiyan çiftçilerle mücadele etmiştir. (228) (Kaynaklar yüzünden yaşanan benzer bir çekişme, on dokuzuncu yüzyılın büyük bir bölümünde Amerika sınırı üzerinde bir kan davasına sebep olmuştur.) 
Nijerya'daki zorluklar kuraklık ve yüksek doğum oranıyla birleşince şartlar daha kötüleşti, şimdi daha fazla insan daha küçük parseller halindeki verimli toprakta yaşamlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Ekonomik sıkıntılar şiddetin ana kaynaklarından biriydi ama dini farklılıklar, mısır yetiştirmek ya da hayvanları otlatmak için yapılan tartışmaların da ötesinde, vurgun yapmak için daha yüce bir amacın olduğu hissini perçinlemektedir. 


Sudan'da, Nijerya'da ve Afrika'nın başka bir yerinde daha büyük bir tehlike devam edecektir, yabancılaştırılmış Müslüman nüfuslar El-Kaide gibi grupların yeni üyeler kazanması için elverişli ortamlar oluşturmaktadır. Zayıf hükümetler, geçirgen sınırlar ve sivil çatışmalar yağmacı örgütler için fırsatlar yaratmaktadır. Geleneksel olarak, Afrika'daki İslamiyet en ılımlı çeşitliliği simgelemekteydi ama dışardan gelen aşırı uç baskılar, fakirlere yiyecek ve içecek sağlayan sosyal tesisleri ve camileri işletmek için paralarıyla akın eden radikallerin bağlılıkları yıkma çabaları bu izlenimi yıktı. Geleneksel Müslüman liderler yarış yapacak kaynaklara sahip değildiler ve her durumda onların ilettikleri mesaj, heyecan arayanlar için daha az heyecan vericiydi. Zaten, önemli sayıda Afrikalının Irak'taki savaşta hükümet dışı bir başkaldırıya katıldığı tespit edilmiştir. ABD tepki olarak Afrika Bumu için başlatılan terörizm karşıtı hareketin bir uzantısı olarak Djibouti bölgesine askerler yerleştirmiştir. Bu aynı zamanda, bölgedeki değişik askeri varlıkları terörizm karşıtı teknikler konusunda eğitmektedir. Biz stratejimizin hem çok yönlü hem de seçici olmasını garanti altına almalıyız. Soğuk savaş sırasında bazen kendi halkını perişan eden ve kimi yönleriyle adı kötüye çıkmış komünizm karşıtı hükümetlere destek olduk. Eğer biz El-Kaide ile savaşmak için işbirliği yapan ama aynı zamanda yaygın bir şekilde nefret edilen askeri güçlere yardım saglarsak, El-Kaide'nin çekiciligini güçlendirmiş oluruz. 

Eğer biz El-Kaide gibi terörizm uygulamalarına karşı başlatılan mücadelede Afrikalıların bize yardım etmesini istiyorsak, onları en çok yıldıran meselelerle başa çıkmalarında onlara yardım etmemiz gerekir, mesela bunlar hastalıklar, temiz suyun olmaması, yetersiz eğitim ve çevresel yıkım olabilir. Ve eğer askeri eğitim vermeyi planlıyorsak, bu eğitim Afrikalı güvenlik güçlerinin sivil çekişme ve soykırımın yanında terörle mücadelelerine yardım etmeyi amaçlamalıdır. Ayrıca inanç meselelerine karşı yeni ve daha gelişmiş yaklaşımlar belirlemeliyiz. Daha önce de belirttiğim gibi, Amerikalı diplomatlar gönderildikleri ülkelerin dini inançları ve uygulamaları hakkında iyi bir şekilde bilgilendirilmelidirler. Geçmişte, Arapça ve İslamiyet hakkında eğitim gören dış servis yetkilileri, Afrika başkentlerine karşılık, Arap başkentlerindeki görevler için kararlı bir tercih göstermişlerdir. Şüphe etmememiz gereken nokta, her iki bölgede 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de yüksek derecede kalifiye diplomatlara ihtiyaç duyuldugudur. 

Nijeryalı yazar Ben Okri'nin Songs of Enchantment adlı eseri şöyle başlar: “Kaosun giderek büyüdüğünü göremedik, onun ilerleyen dalgaları bizlere ulaştığında, onun ateşli öykülerine ve hiddetli yürüyüşüne hazırlıklı değildik.” (229) Bugün böyle bir bahanemiz olamaz. Kaosun giderek büyüdüğünü görebiliyoruz. Eğer hazırlıklı değilsek, Tanrı yardımcımız olsun. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
NİHAİ YANSIMALAR 


18. İŞTE BÜTÜN MESELE BU 


“Göze göz, dişe diş” dedi Mahatma Gandhi, “işte tüm dünyayı kör eden bu.” Daha önceki bölümlerde Orta Doğu, İran, Irak, Afganistan, Avrupa ve kısmen Afrika'da dine karşı zero-sum* yaklaşımının neden olduğu zararı ele aldık. Biz benzer meseleleri, lafı uzatarak, Endonezya, Tayland ve Filipinler gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde ve Orta Asya'daki Kafkasya ile Çeçenistan'da da dikkatle inceleyebilirdik. ABD politikasının doğasında olan, Pakistan'a karşı yürüttüğü karışık dengeleme faaliyetini gözden geçirebilirdik ya da siyasi, kuramsal ve kabilelere ilişkin meselelerle kaynayan kazan haline gelen, Şii ve Sünni Müslümanlar ile Hristiyanların huzur aradığı yeri, Lübnan'ı ele alabilirdik. Hatta İslamiyet'in en hızlı büyüyen bir din haline geldiği Kuzey Amerika'da bile, aşırı şiddet eylemlerine duyulan korkunun güçlendirdiği, kültürel kabullenişe ve dışlamaya ilişkin, başa çıkması zor problemler bulunmaktadır: 11 Eylül teröristleri başka yerlerde doğmuş olabilirlerdi fakat vurgundan önce aylarca ABD topraklarında yaşamış ve hazırlanmışlardı. 


Bazı insanlar bu gibi çatışmaların her yerde yaşanmasından ve yoğunluğundan yola çıkarak, bugün dünyadaki merkezi mücadele- 


* o Toplamı Sıfır Olan Oyun: Bir tarafın kazanmasının, diğer tarafın kaybetmesi anlamına geldiği bir tür rekabet ortamı. Sonuçta kazançlarını toplamı sıfır olmaktadır. 
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nin, medeniyetler çatışmasından nasıl sakınılacağı değil, aksine çoktan başlamış bir savaşın nasıl kontrol altına alınacağı olduğu sonucuna varmıştır. Bu çok karanlık bir tablo çizmektedir karşımıza. El Kaide ve taklitleri küresel İslami bir devrimi harekete geçirmeyi istemektedirler ama bu onların başarılı olacağı anlamına gelmez. 


Korku terörizmi besler. Ancak eğer korkunun yayılmasına izin verilirse, El Kaide sağlam bir destek kazanmayı umut edebilir. Araştırmalar Arapların, din fanatikliğini hem kendi ülkeleri içinde hem de Batda büyük bir problem olarak gördüklerini ortaya çıkarmıştır. (230) Müslümanların tarafında şiddet eylemlerine karışma konusunda umumileştirilmiş bir istek çok azdır. Eğer Müslümanlar herhangi bir konuda fikir birliği yapacaklarsa, bu mutlaka inançlarının barışçı bir doğası olduğu hakkında olacaktır. Taliban Afganistan'ın büyük bölümünde güç kazandığı zaman bile, bu hareket çoğunluğu Müslüman olan elli üç ülke arasından sadece üçü tarafından diplomatik olarak tanınmıştır. 
Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Türkiye, Endonezya ve Bangladeş'te Müslümanları öldüren terörist saldırıları, önceden ElKaide'ye sempati duyan Müslümanların fikir değiştirmesine neden olmuştur. 


Her ne kadar yargılamada büyük hatalara düşse de, Bush yönetimi, kendi namına dini bir mücadele içine girmemiştir. Başkan El Kaide'yi yenilgiye uğratmanın en iyi yolunun, örgütü etkilemiş olduğu bazı Müslüman kesimlerden elde ettiği destekten ve sempatiden yoksun bırakmak olduğunu anlamıştır. Pek çok Amerikalı bu düşünceyi iyi kavramıştır. Amerikalıların çok azı, Hristiyan Evangelikler arasında bile, Pat Robertson'ın El Kaide'yi temelinde “bir din mücadelesi” olarak değerlendirdiği fikrine katılmaktadır.* Çoğunluk, İslamiyet'in diğer dinlerden daha fazla şiddeti yüreklendirdiğini düşünmemektedir. (232) 


* Robertson 2004 senesinde Kudüs'te bir dinleyici grubuna şöyle seslendi: “Bayanlar, baylar hata yapmayın, bütün dünya, dini bir mücadele tarafından şiddetle sarsılmaktadır. Bu savaş ne para ne toprak için, ne fakirliğe karşı zenginlik, ne de eski geleneklere karşı modernizm savaşıdır. Hayır, bu savas Allah diye bilinen, Mekke'nin ay tanrısı Hubal'ın mı yoksa Judeo-Hıristiyan, İncil Tanrısı Yehova'nın mı üstün olduğuna dair bir savaştır.” (231) 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Bu iyi bir gelişme ki, nispeten sağlıklı yaklaşımlar ayakta kalmayı başarmıştır hem de onları zehirlemek için ardı ardına gelen olaylara rağmen. Gerçek şu ki, Müslümanların çoğunun ilgileri Bat”nınkilerle bağdaştırılabilir ve hem Araplar hem de Amerikalılar iyileştirilmiş münasebetlerden kazanç elde edeceklerdir. Aslında, ABD Arapların yardımı olmadan terörizmi yenilgiye uğratamaz ve Araplar Batı'nın yatırımları olmadan ekonomik refahını devam ettiremez. Kutsal savaşa dair kaçınılmaz olan hiçbir şey yoktur. 


Öyle olsa bile, heyecan yüklü'üç mesele hakkında tehlikeli fikir ayrılıkları bulunmaktadır: birincisi Orta Doğu'da adil ve doğru bir uzlaşmanın düzenlenmesi, ikincisi Amerika'nın Irak'taki askeri varlığının meşruluğu, üçüncüsü ABD amaçlarının genel doğası. Bu mevzular en aydınlık şekilde görüldüğü zaman, her cephede ilerleme için umut vardır. 


Şiddet yıllarından sonra, hem Filistinliler hem de İsrailliler yeni liderlere sahip oldular. Değişimle birlikte kargaşa geldi, fakat aynı zamanda yeni fırsatlar doğdu. Ariel Sharon yönetimi altındaki İsrailliler, bir zamanlar pek çok kişinin inkâr ettiği bir gerçeği kabul etti: Toprak üzerinde uzlaşmak, çoğunluğu Yahudi olan, demokratik bir devletin korunması için gerekliydi. Filistinliler Mahmut Abbas adında, müzakerelerin halkın en temel ihtiyaçlarını ve umutlarını tatmin edecek bir yol olduğuna yürekten inanan, karşı tarafa gözdağı vermeye yeltenmeyen bir başkan seçti. Her ne kadar şu anda Hamas barışa doğru ilerleyişi engellemek için gayet iyi bir biçimde yerleştirilmiş olsa da, her iki tarafta da kalıcı bir çözüme açlık duyulmaktadır. Araplar ile Batı arasındaki ilişkileri sağlam temellere oturtma aşamasında hiçbir şey İsrail-Filistin barışından daha fazla katkıda bulunamaz. 


Irak'a gelince, Arapların beklentileri öyle düşük ki, sade, basit bir kazanç bile büyük bir etki yaratabilir. Eğer Irak'taki Arap Sünnileri demokratik sürece tamamen kucak açarsa, diğer yerlerdeki Arapların Amerikan politikalarından şikâyet etmeye devam etmeleri zor olacaktır. Eğer başkaldırı azalırsa, ordularımızı geri çekmek daha kolay ve daha güvenli olacaktır. Eğer biz kendimizi gönüllü olarak ve makul bir süre içinde bu zor durumdan çıkarırsak ve eğer 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arkamızda bırakacağımız hükümet meşru, ülke ise bölünmemiş olursa, bize duyulan öfke dağılmalı ve niyetlerimiz hakkında duyulan şüphelerin yoğunluğu azalmalıdır. 

Bir yığın “eğer” cümlesi, Arap algılayışını değiştirmek için ne kadar sağlam bir şekilde ilerlemek zorunda olduğumuzu ortaya koymaktadır. ABD ve Mısır'dan grupların ortak yaptıkları bir çalışmaya göre bölgede yaygın olan görüş, “Amerikalıların kibirli, babalık taslayan, itibarsız, adil olmayan, acımasız, umursamaz, güç ve servet arzusuyla hareket eden insanlar” olduğu yönündedir. (233) İkinci bir çalışma, Müslümanların çoğunluğunun Amerika'yı açgözlü, ahlaksız ve zalim olarak gördüklerini ortaya çıkarmıştır. (234) Bu basmakalıp örneklerden dolayı sadece, hatta öncelikli olarak, Başkan Bush suçlanamaz, fakat bunlar ne yazık ki başkanlığının ilk devresinde büyük oranda derinleşen meseleler haline gelmişlerdir. 
Tabii burada bir rastlantıdan söz etmek doğru değildir. Irak'ta özellikle başkan kendisinin doğru olarak düşündüğü bir hedefi izlemek için bile bile uluslararası desteği feda etti ve kasıtlı olarak pek çok Arap'ın ve Müslüman'ın görüşlerine aldırmadı. Dışişleri Bakanlığı'nı kızdıran durum ise, daha sonra Colin Powell yönetiminde ortamı diplomatik açıdan düzeltme çabalarının gereksiz diye nitelendirilerek göz ardı edilmesi oldu. Başkan iyi ya da kötü kendi gündemini oluşturacak güce ve arzuya sahipti, ama bu durumun en kötü yanlarından biri dünya görüşünden uzaklaşması, yabancılaşması oldu. 


2005 yılının başlarında yetkiyi eline alan Condoleezza Rice, 
“Şimdi diplomasi zamanı” diye belirtti. Gerçekten de, onun yönetiminde Dışişleri Bakanlığı, dış politikaya şekil verme açısından Bush'un ilk dönemine göre daha net bir tavır sergilemiştir ve yönetim müttefiklerle ve diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışmak için daha ilgili görünmeye başlamıştır. Hatta başkan bile, görünüşe bakılır- sa daha önce açtığı yaraları sarmaya niyetlidir ve en güvendiği asistanlarından biri olan Karen Hughes'e Müslüman dünyasına uzanması için koordinasyon görevi vermiştir. 

Hughes'in yemin töreninde, başkan ondan “her kurumun ve bakanlığın kamu diplomasisine benim yaptığım gibi aynı seviyede öncelik tanıyacağından” emin olmasını beklediğini belirtti. (235) 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Ardından biraz güçsüz, üç maddeli bir stratejinin ana hatlarından bahsetti: Özel sektörün yardımını kazanmak; terörist propagandalarına daha hızlı yanıt vermek; Amerikalıları Orta Doğu'nun “görkemli tarihi ve gelenekleri” üzerinde çalışma yapmaya zorlamak. Ve şu sözleri ekledi: “Bir değişim öğrencisini evlerinde misafir eden her vatandaş Amerika için bir büyükelçidir.” Bu pembe fikrin ardında yatan problem bir zamanlar bizim üniversitelerimizde öğrenim görmek için sıraya giren Müslüman öğrencilerin şimdi başka yerlere yönelmiş olmalarıydı ve bu her iki taraf için de yeniden elde edilmesi nesiller boyu sürebilecek, kaybedilmiş bir fırsattı. Eğer biz yasal güvenlik önlemleri ile yanlış anlaşılma riskini artıran politikalar arasında daha iyi bir denge kurabilirsek, bu denge kamu diplomasisine oldukça katkı sağlayacaktır. Bugün, pek çok Arap, ABD'nin onların tamamını gerçek terörist ya da potansiyel terörist olarak gördüğü izlenimine sahiptir. Örneğin bazıları, Amerika'ya seyahat etmek için vizeye başvurduklarında, Arapların öncelikle üzerlerinde bomba saklamadıklarını ispat etmek için çıplak fotoğraflarının çekilmesini kabul etmeleri gerektiğine inandırılmış durumda. (236) 


Ahmet adlı bir tanıdığımın yaşadığı bir deneyim olmasaydı, bu abartılı korkularla alay edebilirdim. 


Ahmet ABD'de bulunduğu süre içinde kendini daima evinde gibi hissetmiştir. O bir Amerikan üniversitesinden mezun olduktan sonra kendi ülkesinde Amerikan Ticaret Odası'nda memur olarak çalışmaya başladı ve pek çok münasebetle ABD'ye seyahat edip, giriş çıkış yapmıştı. O Amerika'yı tanıyan ve seven bir kişidir ve aşırılıklara karşı olan bir arkadaştır. 2005 yılı Ağustos ayında, katılımcı listesinde olduğum bir konferans için yurtdışından dönerken, Ahmet ABD'nin kuzeyinde bulunan bir havalimanında durduruldu. 
Hiçbir tahrik söz konusu değilken, ona “arkadaşı” Usame Bin Ladin'in nasıl olduğu soruldu. Daha sonra klasik iyi polis-kötü polis tarzında sorguya çekilip, valizleri ve dizüstü bilgisayarı araştırılırken, saatlerce orada alıkondu. Bu çetin sorgulama sırasında, Ahmet'in altı yaşındaki oğlunun bir fotoğrafı sübyancılık suçlamalarını doğurdu. 


Robert Kessler'in çok satan CIA’nin Terörle Savaşı adlı kitabı 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Ahmet'e “terörle ilgisi” üzerine bir dizi iğneleyici sorunun yöneltilmesine yol açtı. Ahmet'in katılması planlanan konferansın gündemi bir anda onun diğer Araplarla bağlantısını sorgulamaya dönüştü. 
Sonunda Ahmet'in yanında taşıdığı CNN'e ait, El Kaide'nin eski bir yayınına ilişkin haberin kopyası, onun vizesinin iptal edilmesine ve ülkesine dönmekten başka çaresinin kalmamasına neden oldu. 
Temsilciler Amerika'yı daha güvenli bir hale getirdiklerini düşünmüş olabilirler ama bu ve benzeri olaylar gerçekten Karen Hughes'in görevini çok daha çetin bir hale getirmektedir. 


Eğer kamu diplomasisinin desteklemesi gereken politikalar uygulanabilir değilse ve ikna etmeye niyetli olduğu seyirci kitlesi dinlemiyorsa, o zaman kamu diplomasisi çok az başarı elde edecektir.* 
Her iki durumda da, eğer daha önce bu bölümde bahsedilen iyi durum senaryoları gerçekleşirse, görüş alanımız aydınlanacak; eğer gerçekleşmezse, şu anki problemler daha vahim bir hal alacaktır. 
Mesela, Orta Doğu'daki siyasi engeller ile güvenlik engelleri kolaylıkla yeni şiddet manzaraları oluşturabilir. Irak teröristlere cesaret vererek, ordularımızın düzensizlik içinde geri çekilmelerine ya da nihai başarı beklentisi olmadan, süresiz olarak orada kalmaya devam etmelerine neden olabilir ve bunların sonucunda kendisi de parçalara ayrılabilir ya da kargaşayı yatıştırmada başarısız olabilir. 
Sünniler ile Şiiler arasındaki rekabet her an alevlenmeye hazır bölgesel bir çekişmeye dönüşebilir. Daha açıkçası, İslamiyetin kendi içindeki çekişmelerle Müslümanlar-Hristiyanlar-Yahudiler arasındaki gerilimler daha da artabilir ve bu üç dinin inananlarının ortak degerleri yitirmelerine sebep olabilir. 


Eski Alman bakanı Konrad Adenauer, bir zamanlar nükteli bir şekilde şu sözleri söylemiştir: “Tarih aslında sakınılabilir olaylar bü- 


* Politika ile popülerlik arasındaki ilişkinin net bir örneği, 2004 yılı Aralık ayında Güneydoğu Asya'da meydana gelen tsunami felaketinin ardından Başkan Bush'un büyük çapta bir Amerikan askeri ve sivil yardımı sağlamak için aldığı karardır. Bu olaydan sonra Endonezya ve Hindistan'da ABD'ye karşı olumlu düşünce ve tavırlarda dramatik bir artış olduğu gözlemlenmiş ve bu oran gayet yüksek bir seviyede kalmaya devam etmiştir. 


277 e TANRI VE GÜÇLÜ 


tününün toplamıdır.” İslamiyet ve Batı arasındaki genelleştirilmiş karşıtlıktan sakınılabilir ve sakınılmalıdır da. Eğer olayları ve tutumları şekillendirmek için güce sahip olanlar akıllı davranırlarsa, bunun gerçekleşmesi mümkündür. Ben yedi fikir ortaya atıyorum, her ne kadar bu görüşler akıl direği olmasa da, en azından aptalca hatalara karşı ihtar değeri taşıyacaktır. 


Birincisi, küreselleştirme, yerelleştir. El Kaide dünya çapında bir sahnede rol almak için can atmaktadır ve biz onun bu talebine engel olmalıyız. Çeçenistan'da, Nijerya'da, Orta Doğu'da, Irak'ta ve diğer probleme yatkın bölgelerde sorunu ortaya çıkaran mevzular kendine özgüdür ve büyük oranda birbirlerinden farklılık gösterirler, bu nedenle ayrı ayrı ilgilenilmelidir. Bu sayede her birinin çözümünü bulmak daha kolay hale gelecek ve teröristlerin her cephedeki olayı tek bir din mücadelesi olarak resmetme girişimi engellenecektir. 


İkincisi, düşmanın kim olduğunu hatırla. Batılı yorumcuların bir kısmı “Radikal İslamiyet'i” yeni komünizm olarak değerlendirmeye hevesli görünmektedirler. İslamiyet'in Batı tarafından saldırı altında olduğunu söyleyen, dönüşlü olarak vatandaşlarının korkularını istismar eden Arap liderleri bulunmaktadır. Bu çok saçma. Ne Batı ne de İslamiyet diğeri tarafından saldırı altındadır. Fakat her ikisi de, El Kaide ile çok sayıda türeyen gruplarının oluşturduğu tehlikeyle karşı karşıyadır. Karşılaşma sürecini ve koşullarını mümkün olduğunca sınırlı tutmalıyız. 


Üçüncüsü ateşle oynama. Siyasi açıdan hüküm sürmekte olan hava zaten çok ısınmış durumdadır. Her türlü yanlış kelime ya da düşüncesizce yapılan hareket bu ateşi daha da yükseltmektedir. Teorik olarak, modem iletişim, ortak kabul edilen gerçeklerden bir temel oluşturarak duyguları bastırıp yatıştırmalıdır. Gerçek hayatta ise, kitle iletişim araçları genellikle zararlı dedikoduları ve şok edici resimleri (ya da çirkin karikatürleri) tepki göstermeye çok meraklı olan izleyicilere aktararak insanların öfkesini perçinlemektedir. 
2005 yılı baharında, Amerikan askerlerinin Kur'an-ı Kerim'in kutsallığını bozucu davranışlarda bulunduğuna dair, doğruluğu kanıtlanmamış, tek bir habere tepki olarak öldürücü isyanlar patlak verdi. Benzer olaylardan kaçınmak için, liderlerimiz söylediklerinde ve 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yaptıklarında sıradışı bir disiplin uygulamasına geçmeliler ve astlarından da benzer önlemler talep etmeliler. Fakat bu tek yönlü bir yol değil ne yazık ki. Duyarsız bir ifade kullanmak ya da kutsal bir kitabı hor kullanmak kınanacak bir davranıştır ama şiddet eylemlerinin yapılması için geçerli bir bahane değildir ve bu hakikati kabul etmeleri için Müslüman liderlere baskı yapılmalıdır. 


Her durumda gösterilen, tüm çabalar iletişimi geliştirmek için yapılmalıdır. Bush yönetiminin bağımsız Arap yayın ağı ElCezire'ye karşı gösterdiği düşmanlık, örneğin, yanlış yere konulmuştur. ElCezire izleyicileri özellikle Amerikan yetkililerinin en çok ulaşma ihtiyacı hissettikleri kitledir. ElCezire'ye saldırmak yerine hükümetimiz mevcut olan en iyi sözcülerinin düzenli bir şekilde kanalın programlarında görünmesini sağlamalıdır. 


Dördüncüsü, hepimiz terörizmin ne olduğuna ilişkin ortak bir anlayış geliştirmeliyiz. Politikada, kelimelerin kabul gören anlamlarını kontrol etmek, savaş alanında önemli bir noktayı kontrol etmek kadar dikkatli davranılması gereken bir durumdur, bundan dolayı bazılarının çabası belli bir grup teröristi özgürlük savaşçıları olarak göstermek içindir. Bu çabanın başarıya ulaşmasına izin verilemez. 
Ulusal bağımsızlığı elde etmek için ya da işgallere karşı koymak için terörizme başvuran kişiler kendilerince özgürlük savaşçısı olabilirler, fakat bunlar terörizme başvurmak için mazeret olamaz. Nihayetinde bu kişiler de teröristtir ve ona göre muamele görmelidirler. 
Ben genellikle Arap liderleriyle bu konuda tartışmışımdır. Hiçbiri sivillere şiddet uygulanmasının doğruluğunu açık bir şekilde savunmamıştır ama pek çoğu Filistinlilerin İsraillilere karşı yaptığı terörist saldırılarını, kaybedilen toprakları geri almak için verilen bir mücadelenin meşru elementleri olarak düşünmüştür. Suudiler, örneğin, Filistinli intihar bombacıların ailelerine ödeme yapmış, hatta bu konuda basın açıklaması bile yapmıştır.* Bu duruma itiraz ettiğim zaman, onlar yardımın “insani nedenler için” sağlandığını belirttiler. 


Bu aralar bu görüş Londra'daki Şii Dünya İslami Birliği, ana gö- 


Washington'daki Suudi Büyükelçiliği (237) 2001 yılı Ocak ayında bir basın açıklaması yaptı. El-Kudiis İntifada için Suudi Destek Komitesi, 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rus lideri Said Muhammed el-Musavi tarafından desteklenmektedir. 
Musavi “kendilerini işgalcilere karşı korumaya çalışan intihar bombacılarla, bu kişilerden farklı olarak sivilleri öldüren ve büyük bir suç işleyenler arasındaki ayrımın net olması” (238) gerektiği konusunda ısrar etmiştir. Bizim düşüncemize hangi tür iddia gelirse gelsin, bu ifade Filistinli intihar bombacılarının hakiki görüntü kayıtları ışığında gözden düşmekte, kaybolmaktadır. Bir okul servisini, pizza salonunu ve sebze pazarını havaya uçurmak nasıl bir kişisel savunma yönetimidir? 


Kasti şekilde savaş dışı kişilere saldırmak hem kanunen hem de ahlaki açıdan tamamen yanlıştır. Bu ilke kamusal alanlara bomba yerleştiren kişiler için, Irak'ın ve Orta Doğu'nun her yeri için, demokrasiye ya da diktatörlüğe hizmet eden bireyler, militanlar ve düzenli silahlı güçler için geçerlidir. Ayrıca bu ilke, kendilerini bu grubun dışında bırakmak için Tanrı'nın iznine sahip olduklarını savunan ve bu konuda kendilerinden emin hareket edenler için de geçerlidir. Bu ilke evrenseldir. 


Gücün meşru ve gayri meşru kullanımları arasındaki çelişkinin daima açık ve net olduğu söylenemez. Genellikle beklenen askeri kazançlar ile muhtemel sivil kayıpları arasında acı verici bir denge- nin kurulması gerekir, hatta haklı bir sebep olduğunda bile. Bazı durumlarda akılcı insanlar bile kimin savaşçı olduğu, kimin olmadığı konusunda farklı fikirlere sahip olabilirler. Bu yüzden de kişisel savunma ile saldırganlık arasındaki çizgi, her iki taraf da diğerinden gelebilecek saldırıdan korktuğu zaman çamurlanabilir, netliğini kaybeder. Hatalı ya da eksik bilgi de trajik sonuçlara ya da kazalara meydan verebilir. Clausewitz, “Savaşta olaylar abartılı boyutlara ulaşabilir ya da doğal olmayan görüntüler ortaya çıkabilir, tıpkı sisin ya da ay ışığının etkisi gibi” demekte çok haklıymış. (239) 


İçişleri Bakanı Prens Nayef tarafından yönetilmekte ve başkanlık edilmektedir, basın açıklamasında yaralı ve engelli Filistinlilere destek için “2,281 mahküm ile 358 şehit ailesine” toplam 33 milyon dolar dağıtıldığını iddia etti. Basın açıklaması ayıca komitenin “şehitlikten zarar gören her aileye toplam SR 20 000 (5333 dolar) taahhüt ettiğini” ortaya çıkardı. 
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Fakat en azından biz açık ve net olan şeyler hakkında emin olabiliriz. Askeri hedefler vurulduğu zaman, kasıtlı olarak savaş dışı kimseleri hedef alan ya da savaş dışında kalanlara gelecek tehlikeleri göz: önüne almayanlar için hiçbir mazeret kabul edilemez. Konvansiyonel askeri güce erişimi olmayan ülkelerin ve davaların siviller arasında terörü yaymak için uzlaşımsal olmayan araçları kullanarak telafi yoluna gitmeye hakları yoktur. Üstün askeri güce sahip ülkelerin, cezalandırılmayacaklarından emin bir şekilde ve yaptıkları- nın sorumluluğundan kaçabileceklerini bilmenin verdiği güvenle hareket etmeleri tasdik edilemez. Bir kişi ya da ülke için geçerli kurallar diğer her kişi ve ülke için geçerlidir. Eğer Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar bu konuda fikir birliğine varabilirlerse, diğer meseleler üzerinde uzlaşmayı daha kolay bulacaklardır. * 


Beşinci olarak, kadınlara gösterilen muamele hakkında gerçekten ilerlemeye götürecek şekilde konuşmalıyız. Ben kadınlara yetki verilmesini hem bireysel insan hakları meselesi hem de ekonomik ve sosyal gelişmenin başlıca öğesi olarak değerlendiriyor ve destekliyorum. Fakat bu davaya, İslamiyet'in sakıncalı, kibirli ve basit eleştirisi yardımcı olamaz. Tarihsel olarak, çok az toplum kadınlara karşı yaklaşımlarından dolayı kendileriyle gurur duymuştur. Bugün bile, bana bazı Müslümanlar genç bir kızı örtülü şekilde çarşaf içinde mi yoksa bir genelevde mi görmeyi tercih edersin diye soruyorlar. 
İslamiyet kadının bir kenara itilmesini emretmez ya da haklı göstermez ama Kuran'da var olan ayrımlar Müslüman olan her iki cinsiyet tarafından da yadsınamaz, çünkü inançlarına göre Kuran Allah kelamından oluşmuştur. Gayri Müslimlerin kendi standartlarını Müslümanlara zorla kabul ettirmeye hakları yoktur, zaten böyle bir duruma gerek de yoktur. Her ne kadar bazı Müslüman toplumlardaki kadınlar, ara sıra her toplumda biraz bulunan acımasız şovenizmle 


* — 2005 yılı Eylül ayında, dünya liderleri Kofi Annan'ın önermiş olduğu bir terörizm tanımı üzerinde düşünmüş fakat fikir birliğine varamamışlardır. 
Tartışmanın ana konusu işgale direnmek için yapılan faaliyetlerin, eğer sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanıyorsa, terörizm olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi oldu. 
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mücadele etse de, pek çok Müslüman toplumunda kadınların durumu iyiye gitmektedir. İslamiyet'i hor görmek ya da şeriat yönetimi alında pek çok şeyin yitirildiğini düşünmek bir hatadır. Böyle bir kanun altında kadınların sahip olmaları gereken imtiyazlar için verilecek bir mücadelede izlenecek daha iyi bir yaklaşım, kendi rollerini kendileri tanımlayabilmeleri için her yerde kadın haklarına odaklanmak olacaktır. 


Altıncı olarak, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler ne kadar ortak yanları olduğunu fark etmeliler. Muhafazakâr Müslüman toplumlarda korkular büyüten değişimin ve küreselleşmenin aynı güçleri Batı'da da kaygı yaratmaktadır. Tanrı'nın hukuk kaynağı ve yaşam rehberi olarak rolünün kaybedileceğine dair aynı kaygı Karachi'de olduğu kadar Kansas'taki dindarlar tarafından ve Riyad'da olduğu kadar İsrail'in ortak yerleşim bölgesindeki sıradan Ortodokslar tarafından hissedilmektedir. The Purpose-Driven Life adlı kitabın yazarı ve popüler bir evanjelik vaiz olan Rick Warren İslamiyet'in barışçıl modernizasyonunu gelecek yirmi yıl için temel uluslararası hedef olarak belirledi. Katılıyorum ama, pek çok Amerikan toplumunda moda olan yaradılışçılıkla birlikte, modemleşme ihtiyacı hakkında kime kimin ders verecek kadar nitelikli olduğu konusunda şüpheliyim. Muhafazakâr Müslümanlar İslamiyet'e karşı bir savaş olduğu düşüncesindedirler; muhafazakâr Hristiyanlar da kuşatma altında olduklarına inanmaktadırlar. Arap yarımadasındaki ve Güney Asya'daki dindar aileler Washington'un kendilerine çocuklarına ne öğretmeleri gerektiğini söylemesini istememektedirler; aynı şey Florida, Alaska ve arasındaki yerlerdeki aileler için de geçerli. 
Pek çok toplumda daha laik bir bakış açısına eğilimli olanlar ya da azınlık durumundaki inananlar, dini açıdan çoğunluğu oluşturan kesimin ahlaki, manevi görüşlerinin kendilerine empoze edileceğinden endişelenmektedirler; ABD'de bazıları kilise ile devlet arasındaki anayasal bariyerin yıkılmasından korkmaktadırlar. İslamiyet ile Batı arasındaki ilişkide en dikkat çekici nokta bizim ne kadar farklı olduğumuz değil, aksine ne kadar benzer olduğumuzdur. Biz birbirimizi daha iyi anlamaya çalışmalıyız. 


Bir telefon görüşmesi sırasında, bu konuda Bill Clinton'a soru 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sordum; bu soru, temelinde bizim “bütün gerçeğe” sahip olmadığımızı kabul etme konusunda istekli olup olmadığımıza dayanır. “İşte bütün mesele, bütün dava’ (240) bundan ibarettir” diye yanıtladı. Ve ekledi: “dininizin gerçek hatta diğer inançlardan daha hakiki olduğuna inandığınızı söylemek kabul edilebilir fakat bu yaşamda yüzde yüz hakikate sahip olduğunuz söylenemez.” Ardından Havari Aziz Paul'un yeryüzündeki hayat ile cennetteki yaşam arasındaki farkı anlatmak için söylediklerinden alıntı yaptı: “Şimdilik karanlık bir camdan görüyorum, ama sonra yüz yüze geleceğim; şu an kısmen biliyorum ama sonra bileceğim, Tanrı tarafından bilindiğim gibi.” 241) 

Daha sonra New York, Chappagua'daki evinde bir tartışmada, Clinton bana şunları söyledi: “Eğer her şeyi bilmiyor olabileceğini kabul edersen, başkalarının canını acitmaktan zevk alman daha zorlaşır. (242) Uçakla kuleleri yerle bir eden insanların karanlık bir camdan baktıklarına dair inançları olmadığını, camileri yakıp yıkan, kutsal yerleri yok edenlerin, kendi bildiklerinin cüzi olduğunu düşünmediklerini garanti ederim. Ve yine Yitzhak Rabin'i “kötü Yahudi” olmakla suçlayıp öldüren kişi kesinlikle her şeyi bildiğine ve doğru olanı yaptığına inandırılmıştır. Eğer dininizin politikalarınızı etkilemediği inancına sahipseniz, rol yapamazsınız; ama eğer bilinmesi gereken her şeyi bildiğinize inanıyorsanız, o zaman diğerlerini daha az kutsal, daha az değerli ve daha az saygıyı hak eden kişiler olarak düşüneceksinizdir. Bu ortada bir hakikatin olmadığı anlamına gelmez, sadece bu hakikatin tamamına vakıf olmadığımızı gösterir. Dinlerin çoğu, pek çok ortak öğreti üzerinde durur mesela toplumun iyiliği için bir çeşit ruhsal bütünlüğün gerekliliği. Mutlak hakikati bilmediğimize dair herkese bahşedilen farklılıklar hakkında dürüst bir diyalog kurabilirsek, şu anki halimizden çok daha iyi olabiliriz.” Kuran'da Clinton'un yaptığı alıntıya benzer bir noktayı vurgulayan bölümler bulunmaktadır: “İyi işler yapmada birbirinizle yarışın; çünkü hepiniz Allah'a geri döneceksiniz ve O'size üzerinde uyuşmazlık yaşadığınız hakikati anlatacaktır.” (243) Davut peygam-. 
berin Calut’u öldürmesine gönderme yaparak, Kuran şunu salık verir, “Eğer Allah birtakım insanları diğerleri yoluyla dizginlememiş 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olsaydı, yeryüzü gerçekten kötülükle dolu olurdu; ama Allah bütün dünyalara karşı cömertlikle doludur.” (244) 


Eğer gelecek her birimiz için “cömertlikle doluysa”, farklı dinlerin ve kültürlerin insanlarının iyi geçinmesi için öneride bulunmak abartılı olmayacaktır. Burada eğitim merkezi bir önem taşımaktadır. Orta Doğu tarihine, İslamiyet ile Bau arasındaki ilişkilere, üç Semavi dinin inanç sistemlerine, hakikat ile propaganda ya da söylence arasında nasıl ayrım yapılacağı sorununa ilişkin tamamen ortak bir anlayış geliştirmek ve bu anlayışı nakletmek için her yolu keşfetmeliyiz. Bunlar çok fazla tartışma götüren mevzulardir, pek çok kaynaktan bilgi gerektirmektedir ve sadece.tek bir grup “doğru” yanıtlardan bahsetmek mümkün değildir. Tam bir fikir birliği, derinden bağlanılan, makul beklentilerin ötesindeki pek çok inançtan vazgeçmeyi gerektirir. Aynı zamanda iştirak edenler daha can alıcı tezleri desteklemek için zayıf tartışmalara bir son verirse, şiddetli ve sonuca ulaşmamış tartışmalar bile ortak bir zemin oluşturacaktır. 
Tek başına diyalog barışı garanti edemez ama şu içinde bulunulan durumdan, yani değişik tarafların yıllar öncesinden kalma dogmaları korumakla meşgul olduğu ve onları yeniden gözden geçirmeyi teklif edenleri bile acımasızca cezalandırdığı bir konumdan, daha iyidir. 

“Neden sadece anlaşmaya çalışmıyoruz?” başlığı altında gruplanabilecek projelere çok fazla umut bağlamak tecrübesizlik olacaktır. 
Genellikle böyle projelere katılan insanların ikna etmek gibi gereksinimleri yoktur ve ortadaki problemlerin sorumluları zaten bu projelere katılmazlar. Sonuç zihinsel bir pamuk şekerinden ibaret olacaktır, yani göze hoş ve memnun edici görünse de besin değerinden yoksun olacaktır. Bu ve benzeri meselelerde, özellikle bu devirde, her seviyede enerji yoğunluğu gerekli ve değerli olacaktır. Biz uçtakileri değiştiremeyebiliriz ama ılımlıları daha aktif, birbirine daha bağlı ve kendinden emin bir hale getirebiliriz. 


Ben, kültürlerarası ve inançlar arası çabaların pek çok düşünce merkezinde ve üniversitelerde gelişen, büyüyen bir çaba haline geldiği gerçeğinden cesaret alıyorum. Baktığınız hemen hemen her yerde Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve sıklıkla diğer inanç sahipleri müzakere ediyor, bildirilere imza atıyor ve planlar yapiyorlar. Böyle bir sorumluluğa liderlik edenler arasında, şaşırtıcı olmamakla birlikte, Bill Clinton'un kurduğu Global Initiative* örgütü de yer almaktadır. Örgüt, içinde dinin de yer aldığı dört alandaki faaliyetlerin yükümlülüğünü üstlenmektedir. Türkiye ve İspanya tarafından sponsor edilen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Üst Düzey Grubu dünyanın en hünerli zihinlerinden bazılarını bünyesi- ne çekerek medeniyetler arası uzlaşmayı ilerletmek için çabalamaktadır. Meaden adı verilen ve ismini Arapça meydan kelimesinden alan örgüt intemet üzerinden bir dizi görüşme yürütmekte ve geliştirilmesi için çalışmaktadır. Örneğin bir kişi, Suudi Arabistan'daki bir kızın anne, babasına, Pakistan'daki bir kolej öğrencisine, Irak'taki Sünni bir esnafa ya da İran'daki bir öğretmene ne sorabilir? Biz onların bizim hakkımızda ne bilmesini isteriz? 


Diğerleri daha çok inancın gücüne güvenmektedir. New York'ta merkezi olan ve üretken bir yazar ile cami imamı olan Faysal Abdurrauf tarafından yönetilen “Cordoba Initiative," Müslümanlar ile ABD arasındaki ilişkileri iyileştirmeye adamış çok inançlı ve çokuluslu bir projedir. Proje, ismini ortaçağda Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların beraber yaşadığı ve sağlıklı bir biçimde yetiştiği bir İspanyol şehrinden aldı. Yale Üniversitesi, bir Hristiyan-Müslüman diyaloğu başlatmak için, Evangelikler Ulusal Derneği ile Fas hükümetini birleştirdi. Merkezi Chicago'da olan Interfaith Youth Core, farklı inanç ve milletlerden genç insanları sosyal adalet adına çalışmaları için bir araya getirmek amacıyla Dr. Eboo Patel tarafından kuruldu. The Seeds of Peace (Barış Tohumları) projesi, Arap ve İsrailli gençlere ülkelerindeki gerginlikten uzak bir çevrede birbirlerini tanımaları için fırsat vermeye devam etmektedir. 


Bu projeleri harekete geçiren umut, 18. yüzyıl Alman draması Nathan the Just adlı eserde yer alan bir öyküyü zihinlere getirmek- 


*  (Ç.N.):Bill Clinton'un kurduğu dünya çapında fakirliğe son vermek, sağlık hizmetlerinin gelişen ülkelerde iyileşmesi, küresel ısınma araştırınalan, dini ve ırksal aynmlasma sorunlarının çözümü gibi konularda fon oluşturup çalışmalar yapanı hayır örgütü. 
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tedir. Öykü özel bir yüzük hakkındadır, yüzük sahibine yeryüzünde emsallerinin saygısını ve Tanrı'nın lütuflarını kazandırır. Yüzük nesilde nesle daima en erdemli erkek çocuğa geçer. (Öykü tamamen 
18. yüzyılda geçtiği için, öyküde kız evlat figürü yer almaz.) Bu gelenek yıllarca devam eder ta ki, bir nesil gelir ve erkek evlatların üçü de aynı derecede erdemli ve dürüsttür. Babası bu problemi çözmek için usta bir zanaatçı çağırtıp yüzüğün iki kopyasını yapmasını ister. 
Usta öyle mükemmel kopyalar yapar ki, hiç kimse orijinali ile kopyaları ayırt edemez. Yaşı ilerleyen baba, her oğluna bir yüzük verir ve her birini sanki kendi yüzükleri gerçek olanıymış gibi davranmaları konusunda uyardı ve belki de gerçekten orijinali ellerinde olabilirdi. Kısa bir süre sonra, oğullar hangi yüzüğün orijinal olduğu konusunda çatışmaya düştüler ve konu bir bilirkişiye sunuldu. Bilirkişinin rehberliğiyle, her biri için tek çözümün kendi yüzüklerine inanmak ve erdemli davranışlarla saygıdeğer konumlarını devam ettirmek olduğunu kabul ettiler, tabii bu arada diğer ihtimallerin varlığını da kabullendiler. 


Bu maneviyatla, yedinci ve son önerime geldik. El-Kaide liderleri gerçeklere dayalı olarak konuşmamaktadırlar ama aynı zamanda konuşmaları saçma ve değersiz de değildir. Onlar kendilerini tarih, kimlik ve inanç gibi üstün meselelerle kaygılandırmaktadırlar. 
İşitilen, hepimizin bu meseleleri aynı derinlikte konuşmamız gerektiğidir. Tek tanrılı üç din de, birbiriyle örtüşen prensipler, ahlak kuralları ve inançlardan oluşan zengin bir gelenek ortaya koymaktadır. 
Her biri adalet ve merhamete büyük bir değer verirken, ortak bir zemine yol gösterir, pişmanlıklar için fırsatlar sunar ve her biri barış dinidir. Liderler ortak hedefleri izlemek ve Yahudi-Hristiyan-İslami tektanrıcılık geleneğini en iyi şekilde tanımak için bu değerleri sürdürmekte bir an bile tereddüt etmemeliler. Bu hedefler arasında, Birleşmiş Milletler Milenyum Gelişme Hedefleri içinde planlanan küresel fakirliğe karşı atağa geçme; Yitzhak Rabin'in Orta Doğu için arzuladığı “Kahramanların barışı”; Ürdün Kralı Abdullah (245) tarafından dile getirilen dünyanın 1.2 milyar Müslüman nüfusunun “medeniyetinin gelişmesine ve çağımız insanlığının ilerlemesine tam katılımının” gerçekleştirilmesi yer alır. 
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Ezop masallarından birinde, bir grup boğayı avlamaya çalışan bir aslan vardır, ama aslan ne yazık ki bu avda başarılı olamaz, çünkü daima onları bir daire etrafında toplanmış halde bulur. Ne yöne doğru yaklaşsa, boynuzlarla karşılaşır. Bir gün boğalar anlaşmazlığa düşer ve sinirlice birbirlerinden ayrılıp meraya dağılırlar. Tek başına yakalananlar, aslan tarafından yenip yok edilirler. Hepimiz inanç farklılıklarını bir kenara itip şu gerçeğin farkında olmalıyız: Bugünkü dünya da av peşinde koşan aslanlardan yoksun değildir. 


19. İYİLİK MELEKLERİNİ 
DAVET ETMEK 


Ben uzun süredir çok önemli soruları doğru bildiklerinden emin tavırlar sergileyen insanlara karşı ihtiyatla yaklaşıyorum. Kesinlik kendi başına bir servet sayılmaz, kesinlik bir kişinin emin olduğu şeyin gerçekten doğru olup olmadığına bağlıdır. Din de bu girişimlere dayanıklı bir şekilde karşı koyar. Bu konuda enteresan bulduğum bir örnekten bahsetmek istiyorum, bazı Hristiyan gruplar duaların işe yaradığını göstermek için bilimsel metotlar kullanmayı denemişlerdir. Bunu yapmak için bir hasta listesini ortadan ikiye ayırıp, ilk yansı için dua ederler ve diğer grup bu dualardan mahrum bırakılır. Bu deneylerin neticeleri, şimdiye kadar, yetersiz ve sonuçsuz kalmıştır. Bunun nedeni Tanrı'nın onları dinlememesi mi, yoksa iyi yürekli Hristiyanların gizlice her iki grup için dua etmesi mi? Narnia Günlükleri yazarı C. S. Lewis, “Hristiyanlar ve karşıtları tekrar tekrar yeni bir keşfin inanç meselelerini ya bilgi sorununa çevireceği ya da aksine onları herkese açık bir mantıksızlığa indirgeyeceği beklentisi içine girmektedirler. Fakat bu hiçbir zaman olmamıştır” diyerek bu konudaki görüşünü belirtmiştir. (246) 

Bir yetişkin olduğumda, bir arkadaşın iyi bir Katolik olan arkadaşının mezartaşına yazılmasını istediği şu sözler hatırlatıldı bana: “Dünyayı, dünyaya geldiğim gibi terk ediyorum: Şaşkanlıkla” Yıllar 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geçti ve geçen zaman bana din hakkında kesinlik kazandırmadı. Ben umutlu bir Hristiyanım ama aynı zamanda şüpheleri olan yetersiz bir inananım. Diğer dinlere saygı duyarım, çünkü bence onlar farklı açılardan aynı doğruya ulaşmaktadırlar. Protestan din bilimci Paul Tillich, “Şüphe inancın karşıtı değil, aksine inancın bir elementidir” demiştir. (247) Ben bu düşünceyi seviyorum. 

Kuşkuyu kabul etmeme rağmen, Fundamentalistlerin hatalı olduklarını zorlukla söyleyebilirim ama onların tamamen haklı olmadıklarından da eminim. Evangelikler kutsal kitaba büyük oranda uyum sağlarken, fundamentalistler, bunun ötesine giderek, İncil'de yazan her kelimenin harfi harfine doğru olduğu konusunda ısrar ederler. Incile ya da diğer bir kutsal kitaba böylesine inanmak, nakledici insanların bulundukları zamanın ve mekânın öznel etkilerinden arınmaları için onların yetenekleri hususunda çok fazla varsayıma'dayanmak olacaktır. Kutsal kitaplar politik görüşlerle doludur. 
Bana göre, işte bu yüzden ayrınular değil de, temel öğretiler dinin ne olduğu hakkındaki ağırlığı taşımaktadır. Ben özellikle, alıntıları örnek göstererek, kadınların kilisede liderlik etmesine izirr verilmemesi gerektiği ya da Tanrı tarafından yaratılmasına rağmen homoseksüelliğin Tanrı için bir tiksinti olduğu çıkarımını yapan kişilere karşı sabır gösteremiyorum. Eski İsrail'de ahlaki yaşama yön veren, Levililer gibi bir kitap yeterince iyi hizmet etmiş olabilir, ama köleliği kabul eden, bir kişinin kızını satmasına izin veren, sakal kesmeyi yasaklayan, iki farklı çeşit iplikten yapılan giyim eşyalarını yasaklayan bir yazı parçası ne sonsuzdur ne de kusursuzdur. İsa peygamber de bir fundamentalist değildi. Sabbath (Hristiyanların Pazar, Yahudilerin Cumartesi günü) günü çalıştığı, yemeklerini bir vergi tahsildarıyla paylaştığı ve zina yapan bir kadına yardım eli uzattığı için Ferisiler tarafından kınanmıştı. Su kuyusu başında bir kadınla sohbet ederek ve çocukları ciddiye alarak kültürel tabuları yıkmıştı. 
Açık bir şekilde “göze göz, dişe diş” kısas sistemini reddetmişti. 

Eğer Tanrı'nın bir planı varsa, bu plan gerçekleşecektir. Bu Tann'nın yargılama yetkisidir, bizim değil. Fakat eğer kişi yaradılışın bize hem yaşamı hem de özgür iradeyi verdiğine inanırsa, bize bu Tanrı vergisini kullanarak ne yapacağımız sorusu kalır. Bu soru 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hem uygulamada hem de ahlaki açıdan mücadele gerektiren bir sorudur, işte bu kitap da bu soru hakkındadır. 


Din kendisini bütün yılların korkuları ve umutlarıyla ilişkilendirir; Amerikan başkanlarının süreleriyse bu kadar geniş kapsamlı değildir. ABD hükümetinin politikaları dünya üzerinde sınırlı zaman içerisinde başarmayı umut edebileceğimiz şeyler üzerine kurulmalıdır, milenyum sonrası beklentiler üzerine değil. Aynı zamanda dünya üzerinde başarabileceklerimiz, insanların Tanrıya dair farklı anlayışlarıyla karıştırılmıştır. Dünya üzerinde seyahat ettiğim sırada, sık sık şu soruyla karşılaştım: “Neden sadece dini dış politikadan uzak tutmuyoruz?” Bu soruya verdiğim cevap, “uzak tutamayacağımız için” ve de “uzak tutmamamız gerektiği için” oldu. Din insanlan motive eden şeylerin büyük bir parçasını teşkil eder ve onların adalet ile doğru davranış hakkındaki görüşlerini şekillendirir. Bu nedenle önem verilmelidir. Ayrıca liderlerimizin karar alırken dini inançlarından izole bir şekilde davranmalarını bekleyemeyiz. İnsan zihninin bölmelere ayrılmasının da bir sınırı vardır. Üstelik dindar dünya liderleri neden sanki dindar değilmiş gibi konuşup, ona göre hareket etsinler ki? Biz inançlarımızla ve aynı zamanda farklılıklarımızla yaşamalıyız, onları inkâr etmenin bir faydası yoktur. 


Fakat bu farklılıkların önemini şişirmeliyiz anlamına gelmesin. 
İnsanlar içgüdüsel olarak gruplar halinde organize olurlar. Pek çogumuz için, bu sınıflandırma süreci çoğunlukla pasif bir süreçtir. 
Ait olduğumuz gruplar bize miras kalan ya da kültürümüzün bir parçası olan gruplardır, yani nerede doğduğumuz ve nasıl yetiştirildiğimizin bir sonucudur. Ailemin atalarının dini Musevilik iken ben bir Roman Katolik olarak yetiştirildim. Eğer çocukken kiliseye değil de tapınağa gönderilmiş olsaydım, bir yetişkin olduğumda farklı bir grup kimliği taşırdım. Ben denizaşırı bir yerde dünyaya geldim. 
Eğer soğuk savaş olmasaydı, ailemin Birleşik Devletler'e göç etmesi için bir nedeni olmazdı ve ben asla bir Amerikalı olamazdım. 


Doğa, bize daha sonra hüviyet kazandıracak olan grupları başlangıçta sınırlayarak, bize ne anne babamızı ne de doğduğumuz yeri seçme imkânı tanır. Şu da doğru ki, bazılarımız rekabet halindeki felsefeleri tartacak, manevi aydınlanma ya da zihinsel ve duygusal kanaat üzerinden bir dinden başka bir dine geçebilecektir. Bazıları bir ülkeye olan bağlılıklarını başka bir ülkeye devretmekte mantıklı bir gerekçe bulacaktır. Ama büyük oranda, biz doğumla birlikte kendimizi içinde bulduğumuz ya da, benim durumumda olduğu gibi, kontrolümüz dışındaki olayların bizi içine yerleştirdiği genel kategoride kalma eğilimi gösteririz. Bu bir başarının işareti değildir. 


Öyleyse, mantıken, farklılıklarımızın çok büyük sorun yaratmaması gerekir. Değişik ulusların ve inançların insanları bir uyum içinde yaşayabilmelidir. Fakat olması gereken ile gerçek hayatta olan durum arasındaki ayrılık insanoğlunun var oluşundan bu yana tekrar eden bir drama kaynaklık etmektedir. Onlarca yıl önce, Reinhold Niebuhr ne kadar büyük bir gayretle denersek deneyelim, ulusların ve grupların acımasızlığının dize getirilemeyeceği konusunda bizi uyarmıştır. “Sosyal çatışma insanlık tarihinin bir kaçınılmazıdır ve muhtemelen onun sonuna dek beraber gidecektir” (248) diye yazmıştır. Sağduyulu ve akıllı insanlar felaketleri engellemenin yollarını arayabilirler, Niebuhr bunu kabul etmektedir, fakat bu insanlar grupları karşı karşıya getiren korkular ve tutkularla boy ölçüşemeyeceklerdir. Niebuhr'un II. Dünya Savaşı öncesinde böylesine sert bir değerlendirme yapması gayet makuldür. Çünkü o savaşa tepki göstermemektedir; o aslında savaşı önceden bildirmektedir. 


Eğer Niebuhr haklıysa, barış arayışı yokuş yukarı bir mücadele olacaktır. Fakat yine de, ben karakterimizin kusurlu olduğu gerekçesiyle, insanlığın içinde bulunduğu durumu iyileştirmek için hiçbir şey yapamayacağımız görüşünü kabul edemem. Karar mercileri Niebuhr tarafından gönderme yapılan kaçınılmaz sosyal çatışmaları en aza indirgemek için faydalı şekilde çözüm yolları arayabilirler, Ütopik bir çözüm bulma isteğinden çok, bizi daha büyük yıkımlardan koruma hedefiyle hareket ederek bunu yapabilirler. İnsanoğlunun doğasında olan kusurlara rağmen, hâlâ daha iyi bir gelecek yaratmayı umut edebiliriz. Ve biliyoruz ki, doğru bir liderlikle savaşları engellemek, harap edilmiş toplumları yeniden inşa etmek, özgürlüğü genişletmek ve fakirlere yardım etmek için pek çok şey yapılabilir. 


Ben kitabımın başında, dinin bölücü yönlerinden çok birleştirici yönünü yansıtan politikaları destekleyerek insanları bir araya getirmenin yollarını bulmak istediğimi belirtmiştim. Benim amacım rekabet halindeki dini iddiaların duygu sömürücü, boş laf haline geldiği, tinsel bir erime noktası yaratmak değil, aksine ben problemlerin çözümüyle ve politik bir zorunluluğa yanıt vermekle ilgileniyorum. Teknoloji nefretleri daha görülebilir, sınırları daha geçirgen, silahları daha tehlikeli ve çatışmaları daha masraflı hale getirdi. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürme sürecinde, bilim adamları bazı kâbuslarımızı gerçeğe daha yakın bir konuma getirdi. Liderlerimizin yapması gereken, mümkün olduğunca güvenlik, özgürlük ve adalet içinde yaşayabileceğimiz uluslararası bir ortamı teşvik etmektir, bu da doğası gereği ancak iletişim ve işbirliği ile mümkün olacaktır. 


Başkan Bush, demokrasiyi ilerletmede Amerika'nın retorik açıdan ön sıradaki yerini doğruladığı için insanların kredisini hak etmektedir. Siyasi özgürlüğü, küresel birliğin potansiyel kaynağı olarak kabul ettiği için övgüye layıktır. Fakat ne yazık ki, pek çok ülkenin Amerika'yla birlikte doğrulma hevesini kıran hatalar ve ihmaller yaparak kendi kapasitesini kendisi baltalamış oldu. Açıkçası, ilk başkanlık devresindeki dar görüşlülük ve dikkatsizce uygulanan tek yanlılık politikası kesinlikle yeniden tekrar edilmemelidir. Her bölgeyi ciddi bir şekilde ele alarak ve diğer ülkelerin bizi tehdit eden tehlikeler üzerinde işbirliği yapmasını istiyorsak, onları tehdit eden tehlikelerin üstesinden gelmelerine yardım etmemiz gerektiğinin farkında olarak, ittifaklarımızı yeniden kazanmalıyız. Ve bir kez daha, karşısındakini dinleyen, hatalarını kabul eden ve küresel mücadelelere karşı sıkı çalışan liderlere sahip bir ülke olarak tanınmalıyız. 

Eğer farklı siyasi kutuplardaki Amerikalılar, hükümetimizi insan hakları konusunda ve insani mevzularda lider olmaya sevk etmek için içtenlikle bir araya gelirlerse, (Yedinci bölümde tasavvur ettiğim gibi) içinde bulunulan olumsuz durumun iyileşmesi için çok büyük bir fark yaratacaktır. Bu Amerika'ya duyulan saygının geri kazanılmasına, terör ve hızla çoğalma gibi ana güvenlik mevzuları üzerindeki konumumuzun meşru kılınmasına büyük katkı sağlayacaktır. 
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Bundan daha da önemli bir soru ise, biz Amerikalıların kendi ülkemizin uluslararası rolünü nasıl tanımlayacağımızdır. Biz kendimizi diğer uluslardaki kuralların aynısına tabii olarak mı görüyoruz, yoksa kendimizi uygun gördüğümüz herhangi bir şekilde hareket etme hakkına sahip olarak mı değerlendiriyoruz? Bizim uluslararası kuruluşları ve hukuku güçlendirmek için bir sorumluluğumuz var mı, yoksa “yıldızların ötesinden gelen bir çağrıya yanıt” (249) olarak sınırlamalardan muaf kalmak gibi bir yükümlülüğümüz mü var? Bize düşen uygun vazife liderlik etmek mi, yoksa hükmetmek mi? 


Neoconservative (yeni-muhafazakâr) bir yazar olan William Kristol, “Sağlam prensiplere ve yüksek ideallere hizmet etmek adına egemenlik kurmanın ne zararı var?” (250) diye sormuştur. Bu, Amerikalıların bir yüzyıl önce Filipinleri işgal ettikleri zaman sordukları bir soruydu. Başkan McKinley’in cennetten aldığını iddia ettiği yamit ise “Arzumuzu kabul ettirmek için emir aldık” oldu. Bu yanıt o zaman doğru mu, yanlış mıydı bilinmez ama bugün için yanlış bir cevap. Egemenlik politikası, Amerika'nın öz imajına ters düşmektedir ve çıkarları korumak için kullanılabilecek bayağı bir yöntemdir. 
Liderlerimizin “sağlam prensipler ve yüksek idealler” diye niteledikleri şeylere hizmet etmesinin, en aşikâr şekilde Irak'ta görüldüğü üzere, Amerikan kaynaklarına, askeri gücüne ve saygınlığına öldürücü bir atık olduğu kanıtlanmıştır. Bu bize bir ders olsun. Amerikan üstünlüğü bu uzun ömrünü ABD'nin gücüne değil, bu gücün genellikle birlikte kullanıldığı bilgeliğe ve kendini dizginleme özelliğine borçludur, bunun için de yalnızca askeri güç değil, güvenliğimize ve iyi namımıza katkıda bulunabilecek bütün değerli niteliklerimizin kullanımı söz konusudur. 


İleriye dönük olarak, Abraham Lincoln tarafından ortaya konulan savaş zamanı liderlik karakterini hatırlamak bizim için iyi olacaktır. O haklı bir davada savaşmaktan kaçmamıştır ama hiçbir zaman fazilet konusunda tekelcilik iddiasında bulunmamıştır. Tanrı buyruğunun, bu buyruğu kavradığını açıkça ilan etmeden, yerine getirilmesi gerektiğini kabul etmiştir. O Tanrı'nın “The Union” (Amerikan İç Savaşı'nda özellikle kuzeydoğu kısmının oluşturduğu birlik) tarafında olması için dua ettiği görüşünü reddetmiştir, aksine “The Union” Birliği'nin Tanrı tarafında olması için dua ettiğini söylemiştir. 

Lincoln bölünmüş bir ülkeyi yönetmiştir. Biz de bölünmüş bir dünyada liderlik etmeliyiz. Bunun için, her ne kadar erdemliliğin ne olduğu konusunda farklı anlayışlara sahip olsak da, onu dış politikamızın merkezine yakın bir yere yerleştirerek, realizmi idealizmle bütün haline getirmeliyiz. Dine bağlılığın hem etkili, pozitif bir güç hem de aralıklı, yıkıcı bir kuvvet haline geldiği bir dünyayı anlamak için kendimizi daha iyi organize etmeliyiz. El-Kaide ve benzeri örgütler tarafından ortaya çıkarılan tehlikeye kararlı ve kendimize güven duyan bir şekilde karşılık vermeliyiz. Ayrıca sadece Amerika'nın neye karşı olduğunu değil, bunun yanında Amerika'nın neyin yanında olduğunu da netleştirmeliyiz. 


Yarım yüzyıl önce, soğuk savaş hakkında yazarken, babam şu düşünceyi tartışıyordu, “biz Amerikalı bireyciler miyiz, İngiliz emekçileri mi, muhafazakârlar mı yoksa yenilikçiler mi, sosyalleştiren demokratlar mı ya da demokrat sosyalistler miyiz, beyaz mıyız, siyah mı yoksa sarı mı? Hepimiz insanlık onurunun ve bireylere saygı duymanın her şeyin odak noktası olması gerektiğini kabul ederiz.” Ben de buna inanıyorum. 


Her bireyin esenliğine ve haklarına duyulan saygı, dini inanç ile siyasi özgürlüğe duyulan bağlılığın birbirlerine en yakın oldukları yerde kendisini belli eder. Bu prensibe dayalı bir felsefe farklı görüşlerden insanları bir araya getirmek için en büyük potansiyele sahiptir, çünkü bu felsefe hiç kimseyi dışarıda bırakmaz ve herkesten digerlerinin düşüncelerine ve ihtiyaçlarına saygı duymayı talep eder.* 


Fakat bu durumda şu soru yükselmektedir: Nasıl olur da insanları Batı'ya özgü bir kavram olan bu prensip -bireylere saygı duymak- etrafında toplayabiliriz? Sorunun yanıtı tabii ki öyle değil. 


* Bireylere saygı göstermek, bazılarının dediği gibi, grup haklarına saygı göstermenin tersi değildir. Aksine, bireyler kendi haklarını ait oldukları gruplara beraberlerinde götürürler. Bu yüzden, soy, cinsiyet veya din farklılıklarına dayanan ayrımlardan kurtulmak hem bireysel hem de bir grup hakkıdır. 
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Hinduizm kişiden “kendisine yapılmasını istemeyeceği bir çirkinliği başkasına yapmamasını” talep eder. Tevrat bize şu öğretiyi sunar: “Komşunu kendini sevdiğin gibi sevmelisin.” Zoroaster şu görüşü dile getirir: “Kendim için iyi olanı herkes için istemeliyim.” Konf üçyus bu konuda şunları söylemiştir: “Kendine yapılmasını istemedigin şeyi, başkasına yapma.” Buda inancı da bize diğer insanları kendimiz gibi görmemizi öğretir. Antik Yunan filozofları “bütün insanların büyük özgürlük sahasında eşit bireyler olduğunu” tartışmışlardır. Hristiyanlığın ilkelerinden biri şu talepte bulunur: “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma” Kuran, gerçek iman edenin kendisi için iyi olan şeyleri nasıl seviyorsa, din kardeşi için olanları da öyle sevmesi gerektiğini vurgular. Sonuç olarak dünyanın bilinen ilk resmi kanunlarının bildirilen gayesi “güçlü olanın zayıf olanı ezmesini engellemek ve bu düzeni garanti altına almak için adaleti sağlamak” olmuştur. Böyle bir kuralı, şu anda Irak'taki insanlara hediye olarak ortaya konulması gereken resmi bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Aslında, dile getirdiğimiz bu kural Hammurabi'ye ait olup, medeniyetin dört bin yıl önce şu an Irak toprakları olarak bilinen Babil'den aldığı hediyedir. 


“Hakiki din” fikrini ortaya atan Benjamin Franklin, “en kabul edilebilir Tanrı hizmetinin, insanlara yardım etmek” olduğunu savunmuştur. (251) Bana göre bunun doğruluğundan emin olamayız ama en azından destekli bir tahminde bulunabiliriz, insanoğluna vicdan verilmesinin bir nedeni olmalı. 

Yeats'in şiirine göre, en iyiler sağlam ve içten inançlardan yoksun, en kötüler ihtiraslı yoğunluğa sahipken, parçalar ayn düşer, merkez tutunamaz ve anarşi bütün dünyaya yayılır. (252) 

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, gerçekten en kötüler şiddetli, yoğun duygularla doludur. Asıl soru geriye kalanların yani bizlerin doğru tercihler yapabilmek için inançlarımızın verdiği cesarete ve bilgeliğe sahip olup olmadığımızdır. Bilgelik eğitimle ve öğrendiklerimizle gelir bize. Eğitimin kalbinde yatansa gerçeği aramaktan geçer. Fakat unutulmamalıdır ki, pek çok hakikatten söz etmek mümkündür. 
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Matematikte ve fen bilimlerinde bilgi eklenerek artar. Teoremler yine teoremler üzerine, kurallar yine kurallar üzerine kurulur. 
Biz Dünya'nın yuvarlak olduğunu keşfettik ve bir daha asla onun düz olduğunu düşünmedik yeniden. Bir dik üçgenin hipotenüsünün karesi diğer iki kenarının kareleri toplamına eşit olduğunu öğrendik. Deneyler ve araştırmalar yoluyla, bilim adamları sürekli olarak bilgi dağarcığımıza yenilerini eklemektedirler. Bu bağlamda, bizler daha önceki nesle göre dünyanın işleyişi konusunda çok daha bilgiliyiz. 

Fakat küresel politika ve dinler arası anlayış hakkında geçmişte olduğumuzdan daha akıllı olduğumuz konusunda emin değilim. 


İnsanlık tarihinin en kanlı dönemi yirminci yüzyıldır. Yeni milenyuma girdiğimizde, taze bir başlangıç yapmak için ant içmiştik ama iyi bir şekilde başlayamadık. 

Ben çok kaygılanan, iyimser bir insanım. Neredeyse yetmiş yıllık yaşantım boyunca, şaşkınlık içinde insanların birbirleri için ne kadar özveri ve fedakârlık gösterdiğine tanıklık ettim ve yine umutsuzluk içinde birbirlerine yapabilecekleri zulümlere şahit oldum. 
İnsan doğasındaki çelişkiler kaçınılmazdır. Özgürlük bizim için hem bir armağan hem de omzumuzda bir yüktür, onunla birlikte karar verme sorumluluğunu ve seçimlerimizden duyduğumuz mesuliyeti taşırız. 


Bu kitabı mutlu sonla bitiremem. Biz bu mücadelenin ortasındayız. Bill Clinton'un hatırlattığı gibi, hiçbirimiz hakikate tam bir unvan iddiasında bulunamayız. Fakat kendi içimizde ve diğerlerin- de en iyiyi aramak için ilham verecek olan liderliği hem kendi yurdumuzda hem de yurtdışında üstlenmeyi umut edebiliriz. Yine Lincoln'un savaşın kötü sonuçları arasında türettiği, kulağa hoş gelen mükemmel deyimi gibi, “tabiatımızın iyilik melekleri”, kişisel çıkarlarla, mantıkla ve bilimsel yollarla tam olarak açıklanamayan yöntemlerle birbirimizi koruyup kollamak için gücümüzü toplamalıyız. 

İşte bu yüzden bu prensip bu kadar önemlidir: Her birey değerlidir. Eğer biz gerçekten bunu kabul eder ve ona göre hareket edersek, sınırlar arası birlik için sağlam bir temele sahip olacağız. Biz beraberce teröristlere, diktatérlere, zorbalara ve bagnazlara karşı yüksek bir zemin oluşturacağız. Tüm insanların katkılarıyla ilerleyecegiz, özgürlüğü yalnızca tüketmeyecek aksine onu savunacak ve zenginleştireceğiz. Bunu yaparken de tepe üzerinde parıldayan, herkese açık olmayan, özel bir şehre doğru değil güçlü ve haklının eşdeger olduğu, saygınlık ve özgürlüğün herkes tarafından paylaşıldığı bir dünyaya doğru zaman içerisinde, ağır ve sağlam adımlarla ilerlemeyi umut edebiliriz. 


TEŞEKKÜRLER 


2004 baharında Yale Divinity School'da söylev vermek üzere 
davet edildim. Bu okuldan mezun bir arkadaşım olan Clyde Tugglenin fikriydi bu. Hükümetten ayrıldığımdan beri hemen her türlü dinleyici grubuna hitap etmiştim. Genellikle ne diyeceğimi şaşırmazdım ama bir salon dolusu bakanla ilahiyatçının ilgisini neyin çekeceği konusunda emin değildim. Her konuşmanın ilk kuralı hafif bir notla başlamaktır bu yüzden Tanrı ile eski bir Dışişleri Bakanına yer veren bildiğim tek hikâyeyi anlatmaya başladım: 

Bir adam ölür ve cennete gider. Cennetin inci gibi girişine geldiğinde Saint Peter'e orada olmaktan ne kadar mutlu olduğunu söyler, çünkü hep Henry Kissinger'le karşılaşmak istediğini belirtir. Peter Dr. Kissinger'in hâlâ hayatta olduğunu ve bir süre oraya gelmesinin beklenmediğini söyler. Hayal kırıklığına uğrayan adam Cennete girer ama kısa bir süre sonra çok heyecanlı bir şekilde dışarıya fırlar. “Saint Peter” diye bağırır, “Henry Kissinger orada, biraz önce gördüm onu. Elleri arkasında dolanıyor ve Orta Doğu hakkında söylenip duruyor.” Peter üzgün bir şekilde başının sallar: “Hayır, korkarım ki yanilmissin. O Kissinger değildi; O Tanrı'ydı. O sadece Henry Kissinger olduğunu sanıyor.” 

Ancak bir öykü kişiyi bu kadar uzağa götürür. Reklam amaçlı olarak Yale sözlerimin başlığını bilmek istemişti. İşte o zaman bu kitap, Tanrı ve Güçlü, tam olarak doğdu. Konuşmayı hazırladım ve olumlu 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bir resepsiyonda sundum fakat o zaman fark ettim ki ben sınırsız öneme ve derinliğe sahip bir konuyu yüzden anlatıp geçmiştim. 


Kolej yıllarımda okul gazetesine yazılar hazırlar ve gazetecilik alanında bir kariyer yapmayı hayal ederdim. Tanrı ve Güçlü muhabircilik oynamam için bana şans verdi. Din konusunu ve Amerikan dış politikasını tartışmak için biçilmiş kaftan olan iki kişiyle röportaj yaparak başladım. Bu kişiler eski Başkan Jimmy Carter ile Bill Clinton'du. Her ikisi de hareketli, yoğun bir programa sahipti ama bu kitabı ölçülemez bir biçimde zenginleştiren görüşlerini benimle paylaşmak için zaman ayırdılar. Ben özellikle Başkan Clinton'a kitabıma yazdığı harika önsözle beni onurlandırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tony Blair'e, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'a, Ürdün Kralı Abdullah'a ve Çek Cumhuriyeti eski Başkanı Vaclav Havel'e bu projeyi onlarla tartışmama izin verdikleri ve onların deneyim ve düşüncelerinden faydalanmamı sağladıkları için müteşekkirim. 

Kariyerimin başında, herkesçe bilinen 'az bilgi tehlikelidir” gerçeğinin farkına vardım. Bu kitabı yazarken değişken konulara dokunacağımı biliyordum. Dini inançları yanlış karakterize etme, tarihi olayları yanlış aksetme, farkında olmadan insanları gücendirme ya da belli meseleleri bir araya getirmede başarısız olma gibi durumlarla karşılaşmaktan endişe ediyordum. Başka bir deyişle, yardıma ihtiyacım vardı. Bu nedenle eski ve yeni arkadaşlarıma yöneldim. 
Uluslararası din özgürlüğü adına eski ABD büyükelçisi olarak görev yapmış olan Bob Seiple, kitabın taslağını bir uzman gözüyle inceleyen ilk kişi oldu. Bu projeyi öyle güçlü bir şekilde desteklediği ve pek çok faydalı öneri sunduğu için kendisine teşekkür ederim. Büyükelçi Seiple ile ben her konuda aynı görüşü paylaşmasak da, biz din bilgisi ile uluslararası güvenliği koruma arasındaki sıkı ilişki konusunda tamamen hemfikiriz. 


Daha sonra İmam Abdül Faysal'a başvurdum, çünkü o hem akıllı bir kişidir hem de kitabı Müslüman gözüyle okuyup değerlendirmiştir. Benim yardım isteğim üzerine kendisine bir takvim belirlemiş, bütün kitabı okumuş, her bölüm üzerine derinlemesine yorumlar yapmış, noktalama hatalarımı düzeltmiş ve bana ve sevdiklerime bir lütuf uzatmıştır ve bunların hepsi sadece dört gün içinde olmuştur. O da bu sayfalardaki her şeyde benimle aynı düşünce de olmayacaktır ama katkıları sayesinde kitabım olabileceğinden çok daha hacimli (ve dilbilgisi açısından daha doğru). 


Benim için inanması zor ama Musevilik Reformu Dinsel Eylem Merkezi'nin yöneticisi Rabbi David Saperstein de kitap taslağını okurken harcadığı enerji ve gösterdiği ilgi bakımından İmam Faysal'dan geri kalmamıştır. Onun kitapta yer alan meseleler üzerinde sayfa sayfa yaptığı yorumlar daima okunabilir olmasa da, az çok benzer şekilde yardımcı olmuştur. Kendisinin iliştirmiş olduğu not, iyi ki elde yazılmamış, harika önerilerin yer aldığı zengin bir içeriğe sahipti. Gerçekten kendisine minnettarım. 

Kitabın on sekiz ay süren oluşum sürecinde ben yetenekli ve gayretli bir beyin avcısı oldum, amansızca bildiğim en iyi beyinlere başvurdum. Bunlar arasında istekli bir şekilde (ya da en azından nazikçe) boyun eğenler Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki eski patronum Zbigniew Brzezinski, Chicago Tannbilimi Okulu'ndan saygıdeğer Susan Thistlewaite, Princeton Üniversitesi uzmanı Elaine Pagels, Kansas Senatörü Sam Brownback, Apsen Enstitüsü başkanı Walter Isaacson, Fareed Zakaria, Demokrasi için Ulusal Fon'a başkanlık yapan Vin Weber, Ulusal Evanjelikler Derneği eski başkanı muhterem Donald Argue, Amerika'nın Rum Ortodoks Başpiskoposu Peder Alexander Karloutsos, Güneyli Protestanlar Kongresi'nden Dr. Richard Land, İsrail Toplumu ve Dünya Yahudi Topluluğu'nun başkan yardımcısı M. K. Rabbi Michael Melchior, Bosna Baş Müftüsü Mustafa Ceric, Amerikan İlerleme Merkezi başkanı John Podesta, Uluslararası Din ve Diplomasi Merkezi başkanı Douglas Johnston'du. 


Bu çalışmaları bir yana bırakalım, araştırma yaparken de yardıma ihtiyaç duymuştum. Geçen yıl ofisinin önünden geçerken, Bill 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ve dağ gibi kitap yığının üst üste dizilip uçlarının Armstrong, Novak, Neibuhr, Esposito, Benjamin, Weigel, Wallis, Reston, MacKey, Ross ve Kral James gibi isimlerle etiketlenişini izledim. Buruşturulmuş danışma komitesi çalışmaları, çıkış yapan haber kupürleri, Şeytan hakkında açıklama yapan New Jersey'deki bir kadının mektubu, 


300 > MADELEINE ALBRIGHT & BILL WOODWARD 


çiftliğimde çalışan bir adamdan “Cennete mi Gidiyorsun” başlıklı bir broşür... Bill ben hükümette görev yaparken söylev metinlerimi yazardı ve kitabın hazırlanmasındaki en zor işlerin büyük bir bölümünü yaptı. Yazma konusunda yardım ettiği gibi beni daha derin düşünmeye itti ve pek çok fikrini belirterek katkıda bulundu. 
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memde yardım etmiştir ama daha da önemlisi ne söylemeyeceğim konusundaki yardımları olmuştur. 
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ile Katy Silva, Albright Grubu'nun ortağı ve Dışişleri Bakanı olarak 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şekilde yardımlar da bulunan Dan Consolatare'i dile getirmeliyim. 
Meslektaşlarım Carol Browner, Jim O'Brien, Diana Sierra, Margo Morris, Amy McDowell, Laurie Dunden, Drew McCracken ve Anna Cronin-Scott a da ihtiyaç duyduğum, çok değerli günlük destekleri için teşekkür ederim. 
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HarperCollins'e tek bir adam için gittiğimi gizleyemem, o da Jonathan Burnham. Kıdemli bir başkan yardımcısı ve yayımcı olarak Jonathan kitabı yazdığım süre boyunca bana öğütler verdi, güven duymamı sağladı ve beni yönlendirdi. 2003 yılında biyografim ba-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HarperCollins'in başkanı ve CEO'su Jane Friedman'a, Michael 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zenlenmesinin her safhasında bana danışmanlığı, arkadaşlığı ve sabnyla eşlik etmiş, yol göstermiştir. Yeniden yaratıcı başkan yardımcısı ve ortak yayımcı olan Kathy Schneider ve satış ekibiyle çalışmak çok güzeldi. Öyle bir ekip ki işlerine duydukları heves ve istek bulaşıcı. 
Sanat yönetmeni Roberto de Vicg kitabın harika kapak dizaynını tasarlamıştır ki işin içinde Tanrı olduğu için hiç de kolay bir iş değildir bu. Tanıtımdan sorumlu olan Tina Andreadis de kitabı bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmıştır. Ben özellikle saat kaç olursa olsun yardımlarını esirgemeyen HarperCollins çalışanları Caroline Clayton 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Otuz yılı aşkın bir süredir yakın bir dostum, politik arkadaşım ve yasal avukatım olan Bob Barnett'e teşekkürler. O bana hep dedikleri gibi iyi günümde de kötü günümde de akıl vermeye devam etmiştir. Ona ve yetenekli meslektaşı Denen Howell'e (Williams and Connolly, LLP) yazarlık kariyerimde ve yayıncılık dünyasının büyüleyici labirentinde beni yönlendirdikleri için teşekkür ederim. 


Teşekkürlerimi bitirmeden önce arkadaşlıkları, destekleri ve sevgileriyle geniş bir aile oluşturan herkese minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Hayatımda onlar olduğu sürece, biliyorum ki ben gerçekten kutlu biriyim. 
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